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Na al het lawaai en rumoer van de jaarwisseling en het bijbehorende 
feestgedruis zijn we dit jaar heel snel via carnaval en vastenavond in 
de veertigdagentijd beland. Een tijd om weer tot rust te komen, een 
tijd om je te bezinnen. Tijd om je handen eens te vouwen en weg te 
zinken in een mooie tekst of weg te dromen met allerlei gedachten. 
Met de foto op de voorpagina trachten we dit uit te beelden. Rustig 
overwegend op weg naar het hoogfeest van Pasen.

We willen wel even stilstaan bij het afscheid van Richard van Driel als 
vormgever/DTP’er van Ankerplaats. Richard heeft vanaf de start van 
de Zevensprong, het parochieblad van De Levensbron, een belangrijke 
rol gespeeld. Hij heeft zich jarenlang volledig ingezet om een goed en 
informatief maandblad te maken, gaf tips en adviezen en kon op 
deskundige wijze telkens weer verrassen met nieuwe ideeën. Richard 
vervaardigde ook het boek ‘Mijn kerk, mijn levensbron!’ met daarin 
opgenomen de geschiedenis van de zeven voormalige parochies in 
Lingewaard en interviews met een zeventigtal parochianen.

Hij was letterlijk te allen tijde bereid om de redactie te ondersteunen. 
Bij de overgang naar de Maria Magdalenaparochie met de Ankerplaats 
vervulde hij met verve dezelfde constructieve rol. Helaas is hij door 
zijn gezondheid gedwongen dit werk op te geven. In de eerste plaats 
voor hemzelf en zijn gezin erg vervelend en voor de parochie een 
aderlating. Wij, redactie en parochiebestuur, zijn Richard heel veel 
dank verschuldigd en wensen hem voor de toekomst alle goeds toe. 
Richard, dank voor je inzet en ondersteuning. Het ga je goed!

Verder vindt u in deze Ankerplaats nog een afscheid: pater Frans Bomers 
stopt met zijn werk. Hij neemt met een brief zelf afscheid van ons. 
Wij wensen u veel leesplezier met deze Ankerplaats en gaan vol 
vertrouwen op weg naar Pasen.
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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER

Dit jaar vieren wij een bijzonder paasfeest in onze parochie. Tijdens 
de viering van de paaswake in Elst wordt een aantal volwassenen 
gedoopt. De mensen komen uit verschillende plaatsen in onze pa-
rochie. Samen met nog een enkele anderen die eveneens de cursus 
‘Opnieuw beginnen’ volgen, zij vijftig dagen later met Pinksteren 
worden. Als dan ook de jongeren daarbij aansluiten is het leeftijds-
verschil van de gevormden zeventig jaar. Een mens is nooit te oud 
om leren en dus ook niet om te geloven.

De volwassen doopkandidaten zullen tijdens de eucharistieviering op 
de parochiezondag van 3 maart de zalving met de olie voor de 
geloofsleerlingen ontvangen. Met deze zalving zal om de komst van de 
Heilige Geest worden gebeden. Met deze korte ritus worden zij 
christen en ook lid van de kerk, al zijn zij dan nog niet gedoopt. Maar 
er is nog een element dat belangrijk is in deze ritus van de opname van 

de doopleerlingen. Na het uitspreken van hun voor-nemen, het gebed 
en de zalving is het de gemeenschap die hen opneemt en belooft voor 
hen te bidden. 

Misschien vraagt u zich af hoe het komt dat mensen in deze tijd zich 
willen aansluiten bij de katholieke kerk. Dat is een vraag die u ze zelf 
het beste kunt stellen. Het geloof is een genade die we van God mogen 
ontvangen, maar toch heeft iedereen iemand anders nodig die hen op 
het pad van het geloof begeleidt en die je ook doopt. Het geloof is ook 
nooit af, wij blijven leerling. Daarom kunnen wij evenals de vader die 
in het evangelie Jezus om hulp komt vragen zeggen: “ik geloof, kom 
mijn ongeloof te hulp.” (Mc. 9,24). 

pastoor Karel Donders

‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’
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VAN DE BESTUURSTAFEL

In de vorige uitgave van Ankerplaats heeft u kunnen lezen hoe de 
parochie er financieel voor staat. U kon uit alle verhalen opmaken 
dat er veel geld nodig is om alle kosten te dekken. Vandaar het grote 
belang van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Die wordt gehouden  
onder het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen. We  
hopen dat u aan de actie meedoet. De actie is voor elke parochie, 
dus ook die van ons, van wezenlijk belang. We willen iedereen  
bedanken voor de financiële bijdrage. 

Als Actie Kerkbalans is afgerond en alle 
uitkomsten bekend zijn, maken we de 
resultaten uiteraard aan u bekend. En we 
houden u in het parochieblad regelmatig op 
de hoogte van de financiële stand van zaken. 
Waarbij we kunnen aangeven dat het parochiebestuur steeds 
zorgvuldig naar alle uitgaven kijkt en elke keer bezuinigingen tegen 
het licht houdt. 

Thema’s 

Het bestuur werkt elke vergadering nauwgezet de drukke agenda af. 
Daar is niets mis mee. Er ligt veel op ons bord. Dan weer gaat het over 
de financiële situatie van de parochie, dan over juridische zaken en 
vaak over gebouwen. Over het noodzakelijke onderhoud of de 
verkoop ervan. Bij voorbeeld over de kerk in Oosterhout waarover we 
ellenlang met de gemeente Overbetuwe onderhandelen. Het schiet 
maar niet op. Steeds als je denkt dat een akkoord getekend kan 
worden, is er wel weer oponthoud. Reden genoeg om bij de gemeente 
Overbetuwe aan te dringen op duidelijkheid en vooral snelheid.
Het zijn altijd vergaderingen waarvoor we veel tijd uittrekken. Ook 
daar is niets mis mee. Maar we komen er te weinig aan toe om eens 
goed na te denken waar we als parochie staan, waar we naartoe willen. 
Daarom zijn we een keer extra bij elkaar gekomen. Dat was een goede 
bijeenkomst. En we hebben de smaak te pakken. We hebben de 
volgende themabijeenkomst zoals we die noemen alweer vastgelegd. 
Zo ziet u dat we ook als bestuur vandaag denken aan de kerk van 
morgen.

Allerlei zaken

Elke bestuursvergadering komen tal van zaken wat betreft gebouwen 
aan de orde. Regulier onderhoud voor het ene gebouw, het vervangen 
van de verwarming in een ander pand of het aanbrengen van 
zonnepanelen. De meest uiteenlopende zaken komen voorbij. Waarbij 
we altijd goed op de kosten letten. Want we gaan zorgvuldig om met 
de door de parochianen opgebrachte financiën. 

In het parochiehuis hebben we geconstateerd dat de klimaatbeheersing 
nog niet zo is afgesteld als waarop gehoopt was. Daar gaan we nog 
eens extra naar kijken. En buiten produceert de pomp meer geluid dan 
was verwacht. Ook dat vraagt onderzoek. 
Aan werk is dus geen gebrek. Ondertussen buigt het pastoraal team 
zich over de missionaire parochie waarover onlangs tijdens een 
cursusdag voor pastores is gesproken. Het was een inspirerende 
bijeenkomst waarop tal van ideeën zijn opgedaan. Er moet aandacht 
zijn voor anderstaligen, voor de thuisblijvers, voor het geloofsgesprek. 
De resultaten van die cursusdag kunnen de basis zijn van een nieuw 
beleidsplan.

Website

We hebben er al enkele keren over geschreven dat we druk bezig 
waren de website te vernieuwen. Uit het feit dat we in de verleden tijd 
spreken mag u concluderen dat het werk is afgerond. Alle inspanningen 
hebben tot een prachtig resultaat geleid. We zijn content met de 
vernieuwde website. U moet die maar eens raadplegen en u kunt zien 
hoe verfrissend de website is en vooral ook overzichtelijk. Zie 
daarvoor www.rkparochiemariamagdalena.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onze privacyverklaring: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl onder onze parochie/meer/AVG.
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Verheerlijkt
Bij de doopvoorbereiding heb ik ouders aan de hand van enkele  
foto’s wel eens de vraag gesteld: “Waar wil je je kind voor  
behoeden?” De afbeeldingen die ze kiezen hadden meestal te  
maken met pesten, buitensluiten en het slachtoffer worden van een 
misdrijf. Logisch dat je je kind daarvoor wilt behoeden.

Opmerkelijk is dat God de Vader zijn Zoon voor dit soort zaken níet 
heeft behoed. Direct na de geboorte moest Jezus al naar een ander 
land worden gebracht, omdat de overheden Hem naar het leven 
stonden. De Vader heeft niet verhinderd dat zijn Zoon werd vernederd 
en mishandeld en zelfs gedood. En toch horen we Jezus na het verraad 
van Judas zeggen: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is 
verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem 
in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.” 
( Johannes 13, 31-32). Kort hierop zal Jezus worden opgepakt en sterft 
Hij aan het kruis. Weet Hij wel wat Hij zegt?

Blijkbaar wel. Jezus vertoont geen spoortje twijfel omtrent de relatie 
met zijn hemelse Vader. Integendeel, Hij neemt tot viermaal toe het 
woord ‘verheerlijken’ in de mond. De Mensenzoon is door God 
verheerlijkt, zegt Hij. Maar hoe kun je dat zeggen van een Vader die 
zijn Zoon blootstelt aan vernedering, lijden en dood? En wat is er voor 
heerlijks aan een martelwerktuig als het kruis?

Geweldig en gevaarlijk
Het woord heerlijkheid wordt in de Bijbel, vooral in het Oude 
Testament, vaker in verband gebracht met God. Als het gaat over 
Gods heerlijkheid, dan gaat het om iets geweldigs maar ook om iets 
gevaarlijks. Gods heerlijkheid is Gods grootheid, en daar tegenover is 
de mens maar een klein en onbetekenend wezen. Zou de mens Gods 
heerlijkheid zien, dan zou hij sterven. Die heerlijkheid maakt God tot 
een groots maar ook afstandelijk wezen. Ze plaatst hem in een ruimte 
waar wij mensen niet kunnen komen.

Jezus geeft die heerlijkheid van God een ander gezicht. Zou God 
alleen maar hoogverheven en groot zijn en ongevoelig zijn voor 
zorgen en pijn, dan zouden wij mensen Hem misschien vrezen en 
bewonderen, maar niet liefhebben. Liefhebben betekent immers 
nabijheid, zoals een vader en moeder hun kind nabij zijn. God heeft 
zijn Zoon Jezus naar de wereld gestuurd omdat Hij ons in liefde nabij 
wil zijn. Hij verheerlijkt zichzelf door zich te verkleinen tot 
mensenmaat. En Hij verheerlijkt zichzelf en zijn Zoon niet door 
zichzelf en Jezus op een voetstuk te plaatsen, maar door het gehele 
mensenbestaan te delen, inclusief vernedering, lijden en dood.

Toch wringt dat. Want hebben die doopouders geen gelijk? Als ouders 
heb je toch de taak om je kind hiertegen te beschermen? Wil dit alles 
zeggen dat God zijn Zoon niet kan beschermen? Of dat Hij Jezus niet 
heeft willen beschermen? Houdt Hij eigenlijk wel echt van zijn kind? 
Is Hij wel zo’n goede Vader?

Laten we wel wezen: ouders kunnen hun kind niet tegen alles 
beschermen, zeker niet als ze volwassen worden. Dat is ook niet goed. 
Kinderen moeten soms met vallen en opstaan, met pijn en verdriet 
hun leven leiden om te komen tot het doel dat ze zich voor ogen 

hebben gesteld. Voor ouders is dat moeilijk om te ervaren, maar soms 
kan het gewoon niet anders.

Zo is het ook met God. Hij schept ook geen genoegen in het lijden van 
zijn Zoon. Hij geeft zijn Zoon met pijn uit handen, Hij moet toezien 
hoe zijn geliefd kind uitgestoten en ten dode toe vernederd wordt. 
Maar Hij doet het omwille van een hoger doel, ja het hoogste doel: om 
te laten zien dat liefde zelfgave is, die niet met een boogje om de 
donkere kant van het leven loopt maar er dwars doorheen gaat. Maar 
ook dat die liefde een kracht is die je helpt om door de donkerste 
omstandigheden heen te leven. Zelfs door de dood, zoals Jezus laat 
zien. Daarom valt Hij uiteindelijk niet uit de handen van zijn Vader. De 
liefde die zijn Vader Hem heeft betoond, doet Hem leven. Eeuwig 
leven.

Geen glitter en glamour
Gods heerlijkheid wordt zichtbaar doordat Jezus uit liefde niet 
wegloopt voor afwijzing, vernedering en zelfs de dood. Enkel en 
alleen om te laten zien dat de liefde daardoor niet kapot is te krijgen. 
Gods heerlijkheid wordt ook zichtbaar waar mensen zichzelf durven 
geven in liefde en pijn en afwijzing op de koop toe durven nemen. Een 
liefde die daardoor kwetsbaar is, maar uiteindelijk sterker dan wat ook 
ter wereld.

Maar een gestrekte galop is het niet. Gods heerlijkheid die zich 
uitdrukt in de liefde, is geen glitter en glamour. Ze is kwetsbaar, ze kan 
verspeeld worden. Soms lijkt de wereld zo donker en liefdeloos dat je 
haar met een lampje moet zoeken. Soms ook is het zelfs voor ouders 
moeilijk om die liefde te blijven geven, bijvoorbeeld als hun kind een 
weg gaat die ze niet kunnen of willen volgen. En als het ze lukt om die 
liefde te geven, dan nog kunnen ze soms niet voorkomen dat hun kind 
van anderen die liefde niet krijgt. Dat hun kind wordt gepest en 
vernederd.

Maar de liefde is altijd groter en sterker dan we denken. Juist waar we 
het niet verwachten, waar we alle hoop verloren hebben, kan ze 
ineens weer opbloeien, als een teer bloempje tussen de vuile stenen 
van de straat. Dat God ook ons zo mag verheerlijken, op weg naar 
Pasen en daarna.

pastor Victor Bulthuis
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LITURGISCH ROOSTER MA ART

Vieringen volgen via computer of TV 
De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen 
via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), 
en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
Beschikbaar in: Elst, Huissen, Haalderen, Driel, Herveld, Lent,  
Oosterhout en Valburg.

Legenda
	Ook voor kinderen

Zaterdag 24 februari, 2e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, Herenkoor
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor

Zondag 25 februari, 2e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Exotherm
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Woord- en communieviering, J. Rademakers, In B’tween

Zaterdag 2 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, K. Donders, Cantorije
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, F. Bomers, Exotherm
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

Zondag 3 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Woord- en communieviering, liturgische werkgroep, samenzang
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron
	11.00 in St. Werenfridus Elst, Parochiezondag
Eucharistie, Pastoraal team, Voce d’Amare

Zaterdag 9 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, Young at Heart
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, F. Bomers, In B’tween

Zondag 10 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, F. Bomers, St. Caeciliakoor
11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Woord- en communieviering, J. Rademakers, Leonarduskoor

Zaterdag 16 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zondag 17 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Exotherm
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, Magna Voce, kinderwoorddienst

Zaterdag 23 maart, Palmzondag
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor
19.00 uur in H. Johannes de Doper Indoornik
Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, F. Bomers, Young at Heart
19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Eucharistie, K. Donders, Musica Nova

Zondag 24 maart, Palmzondag
	9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, F. Bomers, Enjoy, Palmpasenoptocht
	9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron, kinderwoorddienst, 
palmpasenoptocht
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor
	10.00 uur in PKN-kerk Gendt
Oecumenisch werkgroep, palmpasenoptocht
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, V. Bulthuis, Voce d’Amare, kinderwoorddienst, 
palmpasenoptocht
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Woord- en communieviering, J. Rademakers, In B’tween

Donderdag 28 maart, Witte donderdag
19.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, K. Donders, Voce d’Amare
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

Vrijdag 29 maart, Goede vrijdag
15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Kinderkruisweg, K. Donders, Cantorije
15.00 uur in St. Werenfridus Elst
Kruisweg, J. Rademakers, Magna Voce
15.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Kruisweg, V. Bulthuis, Exotherm, Kinderwoorddienst
19.00 uur in St. Werenfridus Elst
Goede-Vrijdagviering, K. Donders, Leonarduskoor
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Goede-Vrijdagviering, V. Bulthuis, GK De Levensbron
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag
Elst 09.00 uur kerk elke maandag
   (4/3 + 1/4 
vervalt)
Heteren 19.00 uur Liefkenshoek elke maandag 
   (1/4 vervalt)

dinsdag
Haalderen 09.00 uur kerk elke dinsdag
Huissen 19.00 uur dagkapel, rozenkrans elke dinsdag

woensdag
Angeren 09.30 uur Dorpshuis 1e woensdag 
   van de maand
Doornenburg 09.30 uur kerk 2e woensdag 
   van de maand
Gendt 09.30 uur dagkapel 4e woensdag
   van de maand
Huissen-Zand 09.30 uur dagkapel 3e woensdag
   van de maand
Lent 19.00 uur St. Jozef 2e woensdag
   van de maand

donderdag
Huissen 09.00 uur dagkapel elke donderdag
   (28/3 vervalt) 

vrijdag
Valburg  09.00 uur kerk, rozenkrans elke vrijdag
   (29/3 vervalt)
Valburg 09.30 uur kerk elke vrijdag
   (29/3 vervalt)

Biechtgelegenheid 
Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 
de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om 
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst
zo. 28 april 13.00 uur  pastor V. Bulthuis

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 13 april 15.30 uur pastoor K. Donders

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen
za. 16 maart 15.30 uur  pastoor K. Donders

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 4 februari)

Lenie Lintsen-Tielemans 85 jaar Herveld
Theo Jansen 81 jaar Elst
Dora Verhagen-Roelofs 95 jaar Bemmel
Jos Derksen 69 jaar Haalderen
Geert van Dalen 80 jaar Huissen
Riet Timmers-de Vin 70 jaar Doornenburg
Roy Tai Tin Woei 75 jaar Herveld
Wim Roelofs 93 jaar Haalderen
Coosje Pietersma-Berends 85 jaar Bemmel

Zaterdag 30 maart, Paaswake
21.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie met doop, K. Donders, Magna Voce
21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm

Zondag 31 maart, Eerste paasdag
6.30 uur in Angeren
Eucharistie, K. Donders, werkgroep Anders Dan Anders
9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren
Eucharistie, V. Bulthuis, In B’tween
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Woord- en communieviering, J. Rademakers, Voce d’Amare
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, G. Peters, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor
11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Eucharistie, F. Bomers, Leonarduskoor

Maandag 1 april, Tweede paasdag
9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, V. Bulthuis, Enjoy
9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, Herenkoor
11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

Zaterdag 6 april, 2e zondag van Pasen
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm
19.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, F. Bomers, Magna Voce

Zondag 7 april, 2e zondag van Pasen
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, F. Bomers, Herenkoor, Gildenviering
	11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, Pastoraal team, GK De Levensbron
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PASTORA AT
Bedevaarten naar Lourdes 
Het heiligdom Notre-Dame de Lourdes

Jaarlijks komen miljoenen bedevaartgangers naar de grot van  
Massabielle, een van de 22 plekken die deel uitmaken van het  
heiligdom van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes. Hier is in 1858 
Maria achttien keer verschenen aan het herderinnetje Bernadette 
Soubirous. Dit jaar organiseren wij samen met Christoffelreizen 
twee bedevaarten naar Lourdes.

De parochiebedevaart van 6 tot en met 14 september
We reizen met pelgrims uit de parochie met de bus, waarbij er op de 
heenweg een overnachting is in het klooster van Nevers. We logeren 
op basis van volpension in een 4 sterrenhotel vlakbij de heiligdommen. 
Deze reis is volledig verzorgd en wordt begeleid door pastoor Donders, 
Janneke Schluter en Femke van Ottele van Stichting Lourdeswerk 
Lingewaard. Daarnaast gaat er medische begeleiding mee.

Een gezinsbedevaart van 19 tot en met 27 oktober
Deze reis is bedoeld voor kinderen, jongeren en andere pelgrims uit 
heel Nederland. Ook hier is er waarschijnlijk op de heen- of terugweg 
een overnachting in het klooster van Nevers. We logeren in een  
3 sterrenhotel op basis van halfpension. Deze reis is in de herfstvakantie 
van 19 tot en met 27 oktober en wordt begeleid door Margreet Sanders 
en Jacqueline de la Rie.

Informatieavond woensdag 6 maart
Wilt u meer weten over de bedevaarten van Lourdes? Wij nodigen u 
van harte uit voor de informatieavond. We vertellen u over Lourdes, 
de verschillende bedevaarten en wat u kunt verwachten qua 
programma. 
• Tijd Woensdag 6 maart 2024
• Plaats Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
• Toegang Parochiehuis, Dorpstraat 38 Elst 
Wilt u vooraf graag meer informatie? Mailt u dan voor de 
parochiebedevaart naar reizen@lourdeswerklingewaard.nl of voor de 
gezinsbedevaart naar jacquelinedelarie@icloud.com. 

Uitnodiging chrisma-mis 

Woensdag 27 maart, de woensdag in de Goede Week, zijn alle  
parochies, pastores en parochianen uitgenodigd voor de chrisma-
mis in Apeldoorn. 

Tijdens deze bijzondere viering komt het hele bisdom samen, 
vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften en zegent de kardinaal 

de zieken- en catechumenen-
olie en wijdt hij het chrisma 
(wat onder meer gebruikt 
wordt bij het doopsel en 
vormsel). 
De viering begint om 19.00 uur 
en vindt plaats in de  
Onze Lieve Vrouwekerk, 
Hoofdstraat 18 te Apeldoorn.

Banneux: een ontmoeting met Maria

In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 
meerdere malen verschenen aan Mariette Beco. Zij kreeg van  
Maria de boodschap om een kapel te bouwen. Deze werd nog in 
1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. 

Later werd er ook een basiliek gebouwd. In Banneux is ook een 
geneeskrachtige bron die Maria aan Mariette toonde. Maria vroeg aan 
Mariette om haar handen in het water te steken dat uit de bron 
opborrelde. Dit is het begin van Banneux als bedevaartsplaats. Elk jaar 
komen er meer dan 500.000 pelgrims om kracht en troost te zoeken bij 
Maria. De pelgrims kunnen er terecht voor een eucharistieviering, 
ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed. 
Daarom is een bezoek aan Banneux een verademing. Wij voelen ons 
dan ook een grote familie door gezellig samen te eten, te drinken, te 
bidden maar ook samen te lachen en soms een traantje weg te pinken.
Vrijwilligers zorgen gedurende de vijf dagen voor de complete 
verzorging van de gasten. Ze gaan op verzoek mee naar de kerkdienst, 
wandelen, winkelen etc. Er is dan ook een nachtploeg die de gasten  
– indien nodig ’s nachts – verzorgt en te woord staat.
In Banneux gebeurt soms een wonder, maar dagelijks zijn er vele 
kleine wonderen te bespeuren. Mensen die weer energie opdoen om 
het lichamelijk en geestelijk lijden, wat soms zwaar is, te kunnen 
dragen en te doorstaan. 

Ook dit jaar staan er 
twee reizen gepland:  
van vrijdag 31 mei tot en 
met dinsdag 4 juni en  
van vrijdag 30 augustus 
tot en met dinsdag  
3 september.

De kosten van de reis zijn € 365,- (op basis van volpension). Wilt u een 
eenpersoonskamer, dan komt er een toeslag bij van € 50,-.

Heeft u interesse om met ons mee te gaan als gast of vrijwilliger of wilt 
u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Sophia Jansen  0481 - 46 29 85 / 06 - 1514 7497
jansenjps@hotmail.com
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Klinken jouw klanken straks ook in Kevelaer?

Het duurt nog even, maar de organisatie van de Betuwse bedevaart 
naar Kevelaer (zaterdag 15 juni 2024) komt al aardig op stoom.
De muziek speelt een belangrijke rol tijdens die dag in (én buiten) 
de imposante Maria-basiliek van het Duitse bedevaartstadje.

Maar zonder vrijwilligers met muzikaal talent, blijft het natuurlijk heel 
stil in die grote kerk. Om dat te voorkomen, zoeken wij jou. Zin om 
mee te doen aan het zangkoor of harmonieorkest?

Voor het gelegenheidskoor 
wordt ditmaal gedacht aan de 
uitvoering van mooie werken, 
zoals onder andere ‘Cantique 
de Jean Racine’ van G. Fauré, 
‘Verleih’ uns Frieden’ van F. 
Mendelssohn en Psalm 150 van C. Franck.
Het ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod zal ook niet ontbreken.
Koorleden die willen deelnemen kunnen een e-mail sturen naar 
gerard@rutjes.nu (graag met vermelding van jouw stemsoort).
Iedereen krijgt dan de koorpartijen en mp3-files toegestuurd, zodat 
alles thuis ingestudeerd kan worden. Het is handig in de mail aan te 
geven hoe je naar Kevelaer wilt reizen: in de speciale koorbus (eigen 
bijdrage € 10,00) of met eigen auto.
De eerste optie biedt natuurlijk wél kans om samen alvast in de juiste 
stemming te komen.

Voor het orkest hopen we dat leden van de diverse verenigingen (en 
andere muziekliefhebbers) zich willen inzetten. Iedereen is van harte 
welkom: koper- en houtblazers, maar ook slagwerkers. De te spelen 
nummers zijn afhankelijk van de bezetting. We zorgen voor een 
gevarieerd programma in de kerk en eindigen de dag met een mini-
concert.

Dat laatste zal bestaan uit 
afwisselende melodieën 
in koralen en marsen, ‘van 
klassiek tot modern’.
Zijn er vragen over het 
orkest, bel dan met Theo 
Jansen (06 - 4922 9429) of 
jansweiss@me.com

Geef voor een goede planning s.v.p. de repetitie-avond van je eigen 
club door en of jou repeteren in het weekend schikt. 
Een muzikale outsider vond de oefeningen van het Kevelaer-orkest in 
2023  een genot om bij te wonen. Serieus en vrolijk, alles op z’n tijd, 
inclusief koffie en een gebakje.
Al ligt 15 juni midden in het seizoen van de muziekverenigingen, we 
hebben positieve verwachtingen: laat je klank óók in Kevelaer klinken!

Bijbelreis Jordanië

Jordanië is een fascinerende reis- 
bestemming. Het land kent een  
eeuwenoude historie die van ouds-
her is beïnvloed door de antieke  
zijderoute die het land doorkruist.

Jordanië maakt deel uit van het Bijbelse Kanaän. Rondtrekkend door 
het land komen we op het spoor van verhalen over de aartsvaders en 
aartsmoeders Abraham en Sarah, Lot, Jakob en Mozes. De Bijbelse 
geschiedenis komt zo tot leven. 

Deze reis gaan we maken in het najaar. U kunt als u wilt bij ons nog 
aansluiten.
De twaalfdaagse reis vindt plaats van zondag 6 oktober t/m donderdag  
17 oktober 2024.
Janine Kallen (06 - 1432 0989, j.l.kallen@gmail.com) en 
Yvonne Vos-Hegge (06 - 2854 6892, wy.vosjes@gmail.com).

Durf je met ons Pasen te vieren
‘Van donker naar licht’

Het paasmysterie speelde zich af in de vroege ochtend. Om die 
sfeer zelf te ervaren, organiseren we ook dit jaar weer iets waar je 
zeker bij wilt zijn met Pasen.

In de vroege morgen terwijl het nog donker is, komen we samen op de 
dijk in Angeren voor een korte viering. Samen lezen we het 
paasverhaal, luisteren we naar de liederen van de Passion en zien we 
de zon opkomen. Na de viering en zonsopkomst sluiten we af met een 
heerlijk paasontbijt.
De viering begint om 6.15 uur en we verzamelen rond 6.00 uur onder 
aan de dijk bij het protestante kerkje. Let op: de viering is in principe 
buiten, dus kleed je warm aan. Bij slecht weer wijken we uit naar de 
protestante kerk.

Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder alle vormelingen met 
hun families.

Kruiswegboekje pastor Bulthuis

Afgelopen jaar schreef pastor Victor Bulthuis nieuwe teksten bij de 
veertien staties van de kruisweg. Ze zijn verhalend en beeldend en 
bedoeld om zowel kinderen en jongeren als volwassenen aan te 
spreken. Ze zijn gebundeld in een boekje met de titel ‘Een weg die 
niemand gaan wil – De kruisweg van Jezus voor jong en oud’.

Pastor Bulthuis liet zich hierbij inspireren 
door de kleurrijke kruiswegstaties van  
de Almelose kunstenaar Jan Gierveld 
(1935-2005), te vinden in de H. Maria 
Geboortekerk in Driel. Deze zijn in 1996 
gemaakt bij gelegenheid van het tweede 
eeuwfeest van de toenmalige parochie.
Leuk detail: mensen uit de kring rond de 
schilder hebben model gestaan voor 
Jezus en andere personages. Richard van 
Driel fotografeerde de staties.

Het kruiswegboekje wordt gepresenteerd in de Maria Geboortekerk 
in Driel, op tweede paasdag, maandag 1 april, na de viering van  
9.30 uur.U bent hierbij van harte uitgenodigd. Het boekje is ter plaatse 
te koop voor € 4,-. Daarna zal het behalve in de kerk van Driel ook op 
de parochiezondagen in Elst te koop zijn. U kunt het na Pasen ook 
bestellen via het parochiesecretariaat, 0481 - 45 13 71 of
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.
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Vastenactie 2024 voor Stichting Ewoi

Het is inmiddels begin maart en de Vastenactie is op 14 februari van 
start gegaan. In de maand januari hebben bestuursleden van  
de stichting in bijna alle kerken in onze grote parochie korte  
presentaties over Ewoi verzorgd en verteld wat Ewoi doet in  
Lodwar, Kenia en waar uw giften voor worden gebruikt.

Tijdens de parochiezondag van 4 februari stond de stichting Ewoi 
centraal: De lezing ’s ochtends in het Parochiehuis was goed bezocht; 
de groep belangstellenden was geïnspireerd door de presentatie van 
de stichting. Vooral de informatie van een bestuurslid dat tien jaar 
geleden in Lodwar is geweest en nu weer op het punt staat om er naar 
toe te gaan, maakte veel indruk. Aan de hand van veel foto’s en uitleg 
is duidelijk geworden hoe noodzakelijk het werk van Ewoi in Lodwar 
is en dat zij zonder uw financiële hulp niet kunnen helpen.

Ewoi geeft hulp geeft op drie verschillende manieren
• onderwijs en internaat voor dove en slechthorende kinderen
• drie dagen per week zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen
• twee dagen per week zorg voor de allerarmste ouderen

Na afloop van de viering – tijdens de zeer druk bezochte koffie/thee 
met broodjes in de grote zaal van de Hoeksteen  –   werd er overheerlijke 
vlaai naar Limburgs recept verkocht, waarvan de gehele opbrengst 
voor de stichting Ewoi is. 
De vlaaipunten gingen grif van de hand en een aantal belangstellenden 
heeft gegevens (echtvervlaaidlekker@hotmail.com / 06 - 1822 8148) 
gefotografeerd om naderhand nog vlaaien te kunnen bestellen voor 
bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum, eerste communie, vormsel, 
enzovoorts. Vooral het feit dat van elke verkochte vlaai er steeds een 
vast bedrag naar Ewoi gaat, spreekt aan.

Tevens was er een
mooie kleine 
expositie van 
spullen uit Kenia 
in zaal 2 van de 
Hoeksteen. De 
stichters van Ewoi, 
Annie en Ben 
Janssen waren zelf 
aanwezig en 
vertelden 
enthousiast en 
honderduit over 
het werk dat ze 
ruim 25 jaar 
geleden in Lodwar 
zijn gestart en dat 
nu voortgang vindt
door de plaatselijke 
helpers.
Tijdens alle diensten gedurende de gehele vastenperiode zult u nog 
informatie over Ewoi horen. We vertrouwen erop dat u het werk dat in 
Lodwar wordt verricht voor de dove en slechthorende kinderen, de 
meervoudig gehandicapte kinderen en de allerarmste ouderen, 
ondersteunt door uw gift.
Onze vernieuwde site is in de lucht: www.stichting-ewoi.nl. Kijk er 
gerust op en tref nog meer informatie en foto’s aan van Ewoi in Lodwar.

Laeny Mesicek-Moonen, voorzitter Stichting Ewoi
www.stichting-ewoi.nl, NL 30 RABO 0176 9372 77

Fietsbedevaart van Elst naar Renkum

Op woensdag 1 mei gaan wij samen met een groep bedevaart- 
gangers op de fiets op weg naar Maria van Renkum. Wij zijn van 
harte welkom in de kerk om stil te zijn, te bidden en een kaars op te 
steken bij het minstens 640 jaar oude, miraculeuze beeld van Maria 
van Renkum. 

Ook gaan wij een bezoek brengen aan het naast de kerk gelegen 
bedevaartspark: het Rosarium Mariae. Een park met 20 kapelletjes waarin 
iconen vertellen over de mysteries in het leven van Jezus en Maria.

Programma
09.00 uur: Vertrek vanuit het parochiehuis, Dorpstraat 38 te Elst
10.00 uur:  Ontvangst met koffie en thee in de pastorie, Dorpsstraat 1 

te Renkum
11.00 uur: Lezing over Maria van Renkum
12.00 uur: Lunch in de pastorie
13.00 uur: Gebedsviering in de kerk
14.00 uur: Wandeling door het bedevaartspark: het Rosarium Mariae
15.00 uur:  Bezoek winkeltje
15.30 uur: Vertrek vanuit Renkum naar Elst
  (Als de weergoden ons goed gezind zijn, fietsen wij de 

toeristische route terug)
16.30 uur:  Aankomst parochiehuis te Elst, waar we deze dag zullen 

afsluiten met een drankje

De tijden zijn onder voorbehoud, deze kunnen iets afwijken in 
verband met het weer en hoe de dag verder verloopt.
De kosten voor deze dag zijn € 20,- per persoon.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 april.
Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Jacqueline de la Rie, jackdelarie@outlook.com of 06 - 2550 5230.

Margreet Sanders, Jacqueline de la Rie

The Passion 
een muzikale paasvertelling door het jongerenkoor Milk & Honey

Na het succes van 2023 komt Milk &  
Honey met de Passion Tour in 2024 naar 
de St. Werenfriduskerk in Elst. 
Naar het concept van het tv-evenement 
The Passion van de KRO-NCRV, zal  
dit gelegenheidskoor met wisselende  
samenstelling door middel van pop- en 
rocksongs het Paasverhaal vertellen. 

Daarbij zullen nummers gezongen worden als ‘De Diepte’, “Leun op 
mij” en ‘Grijs’, maar ook gospelklassiekers als ‘Joyful joyful’. Pastoor 
Harrold Zemann en catecheet Marianne van der Laan zullen tijdens 
deze middagviering de muziek verbinden met het passieverhaal van 
Jezus. Het belooft een toegankelijke muzikale middag te worden, voor 
alle leeftijden en achtergronden. 
Voor meer informatie of volgende projecten van Milk and Honey kun 
je mailen naar milkandhoneynl@gmail.com of een kijkje nemen op 
Instagram (@milkandhoneynl). 

Plaats: St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
Datum:  zondag 17 maart 2024 
Tijd:  16.00 - 18.00 uur met een pauze.
Toegang is gratis, er wordt gecollecteerd.
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

 SENIORENPASTORA AT BEZINNINGSACTIVITEITEN

Erbarme Dich
 
“Fijn dat u op bezoek komt”, zegt Marijke. “Deze week heb ik het 
niet gemakkelijk.” De dagen staan haar nog steeds helder voor 
ogen, de onmacht van het niet kunnen geloven. Haar dochter Diana 
had in een vertwijfeling een eind aan haar leven gemaakt.

Dochter Marieke trof haar aan in haar appartement, toen ze op haar app 
een bericht kreeg: “Ik kan niet anders.” Iedereen wist dat Diana het 
laatste jaar niet gemakkelijk had gehad. Ze voelde zich in de steek 
gelaten door haar vriend. “Ik voel niets meer voor je,” had hij gezegd en 
was vertrokken. “Wij leefden echt met haar mee,” zei Marijke “maar ook 
wij voelden ons machteloos en tot overmaat van ramp waren er 
problemen op haar werk. Empathie met haar was daar ver te zoeken. Er 
moesten resultaten gehaald worden, de concurrentie was groot.

“In de dagen na haar dood was het alsof ik de mist liep. Alle beelden 
van wat gebeurde bleven vaag. Ik herinner me de bloemen, de vele 
kaarten met lieve woorden die pas later tot me doordrongen. Gelukkig 
heb ik de dienst in het crematorium nog kunnen terugzien, dankzij de 
opname die mijn zoon Jan had laten maken. Later ben ik de kaarten 
gaan lezen. Mooie teksten, soms in de vorm van een gedicht, waarin je 
het medeleven echt voelde. Dat raakt je en doet je goed.”

“Maar je blijf zitten met veel vragen en dan denk je wel eens ‘Waar is 
God’. We hadden haar zo graag de kans op een nieuw leven gegund. 
Het blijft pijn doen, al zijn we nu twee jaar verder.” 

Marijke houdt het niet droog en we zijn beide zonder woorden. Een 
stilte die veelzeggend is. Toen ik binnenkwam was mij al de muziek 
van de Mattheuspassion opgevallen. Muziek die je niet direct verwacht 
op een druilige novemberdag. “Ja,” gaat Marijke verder: “Op sombere 
dagen als het me hoog zit, luister ik graag naar muziek van Bach. ‘Jesu 
meine Freude’ is een van de favorieten. Maar in deze dagen staat de 
aria Erbarme Dich op de eerste plaats. In dit lied herkent Marijke haar 
diepe gevoel. De woorden ‘Ontferm U over mij mijn God nu mijn 
tranen zo hoog zitten’. Deze woorden als roep om Gods erbarmen, als 
liefdevolle nabijheid raken haar diep, zijn een echte troost.

Woensdag 20 maart filmavond

‘The Mill and the Cross’  
(Lech Majewski, 2011) 

Deze film is gebaseerd op het schilderij ‘De kruisdraging’ van Pieter 
Brueghel de Oudere uit 1596, en geïnspireerd op een gedetailleerde 
studie daarover van kunstkenner Michael Francis Gibson. De hoofdrol 
is weggelegd voor Brueghel zelf, die ons rondleidt door zijn eigen 
schilderij-in-wording. Hierbij verbindt hij de gang van Jezus naar 
Golgotha met het lijden van zijn Vlaamse tijdgenoten onder de 
Spaanse bezetting. In samenspraak met de opdrachtgever Nicolaas 
Jongelinck en Maria, de moeder van Jezus, trekt hij ons al kijkend en 
luisterend mee in het mysterie van leven, lijden en sterven. Een film 
die een nieuw licht werpt op de lijdenstijd waarin we ons als kerk 
momenteel bevinden.

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur
Plaats: parochiecentrum Elst
Toegang: vrije gift

Graag opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat:  
cvos@rkparochiemariamagdalena.nl of 06 – 2054 4726

Bezinningsavonden 

‘De aanstootgevende Jezus’

Jezus bemoedigde en inspireerde mensen, vergaf en genas hen, wekte 
zelfs doden tot leven. Maar Hij deed ook uitspraken die mensen in 
verlegenheid brachten. Ook vandaag de dag nog wekken sommige van 
zijn woorden onbegrip, vervreemding of ergernis. Met sommige 
daarvan worden we geconfronteerd in de zondagsliturgie, andere 
worden daarin (bewust) overgeslagen.
Als puber toont Jezus onbegrip voor zijn doodongeruste ouders, als ze 
hem drie dagen kwijt zijn. Hij beledigt farizeeën en schriftgeleerden, 
poeiert een vrouw met een zieke dochter af, bejegent zijn moeder en 
zijn familie kil en afstandelijk, vervloekt een vijgenboom, maakt de 
bezorgde Petrus uit voor satan, noemt Joden kinderen van de duivel. 
Niet alleen zijn volgelingen en ‘gewone’ gelovigen van nu brengt Jezus 
hiermee in verlegenheid, ook ‘specialisten’ als exegeten, theologen en 
pastores blijven erover struikelen.
Toch krijgen we geen compleet beeld van Jezus als we alleen zijn 
zachte kant benadrukken. Daarom zullen we ons op twee avonden 
buigen over enkele van Jezus’ aanstootgevende uitspraken. Wat 
bedoelt hij hiermee te zeggen en wordt de soep werkelijk zo heet 
gegeten als hij wordt opgediend? 

Data: donderdag 14 maart en donderdag 11 april
Begeleiding: pastor Victor Bulthuis
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur.
Plaats: parochiecentrum Elst
Deelname: vrije gift

Graag opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: 
cvos@rkparochiemariamagdalena.nl of 06 – 2054 4726
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VERSL AG

Belevenissen in stilte 
een bijzonder weekend met Acutisjongeren in abdij Koningsoord 

De Acutisjongeren hebben een kloosterweekend (27 en 28 januari) 
meegemaakt in Koningsoord te  Oosterbeek. We vertrokken op een 
zonnige zaterdagochtend naar Oosterbeek. Zuster Lutgarde heeft 
ons liefdevol ontvangen en zuster Benedikt heeft ons een rondlei-
ding gegeven. De jongeren hebben hun kamers alvast voorbereid.

Daarna zijn we begonnen met het ochtendprogramma, een lezing 
over meditatie. De jongeren hebben geleerd hoe en waarom ze moeten 
mediteren, het verschil tussen hedendaagse en middeleeuwse 
meditatie, en natuurlijk over de monnik John Maine. Aansluitend 
hebben we ook een praktische oefening gedaan, hoewel we de 
huiskamer moesten verlaten vanwege geluidsoverlast door een 
lekkage. We hebben een fantastische meditatieplek gevonden vlakbij 
onze kamers, een stilteruimte met uitzicht op een binnentuin.
Na de meditatie hebben we een mooie wandeling gemaakt in de 
omgeving van het klooster. We liepen door de Koningsakker, een 
natuurbegraafplaats. In een van de akkers hebben we een kaarsje 
aangestoken voor de overledenen en hebben we een kort gebed 
gedaan. Vervolgens gingen we richting Mariakapel in het bos, waar we 
ook een moment stil hebben gebeden. Langs de kloostertuinen terug 
waren we net op tijd voor de terts.
Na de warme lunch hebben we de film ‘In het licht van de stilte’ 
bekeken. De jongeren konden leren over het leven in het klooster te 
Oosterbeek, over de werkzaamheden, het bidden en ook over de 
persoonlijke uitdagingen van de zusters. Na de film had zuster 
Benedict een gesprek met de groep. Eerst heeft ze veel verteld over 
het leven in het klooster en het getijdengebed. Tussendoor stelden de 
jongeren veel vragen over de verschillende aspecten van het 
kloosterleven. Het was een intensieve middag, dus gingen de jongeren 
weer naar buiten om een frisse neus te halen en allerlei spelletjes te 
doen, met en zonder bal, die ze zelf hadden geregeld. Toen was het 
weer tijd voor het gebed, de vespers en de meditatie.
Na de vespers hebben we een stille avondmaaltijd genoten en de 
eetzaal en afwas volgens het van tevoren afgesproken schema 
schoongemaakt. Daarna hebben de jongeren hun zaklampen gepakt 
en zijn ze in twee groepen een Escaperoom gaan spelen in het klooster 
en in de silo. In de vijf spannende staties hebben de jongeren op 
creatieve wijze geleerd over de trappistinnen, de bouw van het 
klooster, de werkzaamheden en inkomsten van de zusters, hoe iemand 
zuster kan worden, en over de heilige cartesianen van Tibhirine in 
Algerije. Beide teams zijn goed geslaagd en hebben een kruis van de 
heilige Benedictus verdiend.
De jongeren waren nog vol energie. Ze hebben bordspellen gespeeld 
en van het sjoelen genoten. Rond half tien ging iedereen naar zijn 
kamer en zoals afgesproken lag iedereen om tien uur al in bed.

Op zondag waren we rond half acht wakker. De jongeren hebben de 
kamers netjes opgeruimd en ze hebben zich verzameld in de eetzaal 
voor het ontbijt in stilte. De keukendienst heeft alles weer netjes 
opgeruimd en we konden met z’n allen aan de lezing over de Lectio 
Divina beginnen. De jongeren hebben geleerd wat de Lectio Divina is 
en waarom het goed is voor tieners om de Lectio Divina te doen. Ook 
hebben we gesproken over hoe ze deze manier van Bijbel lezen 
kunnen uitoefenen. De jongeren hebben meteen een praktische 
oefening gedaan met een uitstekend resultaat, net zoals met de 
meditatie.
Na de lezing was het tijd om te knutselen. Iedereen heeft een 
herinneringsschelp versierd voor een maatje uit de groep. Later die 
middag, bij de missionarissen van Mill Hill, hebben de jongeren ook 
geleerd wat de symboliek is van de schelp in pelgrimstochten en dat 
we allemaal pelgrims zijn in het leven.
Toen was het al tijd voor de eucharistische dienst in de prachtige 
kloosterkerk. Na de dienst heeft de Acutisgroep de abdijwinkel 
bezocht waar ze de kans hadden om kort te spreken met zuster 
Margareth. Van haar hebben ze een cadeautje gekregen, een mooie 
pen met een citaat uit een psalm. Na de laatste lunch en de afwas 
hebben we de missionarissen van Mill Hill bezocht.
De paters van Mill Hill zijn niet onbekend voor ons. We hebben Ben 
en Jac vorig jaar verwelkomd bij de Acutisgroep in Elst, waar ze ons 
vertelden over hun missie-ervaringen. In de sfeervolle eetzaal van Mill 
Hill hebben de jongeren gesproken met Ben en Jac, niet alleen over 
hun missies, maar ook over het moderne leven, vrede in de wereld, 
wereldreligies, liefde tussen mensen, volkeren en godsdiensttolerantie. 
Acutis heeft ook de heer Frans Baartmans ontmoet in de gang van Mill 
Hill. Frans Baartmans heeft het grootste deel van zijn leven in India 
gewoond en heeft tientallen boeken geschreven over India, het 
hindoeïsme en gerelateerde onderwerpen. We hebben Frans 
Baartmans uitgenodigd voor een Acutisavond volgend schooljaar om 
zijn waardevolle ervaringen te delen. Na het gesprek hebben we met 
Ben en Jac nog een korte wandeling gemaakt, waar Ben veel heeft 
verteld over het Mill Hill-gebouw, de bewoners en de bossen 
eromheen.
En toen was het alweer tijd om naar huis te rijden. Het weekend met 
de Acutisjongeren was heel gezellig, leerzaam en uitdagend, omdat 
we niet meer gewend zijn echt stil te zijn binnen onszelf. Maar hoe 
moeilijk het ook was, de jongeren hebben het uitstekend aangepakt. 
Ook via een e-mail na het weekend hebben wij van de zusters een 
prachtig compliment ontvangen over de Acutisgroep: “Het was een 
mooie, rustige en gedisciplineerde groep.” 

Met grote dank aan het gastteam en de zusters van Koningsoord voor 
het creëren van een onvergetelijk en schitterend weekend.

Tess Smit, begeleider Acutisgroep
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Kleurrijke parochiezondag
4 februari

De Werenfriduskerk, het Parochiehuis en De Hoeksteen liepen 
weer boordevol kinderen, jongeren, ouders en andere paro- 
chianen. Voorafgaand aan de viering gaf de stichting Ewoi, waar-
voor de opbrengst van de Vastenactie bestemd is, een presentatie. 
Intussen kwamen de vormelingen samen in het parochiehuis. Met 
elkaar hebben ze gezocht naar eigenschappen die mensen met  
elkaar verbinden. De allerkleinsten vermaakten zich in de crèche.

Bij de kinderwoorddienst mochten we dertien kinderen verwelkomen. 
Na het aansteken van de kaars hebben ze een liedje gezongen. Daarna 
hebben ze een korte meditatieoefening hebben gedaan om tot rust te 
komen, net zoals Jezus soms ook rust zocht. Vervolgens luisterden ze 
naar een verhaal waarin Jezus mensen geneest en praatten ze met 
elkaar over wat je kunt doen om mensen die ziek zijn, zich wat beter te 
laten voelen. Ook hebben ze leuke spelletjes gedaan. 
In De Hoeksteen stond het thema 
‘goed en kwaad’ centraal. 
De communicanten hoorden het 
verhaal over Adam en Eva, die tegen 
Gods zin van de boom aten, en 
praatten met elkaar over spijt 
hebben. Ook schreven ze dingen 
waarvan ze spijt hadden op een 
briefje. Deze briefjes werden buiten 
verbrand, om zo te laten zien dat je 
van God altijd opnieuw mag 
beginnen.
Na de viering kregen de ouders van de dopelingen van het afgelopen 
jaar de doopdruppel van hun kind mee naar huis. Tijdens de lunch in 
De Hoeksteen waren prachtige dingen te zien die Annie en Ben 
Jansen, de oprichters van de stichting Ewoi, uit de Turakan-regio in 
Kenia hadden meegebracht. Vijftien jaar hebben ze daar gewoond en 
er voorzieningen gecreëerd voor ouderen en dove of gehandicapte 
kinderen. Ze toonden speelgoed, sieraden, beelden en 
gebruiksvoorwerpen die de inwoners van Turakan zelf hebben 
gemaakt.
Laeny Mesicek van Ewoi serveerde eigengebakken Limburgse vlaai 
bij de koffie en de thee. Ook de opbrengst hiervan komt ten goede aan 
het project. Na afloop was er begrijpelijkerwijs nog maar weinig over. 
Zo ging iedereen in alle opzichten voldaan naar huis.

Programma parochiezondag 3 maart
09.45 uur:  Inloop voor ouders en kinderen, crèche voor de 

allerkleinsten.
10.00 uur:  Kinderwoorddienst in De Hoeksteen (begin van het 

Veertigdagenproject, waarbij we een feestelijke 
vlaggenslinger maken). Daar is ook de voorbereiding 
van de Eerste Heilige Communie. De vormelingen 
komen samen in het parochiehuis. 

10.15 uur:  Inspiratie opdoen voor volwassenen in het 
parochiehuis, begeleid door pastor Bulthuis. Het 
thema is ‘Durven loslaten’. Aan de hand van het 
Evangelie en de christelijke mystiek proberen we op 
het spoor te komen hoe we ons kunnen oefenen in 
vertrouwen en overgave, en hoe we kunnen zorgen 
zonder ons teveel bezorgd te maken.

11.00 uur:  Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen 
zich aan.

ca 12.15 uur:  Koffie, thee en broodjeslunch.
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TERUGBLIK

In dank van pater Frans Bomers

Beste parochianen,
Op 19 maart, de feestdag van Sint Jozef, is het zestig jaar geleden 
dat ik met tien medebroeders tot priester gewijd ben in de kapel 
van de Paters Lazaristen in Panningen bij Venlo. 

Ook mijn broer Henny, voormalig bisschop van Haarlem, was daarbij. 
1964, dat was al in de nadagen van het rijke roomse leven. Op 
zaterdagmiddag was het nog druk bij de biechtstoel, ’s zondags zat de 
kerk twee tot drie keer helemaal vol. De zondag was nog een rustdag, 
vóór twaalf uur waren geen publieke activiteiten toegestaan. Hoe 
totaal anders is het nu? Desondanks kijk ik dankbaar terug op een 
boeiende tijd.

In die zestig jaar heb ik zeven benoemingen gehad en ben ik even vaak 
verhuisd, waaronder twee keer als missionaris in Taiwan. In 1980 
kwam ik naar Nederland, waar ik eerst kapelaan in Heerlen was (met 
de ellendige gevolgen van de mijnsluitingen). Daarna was ik 
gastenpater in het klooster Huize Het Spijk in Eefde bij Zutphen. 
Vervolgens was ik tien jaar pastoor in Schalkhaar bij Deventer. 
Tenslotte was ik van 1995 tot 2008 pastoor in Lent, Oosterhout en 
Slijk-Ewijk.

Missie Taiwan
Direct na mijn wijding, 26 jaar oud pas, vertrok ik naar Taiwan. Heel 
begeesterd, maar onervaren. Ik was vooral toegerust met theoretische 
bagage (theologie en filosofie) en drie geloften/beloften: armoede 
(geen eigen salaris, alleen zakgeld), gehoorzaamheid (aan de overste/
bisschop) en zuiverheid (geen vrouw). Ja, veel later toch één: Nel 
Borst, vijfendertig jaar lang een fantastische gastvrouw op de pastorie 
en lieve huisgenote. Het was veruit de meest diaconale tijd van mijn 
priesterleven. Missie betekende: armen en zieken helpen, jarenlang 
twee keer per week met een busje vol zieken naar het ziekenhuis.  
“De armen, dat zijn uw meesters”, zei de H. Vincentius, stichter van de 
congregatie van de Lazaristen (1625).

Samen met een medebroeder heb ik een project opgestart voor de 
vele poliokinderen die overal langs de wegen kropen op handen en 
voeten en vaak met kromme ruggetjes. Geen school, geen toekomst, 
geen hulp. Het was de beschikking van de goden, zo dachten hun 
ouders, dus niets aan te doen. Met veel geduld hebben we de 
bijgelovige ouders kunnen overtuigen. Talloze ritten met auto en trein 
hebben we gemaakt naar het academisch ziekenhuis in de hoofdstad 

Taipei. In ruim twintig jaar konden we bijna achthonderd 
poliokinderen helpen en een toekomst geven: werk, trouwen, 
kinderen. Missiewerk is ontwikkelingswerk vanuit het evangelie. 
Geloof kan niet zonder werken.

De zeven jaar van het studentenpastoraat in Taipei had ik niet graag 
willen missen, evenmin als het leren van twee Chinese talen en de 
kennismaking met de rijke Chinese cultuur. Ik hield van de studenten. 
Wat zijn jonge mensen vaak toch boeiend, eerlijk en spontaan. Overal 
ter wereld hebben ze vermoedelijk dezelfde dromen en idealen: 
romantiek, stappen, verkering, muziek, vrijheid, een afkeer van 
oorlog, maar ook carrière maken en geld verdienen. Laat ze toch 
genieten van hun ‘jonkheid’ zo denk ik vaak. Ik heb veel vertrouwen in 
de jonge generatie. Ze beleven misschien wel de mooiste tijd van hun 
leven.

Parochiepastoraat
De jaren in de parochie bestonden uit het vaste huiswerk van een 
pastoor: veel huis- en ziekenbezoek, iedere week naar de ziekenhuizen 
in Heerlen, Deventer, Nijmegen en Arnhem, veel ziekenzalvingen, 
iedere week godsdienstles geven op school. Uitleg van de ‘tien 
geboden’ vonden de kinderen het meest interessant. Dat ging over 
hún leven: niet naar je ouders luisteren, pesten, liegen, roddelen, 
pikken, jaloers zijn, soms vloeken. Kinderen vinden de ‘tien geboden’ 
bij goede uitleg, heel belangrijk. Ieder mens heeft leefregels nodig, in 
de omgang met God en de medemens.

Iedere week weer een nieuwe preek maken is/was een hele opgave. 
De preek moet niet te geleerd en te theoretisch zijn, maar aansluiten 
bij het leven van mensen. Paus Franciscus zei ooit tegen priesters: “De 
preek moet vooral een persoonlijk getuigenis van jouw eigen geloof 
zijn, herkenbaar, concreet en recht in het hart van de mensen.” 
Geloven  doe je niet met je verstand, maar met je hart, je gevoel. God 
rationeel bewijzen is schier onmogelijk, maar zijn aanwezigheid 
ervaren in het gebed en bij bepaalde gebeurtenissen in het leven kan 
je soms diep gelukkig maken. Wie gelooft en bidt, voelt zich eigenlijk 
nooit alleen. God, Maria is bij me. Hebt u die ervaring ook? Denk daar 
eens over na.

Een prachtig beroep
In het pastoraat van de nabijheid voelde ik me het meest op mijn 
plaats. Denk aan de intense gesprekken met doopouders, bruidsparen 
en aangeslagen families bij ziekte, dood en  uitvaart van een dierbare. 
Dat zijn echt hoogtepunten, altijd heel persoonlijk en vaak 
diepgravend. Priester, pastor mogen zijn, wat een prachtig léven 
gevend beroep is dat. Voor mij is het evangelie Gods grootste geschenk 
aan de wereld. Daar ben ik vast van overtuigd. Geen enkele godsdienst 
heeft zo veel bijgedragen aan de menselijke beschaving als het 
christendom. Tot in de verste en armste uithoeken van de wereld kom 
je de aanwezigheid, de troost en de hulp van de kerk tegen. Bij alle 
kritiek op de kerk wordt dat wel eens vergeten.

In 2008, zeventig jaar oud, vroeg ik kardinaal Simonis om ontslag als 
pastoor. Hij wilde mij dat niet graag geven, omdat hij mij nog veel te 
vitaal vond. Ik moest hem eerst beloven dat ik als emeritus-priester 
actief zou blijven in de Overbetuwe. Dat heb ik in onze kerken en 
verzorgingshuizen nog zestien jaar met veel plezier mogen doen. Ik 
heb ervan genoten, vooral van de vele mooie vieringen en persoonlijke 
contacten. Ieder mens is interessant en de moeite waard te ontmoeten, 
tenminste als je wat dieper in gesprek gaat. Wat zijn ouderen toch vaak 
wijze en evenwichtige mensen.
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Bemmel St. Donatus
Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten
Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008. 
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Edwin Weijers

Heleen RazingMarjo HendriksBen Francissen Jos Oude Ophuis

Driel H. Maria Geboorte
Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11
Contact
Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den 
Kamp

Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Priesterjubileum en afscheid
Zestig jaar ben ik nu priester. Ik beëindig de weekendassistentie in 
onze parochie. Voortaan ben ik ‘s zondags bij het sterk uitgedunde 
groepje oude, uitgesleten lazaristen-missionarissen in het missiehuis 
in Panningen, waar Nel ook woont. Daar word ik al lang  geroepen.

Ik dank God dat Hij mij zo lang in zijn dienst heeft genomen. 
Vermoedelijk en terecht had Hij soms wel wat meer van mij verwacht. 
U misschien ook. Maar ik dank u allen voor uw geduld en medewerking 
in mijn 29 jaren in de Overbetuwe. Ik bid om Gods zegen over u allen, 
over onze priesters Karel en Victor, samen met de locatiepastoraten, 

Pastoraatnieuws uit Bemmel-Haalderen 

Bent u ziek, of wilt u graag een huisbezoek, dan komen we graag 
naar u toe. Bel of mail gerust naar Heleen of Marjo, u kunt  
ons bereiken via locatiehaalderen@rkmariamagdalena.nl of   
telefonisch via: 06 - 5254 8008.

Wist u dat u de zaterdagviering in onze kerk kunt beluisteren via de 
kerkradio?
Op 14 februari is het Aswoensdag. Om 9.30 uur is er een 
eucharistieviering in St Martinus kerk in Doornenburg en om  
19.00 uur in St Werenfriduskerk in Elst en eveneens in de O.L.V. ten 
Hemelopneming kerk in Huissen.

In memoriam

Op 30 januari overleed de heer Wim Roelofs. 
Een bekende dorpsgenoot en een vertrouwd  
gezicht voor velen in onze parochie.  
In onze kerkgemeenschap ook bekend als 
drager bij uitvaarten.

Wim was zestig jaar lid van onze St. Vincentius- 
vereniging. In liefde ruim 67 jaar getrouwd met 
Mientje Roelofs-Jansen. 

Op 6 februari vond de afscheidsviering plaats in zijn vertrouwde kerk 
O.L.V. van Zeven Smarten te Haalderen. Onze gedachten en medeleven 
zijn bij zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De vastentijd

De kerststal is nog maar net opgeruimd… en nu zitten we alweer  
in de vastentijd. Een tijd van bezinning. De ouderen onder ons  
kennen nog wel het vastentrommeltje waar we het snoepgoed in 
bewaarden. Want we mochten niet snoepen in de vasten. 

PCI’s, vrijwilligers en parochianen. En tot jullie, de jongeren, zeg ik: 
“Geniet van je jonkheid!” Loop niet mee met alle trends, wil geen 
kopie van anderen zijn. Wees jezelf, zo uniek als God je bij je geboorte 
bedoeld heeft.
Tot slot nodig ik u uit om zondag 14 april, in de H. Mis van 11.00 uur 
in Lent, samen met mij God te danken en te bidden om Zijn zegen 
over u allen en uw families, en voor een goede toekomst van de 
geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het ga u allen heel goed!
Met hartelijke groet en een stevige handdruk in gedachten, a Dios, 

pater Frans Bomers c.m.
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Het carnaval hebben we achter ons gelaten. Met een vroege Pasen gaat 
de tijd wel erg snel. Maart is een stille maand in onze kerk, met maar 
twee vieringen aan het begin en het einde van de maand. Maar het is fijn 
dat velen onze kerk binnenlopen om een kaarsje op te steken.
De vastenactie is nu een gezamenlijke activiteit voor de stichting 
Ewoi. Hierover is al geschreven in de vorige Ankerplaats. Onze 
MOV-groep organiseert de vastenactie. 
En dan is het Pasen. Met bij ons de viering op tweede paasdag, 
zondag 1 april. Meer informatie daarover in de volgende Ankerplaats.

Palmpasen met optocht 

Op deze zondag, 24 maart, gaat pater Bomers voor het laatst voor 
in Driel, want daarna neemt hij afscheid. Dat zal een gemis zijn. 

De palmpasenviering wordt door koor Enjoy muzikaal omlijst. Na 
afloop is de palmpaasoptocht met muziekvereniging Concordia. De 
kinderen lopen een ronde door het dorp en krijgen na afloop een 
lekkere traktatie.

Viering Maria Lichtmis

Het tijdstip waarop we Maria Lichtmis vieren laat zien, dat het de 
laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is met Kerstmis. 
Dat is de reden waarom de laatste jaren de kerstkribbe in de kerk 
blijft staan tot deze dag. Nu eindigt pas de kersttijd.

Maria Lichtmis is altijd een mooi thema, dat de liturgische werkgroep 
graag uitwerkt in mooie teksten en liederen. Zo ook de viering van 
zaterdag 3 februari. Voorgangers waren Ria Lamers en Magda Essers en 
ons koor Cantorije zong. Om het licht van de viering mee te nemen naar 
huis kregen alle bezoekers na afloop een blauw waxinelichtje mee.

Dit kleine kaarsje geef ik je
voor alle donkere uren
als angst je leven binnensluipt
dat dit niet lang gaat duren.

Activiteiten de Blije Kerk

Betuws Orkest Senioren op zondag 25 februari

Aanvang 14.30 uur

Licht klassiek, goed in het gehoor liggende muziek

BOS staat voor Betuws Orkest Senioren, een groot gezelschap van 
ruim zestig muzikanten met een verrassende klankkleur uit de Betuwe 
en omstreken. Tijdloze en goed in het gehoor liggende muziek in vele 
stijlen. Het publiek wordt getrakteerd op bekende nummers en 
medleys. Een concert voor iedereen om van te genieten. De 
arrangementen van orkestleider Rudy Böhmer staan hier garant voor. 
Hij heeft een brede muzikale ervaring opgedaan als kapelmeester van 
de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Kom op 25 februari genieten 
van deze mooie muziek in de katholieke kerk in Driel (Kerkstraat 25); 
de toegang is gratis. Het concert begint om 14.30 uur. Na afloop wordt 
er een deurcollecte gehouden. Houd er rekening mee dat het zoeken 
van een parkeerplek soms tijd kan kosten.
Op zondag 24 maart volgt het ‘passieconcert’ van het koor Mnemosyne 
uit Nijmegen.
Meer informatie over dit concert leest u te zijner tijd op onze website, 
in de krant en ook in de volgende Ankerplaats.

Prachtig Nieuwjaarsconcert

‘Heerlijke klassiek muziek’, beloofde de aankondiging van het Blije 
Kerk-concert van 14 januari. Het viool-duo Iris van Nuland/ 
Francisca Galante, en de solo-pianist Christan Grotenbreg maak-
ten dit helemaal waar. 

Iris van Nuland (viool) en de Portugese Francisca Galante (altviool) 
kwamen helemaal heerlijk los in het Duo in G van de geniale Mozart, 
en in het pakkende Ave Maria van Schubert: heerlijke muziek. 
Hartroerende Portugese volksliederen waren voor de pauze een 
toegift: bijvoorbeeld Slaap kindje slaap, ‘Dormi menino dormi’. 
Waarna meester-pianist Christan Grotenbreg ons weer wakker maakte 
met de stevige akkoorden van Sibelius’ Finlandia. De spannende 
improvisaties op bekende klassieke thema’s van Grotenbreg waren dé 
verrassing van het concert. De ruim 175 bezoekers van het concert 
voelden zich vertrouwd met de bekende thema’s uit beroemde 
composities. Het Nieuwsjaarconcert besloot met Hava nagila; een 
verblijdend lied uit de Hebreeuwse- en Roma volksmuziek: ‘Laat ons 
gelukkig zijn’.
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Elst St. Werenfridus
Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 
van half twee tot half vier. 

Contact
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

D.E.-punten voedselbank

In december hebben we punten van Douwe Egberts ingezameld 
voor de voedselbank. In de kerk zijn er 49.501 punten ingezameld. 
Ook de supermarkten deden mee. 

In Elst zijn in totaal 329.068 punten ingezameld. De hele actie van de 
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe leverde 2.682.064 punten op.  
We mogen als gemeenschap trots zijn op deze aantallen. Dank aan 
ieder die heeft bijgedragen.

Inzameling voedselbank

In de vastentijd zamelen we lang-houdbare levensmiddelen in voor de 
voedselbank. U kunt uw bijdragen leggen in het winkelwagentje in de 
Mariakapel.

Vastenmaaltijd

Op de woensdagen in de vastentijd organiseert het locatiepastoraat 
een vastenmaaltijd in De Hoeksteen. 

Dit is een eenvoudige maaltijd met inleidende bezinning. In maart 
vinden de maaltijden plaats op 6, 13 en 20 maart om 18.00 uur. 
Aanmelden kan tot de voorafgaande dinsdag 12.00 uur in De 
Hoeksteen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die ten goede 
komt aan de Vastenactie.

Vieringen in de Goede Week

De Goede Week (week voor Pasen) begint met Palmzondag en ein-
digt met Pasen. In deze week zijn in onze kerk de volgende vieringen. 

Op beide vieringen op Goede Vrijdag kunt u met meegebrachte 
bloemen hulde brengen aan het ‘kostbaar kruis waaraan de Redder 
heeft gehangen’. Deze bloemen worden verwerkt in de bloem-
versiering van Pasen. In de Paaswake worden volwassenen gedoopt 
die katholiek willen worden.

28 maart 19.00 uur Witte Donderdag
29 maart 15.00 uur Kruisweg
29 maart 19.00 uur Goede Vrijdag
30 maart 21.00 uur Paaswake
31 maart 11.00 uur Pasen

Tweede paasdag is er geen viering in onze kerk.

In de spotlights: kosters

Dit jaar wil het locatiepastoraat elke maand een werkgroep in de 
spotlights zetten. De aftrap wordt gegeven door de kosters.
Het lijkt zo vanzelfsprekend; op zondagochtend loop je naar de 
kerk, waar de deur open is, de verlichting brandt en de verwarming 
aan is. De boekjes liggen er en ook het priesterkoor staat klaar voor 
de viering. 

Toch gebeurt dit niet vanzelf. Het zijn de kosters die ruim een uur voor 
aanvang van de viering al in de kerk zijn om te zorgen dat alles in orde 
is. Deze dame en heren doen dat met erg veel plezier en liefde voor de 
kerk en de liturgie. Als er speciale vragen of wensen zijn zoeken ze 
naar oplossingen. Het is een kunst om te zorgen dat alles goed blijft 
lopen, ook als er achter de schermen dingen mis gaan. De kerkgangers 
mogen er niks van merken. 
Toch komt er bij het kosterschap meer kijken dan alleen de zondagse 
vieringen. Ook uitvaarten horen erbij en de voorbereiding daarvan in 
overleg met de uitvaartondernemer en familie. De hoofdkoster is 
verantwoordelijk voor het kerkgebouw en regelt ook de bestellingen 
van kaarsen en hosties, doet de was (kelkdoekjes, albes…) en zorgt dat 
de kerk er altijd netjes bij staat. 

De drukste periode van het jaar is de Goede Week. Voor elke viering 
zijn weer andere spullen nodig, die allemaal opgeslagen liggen in de 
kelder. De kosters zijn vooral tijdens het paastriduüm elke dag uren in 
de weer om alles netjes te maken voor de volgende viering. Het 
hoogtepunt is de paaswake. Alle kaarsen en altaardwalen zijn dan 
vernieuwd, de paaskaars klaargemaakt, de vuurkorf achter in de kerk 
klaargezet en alle paaswakekaarsjes staan klaar voor de kerkgangers. 
Achter de schermen wordt niet alleen in de Goede Week maar het jaar 
door heel veel werk verzet, niet alleen door de kosters maar door vele 
anderen. Het is een vanzelfsprekendheid dat de kerk altijd netjes is en 
alles klaar staat, maar we vinden het ook fijn u een inkijkje te hebben 
kunnen geven in wat er achter de schermen zoal gebeurt. 

Koster worden?
Lijkt het u/jou na het lezen over 
de werkzaamheden van de 
kosters leuk om ook koster te 
worden? Neem dan vrijblijvend 
contact op met het locatie-
pastoraat. We maken hierbij 
onderscheid tussen een weekend- 
koster voor de reguliere 
vieringen en een uitvaartkoster 
voor (doordeweekse) uitvaarten. 
Een koster heeft het H. Vormsel 
ontvangen, is representatief en 
heeft bij voorkeur affiniteit met 
liturgie. 
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Gendt H. Martinus
Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus
Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Annemarie Buurman Harry Drost

Welkom vrijwillig(st)ers

Waartoe vrijwilligerswerk?
Het verrichten van vrijwilligerswerk heeft alles te maken met de 
manier waarop wij naar het leven kijken en zoeken naar de zin van 
het leven.
Voor ons mensen is tijd een kostbaar bezit. Vrijwilligers die bereid 
zijn om dat kostbaar bezit van tijd te wijden aan een of andere vorm 
van vrijwilligerswerk, laten daardoor zien waaraan zij waarde 
hechten. 

Doordat zij een deel van hun levenstijd opofferen ten dienste van de 
medemens en voor de vervulling van hun idealen, geven zij aan hoe 
waardevol zij de medemens en diens welzijn achten.
Zij geven immers iets van hun eigen leven zonder dat daar een 
materiële vergoeding tegenover staat. Juist deze belangeloze inzet 
voor andere mensen geeft aan dat het leven niet louter waarde heeft 
door het economische ruilverkeer, waarin alleen tegen vergoeding 
iets verricht wordt.
Vrijwilligerswerk schept andere banden dan economische en 
ondersteunt de kwaliteit van het leven.

Kardinaal Simonis

Vieringen in Gendt maart

•  zaterdag 9 maart om 16.00 uur in St. Jozef: 
Woord- en communieviering met Corrie Driessen.

•  zondag 23 maart om 10.00 uur in de PKN kerk aan de 
Torenlaan: 
Oecumenische palmzondagviering met de oecumenische 
kinderwerkgroep en Dominee Hoekstra.

•  woensdag 27 maart om 9.30 uur in het parochiecentrum Gendt:  
Eucharistieviering met pastoor K. Donders.

• goede vrijdag 29 maart om 15.00 uur in St. Jozef:  
Kruisweg met Corrie Driessen.

•  zaterdag 30 maart om 16.00 uur in St. Jozef: 
Paaswake en communieviering met Corrie Driessen.

Op zoek naar nabestaande(n) januari 2024

In verband met het eindigen van de grafrechten (2023) zijn wij op 
zoek naar nabestaanden van de volgende overledenen:

Grafnr.

rustplaats van datum overlijden

naam voornamen jaar dag

33
   Leenders         

Leenders - 
  Diesfeldt        

Johannes,  M.
Catharina, G.M. 

  

1968
1984

19 mei
8 mei

Bent u nabestaande of kent u één of meerdere nabestaanden, neem 
dan contact op met ondergetekende. Indien wij er niet in slagen om de 
nabestaanden te achterhalen, zullen wij te zijner tijd moeten overgaan 
tot het ruimen van het graf. 

G.W. Vermaas, gwvermaas@hotmail.com, 06 - 2926 2008

Oecumenische Palmzondag in Gendt 

Traditiegetrouw vieren wij 24 maart Palmpasen in Gendt met  
een oecumenische palmzondagviering met palmpaasstokken om 
10.00 uur in de PKN-kerk aan de dijk. 

Na de viering gaan we in optocht naar Hof van Breunissen  
(Zorgcentrum St. Jozef ) 
om daar te delen met  
de bewoners van jullie 
fraaie palmpaasstokken. 

Jongens en meisjes,  
ouders en grootouders: 
van harte welkom! 
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Herveld St. Willibrordus
Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact
Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Lichtpuntvieringen Gendt
 
Graag komen we terug op de afgelopen periode, waarin wij drie  
bijzondere vieringen in Gendt hadden: de lichtpuntvieringen op 
woensdagavond. Even tijd om stil te staan en stil te zijn in het kleine 
kerkje aan de dijk. Samen zijn rond steeds een ander thema. 

Thema’s waren: ‘Moeder Aarde’, ‘Waar wacht jij op?’ en als laatste, maar 
zeker niet de minste: ‘Als het soms even teveel is’.
In de vieringen wisselden muziek en teksten elkaar af. Er is door de 
bedenksters ook steeds gezocht naar een verwerkingsvorm die anders 

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk 
kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brieven-
bus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die 
vóór 30 maart in de brievenbus worden gedaan, komen in Anker-
plaats van april te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd 
van de kopij voor Ankerplaats.

Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? 
Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt 
er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt 
voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de 
brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum, 
familievanworkum@gmail.com

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur 
voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht 
voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje.  
De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur open 
voor stilte en gebed of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even 
moeilijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

Kerkdeurcollecte

In de periode tot en met 25 maart is de kerkdeurcollecte bestemd voor 
Stichting Ewoi Kenia.

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2024: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jaargedachtenis: ja/nee

òf [aantal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vanaf startdatum: . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2024

Opgegeven door: [naam] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [datum] . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2024

Telefoonnummer/e-mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)
Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld  
òf in contanten bijvoegen bij dit formulier. Voor vragen: Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86.

of verrassend was. Na de bijeenkomst was er tijd voor een gesprek onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Het waren zeer inspirerende 
bijeenkomsten.
Vanaf oktober krijgen deze lichtpuntvieringen een vervolg. Wij zullen u 
daarover informeren via Ankerplaats. 

Kerkbalans Gendt

Actie Kerkbalans wordt dit jaar weer in de maand maart gehouden.  
De locatiepastoraatsgroep is erg blij dat u de bijdrage aan Actie 
Kerkbalans 2023 ingezet zag worden voor onze eigen locatie. 

Ankerplaats maart 2024  l  19



Angeren St. Bavo
0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum
Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 
vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

Elke dag is de Mariakapel in de kerk van Huissen-Stad geopend van 9.00 uur 
tot 18.00 uur voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken. 

Ons locatiesecretariaat is geopend elke woensdag van 10.00 uur tot 
12.00 uur en op de vrijdag van 10.30 uur tot12.00 uur. U bent van harte 
welkom. De koffie of thee staat voor u klaar. 

De Heilige Thomasparochie

Nederland is één van de landen waar veel Iraakse 
christenen, vooral de Chaldeeën, zich hebben geves-
tigd. Eind jaren negentig werd er daarom ook een 
christelijke gemeenschap opgericht namens de 
Iraakse Chaldeeuwse christenen in Nederland: de 
Heilige Thomas Apostelparochie. De grote heilige 
Thomas Apostel heeft in vele landen gepreekt, waaronder ook Irak.

De gemeenschap heilige Thomas Apostel is aangesloten bij het 
Vaticaan, dat houdt in dat het tot de katholieke kerk behoort. De 
gemeenschap bestaat uit zes locaties, namelijk Amsterdam, 
Rotterdam, Hoogeveen, Nieuwegein, Arnhem en Hengelo. 
In Hengelo heeft de parochie een eigen kerk. Helaas geldt dat op dit 
moment niet voor de andere locaties. Wegens het sluiten van vele 
kerken, is locatie Arnhem al vaker verhuisd naar verschillende kerken 
in de omgeving. Zodoende kwam locatie Arnhem in 2022 bij de kerk 
in Huissen terecht waar de Iraakse gemeenschap erg dankbaar voor is. 
Op dit moment is er één priester die bij alle zes de locaties de 
eucharistie viert. Het is voor een priester lastig om meerdere vieringen 
op een dag te vieren. Daarom is er niet elke zondag een 
eucharistieviering op alle locaties.
Voor locatie Arnhem ‘Huissen’ wordt er momenteel elke vierde 
zondag van de maand in de kerk van Huissen (O.L.V. 
Tenhemelopneming Huissen-Stad) eucharistie gevierd. De mis wordt 
in het Aramees en Arabisch gehouden. Om de mis voor iedereen 
verstaanbaar te maken, wordt er gebruik gemaakt van een beamer 
waar de mis ook in het Nederlands te volgen is. Ook is de preek van de 
priester meestal tweetalig, waarvan een deel in het Nederlands. 
Naast de mis die elke vierde zondag op locatie Arnhem wordt 
gehouden, biedt de locatie onder andere ook catechese- en 
communielessen aan. Die worden geheel gegeven in het Nederlands. 
Tijdens de catecheselessen maken jongeren tussen vier en achttien 
jaar kennis met het geloof. Ons doel hiermee is om het woord van God 
te verspreiden en een lichtpunt te zijn op hun pad. 
Heilige Thomasparochie, Locatie Arnhem

Pastoraatnieuws Huissen

Palmzondag 24 maart wordt er om 9.30 uur in de kerk van  
Huissen-Stad een eucharistieviering gehouden met pastoor Karel 
Donders. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst in de  
dagkapel. De palmpaasoptocht is aan het einde van de viering.  
De kinderen lopen dan door de kerk met hun gemaakte palmpaasstok-
ken. Het Gemengd Koor De Levensbron verzorgt de gezangen.
•  Witte Donderdag 28 maart is er om 19.00 uur een viering in onze 

kerk met als voorganger pastor Victor Bulthuis. Het Gemengd Koor 
De Levensbron verzorgt de gezangen.

•  Goede Vrijdag 29 maart wordt om 15.00 uur de Kruisweg gebeden 
met pastor Victor Bulthuis. De kinderen lopen met een lichtje mee 
in de Kruisweg. Het koor Exotherm verzorgt de gezangen.   

•  Goede Vrijdag 29 maart is er om 19.00 uur een viering met pastor 
Victor Bulthuis en het Gemengd Koor De Levensbron verzorgt de 
gezangen. 

•  Paaszaterdag 30 maart is er om 21.00 uur een paaswake in de kerk 
van Huissen-Stad met als voorganger pastor Victor Bulthuis en met 
medewerking van het koor Exotherm.

•  Eerste paasdag zondag 31 maart is er om 9.30 uur een paasviering 
met als voorganger pastoor Karel Donders. Het Gemengd Koor De 
Levensbron verzorgt de gezangen. 

•  Tweede paasdag 1 april is er om 9.30 uur een eucharistieviering in 
Haalderen in de O.L.V. van Zeven Smartenkerk. Voorganger is 
pastoor Karel Donders en het Herenkoor verzorgt de gezangen.

Elke dinsdag, aanvang 19.00 uur, wordt er onder leiding van Ben 
Zweers in de dagkapel in Huissen-Stad de rozenkrans gebeden. U bent 
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

20  l  Ankerplaats maart 2024



Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47  
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact
Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl 
Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail. 
026 - 472 36 39 

Marian Heering Gerben Sikkes

In memoriam Geert van Dalen

Toch nog onverwacht is op vrijdag 19 januari op tachtigjarige leef-
tijd Geert van Dalen overleden. Geert was in onze kerk meer dan 
veertig jaar koster en acoliet. Geert ontving voor al zijn inzet de 
kostersspeld, waarmee hij zeer verguld was. 

Hij was een gelovig mens die midden in de 
Huissense samenleving stond. Hij genoot van 
zijn werk als koster en legde zijn taak pas neer 
toen dat om gezondheidsredenen echt niet 
meer kon. Wel bleef hij de kerk dagelijks 
bezoeken om er te bidden. Op zaterdag  
27 januari hebben we in zijn geliefde stads-
parochiekerk op gepaste wijze afscheid van 
hem genomen. Geert werd met gildeneer 
begraven. Moge hij rusten in vrede. 

Boete- en eucharistieviering

De Werkgroep Diaconie Huissen-Angeren nodigt u uit voor een 
boete- en eucharistieviering op dinsdagmiddag 26 maart in de 
Zandse Kerk, van Wijkstraat 33, Huissen-Zand. De viering begint 
om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

In deze viering zal pastor Victor Bulthuis voorgaan en het Gemengd 
Koor De Levensbron verzorgt de gezangen. Alle zieken en ouderen 
van de geloofsgemeenschappen Huissen-Stad, Huissen-Zand en 

Angeren worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig 
te zijn. Na de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje. Rond 16.30 uur mag u weer opgehaald worden. Een 
vriendelijk verzoek: wilt u - voor zover mogelijk - zelf voor vervoer 
zorgen? U kunt zich tot 21 maart opgeven via de bezoek(st)ers of doe 
het antwoordstrookje in de brievenbus van uw eigen kerk.
De Werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en pastores

Telefonische informatie vooraf bij:
•  Secretariaat Huissen-Angeren 

0481 - 45 13 71 (werkdagen van 9.30 - 11.30 uur) 
•  Riet Kuik (coördinator) 026 - 325 78 39
•  Nel Willemsen 026 - 325 01 03 (algemeen)
•  Rikie Kloppenburg 026 - 325 26 72 (Angeren)

Dit strookje graag inleveren voor 22 maart 2024. 
   Ik wil graag deelnemen aan de boete- en eucharistieviering ter 
gelegenheid van Pasen op dinsdagmiddag 26 maart in de Zandse 
Kerk in Huissen Zand. 

aantal personen: ................................................... 
naam: dhr./mw. .................................................... 
adres: ..................................................................... 
telefoon: ................................................................ 

Vervoer: aankruisen wat van toepassing is
  Ik zorg zelf voor vervoer.  
   Ik wil graag opgehaald worden. (Een bijdrage van € 2,- te betalen 

aan de chauffeur).

Harry Wassenberg

Op zondag 4 februari hebben we afscheid genomen van Harry  
Wassenberg, onze geweldige organist. Hij heeft meer dan veertig 
jaar de vieringen in onze kerk muzikaal opgefleurd. Helaas moest 
hij vanwege zijn gezondheid stoppen als organist. Harry is verhuisd 
en is gaan wonen in het verpleeghuis Vredenhof in Arnhem.

Harry was een goede organist, altijd trouw en met veel passie heeft hij 
de vieringen opgevrolijkt. De geloofsgemeenschap Heteren is hem 
ontzettend veel dank verschuldigd. We willen hem hartelijk bedanken 
voor zijn geweldige inzet in onze kerk.

In zijn laatste viering hebben we op een mooie manier afscheid van 
hem genomen en hem bedankt voor al die jaren van toewijding. Laten 

we samen terugdenken aan de mooie muzikale momenten die hij met 
ons heeft gedeeld. Harry, bedankt voor alles.

Viering

Zondag 3 maart is er om 09.30 uur een woord- en communieviering. 
De viering wordt voorgegaan door de LWG en er is samenzang. 
Zondag 31 maart eerste paasdag, is er om 09.30 uur een 
eucharistieviering waarin pastor Victor Bulthuis voorgaat, het koor In 
B’tween verzorgt de zang.

Liefkenshoek

De vieringen in Liefkenshoek: aanvang: 19.00 uur.

De voorgangers in maart zijn:
4 maart: Marian Heering
11maart: LWG Driel
18 maart: John Rademakers
25 maart: dominee Ella Kamper
U bent van harte welkom.

foto: Hans Hoen
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Indoornik H. Johannes de Doper
Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact
Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, 
hjclamers@hotmail.com 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Actie Kerkbalans

Bij de bezorging van het dit parochieblad hebt u een envelop met 
informatie over deze actie ontvangen.
Als geloofsgemeenschap van Indoornik maken we geen gebruik 
meer van onze kerk maar van het mooie gebouw achter de kerk, 
genaamd De Ontmoeting dat uitsluitend bestemd is voor onze  
gemeenschap. 

We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten zoals een keer per 
maand de woord- en gebedsviering. Zo kunnen we nog steeds een 
geloofsgemeenschap zijn. Het geeft verbinding als we er voor elkaar 
kunnen zijn, en als we voor elkaar kunnen zorgen. Dat verbinding 
belangrijk is ervaren we vooral in tijd van ziekte en eenzaamheid.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap 
in Indoornik.

In 2023 hebben we hierdoor diverse activiteiten kunnen realiseren
Voor 2024 willen we uw kerkbijdrage gebruiken voor:

•  Graag willen we dit jaar een herdenkingswand, welke we bij de 
urnenmuur willen plaatsen. Op deze wand kunnen belangstellenden 
tegeltjes laten plaatsen ter nagedachtenis aan hun overledenen. Te 
denken valt daarbij aan overledenen die gecremeerd zijn en waarvan 
de as elders is uitgestrooid, ter nagedachtenis aan overledenen van 
geruimde graven, enz. Dit zijn tegeltjes van een vast formaat die bij 
een vaste pottenbakker kunnen worden gemaakt. Wij denken dat 
hier behoefte aan is.

• Onderhoud kerkhof en de Mariakapel.
•  De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof worden van tijd 

tot tijd aangevuld en vervangen.
•  Voor de tweemaandelijkse woord- en gebedsvieringen en het koffie 

drinken na afloop.
• Voor de Caritas, voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.
•  Om twee keer per jaar een gezellige ochtend te organiseren voor 

oudere parochianen.
• Nieuwe nummerplaatjes bij de graven.
•  Kosten voor de gezamenlijke kerkelijke activiteiten zoals 4 mei 

viering, pinksterviering, enz.
•  En andere bestemmingen in onze geloofsgemeenschap Indoornik 

die geld kosten.

Door de kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. Doet u 
weer mee?

U kunt deze envelop in de brievenbus doen of op de post naar een van 
onderstaande adressen:

• Kerk: St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.
• Casper van Elk: Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.
• Ans Jurrius: Knoppersweg 30, 6668 AV Randwijk
• Henk Berns: T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.

Alvast onze dank.

Rooster

Datum:   palmzaterdag 23 maart
Tijdstip:   19.00 uur
Viering:   gebedsviering met koor
Voorgangers:  Henk Berns en Annemiek Lamers
Koster:   Henk Lamers
Koffie schenken:  Theo en Mariette Schoenaker
Gastvrouw/heer:  José van Elk

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat 
iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons 
weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon:  
Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com.

Agenda 

• Kerkbalans: maart
• Vastenactie
• Werken aan de kerk voorjaar palmzaterdag 23 maart
• Gebedsviering Palmpasen 23 maart
• Ouderendag met viering op Witte Donderdag 28 maart
• Gebedsviering: 11 mei

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? 
Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen. 

Contactpersoon: 
Sjaak de Ruijter, 06 - 1045 2200,  sjaakderuijter@outlook.com. 
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.
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Werk aan de kerk

Op zaterdag 23 maart houden we weer een ‘werk aan de kerk’-dag. 
Deze dag die altijd in oktober (de zaterdag voor Allerzielen) en 
maart-april (palmzaterdag) wordt gehouden, is in het leven geroe-
pen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te 
pakken.

Is zeker ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan 
tijdens het klussen. Zaterdag 2 maart staan vanaf 8.30 uur de koffie  
en thee klaar. Rond 9.00 uur beginnen we. Er moeten wat 
schoonmaakklussen in de Ontmoeting en de keuken worden gedaan, 
ook is het kantoor toe aan een poetsbeurt. Voor wie liever buiten bezig 
is: onder leiding van Jacques Peeters wordt het kerkhof en rondom de 
Mariakapel alles weer opgeschoond en aangeharkt, zodat alles er voor 
Pasen spik en span uitziet. Om 10.30 uur drinken we gezamenlijk 
koffie met wat lekkers en tussen de middag wordt er gezorgd voor 
soep, broodjes en fruit. Na de lunch worden de laatste zaken 
opgeruimd en sluiten we af. Vind je het belangrijk dat het kerkhof er 
netjes uitziet en vind je het leuk om samen met anderen wat klussen 
op te pakken: je bent meer dan welkom. Wil je eerst meer informatie 
bel gerust: Henk Berns 06 - 2865 9904 of José van Elk 06 - 5188 1532.

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 13 januari hebben we onze traditionele nieuwjaars- 
receptie gehouden na afloop van de gebedsviering. Bijna iedereen 
bleef na de viering zitten en er was koffie of thee met een lekkere 
oliebol. 

Daarna was het gezellig borrelen met een heerlijk hapje erbij. Henk hield 
zijn gebruikelijke woordje. We zaten heerlijk met elkaar. Het was echt klein 
maar fijn. Een mooie avond en goed begin van het nieuwe jaar.

Palmpasen

Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem her-
dacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de 
ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd), in de stad waren, 
verwelkomden hem met palmtakken.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaas-
processies, waarin Jezus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst. 
Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in 
hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van 
Nederland, een overblijfsel van.
De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak 
een haantje van brood, groene takjes, gekleurde eieren, slingers en 
kransen met snoep.
Op palm-of passiezondag begint voor de christenen de Goede Week. 
Dit is de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met 
paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het 
lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week 
– Witte Donderdag, Goede Vrijdag en paaszaterdag – vormen het 
hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. De benaming ‘Goede 
Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief 
overwonnen is.
Bij het begin van de Goede Week, op palmzondag is er de palmwijding. 
Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht 
ontving.
Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. 
Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het 
symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze 
streken worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van 
allerlei andere altijd groene struiken of bomen.
Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht 
ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren 
ingezaaide akker. In enkele, vooral landelijke streken, bestaan die 
gebruiken ook nu nog.
Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter 
het kruisbeeld of boven een deur.
De palmtakjes voor Indoornik worden tijdens de eucharistieviering 
op palmzondag in Elst gewijd en zijn vanaf maandag 25 maart af te 
halen in onze Mariakapel.

Ouderendag

Het is weer zover. De PCI-groep houdt op 28 maart de jaarlijkse oude-
renochtend. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit een ochtend. 
Er is geen lunch vanwege het kleine aantal mensen die dit organiseert. 

De dag begint om 9.30 uur met een woord- en communieviering die 
wordt voorgegaan door John Rademakers. Wanneer u wilt kunt u de 
communie ontvangen. Na de viering wordt er koffie of thee geschonken 
met wat lekkers erbij. Onder het genot van een borrel of ander drankje 
met een hapje kunt u daarna gezellig met elkaar bijpraten over alles en 
nog wat.

De kosten voor deze dag zijn € 5,-
Wilt u deze ochtend komen, geef u dan op bij:
Els Berns, 0488 - 45 16 36.
Jan Stoffelen, 06 - 3069 3975.
Geef aan als u opgehaald wilt worden. Kom allen dan maken we er een 
gezellige dag van.

De PCI-groep Els Berns en Jan Stoffelen
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Oosterhout St. Leonardus
Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Sjaak Aarns John Blom Hans Garritsen Pierre Spaan

Contact
Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur

Ellen Veens

Lent H. Maria Geboorte
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek. 
caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

Geen berichten.

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw 
vragen en het opgeven van misintenties. Wilt u een misintentie in 
Ankerplaats geplaatst hebben, let dan op de sluitingsdatum.  
Deze vindt in dit parochieblad op de eerste pagina. Meer informatie 
vindt u op: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl. 
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. 
Het emailadres van onze parochie voor alle berichten is: 
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.

Vieringen

In de kerk ligt een formulier met de vieringen voor het komende half 
jaar dat u kunt meenemen voor uw informatie.

• zondag 10 maart: 11.00 uur
  Woord- en communieviering met John Rademakers. De zang 

wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor.
• zaterdag 23 maart: 19.00 uur. 
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Karel Donders. De zang 

wordt verzorgd door Musica Nova.
• zondag 31 maart: 11.00 uur, eerste paasdag 
  Eucharistieviering. Voorganger: Pater Frans Bomers. De zang 

wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor.

Pasen

We zien op het kruis. We staan bij Zijn graf.
We kijken naar Hem Zijn lichaam in fijn linnen
en Jezus riep met luide stem verdriet en rouw beginnen
en gaf de geest Is alles nu verloren
er is nooit een groter toch is in deze duisternis
offer geweest nieuw leven geboren!

Leo Heuvelman
De Locatiepastoraatsgroep wenst u fijn paasdagen toe.

Kerkbalans

Beste medeparochiaan,
Ook dit jaar is er in onze parochie en onze geloofsgemeenschap in 
Oosterhout/Slijk-Ewijk en Nijmegen-Oosterhout Actie Kerkbalans. 
In de week van 4 tot en met 9 maart worden de enveloppen bezorgd 
bij de deelnemers van Kerkbalans.
In de dorpen Oosterhout en Slijk-Ewijk worden de enveloppen dit jaar 
opgehaald in de week van 11 tot en met 16 maart. U helpt de 
vrijwilligers die het antwoordenvelopje ophalen enorm met het tijdig 
klaarleggen hiervan.
In Nijmegen-Oosterhout wordt u vriendelijk verzocht eventueel 
gebruik te maken van de ingesloten antwoordenvelop en uw vrijwillige 
en zeer gewenste bijdrage over te maken op het aangegeven 
bankrekeningnummer van onze parochie H. Maria Magdalena, 
geloofsgemeenschap H. Leonardus in Oosterhout: 
NL38 RABO 0139 8049 86.
Dat kan al dan niet via een eenmalige of doorlopende overschrijving.
Uit ervaring weten we, dat er velen zijn die al jaren automatisch 
betalen. Ook in januari zijn alweer enkele bedragen binnengekomen. 
Fijn. Hartelijk dank daarvoor. Maar zo’n Actie Kerkbalans is voor 
anderen misschien het moment om te beseffen, dat zij ook willen 
bijdragen. Doet u dat naar uw mogelijkheden.
Als u, om welke reden dan ook, geen envelop voor Actie Kerkbalans 
heeft ontvangen, en toch wilt bijdragen, kunt u natuurlijk storten op 
bovenstaand banknummer.
In de brief die u later bij Actie Kerkbalans ontvangt, gaan we in op de 
ontwikkelingen met betrekking tot onze geloofsgemeenschap.
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Johan Slebus

Valburg St. Jacobus de Meerdere
Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact
pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479 
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
wverhoeven038@gmail.com
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Wlma van RossemSjaak Helmink Aart Pastoor Angelique Peeters

Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy 
Verhoeven  via 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de 
kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

Licht

Begin februari klepperen onze brievenbussen wat vaker omdat dan 
de carnavalskranten worden bezorgd. Maar ook vanwege de folders 
over de plaatselijke activiteiten die rond de carnavalstijd op de rol 
staan. En vooral wat dit betekent voor de bewoners. Een 
aanmoediging om samen te komen vieren, samen te komen kijken of 
gewoon de auto elders parkeren vanwege een optocht. Carnaval is 
de opmaat richting de vastentijd. In Valburg begint het feest met de 
verlichte optocht waarnaar we uitzien. Veel muziek en vooral licht. 
Na de dolle dagen breekt de vastenperiode aan die uit eindelijk ook 
weer eindigt met iets waarnaar we ook uitzien. De verrijzenis van 
Jezus, het Licht. Er zit zoveel meer verbinding tussen carnaval en 
geloof. Zalig Pasen.

Vastenactie

We moeten ver terug in de tijd om de drukte van de plaatselijke vas-
tenmarsen weer op ons netvlies te toveren. De schooljeugd die de 
voordeuren teisteren om de gunst van de bewoners, beter gezegd 
om hun portemonnee voor sponsorgeld. De bewoners zeggen een 
bedrag toe per gewandelde kilometer tijdens de jaarlijkse vasten-
mars.  

De eucharistieviering op zondag staat vervolgens in het teken van de 
middagmars. De overweging in de kerk gaat over het land dat dit jaar 
op de financiële steun mag rekenen. Jongerenkoor, werkgroep Missie, 
Ontwikkeling en Vrede (MOV), de Wereldwinkel met een ingerichte 
tentoonstelling en de school als vertrek- en eindpunt. Uiteraard met 
bekers vol warme melkchocolade. In het dorp ‘stempelposten’ en veel 
kinderen die (toen) duizenden gulden bijeenlopen. Daarnaast nog het 
vastenzakje dat óf werd gedeponeerd in de houten kist in de kerk óf 
huis-aan-huis werd opgehaald. We kijken erop terug met een licht 
gevoel van nostalgie.

Dit jaar staat de vastenactiecampagne in het teken van de gevolgen van 
klimaatverandering. Zimbabwe in het bijzonder. De mensen in het 
zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van kleinschalige gewassenteelt. 
Regenwater is daarbij onontbeerlijk. Klimaatverandering en langere 
periodes van droogte bedreigen de voedselvoorziening en gezondheid. 
Schoon en veilig water is onmisbaar. Uw financiële bijdrage bij de 
speciale collecte op eerste paasdag geeft de plaatselijke bevolking 
daarbij een fijne steun in de rug.
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MISINTENTIES Brink, Trees Scholten-Teunissen, Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 30 maart, paaswake in St. Jozef 16.00 uur: Frits Botterblom, 
Annie van den Brink-Peek, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje 
Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-
Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Annie van 
Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, 
Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-
Teunissen, familie Willemsen-Kersten.

Haalderen
zaterdag 2 maart: Riek Vernooy, Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, 
Gerard en Dora Wismans-Spanbroek, Gerd Spanbroek en Koos 
Spanbroek-Verhagen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon. 
zaterdag 9 maart: jaargedachtenis van Jan Huisman. Verder gedenken 
wij Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters, Antonius Weijers en 
Elisabeth Weijers-Joosten, Nico Wijte, Jan Janssen-van Galen, Dina 
Rutjes-Wassink, Joris Claassen.
zaterdag 16 maart: Piet Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en 
Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Gert 
Alofs en Toos Alofs-Rijcken.
zaterdag 23 maart: Thé Claassen, Riet Claassen, ouders Spanbroek-
Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, 
Bernard te Dorsthorst, Aleida te Dorsthorst-Claassen.
maandag 1 april, tweede paasdag: ouders Berndsen-Marissink, 
Geert Duijf, Jan Janssen, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, 
Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en 
Annie.

Herveld
zondag 10 maart: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada 
Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Jan 
Winnemuller, Tom de Wit.
zondag 24 maart: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada 
Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Jan 
Winnemuller, Tom de Wit.
zondag 31 maart, eerste paasdag: jaargedachtenis van Hennie van 
Elk, jaargedachtenis van Wim Latta. Verder gedenken wij pastoor Van 
der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en 
Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, 
Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Appie en Marie 
Winnemuller-van Kempen, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

Heteren
zondag 3 maart: Gerardus Roes en Jeanette v.d. Heijden, Wilhelmus 
Roes en familie, Stephanus Roes en Theodora Ockhorst, deken Roes 
en familie, Bep Schrijner, Rob Liethoff, Henk Holleman, Bart van 
Elferen, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-
de Bruin, ouders Daniël-Rutten, Arnold Frederiks, ouders Degen-
Hermsen, Jan Velthuizen.
zondag 31 maart, eerste paasdag: Ruth en Annie Cobussen-Joosten 
en kleindochter Daniëlle, Wim Polman en zoon Grady, Nicolaas 
Methorst, Gerben Terpstra, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon 
Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, Wim 
Engelen, Betsy Geerdink, ouders Vos-Selman, Jan en Annie Stokman, 
Bep Schrijner, Leo Niels, Rob Liethoff, Henk Holleman, Bart van 
Elferen, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-
de Bruin, ouders Daniël-Rutten, Arnold Frederiks, ouders Degen-
Hermsen, Jan Velthuizen, Trudy Rombouts.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zondag 3 maart: Antoon Uijttewaal. Geert van Dalen, Henk Leijser.
zondag 10 maart: Antoon Uijttewaal, Geert van Dalen.
zondag 17 maart: Antoon Uijttewaal, Piet Driessen, Jeroen Arends, 
Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Geert van Dalen, An en Antoon 
Veenhuis en zoon Antoon, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker.

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfridus-
kerk in Elst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl, YouTube.
com en te zien via de TV. KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 
de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg
woensdag 13 maart om 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke 
Hendriks-Rutjes.
zaterdag 23 maart in Haalderen: Theo Ortsen.
maandag 1 april tweede paasdag in Haalderen: Theo Ortsen.

Driel
zaterdag 2 maart: jaargedachtenis Marie en Luc van Binsbergen-
Kersten. Verder gedenken wij ouders Jan en Geertruida van Mullem-
van Binsbergen, Bart Polman, Jan en Timo Verplak, Jan en Corrie 
Meurs, familie Janssen-Selman, Diny de Ruijter-van Lieshout, Addy 
Veuger-Oomes, Benny en Ita Knuiman, Leo Knuiman, Marijke Nas-
van Ettinger, Piet Martens, famillie Bennik-Barends, ouders 
Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Sien Fonteijn-van Mullem, Tonny 
en Maria te Dorsthorst, Fia Schuiling, Dick en Truus van Rijsewijk
zondag 24 maart Palmzondag: jaargedachtenis ouders Bierman-
Voorburg, jaargedachtenis Theo en Annie van Mullem. Verder 
gedenken wij Bart Jansen, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie 
van Kempen, Toos en Geert Joosten, Ben Rombouts, Marijke Nas-van 
Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, Jos en Fien Pruijn-Jansen, 
Tonny en Maria te Dorsthorst, Herman Selman.

Elst
zondag 3 maart: Wijnand van Raaij, Dina Verborg-van Duuren, Diny 
Vreman-van Brandenburg, George Teunissen, Wil Lensen-Wiendels 
en Gert Lensen, Diny Rewinkel-Kampshoff, Frans van Leur.
zondag 10 maart: Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van 
Schaijk, Jan Braam, Jan Joosten, Henny van Marwijk-van Hal
zondag 17 maart: Dort Wagener, Gerrit Kienhuis, Frans van Leur, 
George Teunissen.
zondag 24 maart: Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van 
Schaijk, Diny Rewinkel-Kampshoff, Jan Braam.
donderdag 28 maart, witte donderdag: Diny Rewinkel-Kampshoff.
zaterdag 30 maart, paaswake: Hans Roelofs.
zondag 31 maart, eerste paasdag: ouders Van Rossem-Schouten en 
hun zoon Jan, Vader Joosten, moeder en Kiki en Lieke, Leida van 
Deelen-van den Brink, familie Hooydonk-Hager, Paula en Bernard 
Burgers-van de Logt, Trees Schouten-Copray, Gert en Wil Lensen-
Wiendels, pa en ma Pietersz-Schoon, vader en moeder Roelofs, Jan 
van Snippenburg, ouders Cornelissen-Hartjes en Cor, Frans van Leur.

Gendt
zaterdag 9 maart in Haalderen en St. Jozef: Annie van den Brink-
Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Leida van Deelen-van den Brink.
zaterdag 23 maart in Haalderen en St. Jozef: Leida van Deelen-van 
den Brink, Annie van den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, 
Fientje Rooding-Bergervoet, Riet Bolder-van Heck.
woensdag 27 maart parochiecentrum: Frits Botterblom, Annie van 
den Brink-Peek, Theed Melchers, Jan Melchers, Fientje Rooding-
Bergervoet,Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, 
Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Harrie Lichtenberg, 
Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den 
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 KINDERACTIVITEITENzondag 24 maart: Antoon Uijttewaal, Trudi van der Brugge-Hendriks 
en Leo van der Brugge-Hendriks, Geert van Dalen.
zaterdag 30 maart, paaswake: Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie 
Janssen-Kersten, Miranda Peek, ouders Dominicus-Vermeulen en 
familie, Jo en Dien Kersten-Lentjes, Geert en Bets Kersten-Buurman, 
An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Thijs Hendriks en Zus 
Hendriks-Sluiter, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker.
zondag 31 maart, eerste paasdag: Antoon Uijttewaal, familie 
Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, ouders Gerritsen-Arts, Jan, 
Geert en Liesbeth, pastoor Hofstede, Geert van Dalen, An en Antoon 
Veenhuis en zoon Antoon.

Indoornik
zaterdag 23 maart: Cor, Henk, Wim, Diny en overleden ouders de 
Ruijter-Leenders, Marie Bremer-Leenders, Ton van Wezel, Mia Arns-
Krebber, Willy Leenders-Verhoeven, Ineke van der Meijde.

Lent
zaterdag 2 maart: familie Hofs-Boekhoorn, Anton en Dory Natrop-
Herckenrath, Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, 
Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Bebbie Derksen, Henk 
Derksen, Antoon Alofs, Henk en Annie Meeuwsen-Leenders.
zaterdag 23 maart: Peter Rutjes, Coby Berkien-Knipping, Paul en 
Truus van Ewijk-Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, 
Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Joke Janssen, Anton en Dory 
Natrop-Herckenrath, Henk en Annie Meeuwsen-Leenders,
Hans Jacobs.

Oosterhout
zondag 10 maart: geen misintenties aangemeld.
zaterdag 23 maart: geen misintenties aangemeld.
zondag 31 maart eerste paasdag: ouders Eggenhuizen-van de Brink, 
Geert en Nel Bouwman-Hendriks en dochter Anita, Jan Huisman, Jo 
en Cor Aarns-Degen, Pouwel en Martha Kuiper-Huizinga, Annie van 
de Hurk-Peters, mevrouw Van Kempen-Roelofs, Riet Vens-van Ewijk.

Valburg
zaterdag 9 maart: jaargedachtenis voor Tanja Berns, Bart de Vries en 
Thé Willemsen. Verder gedenken wij de leden van dragersvereniging 
Sint Barbara, families Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten 
Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, Piet 
Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Anneke Geurts-Knipping, 
Grad en Toos Knipping, Cor Potjes en zoon Vincent, Grad en Juliënne 
Slebus en Thecla Janssen-de Vent.
zondag 24 maart Palmzondag: jaargedachtenis voor Riek Veggelers-
Janssen, Piet Zwartkruis, Truus Zwartkruis-Rikken, Wilhelmus 
Adolfus Zwartkruis. Verder gedenken wij André en Toos Cornelissen, 
Wim Publiekhuijsen, Jan Veggelers, Wim van Loon, Cor Potjes en 
zoon Vincent, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk en Wim en Fie 
Verhoeven.
zondag 31 maart eerste paasdag: jaargedachtenis voor Grad Knipping 
en Theodorus Johannes Schouten. Verder gedenken wij de families 
Driessen en Philipsen, Trees van Elferen, pastoor Engelen, Toon en 
Bets van Heumen, familie Jansen, familie Van Hulst, familie Krijnen, 
Tiny van den Berg-Magielsen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, 
Frans Janssen en dochter Trudie, Anneke Geurts-Knipping, Toos 
Knipping-Jansen, Wim Krijnen, Annie Lenssen, ouders Van de Logt-
Broekman, ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, Ben Ras, pastoor 
Scholten, ouders Schouten-Krijnen en zonen Jan en Piet, Jos en 
Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven en de families Willemsen-
Rikken.

Veertigdagentijd en Pasen voor kinderen
in Elst

Voor kinderen is er in de Veertigdagentijd het nodige te beleven in de 
ST. Werenfriduskerk. Tijdens de kinderwoorddiensten maken we 
naar aanleiding van de verhalen over Jezus een kleurige vlaggenslinger. 
Ook versieren we weer een palmpasenstok, waarmee we op 
Palmzondag door de kerk lopen. Daarna gaan we de bewoners van 
verpleeg- en verzorgingshuis Tertzio verrassen. Ook nemen we iets 
lekkers voor hen mee. Met Pasen gaan we na de viering eitjes zoeken 
in de kerk.

Hieronder lees je wat je allemaal mag verwachten:

Zondag 3 maart
derde zondag van de Veertigdagentijd (parochiezondag, 
kinderwoorddienst om 10.00 uur)

Zondag 10 maart
vierde zondag VT (viering en kinderwoorddienst om 11.00 uur)

Zondag 17 maart 
vijfde zondag VT (viering en kinderwoorddienst om 11.00 uur)

Zaterdag 23 maart (14.30 uur)
Palmpaasstokken maken in De Hoeksteen. Een stok in de vorm  
van een kruis moet je zelf meenemen. Voor versiering (linten en  
een snoepketting) wordt gezorgd. Graag opgeven vóór woensdag  
13 maart bij het parochiesecretariaat.

24 maart  
Palmzondag (viering en kinderwoorddienst om 11.00 uur), met 
wandeling naar Tertzio. Voor een broodhaantje op de palmpasenstok 
wordt gezorgd.

Zondag 31 maart
Pasen (viering en kinderwoorddienst om 11.00 uur), daarna eitjes 
zoeken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het parochie-
secretariaat, secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of 
0481 - 45 13 71 (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur).
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Mies Muis
Hallo meisjes en jongens,  
 
Deze keer hebben de kamelen mij bij een grote groep palmbomen gebracht. Ik hoor jullie denken: 
“Palmbomen?” Ja hoor, de kamelen vertelden een wonderlijk verhaal. Het ging over een feest in 
Jeruzalem, waarbij de mensen allemaal palmbladen van de bomen trokken om hun koning te 
verwelkomen in de stad. Die koning zat niet zoals je zou verwachten op een groot paard, maar op 
een ezel. De palmbomen waren daar nog steeds reuze trots op, al zagen die palmbomen er daarna 
wel heel raar uit met alleen een stam en een klein pluimpje van bladeren. Zelfs midden in de 
woestijn waren de palmen in de oase er erg trots op. Een oase is een drinkplaats midden in de 
woestijn, waar water is en planten en bomen kunnen groeien. 
Waar mijn reis mij nu naartoe zal brengen? Palmen kunnen geen kleine muis verder brengen op 
reis. Volgende keer zal ik het jullie vertellen.
Voor nu groetjes,
Mies Muis

Kinderpagina Pieppraat 
19 maart: Sint Jozef
In de Bijbelverhaal 
over Jezus komen we 
Jozef als vader van 
Jezus alleen in het 
begin tegen. We horen 
hoe Jozef voor Maria 
zorgt als ze op reis 
moeten naar Betlehem. Jozef koopt 
zelfs een ezeltje om de reis voor Maria 
gemakkelijker te maken. Jozef zorgt de 
rest van zijn leven heel goed voor Jezus 
als (pleeg)vader. Maar ook voor Maria 
is hij heel lief en hij is een fijne 
huisvader. Hij werkt als timmerman 
hard voor zijn gezinnetje. Wat 
misschien nog wel belangrijker is, is 
dat Jozef door zijn vriendelijke manier 
voor Jezus het goede voorbeeld is. Ook 
vertelt Jozef als vader alle verhalen uit 
het oude testament aan zijn zoon. Sint 
Jozef is de voorbeeldheilige geworden, 
die laat zien hoe je zorgt voor je gezin. 

21 maart: begin van de lente 
Op 21 maart komt er een einde aan de 
winter. Het voorjaar komt er aan.
Het zonnetje kan al lekker schijnen.

Palmzondag 24 maart 
Palmzondag is het begin van de Goede 
Week. Jezus komt op een ezel Jeruzalem 
binnen. De mensen juichen en zwaaien 
met palmtakken.
In de kerk worden palmtakjes gezegend. 
We nemen de takjes mee naar huis om 
ze bij het kruisje te steken. Kinderen 
maken een palmpaasstok.

Witte Donderdag 28 maart
Op Witte Donderdag vieren we dat 
Jezus voor het laatst sedermaal vierde 
met zijn vrienden. Dat is het Joodse 
bevrijdingsfeest uit de slavernij van 
Egypte. We staan hier elke keer bij stil 
als we samen brood delen in de 
vieringen.

Goede vrijdag 29 maart
Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus’ 
dood aan het kruis. Een rare naam voor 
zo’n verdrietige dag. Toch noemen we 
deze dag Goede Vrijdag, omdat het niet 
afgelopen is na deze dag. Lees maar 
vlug verder.

Knutselwerkje: 
Om te doen: palmpaasstok maken
Alle onderdelen van de palmpaasstok verwijzen naar iets, waardoor we het 
hele verhaal over Jezus’ lijden, sterven en zijn verrijzenis beter kunnen 
begrijpen.

Wat heb je nodig:
•  Groene takjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden in 

Jeruzalem. 
• Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus. 
• Versiering (crêpepapier): benadrukt het feestelijke karakter van de intocht.
•  Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal en de haan is de eerste die de paasmorgen 

begroet. 
•  Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf 

rozijnen staan voor de twaalf apostelen.
• Citroen of sinaasappel: verwijst naar wat Jezus te drinken kreeg.
•  Pinda’s: aan de stok zouden 30 pinda’s gehangen kunnen worden;  dat zijn de 30 zilverlingen die 

Judas kreeg.
• Eieren: zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.


