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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER

In veel katholieke kerken vind je glas-in-loodramen. Het is een kunst 

die sinds de middeleeuwen veel is toegepast in met name de gotische 

kerkgebouwen. De oudste nog bewaarde glas-in-loodramen zijn te 

vinden in Frankrijk. Zowel in kleine dorpskerken als in de oude  

kathedralen van Chartres en Reims kan men overweldigd worden 

door de mystieke sfeer die de glas-in-loodramen brengen. 

De Franse glas-in-loodkunst werd in de negentiende en twintigste 

eeuw een inspiratie voor veel neogotische kerken die toen in ons land 

werden gebouwd zoals de Maria Geboortekerk in Lent. Naar 

middeleeuws voorbeeld zijn daar achter de altaren voorstellingen van 

het leven van Maria en Jezus afgebeeld in kleine miniaturen die samen 

het venster maken. De a�eeldingen zijn zo klein dat het niet 

overdreven is om een verrekijker mee te nemen om ze goed te bekijken 

en de details te ontdekken die de kunstenaars hebben aangebracht. 

De glas-in-loodramen in onze kerken zijn niet alleen bedoeld als 

verfraaiing van het kerkgebouw en het kweken van een mystieke sfeer. 

In de eerste plaats verwijzen zij naar het hemelse Jeruzalem zoals dat 

in het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring van Johannes wordt 

beschreven. De hemelse stad is daar omgeven door twaalf poorten die 

bezet zijn met de mooiste edelstenen. Deze fonkelende poorten waren 

een inspiratie om de vensters van de kerk te bezetten met glas  

van verschillende kleuren. Het kerkgebouw zag men immers als 

voora�eelding van waar God woont en alles in allen zal zijn. 

Maar door het gebruik van deze glaskunsttechniek kreeg het nog een 

taak. In de middeleeuwen kwamen mensen niet alleen in de kerk om 

er te bidden maar ook om er te schuilen voor de regen of om er met de 

hond doorheen te wandelen zoals op sommige oude schilderijen van 

kerken te zien is. Doordat er van alles in de kerk kwam, was in de 

grotere kerken de heilige ruimte waar het altaar stond omgeven door 

een koorhek. Het uitbeelden van de Bijbelse verhalen in de kerkramen 

met glas in lood had de functie van geloofsoverdracht en dat hee� het 

tot op de dag van vandaag nog steeds.

pastoor Karel Donders

‘Laat uw licht over ons schijnen’
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VAN DE BESTUURSTAFEL

In zes van onze kerken zit zend- en ontvangapparatuur van  

providers. Daarmee wordt onder meer de mobiele telefonie in 

onze omgeving geregeld. Die zend- en ontvangapparatuur zijn van 

verschillende providers. Voor het gebruik van de kerktoren betalen 

zij aan de eigenaar, de parochie in dit geval. Als de parochie een 

kerk van de hand doet, wat gebeurt er dan met de inkomsten uit de 

zendmasten? Daarover is nog geen besluit genomen. Maar er is  

in het parochiebestuur wel uitgebreid over gesproken. Meteen 

kwamen allerlei rekenmodellen op tafel om in beeld te brengen wat 

de inkomsten zijn. Of wat we mislopen. Het is maar van welke kant 

je het bekijkt.

Wat is wijsheid, vragen we ons dan af. Het gee� wel aan dat we zinvol 

nadenken over de inkomsten die we kunnen genereren. Het gee� ook 

aan dat elk besluit niet zonder slag of stoot tot stand komt. De uitkomst 

is in dit geval dat enkele bestuursleden de verschillende scenario’s nog 

eens gaan doorrekenen. Want we willen straks wel een gedegen besluit 

kunnen nemen en ons niet tekort gedaan voelen.

Vorig jaar hebben we al bekendgemaakt dat het parochiebestuur met 

de gemeente Lingewaard aan tafel zit over de kerken in Doornenburg 

en Huissen. In Doornenburg zijn al plannen opgesteld om de school in 

de kerk te huisvesten. In Huissen wordt gewerkt aan een multi-

functionele accommodatie in de kerk. De zendmasten zijn nog 

onderwerp van gesprek. Want die leveren de parochie nu nog de 

broodnodige inkomsten op. En zoals hierboven geschetst staat de 

uitkomst van onze beraadslagingen nog niet vast. Uiteraard houden 

we u hiervan op de hoogte. Maar zo hee� u wel een inkijkje waarover 

we in de vergaderingen praten.

Kerkbalans 

Als u deze uitgave van Ankerplaats onder 

ogen krijgt is Actie Kerkbalans afgerond. Het 

is best mogelijk dat de actie aan uw aandacht 

ontsnapt is. Dat is helemaal niet erg. U kunt 

op elk moment van het jaar nog aangeven dat 

u een bijdrage wil geven. We stellen elke 

bijdrage zeer op prijs en zijn iedereen dankbaar die aan  Actie 

Kerkbalans hee� gegeven. De actie is pas afgerond. Gegevens zijn 

derhalve nog niet beschikbaar. De uitkomsten zijn natuurlijk wel 

belangrijk voor onze penningmeester. Als alle cijfers van Actie 

Kerkbalans beschikbaar zijn, weten zij of de begroting nog in de pas 

loopt. Als we de cijfers paraat hebben, hoort u daar geheid meer van.

Benoeming

Van het bisdom kwam het goede nieuws dat Gerie Driessen, onze 

portefeuillehouder gebouwen, herbenoemd is. Ofwel, hij knoopt er 

nog een periode aan vast. Het bestuur is daar zeer content mee. Gerie 

hee� in zijn eerste termijn veel te doen gekregen. Op het gebied van 

gebouwen speelt er altijd veel. Van noodzakelijke onderhouds-

werkzaamheden tot verkoop van kerken, zoals hierboven beschreven. 

Het is een omvangrijke portefeuille en daarom zijn we Gerie zo 

dankbaar dat hij er al zoveel tijd en energie in gestoken hee�. 

Website

De vorige keer hebben we gemeld dat onze website geheel vernieuwd 

is. De website hee� een fris uiterlijk gekregen en alle wetens-

waardigheden over de parochie zijn gemakkelijk terug te vinden.  

U moet er beslist eens naar kijken. Meerdere mensen zijn daar meer 

dan een jaar erg druk mee geweest. Het bestuur is dankbaar voor al het 

werk dat ze hebben verzet om tot een heldere, gemakkelijk bruikbare 

website te komen.

 Zie daarvoor www.rkparochiemariamagdalena.nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onze privacyverklaring: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl onder onze parochie/meer/AVG.
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Bij de doopvoorbereiding heb ik ouders aan de hand van enkele  

foto’s wel eens de vraag gesteld: “Waar wil je je kind voor  

behoeden?” De a�eeldingen die ze kiezen hadden meestal te  

maken met pesten, buitensluiten en het slachto�er worden van een 

misdrijf. Logisch dat je je kind daarvoor wilt behoeden.

Aan het begin van de paaswake doet de priester iets wat de mensen in 

de kerk niet zien, omdat het donker is en omdat het achterin de kerk 

gebeurt. Hij steekt vijf wierrookkorrels in de paaskaars, op de 

uiteinden van het kruis en in het midden. Ze verbeelden de vijf 

kruiswonden van Jezus. Het is altijd een wat pijnlijk karweitje. Je moet 

netjes en voorzichtig te werk gaan, anders beschadig je die mooie 

nieuwe paaskaars. En tegelijk beschadig je deze min of meer 

opzettelijk. Want de verrezen Christus, waarvan de paaskaars het 

symbool is, is en blij� ook de gekruisigde. Telkens als we naar de 

paaskaars kijken of hem aansteken, zien we niet alleen de vlam van het 

licht van de verrijzenis maar ook het kruis waarin de wierookkorrels 

als spijkers zijn gestoken.

Waarom vertel ik dit? Omdat het alles te maken hee� met de 

evangelielezing van Beloken Pasen, waarin Jezus’ leerling Tomas de 

hoofdrol speelt ( Johannes 20, 19-31). Hij is er niet bij als Jezus na zijn 

verrijzenis zijn leerlingen bezoekt. Die zijn bang en hebben zich 

opgesloten. Maar Jezus laat zich door muren, deuren en sloten niet 

hinderen. Hij komt binnen alsof het Hem geen enkele moeite kost is, 

Hij wenst hun vrede en gee� hun zijn Geest. Als kort daarop de 

leerlingen Tomas vertellen over de ontmoeting met Jezus, wil hij eerst 

diens wonden hebben gezien en aangeraakt, voordat hij geloo� dat 

Jezus verrezen is. Die wens gaat een paar dagen later in vervulling. 

Jezus laat zich aan Tomas in een dubbele gedaante zien: als de 

verrezene én als de gekruisigde, dat wil zeggen degene die verwond is 

door mensen en daarvan de sporen in zijn lichaam blij� dragen.

Echt geloof
‘Mijn Heer en mijn God,’ roept Tomas uit als Jezus hem uitnodigt om 

zijn wonden te bekijken en aan te raken. Dat is de kortste en krachtigste 

geloofsbelijdenis uit de hele Bijbel. Vaak wordt die uitgelegd als: 

Tomas is niet meer een ongelovige maar een gelovige, ja een 

supergelovige. Ook ik noem hem weleens ‘die ongeloo�ijke Tomas’ in 

plaats van ‘ongelovige Tomas’. Maar dan juist omdat Tomas inziet dat 

Jezus’ wonden de toegang, ja het keurmerk zijn van het geloof in de 

verrijzenis. Jezus de verrezene is geen superheld die zijn wonden hee� 

uitgewist. Integendeel, juist via zijn wonden leren we Hem kennen. 

En leren we God kennen, die zich zo kwetsbaar hee� opgesteld dat Hij 

de minste van alle mensen is geworden.

Dat inzicht van Tomas hee� gevolgen voor ons geloof. Echt geloof is 

namelijk geen ‘gefundenes Fressen’, maar je kwetsbaarheid 

aanvaarden, je angst en je boosheid, je twijfels en je cynisme, ja je 

ongeloof. Die staan niet tegenover geloof, maar maken er deel van uit. 

En ook al kun je van sommige verwondingen genezen, de sporen 

ervan laten zich vaak niet uitwissen. Die draag je een leven lang bij je, 

die hebben jou gevormd en daarmee ook je geloof. Ze hebben je 

geloof verwond en precies daardoor ook eerlijker en zuiverder 

gemaakt.

Die Tomas blij� daarom een ongeloo�ijk aansprekende �guur. Nota 

bene de heilige paus Gregorius de Grote zei eind zesde eeuw in een 

preek: ‘Het ongeloof van de apostel Tomas is voor ons van groter nut 

dan het geloof van de andere apostelen.’

Bondgenoot
Tomas is de bondgenoot van iedereen die wel geloo�, maar soms ook 

wel een beetje meer zekerheid zou willen. Hij is ook de bondgenoot 

van eenieder die zich van harte gelovig noemt, maar even zo vaak 

twijfelt aan zijn geloof. Of liever gezegd: de tweelingbroer, want 

Tomas’ bijnaam is Didymus en dat betekent tweeling. Veel mensen 

kunnen zich daarom in Tomas herkennen. De zoekers, de twijfelaars, 

de sceptici, de a�akers. En de mensen die gewond zijn geraakt door 

het leven en daardoor niet zonder blikken of blozen kunnen geloven in 

dat wat de kern van het christelijk geloof uitmaakt: Jezus’ verrijzenis 

uit de doden.

Als (gelovige) mensen dragen we allemaal littekens. Grote en kleine, 

zichtbare en onzichtbare. Sommige voelen we voortdurend, van 

andere zijn we ons nauwelijks bewust. Ook de gemeenschap waarvan 

we deel uitmaken, draagt de sporen van verwondingen. Verse of oude, 

geheelde en niet-geheelde wonden. Dat hoort bij geloof, dat hoort bij 

gemeenschap.

‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn,’ schreef de joodse 

studente Etty Hillesum in haar oorlogsdagboek. Maar dat kan vaak 

niet. We kunnen voor elkaar en onszelf zorgen, maar niet alle wonden 

helen. Ook Jezus kan dat niet. Precies daarom laat Hij zich aan Tomas 

zien als iemand die gewond is geraakt. Zo nodigt Hij hem en ons 

allemaal uit om onze verwondingen op te nemen in ons geloof in 

plaats van ze te omzeilen. Alleen dan zal ons geloof echt, zuiver en 

levend zijn.

pastor Victor Bulthuis

Een gewond geloof
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LITURGISCH ROOSTER APRIL

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders en J . Rademakers, Voce d’Amare

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

	15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Kruisweg met kinderen en jongeren, K. Donders, Cantorije

15.00 uur in St. Werenfridus Elst

Kruisweg, J. Rademakers, Magna Voce

	15.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Kruisweg met kinderen, V. Bulthuis, Exotherm

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Goede-Vrijdagviering, K. Donders, Leonarduskoor

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Goede-Vrijdagviering, V. Bulthuis, GK De Levensbron

Zaterdag 30 maart, paaswake

21.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie met doop, K. Donders, Magna Voce

21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm

Zondag 31 maart, eerste paasdag

6.30 uur in/nabij PKN Angeren

K. Donders, werkgroep Anders Dan Anders

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Eucharistie, V. Bulthuis, In B’tween

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Voce d’Amare

	11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, G. Peters, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, F. Bomers, Leonarduskoor

Maandag 1 april, tweede paasdag

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, V. Bulthuis, Enjoy

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

Zaterdag 6 april, tweede zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, F. Bomers, Magna Voce

Zondag 7 april, tweede zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Herenkoor

	11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, pastoraal team, GK De Levensbron

Zaterdag 13 april, derde zondag van Pasen

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, V. Bulthuis, Cantorije

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Voce d’Amare

Zondag 14 april, derde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, F. Bomers, zestig jarig priesterfeest, Young at Heart en 

overige koren

Zaterdag 20 april, vierde zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Exotherm

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, K. Donders, Musica Nova

Zondag 21 april, vierde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, In B’tween

	11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, Eerste Heilige Communie, V. Bulthuis, Jeugdkoor

Zaterdag 27 april, vijfde zondag van Pasen

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Enjoy

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, V. Bulthuis, Voce d’Amare

Zondag 28 april, vijfde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, V. Bulthuis, Herenkoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, St. Caeciliakoor

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Young at Heart

Zaterdag 4 mei, zesde zondag van Pasen, Dodenherdenking

17.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, In B’tween

17.30 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, V. Bulthuis, Magna Voce

19.00 uur in St. Martinus Doornenburg

Herdenking met Jekadee en Herenkoor

19.00 uur in Providentia Gendt

Oecumenische viering, Oecumenische werkgroep

19.00 uur in Protestantse kerk Driel

Oecumenische viering, P. Kamper, Cantorije
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst 09.00 uur kerk elke maandag

   (1/4 + 22/4 

   vervalt)

Heteren 19.00 uur Lie�enshoek elke maandag 

   (1/4 vervalt)

dinsdag

Haalderen 09.00 uur kerk elke dinsdag

Huissen 19.00 uur dagkapel, rozenkrans elke dinsdag

woensdag

Angeren 09.30 uur Dorpshuis 1e woensdag 

   van de maand

Doornenburg 09.30 uur kerk 2e woensdag 

   van de maand

Gendt 09.30 uur dagkapel 4e woensdag

   van de maand

Huissen-Zand 09.30 uur dagkapel 3e woensdag

   van de maand

Lent 19.00 uur St. Jozef 2e woensdag

   van de maand

donderdag

Huissen 09.00 uur dagkapel elke donderdag 

vrijdag

Valburg  09.00 uur kerk, rozenkrans elke vrijdag

   (m.i.v. mei, 

   1e vrijdag 

   v.d. maand)

Valburg 09.30 uur kerk elke vrijdag

   (m.i.v. mei, 

   1e vrijdag 

   v.d. maand)

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 28 april 13.00 uur  pastor V. Bulthuis

zo. 5 mei 13.00 uur  pastor V. Bulthuis

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 13 april 15.30 uur pastoor K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 11 februari Maya Cellamare, Bemmel

 Mikael Leenders, Nijmegen

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 4 maart)

Truus Teunisse-Robbers 89 jaar Heteren

Geert Janssen 95 jaar Valburg

Hans Janssen 69 jaar Gendt

�ea Beusker-Koenders 90 jaar Gendt

Adri van der Meijde 76 jaar Heteren

Diny Broenland-Daanen 85 jaar Oosterhout

Peter van Hae�en 75 jaar Driel

Maria Ratering Arntz 95 jaar Bemmel

�eo Rutjes 94 jaar Angeren

Emelda Termont-de Krijger 93 jaar Elst

�eo Witjes 88 jaar Arnhem

Hermien van Haaasteren-Gerritsen 96 jaar Elst

Wim van Geel 72 jaar Elst

Zondag 5 mei, 6e zondag van Pasen, Bevrijdingsdag

9.30 uur in O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren

Woord- en communieviering, liturgische werkgroep

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers,  

St. Caeciliakoor Herveld

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

11.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Eucharistie, V. Bulthuis, Leonarduskoor, Mariaviering

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Herenkoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, V. Bulthuis, GK De Levensbron

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en  communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoren Lent 

en Elst

Biechtgelegenheid 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 

de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om 

het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
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PASTORA AT

BEDEVA ARTEN

Inspiratieavond communiebrengers

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, kan het buiten-

gewoon waardevol zijn de heilige communie thuis te ontvangen  

(of in het ziekenhuis of verpleeghuis). Zij die namens de geloofs- 

gemeenschap of op persoonlijke titel de communie thuis brengen, 

doen daarom prachtig en pastoraal werk.

Ervaren én beginnende communiebrengers worden hierbij van harte 

uitgenodigd voor een inspiratieavond. Deze wordt gehouden op 

donderdag 25 april (van19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur) in het 

parochiehuis in Elst.

Het programma:

• bezinning op de spiritualiteit van de eucharistie

• aanreiken van een eenvoudige liturgie en inspirerende teksten

• uitwisselen van ervaringen en gelegenheid tot het stellen van vragen

Hee� u nog geen ervaring met het brengen van de communie thuis? 

Denkt u erover, maar aarzelt u nog? Of kent u iemand die deze taak 

misschien wel op zich wil nemen? Weet u dan van harte welkom of 

nodig een ander uit.

Deelname is uiteraard kosteloos, voor ko�e en thee wordt gezorgd. 

Wel wordt u gevraagd u aan te melden bij het parochiesecretariaat, via 

e-mail (secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl) of telefonisch 

0481 - 45 13 71, op weekdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur). Hier kunt u 

ook terecht voor meer informatie.

Op weg naar het Vormsel 2025

Graag nodigen wij alle jongeren van onze parochie uit voor de 

voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig 

vormsel. Het vormsel is een bevestiging van het geloof dat je van je 

ouders hebt ontvangen. Met de doop en wellicht ook de Eerste  

Heilige Communie hebben ze je de eerste stappen laten zetten. Met 

het vormsel zeg je nu zelf ‘Ja!’ tegen God en ontvang je de kracht 

van de Heilige Geest voor je verdere leven. 

Om te ontdekken wat het geloof voor jou kan betekenen en hoe 

lee�ijdsgenoten daarover denken zijn er vanaf mei een aantal 

bijeenkomsten gepland. Van veel vormelingen hoorden wij de 

afgelopen jaren dat ze de bijeenkomsten als gezellig en leerzaam 

hebben ervaren. 

Aan de vormselvoorbereiding kunnen scholieren meedoen die nu in 

groep 8 of op de middelbare school zitten. De voorbereiding bestaat 

uit een aantal bijeenkomsten op zondagmorgen, een zaterdag naar 

Den Bosch waar we met sport en spel andere vormselgroepen uit ons 

land ontmoeten en uit nog een aantal leuke activiteiten. In mei of juni 

komend jaar zal tijdens een feestelijke eucharistieviering het Vormsel 

worden toegediend. Je kunt met de voorbereiding meedoen, ook als je 

twijfelt. 

Interesse? 

Kom dan naar de informatieavond voor ouders en jongeren. Deze is 

op donderdagavond 11 april om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum 

‘De Hoeksteen’, Prinses Irenestraat 58 te Elst. Aanmelden kan door 

een e-mail te sturen naar: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl 

of te bellen naar 0481 - 45 13 71 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur). 

Voor jongeren in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs en 

jongvolwassenen is er een eigen toeleiding naar het Vormsel en/of 

doopsel. Ook hiervoor kan informatie worden opgevraagd bij het 

secretariaat.

Namens de vormselwerkgroep, 

pastoor Karel Donders 

Dagbedevaart de Zoete Moeder

Na de dagbedevaarten naar de Martelaren van Gorcum in Den Briel 

en het Mirakel in Amsterdam is dit jaar de keuze gevallen op Den 

Bosch. Midden in de oude binnenstad staat de imposante gotische 

kathedrale basiliek van Sint Jan. Het is een van de meest bezochte 

kerken van ons land door het beeld dat daar te vinden is van de  

Zoete Lieve Vrouw ofwel de Zoete Moeder van Den Bosch. 

Dagelijks worden er honderden kaarsen aangestoken bij dit ruim  

zevenhonderd jaar oude genadebeeld. Sedert 1380 zijn de vele 

gebedsverhoringen en gunsten opgetekend in de zogenaamde 

mirakelboeken. De Zoete Moeder wordt dagelijks door honderden 

mensen bezocht en staat mede bekend om haar modieuze trends. 

Regelmatig ontvangt zij namelijk van vereerders uit binnen en 

buitenland een nieuwe wijde mantel. 
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GOEDE DOELEN

Op zaterdag 22 juni zullen wij naar de Zoete Moeder een bedevaart 

maken. Naast een eucharistieviering in de Bossche kathedraal zullen 

wij ook de stad bezoeken waarbij ook de Bossche bol, die dit jaar  

honderd jaar bestaat, niet vergeten zal worden.  

In de volgende editie van dit blad ontvangt u meer informatie over 

deze bedevaartsdag.

Voor informatie of opgave kunt u mailen naar de organisatoren: 

Regina Dominicus: Regina@lourdeswerklingewaard.nl

Anja Zweers: Anja@lourdeswerklingewaard.nl

pastoor Karel Donders

H. Bernadette in Nederland

Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) 

komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een 

rondgang door het land. 

De rondgang begint op 

tweede paasdag (1 april)  

in de Onze-Lieve-Vrouwe-

basiliek in Maastricht en 

eindigt op zondag 28 april 

in de Sint-Janskathedraal in 

Den Bosch. In de weken 

daartussen wordt de reliek 

in tal van kerken verspreid 

door het land ontvangen. 

Op al die plekken worden 

vieringen, processies en 

activiteiten rond de reliek 

georganiseerd.

De heilige Bernadette 

Soubirous (1844 - 1879) 

was het destijds veertien-

jarige meisje dat in 1858 in 

de Zuid-Franse stad 

Lourdes achttien keer een 

verschijning van Maria zag. 

Lourdes groeide daarna uit 

tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar 

door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren 

na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in Nevers. Daar 

overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een 

glazen schrijn in de kloosterkapel.

Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt 

ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht 

als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang 

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zal de schrijn met haar reliek

aanwezig zijn in de Broederenkerk, Broederenstraat 18 te Deventer.

Programma (onder voorbehoud)

Dinsdag 16 april: 19.00 uur eucharistieviering met aansluitend licht-

processie en wake.

Woensdag 17 april: 8.00 uur morgengebed, 9.30 uur rozenkransgebed,

10.00 uur eucharistieviering, 14.00 uur ‘Weg van het Licht’, 19.00 uur 

Taizéviering en wake.

Donderdag 18 april: 8.00 uur morgengebed, 9.30 uur rozenkransgebed, 

14.00 uur eucharistieviering. 

Middag voor gezinnen in Den Bosch

In het laatste weekend van april zijn de relieken in de kathedraal van 

Den Bosch. 

Op zondag 28 april is er een middag voor gezinnen in en om de 

kathedraal van Den Bosch van 12.00 uur tot 16.45 uur. Alles van 

Lourdes is daar: een stukje rots, kaarsjes met kapjes, Lourdeswater en 

natuurlijk de reliek van Bernadette. En er is een toegankelijk 

programma speciaal voor gezinnen in en rond de Sint-Jan om 

Bernadette, Maria en Lourdes te leren kennen. 

12.00 uur:  eucharistieviering met kinderwoorddienst in de 

Sint-Janskathedraal.

13.15 uur:  inschrijven in de tuin van de kathedraal. 

13.30 uur:  a�rap in de kathedraal met een verhaal over 

Bernadette. 

13.45 uur:  tocht langs personen die met Bernadette en 

Lourdes te maken hebben (tot 15.15 uur).

vanaf 15.15 uur:  ontmoeten met iets lekkers in de tuin van de 

kathedraal 

16.00 uur: Mariaviering met lichtprocessie, zoals in Lourdes. 

16.45 uur: naar huis 

Opgave:  aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder 

vermelding van ‘Gezinnen Bernadette’.

Vastenactie voor Stichting Ewoi

Het is inmiddels eind maart en de Vastenactie loopt ten einde.  

Indien u nog een bijdrage wil geven, graag! Doneer uw gi� via  

het rekeningnummer onderaan dit bericht of scan de QR-code op 

poster en/of folder.

U weet dat de Stichting Ewoi in Kenia voor scholing aan dove en 

slechthorende kinderen zorgt, drie dagen per week hulp en therapie 

verzorgt voor meervoudig gehandicapte kinderen en twee dagen per 

week hulp biedt aan de allerarmste ouderen.

Een van onze bestuursleden is eind februari/begin maart na tien jaar 

weer naar Lodwar geweest en hee� ons werk ter plekke bezocht, 

gekeken hoe er gewerkt wordt en besproken hoe we onze onder-

steuning vanuit Nederland het beste kunnen voortzetten. Als de foto’s 

en haar reisverslag beschikbaar zijn, stellen we u via Ankerplaats op de 

hoogte. Kijk ondertussen op onze website en zie wat voor belangrijk 

werk we verrichten met uw steun.

Laeny Mesicek-Moonen, voorzitter Stichting Ewoi

www.stichting-ewoi.nl, NL 30 RABO 0176 9372 77
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 ORANJECONCERT

Koren van Maria Magdalena zingen Oranjeconcerten ELST/ 

NIJMEGEN. Dankzij de unieke samenwerking tussen Gemengd 

Koor De Levensbron uit de Lingewaard en het St. Caeciliakoor Elst 

krijgen koorlie�ebbers een tweetal bijzondere Oranjeconcerten 

voorgeschoteld. Beide koren vormen onder de artistieke leiding 

van Maarten-Jan Dongelmans en Diederik Elings het projectkoor 

Oranjeconcerten 2024.

Pater Frans Bomers
Priesterjubileum en afscheid

Onze oud-pastoor en inmiddels emeritus pater Frans Bomers hee� 

besloten op 14 april van dit kalenderjaar zijn vaste werk-zaamheden 

in de geloofsgemeenschappen Lent en Oosterhout, waar hij tot 

2008 pastoor was, te beëindigen. Frans Bomers is nog altijd actief 

en betrokken als pater in Lent, Oosterhout, en wijde omgeving. 

Maar op een zekere lee�ijd moet je het toch wat rustiger aan gaan 

doen. Tevens vieren we deze dag zijn zestigjarig priesterjubileum.

Wij willen beide feiten niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom 

zal het parochiebestuur van de samen met de locatieraden van Lent 

(Maria-Geboortekerk) en Oosterhout (H. Leonarduskerk) met pater 

Bomers in een eucharistieviering dankzeggen voor vele jaren intensief 

pastoraat: meeleven met de mensen in de dorpen. Iedereen die hem 

als pater een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd voor de 

viering en aansluitende receptie.

De eucharistieviering is op zondag 14 april om 11.00 uur in de Maria 

Geboortekerk in Lent, Pastoor van Laakstraat 42. Aansluitend is er 

een receptie bij Zaal Merkus in Oosterhout, Dorpsstraat 12. U bent 

welkom vanaf 13.00 uur. De receptie duurt tot ongeveer 15.30 uur.

De collecte tijdens de viering en andere donaties worden – op 

uitdrukkelijk verzoek van pater Frans Bomers – besteed aan twee 

projecten binnen de Vincentius Vereniging Nijmegen. Waarom dit 

doel? Pater Bomers is Lazarist. Zijn orde is gesticht door St. Vincent 

Depaul. Deze had in zijn leven bijzondere aandacht voor de armen, en 

ook de orde van de Lazaristen wordt daardoor gekenmerkt. Nu  

de paters in aantal afnemen, wordt het werk gedragen door de 

internationale Vincentius Verenigingen. In Nijmegen-Dukenburg is 

een zeer actieve Vincentius-vereniging. Coördinator Linda zegt daar 

over: “Ieder mens telt en daar zetten ál onze vrijwilligers zich graag 

voor in.” Vincentius beoogt armoede en eenzaamheid te verzachten 

met de nadruk op verzachten. Ook houdt ze zich bezig met gezond-

heid, bewegen en sport. We zetten ons in voor de doelgroep minima 

en ook mensen die tussen wal en schip vallen. Het gaat in principe om 

heel Nijmegen, maar ook mensen uit de directe regio weten ons te 

vinden. Er zijn verschillende locaties die elk hun charme hebben. We 

hebben een 50 cent-winkeltje waarvan de opbrengst gebruikt wordt 

voor uitjes in de zomervakantie. Daarnaast hebben we een mooie 

keuken waarbij verschillende activiteiten worden gehouden, denk aan 

kinder- en jongerenrestaurant maar ook aan maaltijden bereiden, ‘eat 

and meet’. De sportafdeling wordt door verschillende ondernemers 

gebruikt (zie website of Facebookpagina).

Ons motto: never judge a book by his cover. De twee projecten binnen 

Vincentius waar het geld aan besteed wordt zijn: 

1. Ontbijtwinkel

Hier mogen gezinnen en alleenstaanden per keer vij�ien 

ontbijtproducten uitzoeken. Dit varieert van brood tot kaas en vers 

fruit. De doelgroep betre� vooral mensen die tussen wal en schip 

vallen en maximaal 130% van het minimumloon als inkomen hebben. 

Het doel is om kinderen zonder lege maag naar school te laten gaan en 

mensen vooral wat lucht te geven.

2. Jongerenrestaurant

Hier koken jongeren tussen de twaalf en zestien jaar een 3-gangenmenu. 

Van winkel tot aan het bord worden ze begeleid door onze koks. 

Tevens is deze avond bedoeld voor bewoners/ouderen uit Nijmegen, 

om jong en oud samen te brengen.

Mocht u buiten de collecte of tijdens de receptie een donatie willen 

doen, dan kan dat via: NL 62 RABO 0324 5038 06 t.n.v. Parochie  

H.Maria Magdalena, Elst.

Contactgegevens: Vincentius Vereniging Nijmegen, 024 - 844 00 95 

vincentiusnijmegen.nl info@vincentiusnijmegen.nl.

Parochiebestuur H. Maria Magdalenaparochie Elst

Locatieraden van Lent en Oosterhout.

Voor informatie en vragen over het afscheid kunt u terecht bij  

Hans Garritsen, hansgarritsen94@gmail.com, of bij Ellen Veens,  

e.veens@hotmail.com.

De optredens met sopraan Claudia Wijers en trompettist Herman van 

Te�elen zijn op 26 april (St. Werenfriduskerk Elst 19.30 uur) en 27 april 

(Grote of St. Stevenskerk Nijmegen 20.00 uur). 

Centraal op het programma staan de thema’s ‘vrede’ en het ‘Brucknerjaar 

1824 - 2024’. Entree is gratis. Wie zich bij dit projectkoor wil aansluiten 

kan zich aanmelden via 06 - 2124 1098.
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965

ccrademakers@gmail.com

 SENIORENPASTORA AT BEZINNINGSACTIVITEITEN

Terug naar het luisteren
 

Na de uitslag van de verkiezingen in november klonk vaak: “Er is in 

het land niet geluisterd naar wat er werkelijk lee� en het vertrouwen 

ontbreekt.” Eenzelfde gevoel is herkenbaar bij velen in onze kerk. 

Bij kerk betrokken mensen en misschien nog meer bij hen die het 

ooit waren. Het gevoel dat bij de kerkleiding meer de nadruk ligt op 

leer en regels. Dat er nauwelijks wordt geluisterd naar wat er echt 

lee� zoals bij wat liefdesrelaties betekenen.

Gelukkig is er licht aan de horizon. Paus Franciscus maakt steeds meer 

duidelijk dat de kerk er is voor alle mensen. Tijdens de Wereld- 

jongerendagen laat hij jongeren scanderen ‘para todos’ (voor allen). 

De kerk is er voor allen. Niemand wordt buitengesloten… Paus 

Franciscus hecht daarom zelf grote waarde aan ‘het luisteren’ naar wat 

er lee� in de gemeenschap van de kerk en wereld. “Luisteren gee� de 

ander de ruimte om te bestaan. Luisteren is een daad van liefde”, zo 

houdt hij jongeren voor. En in oktober verleden jaar bij de Synode in 

Rome waren er op zijn verzoek meerdere momenten van stilte. Stilte 

waarin de deelnemers werden uitgenodigd biddend na te gaan  

wat Gods Geest te zeggen hee�. En dit jaar zijn driehonderd 

parochiepriesters wereldwijd uitgenodigd in het kader van de Synode 

in oktober. Van 28 april tot 2 mei is er zo in Rome een bijeenkomst van 

‘luisteren, gebed en onderscheidingsvermogen’.

Het is een uitdrukkelijk aandacht 

voor wat er lee� in de wereld van 

de deelnemers waarvan ze als 

gelovigen deel van uitmaken. Je 

zou het ‘het terug naar het 

luisteren’ mogen noemen. Echt 

willen luisteren naar wat er bij 

mensen lee� aan geloof en 

ongeloof. Wellicht de nieuwe 

invulling van het aloude ‘sensus 

communis’ over wat breed lee� in 

een kerkgemeenschap. Voor de 

kerkleiding een aanwijzing om 

daar echt naar te luisteren en het 

serieus te nemen. Denkend aan de gelovige gemeenschap die in een 

veranderende maatschappij aangee� hoe het leven nu is, zoals in de 

beleving van relaties. Voor Paus Franciscus is het luisteren dan 

belangrijk. Iedereen is welkom ‘para Todos’!

Van nu af mogen relaties van hetzelfde geslacht gezegend worden.  

Zo ook zij die na een eerder huwelijk gescheiden nu weer liefde bij 

elkaar hebben gevonden. Een opmaat om ook op meerdere terreinen 

te luisteren naar wat als gelovig waardevol wordt ervaren in ons leven 

en dat van onze kinderediepe gevoel. De woorden ‘Ontferm U over 

mij, mijn God, nu mijn tranen zo hoog zitten’. Deze woorden als roep 

om Gods erbarmen, als liefdevolle nabijheid raken haar diep, zijn een 

echte troost.

Bezinningsavond

‘De aanstootgevende Jezus’ 

Jezus bemoedigde en inspireerde mensen, vergaf en genas hen, 

wekte zelfs doden tot leven. Maar Hij deed ook uitspraken die 

mensen in verlegenheid brachten. Ook vandaag de dag nog 

wekken sommige van zijn woorden onbegrip, vervreemding of 

ergernis. Met sommige daarvan worden we geconfronteerd in de 

zondagsliturgie, andere worden daarin (bewust) overgeslagen.

Als puber toont Jezus onbegrip voor zijn doodongeruste ouders, als ze 

hem drie dagen kwijt zijn. Hij beledigt farizeeën en schri�geleerden, 

poeiert een vrouw met een zieke dochter af, bejegent zijn moeder en 

zijn familie kil en afstandelijk, vervloekt een vijgenboom, maakt de 

bezorgde Petrus uit voor satan, noemt joden kinderen van de duivel. 

Niet alleen zijn volgelingen en ‘gewone’ gelovigen van nu brengt Jezus 

hiermee in verlegenheid, ook ‘specialisten’ als exegeten, theologen en 

pastores blijven erover struikelen.

Toch krijgen we geen compleet beeld van Jezus als we alleen zijn 

zachte kant benadrukken. Daarom zullen we ons op twee avonden 

buigen over enkele van Jezus’ aanstootgevende uitspraken. Wat 

bedoelt hij hiermee te zeggen en wordt de soep werkelijk zo heet 

gegeten als Jezus hem opdient? 

 

Datum: donderdag 11 april

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur

Plaats: parochiecentrum Elst

Toegang: vrije gi�

Graag opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: 

cvos@rkparochiemariamagdalena.nl of 06 - 2054 4726.

 

Donderdag 18 april �lmavond 

‘The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry’ 
(Hettie Macdonald, 2023)

Pensionado Harold Fry wil een brief posten aan zijn zieke oud-collega 

Queenie, die in een hospice ligt aan de andere kant van Engeland. 

Hij besluit echter deze persoonlijk te bezorgen, zonder te overleggen 

met zijn vrouw Maureen. Dit in de hoop dat ze blij� leven, zolang hij 

blij� lopen. De 800 kilometer die hij a�egt vormen een onvoorziene 

pelgrimage, waarbij steeds meer mensen zich aansluiten. Dat leidt tot 

bijzondere ontmoetingen en wonderlijke gebeurtenissen. Een �lm 

over hoop, liefde en het wonderlijke in het alledaagse.

 

Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis

Tijd: 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur

Plaats: parochiehuis Elst

Toegang: vrije gi�

Graag opgeven bij Corina Vos van het parochiesecretariaat: 

cvos@rkparochiemariamagdalena.nl of 06 - 2054 4726.
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Bijzondere parochiezondag 
Zondag 3 maart was een bijzondere dag. Tijdens de viering kregen 

de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op hun doopsel en 

vormsel, alsmede enkele mensen die hun geloof willen verdiepen, 

uit handen van pastoor Donders de catechumenenzalving. 

De afgelopen maanden zijn zij daarop door hem en catechetisch  

assistente Jacqueline de la Rie intensief voorbereid.

In het parochiehuis luisterde een volle bovenzaal naar een inleiding 

van pastor Bulthuis. In woord en beeld belichtte hij een altijd actueel 

thema: ‘Durven loslaten’. Zorgen is natuurlijk belangrijk, maar maak 

je daarbij niet teveel zorgen, leert Jezus. Vertrouw erop dat er ook 

voor jou wordt gezorgd. Sta daarbij aandachtig en onbevangen in het 

leven.

 

In De Hoeksteen werkten de kinderen aan hun vlaggenslinger. Iedere 

zondag hebben de vlaggetjes een ander thema. Ditmaal was dat ‘Toon 

eerbied in Gods huis’. De kinderen kregen de ruimte om op te 

schrijven of te tekenen wat ze mooi vinden in de kerk. We waren met 

maar liefst achttien kinderen, dus er is een hele grote slinger gemaakt 

die achter in de kerk te bewonderen is, samen met de slingers van de 

voorgaande zondagen. Verder hebben we met de kinderen het verhaal 

gelezen van Jezus en de tempelreiniging. Zo hebben we geleerd dat 

óók lieve mensen boos kunnen worden als zij onrechtvaardigheid 

zien.

De communicanten hebben het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan gelezen en besproken. De veertigdagentijd is een uiter-

mate geschikte tijd om te denken aan je medemens. Dit is wat de 

barmhartige Samaritaan deed. Met de hulpmiddelen die hij had, hielp 

hij de overvallen man.

 Ook hebben de communicanten een spaardoosje versierd. Tot aan de 

communieviering hebben zij de tijd om hierin heitjes voor een 

karweitje te verzamelen. De opbrengst is voor Cliniclowns. Op deze 

manier zorgen de communicanten dat de kinderen die in het 

ziekenhuis liggen ook een leuk en vrolijk moment kunnen beleven. 

Tijdens de terugkomviering in juni wordt het totaalbedrag onthuld.

De grote zaal van De Hoeksteen was tijdens de lunch zo vol dat er een 

zaaltje bij moest worden betrokken. Maar omdat het een fraaie prille 

lentedag was, koesterden sommigen zich ook in het zonnetje. Dat gaf 

deze parochiezondag een gouden randje. 
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Programma parochiezondag 7 april

09.45 uur:  Inloop voor ouders en kinderen, crèche voor de 

allerkleinsten.

10.00 uur:  Kinderwoorddienst in De Hoeksteen. Daar is ook de 

voorbereiding van de eerste heilige communie. De 

vormelingen komen samen in het parochiehuis. 

10.15 uur:  Inspiratie opdoen voor volwassenen in het 

parochiehuis, begeleid door pastor Bulthuis. Het 

thema is actueel: ‘Identiteit’. In roerige en onzekere 

tijden als de onze zijn veel mensen bezig met hun 

identiteit, zowel op het persoonlijke als het collectieve 

vlak. Maar wat is dat eigenlijk, identiteit? Welke 

kansen en gevaren kleven eraan? En welke rol kan het 

geloof spelen bij het vormen van je identiteit?

11.00 uur:  Eucharistieviering, rond 11.30 uur sluiten de kinderen 

zich aan.

  Na de viering is er een bescheiden informatiemarkt 

over de bedevaarten en reizen die de parochie 

aanbiedt.

ca 12.15 uur:  Ko�e, thee en broodjeslunch.

Geloofsleerlingen
Tijdens de parochiezondag van 3 maart zijn de deelnemers van 

de studiegroep ‘Opnieuw beginnen’ voorgesteld. Dat zijn vol-

wassenen die zich verdiepen in wat geloven anno 2024 betekent. 

De leidinggevende Jacqueline de la Rie noemde hun namen op. 

Pastoor Donders zalfde de handen van de aanstaande dopelingen  

en vormelingen, die opgenomen willen worden in onze kerk- 

gemeenschap. Enkelen wilden wel vertellen hoe zij tot dit besluit 

zijn gekomen. Wij hebben voor hun gebeden en samen de geloofs- 

belijdenis uitgesproken. Ten geleide is er een gedicht gelezen over 

voetstappen in het zand.

Tijdens de paaswake op 31 maart zullen de dopelingen gedoopt 

worden en tijdens de eucharistieviering met Pinksteren zal het 

Vormsel toegediend worden.

Ook deelnemers van de groep die hun geloof wil verdiepen, hebben op 

aanmoediging van Jacqueline hun gedachten laten gaan waarom zij 

meedoen in deze groep. Hiervan kunt u onderstaand een reactie lezen:

Ik ben gedoopt en gevormd en heb een christelijke opvoeding gehad. 

Met 23 jaar ben ik hier in Elst in de Werenfriduskerk komen kerken. 

Toen mijn kinderen de communie- en vormsellee�ijd hadden, ben ik 

gevraagd als vrijwilliger voor de groep gezinsvieringen. Binnen de 

parochie heb ik daarnaast allerlei cursussen gevolgd en deelgenomen 

aan gespreksgroepen. Ik ben inmiddels ruim dertig jaar bezig gebleven 

met andere taken in de liturgie. Zo heb ik ook allerlei veranderingen 

meegemaakt. Soms heb ik getwijfeld of ik nog wel bij de kerk wil 

horen, maar onze lieve Heer hee� mij niet losgelaten. 

Na een moeilijke tijd op persoonlijk en lichamelijk vlak voel ik mij 

weer thuis bij wat nu de Maria Magdalenaparochie geworden is. Ik 

wilde erachter komen waarom dat zo is. Terug naar de basis. Hoe 

wordt in deze tijd het geloof geleerd, is er verschil met de tijd van mijn 

kinderen? Hoe kijk ik naar mijn eigen geloofsopvoeding en hoe sta ik 

er nu in? Daarom heb ik mij uiteindelijk aangemeld voor ‘Opnieuw 

beginnen’. Ik heb het altijd interessant gevonden over geloof en Bijbel 

van gedachten te wisselen. Door ons werkboek word je concreet 

gevraagd, gericht na te denken over onderwerpen en situaties. Op de 

bijeenkomsten hoor je hoe de andere deelnemers het ervaren. Dat is 

heel divers omdat wij mensen van verschillende lee�ijd en 

achtergronden zijn. Erkenning, herkenning, nieuwe zienswijzen 

geven mij een gevoel van toch wel goed bezig te zijn. We trekken niet 

alleen op in studie, maar het is door activiteiten en de gastvrijheid die 

ik ervaar heel gezellig. Maar het voelt ook warm en geborgen: samen 

een stukje lopen door het kerkelijk jaar en op ons levenspad.
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Dagpelgrimage
Basisschool Sunte Werfert uit Elst op dagpelgrimage

Op vrijdag 1 maart gingen de 28 leerlingen onder leiding van ervaren 

Caminogangers een dagetappe op Wegen met Zegen pelgrimeren. De 

tocht start bij de polen tentoonstelling in de kerk in Driel. Vandaar 

liepen de kinderen in kleine groepjes over Park Lingezegen naar de 

Werenfriduskapel in Elst. In de kapel werd de laatste stempel gezet, de 

steentjes achtergelaten en de pelgrimskaars doorgegeven.

De tocht ging langs sloten, door weilanden, tussen de fruitbomen en 

vooral door veel modder. Het werd al met al een echte pelgrimservaring.

Acutisavond à la Taiwan 

Op zondag 25 februari kwamen de Acutisjongeren bij elkaar om 

met pater Bomers in gesprek te gaan over zijn missie-ervaringen. 

Hij is geen onbekende voor de jongeren, iedereen hee� hem ont-

moet tijdens de eucharistische diensten in de kerken door de hele 

parochie, maar ook tijdens onze bedevaart naar de Kevelaer vorig 

jaar. Pater Bomers ging daar in gesprek met de jongeren en hee� 

toen voor ons ook de eucharistieviering verzorgd.

Eerst hebben wij kort gesproken over ons kloosterweekeinde bij 

Koningsoord in januari. Maar gauw kreeg pater Bomers het woord. 

Hij begon het gesprek over de missie in Taiwan waarheen hij , 26 jaar 

oud, uitgezonden was. Hij hee� ook uitleg gegeven over het begrip 

‘uitzending’; waar komt het vandaan, waarom is het belangrijk en hoe 

kan het woord uitzending vertaald worden in het leven van ieder van 

ons. De jongeren waren onder indruk van de mooie verhalen over de 

hulp voor de mensen, bijvoorbeeld aan kinderen met polio of arme 

vissers. Hij hee� de jongeren ook de cultuurverschillen laten ervaren 

en vooral ook gewezen op het respect hebben voor de andere cultuur. 

Ze kregen eetstokjes van pater Bomers en gingen oefenen met 

gedroogd fruit en noten. Het bleek dat sommige jongeren best een 

groot talent hebben voor het eten met stokjes. Vervolgens ging pater 

Bomers met de jongeren in het gesprek over de geschiedenis van 

China en hun rituelen die je als missionaris ook moet respecteren om 

het contact met de bevolking niet te verliezen. De jongeren hebben 

met pater Bomers geoefend met wierookstokjes bij het huisaltaar in De 

Hoeksteen. De jongeren hebben bewezen dat ze zich kunnen aanpassen 

aan de andere manier van denken en ook goed kunnen omgaan met de 

cultuurverschillen. Aan het einde hee� hij een paar vragen gesteld aan 

de jongeren over de huidige mogelijkheden om van je geloof te 

getuigen en of de jongeren van Jezus willen getuigen en hoe ze dat 

kunnen doen.

De Acutisjongeren hebben enorm genoten van de avond met pater 

Bomers. Pater Bomers is een priester met veel gaven en talenten en 

met jongeren omgaan hoort daar zeker bij. Pater Bomers hee� een 

avond vol kennis, ervaringen en humor verzorgd.

14  l  Ankerplaats april 2024



Bemmel St. Donatus
Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten
Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008. 

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Edwin Weijers

Heleen RazingMarjo HendriksBen Francissen Jos Oude Ophuis

Driel H. Maria Geboorte
Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50

locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230

Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84

margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den 
Kamp

Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Geen berichten.

Op weg naar Pasen 

Het duurt nog maar even voor het Pasen is; we kijken ernaar uit. 

Voordat het zover is zijn er nog bijzondere activiteiten, zoals de 

vastenactie voor de stichting Ewoi, Palmpasen met de optocht,  

de kruisweg.

De kerk wordt na Goede Vrijdag op 

zijn paasbest aangekleed. We kunnen 

dan weer genieten van de creatieve 

bloemversiering van de bloemen-

groep.

Onze paaskaars wordt gewijd in  

de paaswake in Elst. Op tweede 

paasdag wordt de kaars tijdens  

de eucharistieviering opnieuw ont-

stoken in onze kerk. In deze viering 

gaat pastor Victor Bulthuis ons voor 

en zingt ons koor Enjoy. Wij wensen 

u allen een goede paastijd.

Indrukwekkend concert B.O.S.

Het was verrassend te ervaren dat het Betuws Orkest Senioren 

(BOS) zondagmiddag 25 februari de juiste toon wist te tre�en om in 

te spelen op de behoe�e van de circa 325 bezoekers van het concert. 

Uit de programma-aankondiging wisten we dat B.O.S. veel medleys 

uit het recente verleden zou brengen, die in ieders hoofd zitten. Het 

grote en grootse orkest BOS, 65 muzikanten, bracht een 

hartveroverend concert over het voetlicht: een rijk bemenst orkest 

met een veelheid aan instrumenten: van koper- en houtblazers tot 

accordeons en castagnetten, die samen een imponerende klankkleur 

opleverden. Waarbij een extra verrassing de rijkdom van de 

arrangementen van muzikaal leider Rudy Böhmer betrof. Bij het 

ontroerende nummer van Astor Piazolla, Adios Nonino, benoemde de 

dirigent het aandeel van de twee solerende accordeonisten uit Driel, 

wat een open doekje opleverde.
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De bezoekers bedankten de prachtige uitvoering van B.O.S. met een 

lang warm applaus. Opvallend was dat Rudy Böhmer daarna de 

orkestleden vroeg voor de bezoekers te applaudisseren. ‘Voor musici 

is het zo belangrijk dat blijkt dat zoveel bezoekers de uitvoering 

waarderen; dat de organisatie en de ontvangst prima en hartelijk is en 

dat blijkt dat mooie muziek harten verovert’.

https://www.betuwsorkestsenioren.nl 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lzz_9JxVegY

Palmpasen met optocht

Na de eucharistieviering op zondag 24 maart, Palmpasen, is weer 

de traditionele palmpasenoptocht. In de eucharistieviering gaat 

pater Frans Bomers ons voor en ons koor Enjoy ondersteunt  

de mooie teksten met de liederen. Voor deze viering is een eigen 

boekje samengesteld.

Concordia en de kinderen trekken na a�oop door ons dorp. De 

optocht start om 11.00 uur bij de protestantse kerk, waarna Concordia 

langs onze kerk trekt om ‘onze’ kinderen mee te nemen. Na het rondje 

Driel ontvangen de kinderen iets lekkers. Kom erbij.

Kamerkoor Mnemosyne: (negen sublieme) 
a a capella-werken
Zondag 24 maart, 14.30 uur

In de dagen voor de lijdensweek en Pasen, brengt koor negen  

sublieme a capella-werken rondom het thema lijden, en verlichting 

van het lijden. 

De concerttitel is ontleend aan het Nunc Dimittis (Laat nu, o Heer, uw 

dienaar gaan) in de bewerking William Byrd. De uitroep To be a light 

vormt het hoogtepunt van het Bijbelse lo�ied én troostlied van 

Simeon.

Kamerkoor Mnemosyne staat bekend om zijn prachtige koorklank en 

expressieve uitvoeringen. Onder leiding van Wolfgang Lange beloo� 

dit concert een unieke en ontroerende ervaring te worden.

Gitaarconcert van Harry Sacksioni
Zondag 21 april, 14.30 uur

De beroemde Harry Sacksioni bespeelt tijdens een concert meer-

dere gitaren. Voor een tournee maakt hij de keuze uit zijn collectie 

akoestische en elektrische modellen, a�ankelijk van de sfeer en de 

(gitaar)stemming van de composities.

Hij speelt zowel zessnarige als twaalfsnarige gitaren, waaronder een 

enkel exotisch model. Een bekend ‘handelsmerk’ zijn Harry’s 

causerieën, humoristische verhaaltjes en anekdotes waarmee hij zijn 

muziekstukken in-, uit- of begeleidt.

Omdat een grote belangstelling wordt verwacht, worden kaarten 

uitgegeven. De kaartjes zijn gratis. De vrienden van de Blije Kerk – dat 

zijn er inmiddels ruim vierhonderd - hebben voorrang en zijn per mail 

aangeschreven. Wie het eerst komt… Verwacht wordt dat het een 

volle kerk wordt. Na a�oop van het concert is er een collecte voor de 

gemaakte onkosten.

Kruisweg op Goede Vrijdag

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur is in onze kerk een kruisweg voor 

gezinnen. De communicanten en de vormelingen zijn daarvoor 

apart uitgenodigd. Maar uiteraard is ieder welkom.

Pastoor Karel Donders gaat 

ons hierin voor en ons  

koor Cantorije ondersteunt 

de gang tussen de staties 

met passende liederen. De 

felgekleurde staties zijn een 

blikvanger in onze kerk.  

Zij geven een goed beeld 

van de lijdensweg van  

Jezus en spreken vooral ook 

kinderen erg aan. Dat 

merken we steeds weer.

Op tweede paasdag, na de 

viering in Driel, presenteert 

pastor Victor Bulthuis zijn 

boek over de kruisweg.  

De titel is: een weg die 

niemand gaan wil. De boekjes zijn voor € 4,- te koop.

Uit ons parochieblad van 1996

Passieconcert ‘To be a light’ van koor Mnemosyne
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Elst St. Werenfridus
Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 

van half twee tot half vier. 

Contact

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

Tweehonderd jaar Werenfridusparochie

In de Franse Tijd, toen het katholicisme weer werd toegestaan, 

werd een nieuwe kerk gebouwd in het centrum van Elst. De kerk 

werd in 1802 in gebruik genomen en daarmee kreeg Elst weer een 

katholieke gemeenschap in het centrum. Dit feit werd op 22 juni 

2002 gevierd met een plechtige mis, waarna er een gezellig samen-

zijn achter de kerk was.

Van deze feestelijke dag zijn video-opnamen gemaakt door wijlen Harry 

Hutjes. De video is destijds uitgebracht op dvd. Recentelijk hee� John 

Rademakers zijn dvd beschikbaar gesteld voor digitalisering. De 

volledige video van ruim een halfuur is op het YouTubekanaal van de 

parochie geplaatst. Zoek op YouTube naar R.K. parochie H. Maria 

Magdalena en dan vindt u het kanaal, waarop de video te zien is.

Hopelijk kijkt u ook de ogen uit naar alle bekende gezichten, die 

inmiddels wat ouder zijn geworden of die we helaas moeten missen. Het 

is bijzonder dat die tijd als een tijdcapsule bewaard is gebleven in deze 

mooie beelden.

De vastenactie is nu een gezamenlijke activiteit voor de stichting 

Ewoi. Hierover is al geschreven in de vorige uitgave van Ankerplaats. 

Onze MOV-groep organiseert de vastenactie. 

En dan is het Pasen. Met bij ons de viering op tweede paasdag, 

zondag 1 april. Meer informatie daarover in de volgende uitgave van 

Ankerplaats.

Seniorenpastoraat 

Op 10 april is er een themamiddag van het seniorenpastoraat. Het 

thema is: Paus Franciscus en de plaats van de vrouw in de kerk.

Vele eeuwen was de plaats van vrouwen in de kerken beperkt, grote 

uitzonderingen van markante vrouwen daargelaten. Bestuursfuncties 

waren lang niet aan de orde. Voor kerkelijke ambten was de weg 

afgesloten. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk lee� wel de roep om 

ook vrouwen toe te laten tot het ambt van priester en diaken. Voor 

vrouwelijke diakens zijn er misschien kansen maar voor vrouwen als 

priester zijn er nog veel blokkades.

Maar dat vrouwen van grote betekenis zijn binnen de kerk wordt op 

een heel bijzondere wijze uitgedragen door Paus Franciscus. Op 

verschillende manieren maakt hij duidelijk dat vrouwen er echt  

toe doen. Zo benoemt hij vrouwen op belangrijke Vaticaanse 

bestuursposten. Een kwart van het personeel van de curie is vrouw. Bij 

de synodevergadering in Rome hebben leken – mannen en vrouwen 

– stemrecht. Het typisch mannelijke denken in de theologie dient 

gerelativeerd te worden en de aandacht voor het eigen vrouwelijke 

denken naar voren gehaald. Het geloof wordt overgedragen in een 

vrouwelijk dialect; daar aandacht voor hebben is noodzakelijk. Het 

gaat erom de stem van de gewone gelovigen serieuzer te nemen – en 

in het bijzonder die van vrouwen. Het gaat erom dat de kerkelijke 

overheid echt luistert naar wat er aan geloof lee� in een veranderde 

maatschappij en hoe vrouwen daarin een eigen en waardevolle plaats 

hebben.

Kortom voldoende stof voor een interessante gedachtewisseling.

Wanneer: Woensdag 10 april, 14.00-16.00 uur.

Waar: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58.

Wie: John Rademakers, 0481 - 48 15 87 of 06 - 4940 8965.
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Gendt H. Martinus
Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71

locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus
Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 

locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 

Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Annemarie Buurman Harry Drost

Postbezorger voor Onze Lieve Heer
In de spotlight

Dit jaar wil het locatiepastoraat elke maand een werkgroep in de 

spotlight zetten. Dit keer zijn het de bezorgers van de Kerkbalans 

en Ankerplaats.

Grote kans dat u deze Ankerplaats thuis leest. En afgelopen maand 

hee� u ook de brief van de Kerkbalans thuis gekregen. Misschien is bij 

u die brief ook thuis opgehaald. Wij vinden het namelijk erg belangrijk 

dat de informatie van de kerk bij u thuis komt, letterlijk. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door vele tientallen vrijwilligers. Zij bezorgen zowel 

tien keer per jaar Ankerplaats, als eenmaal per jaar de enveloppen van 

Kerkbalans. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die de bezorging van 

één van beide voor hun rekening nemen.

Bijna elke maand, of eenmaal per jaar, trekken deze mensen erop uit 

om de informatie van de kerk bij u thuis te brengen. Deze mensen zijn 

van onschatbare waarde voor onze geloofsgemeenschap. Zonder hen 

is de parochie een zeer belangrijke vorm van contact met alle 

parochianen kwijt. Als geloofsgemeenschap zijn we dan ook erg trots 

dat wij in Elst, in één van de, zo niet de grootste geloofsgemeenschap 

van de parochie, zoveel mensen hebben die opstaan en zich willen 

inzetten voor het gemeenschappelijk goed.

Het is een relatief kleine moeite, maar o zo belangrijk voor de 

geloofsgemeenschap. De leden van onze groep doen het met plezier, 

niet alleen omdat ze graag buiten zijn en wandelen, maar ook om zich 

zo in te zetten voor de geloofsgemeenschap die we met z’n allen 

vormen.

Wandelt u mee?

Wilt u ook uw beste beentje voor zetten en meehelpen om  

Ankerplaats of Kerkbalans te bezorgen bij onze medeparochianen? 

We kunnen uw hulp goed gebruiken. Doordat de afgelopen jaren vele 

mensen hebben moeten stoppen, voornamelijk vanwege hun lee�ijd, 

is de druk op de overgebleven lopers groot. In plaats van één straat van 

zo’n twintig huizen, bezorgen sommigen nu in meerdere straten, niet 

zelden verspreid over Elst.

We hopen dat u hen wilt helpen de werkdruk te verlichten. Mocht u ook 

één of meerdere bezorgroutes van Ankerplaats of Kerkbalans voor uw 

rekening willen nemen, neem dan contact op met het locatiepastoraat. 

We streven ernaar te zoeken naar een route bij u in de buurt.

Engels in de mis

Zo af en toe spreekt de pastoor aan het eind van de mis ons in het 

Engels toe. Omdat we hierover vragen krijgen, lichten we dit graag 

even toe.

Een deel van de aanwezigen op de meeste zondagen hee� Nederlands 

niet als eerste taal, of is deze taal helemaal niet (goed) machtig. We 

zijn heel blij dat deze veelal jonge mensen onze kerk weten te vinden. 

De pastoor wil hen met een samenvatting in het Engels iets van de 

inhoud van de preek meegeven. Met de pastoor hopen wij dat iedereen 

– ook die de Nederlandse taal niet machtig is – zich welkom voelt in 

onze kerk.

Locatieberichten Gendt

• zaterdag 13 april om 16.00 uur in St. Jozef:

  woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.

• zaterdag 20 april  om 16.00 uur in St. Jozef: 

 eucharistieviering met pastoor K. Donders.

• woensdag 24 april om 9.30 uur in het parochiecentrum Gendt:

 woord- en communieviering met Corrie Driessen.

Dodenherdenking Doornenburg

Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking. Ook in Doornenburg 

staan we daar bij stil. Dat doen we door om 20.00 uur letterlijk  

stil te zijn en te staan bij het oorlogsmonument aan de Panner- 

denseweg. 

Voorafgaand daaraan wordt er in de kerk een herdenkingsbijeenkomst 

gehouden. Tijdens deze bijeenkomst worden persoonlijke verhalen 

uit de Tweede Wereldoorlog verteld. Hierdoor krijgt u een goed beeld 

hoe het hier in Doornenburg moet zijn geweest in die tijd.

We nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst in het kerkgebouw 

en de ceremonie bij het oorlogsmonument bij te wonen.
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Herveld St. Willibrordus
Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld

locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07

Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26

SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk 

kan met onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brieven-

bus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die 

vóór 1 april in de brievenbus worden gedaan, komen in Anker-

plaats van mei te staan. Dit hee� te maken met de verwerkingstijd 

van de kopij voor Ankerplaats.

Vult u ook uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? 

Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. U kunt 

er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt 

voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de 

brievenbus hebt gedaan.

Rina van Workum, 

familievanworkum@gmail.com

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur 

voor eenieder die daar behoe�e aan hee�. U kunt dan bij ons terecht 

voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje.  

De ko�e staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerk open

Iedere woensdagmorgen is de kerk vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur open 

voor stilte en gebed of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even 

moeilijk hee� een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

Kerkdeurcollecte

In de periode tot en met 25 maart is de kerkdeurcollecte bestemd voor 

Stichting Ewoi Kenia.

Locatiepastoraat

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2024: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jaargedachtenis: ja/nee

òf [aantal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vanaf startdatum: . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2024

Opgegeven door: [naam] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [datum] . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2024

Telefoonnummer/e-mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formulier in gesloten envelop in de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal Herveld (min. één week van tevoren)

Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus Herveld  

òf in contanten bijvoegen bij dit formulier. Voor vragen: Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86.

Opgeven gebedsintenties

U kunt de gebedsintenties altijd opgeven door een brie�e in de 

brievenbus van het parochiecentrum te doen. Schrijf duidelijk de 

naam voor wie de intentie bestemd is en de datum waarop u de 

intentie gelezen wilt hebben. 

Het is �jn als u een telefoonnummer vermeldt voor als er onduidelijk-

heden zijn.

Wilt u graag de intentie vermeld hebben in Ankerplaats, dan graag de 

intentie voor de eerste van de maand voorafgaand aan de maand 

waarop deze gelezen moet worden aanleveren (in april de intentie 

lezen betekent voor 1 maart opgeven bij het secretariaat). 

De bijdrage voor een intenties is € 10,-.
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Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll

IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47  

Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact

Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08

Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl 

Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail. 

026 - 472 36 39 

Marian Heering Gerben Sikkes

Indoornik H. Johannes de Doper
Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 

locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl

Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 

Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, 

hjclamers@hotmail.com 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Seniorenpastoraat

Op 15 april is er een themamiddag van het Seniorenpastoraat.  

�ema: Paus Franciscus en de plaats van de vrouw in de kerk.

Vele eeuwen was de plaats van vrouwen in de kerken beperkt. Grote 

uitzonderingen van markante vrouwen daargelaten. Bestuursfuncties 

waren lang niet aan de orde. Voor kerkelijke ambten was de weg 

afgesloten. Binnen de rooms-katholieke kerk lee� wel de roep om 

vrouwen toe te laten tot het ambt van priester en diaken. Voor 

vrouwelijke diakens zijn er misschien kansen maar voor vrouwen als 

priester zijn er nog veel blokkades.

Dat vrouwen van grote betekenis zijn binnen de kerk wordt op een heel 

bijzondere wijze uitgedragen door paus Franciscus. Op verschillende 

manieren maakt hij duidelijk dat vrouwen er echt toe doen. Zo benoemt 

hij vrouwen op belangrijke Vaticaanse bestuurs-posten. Een kwart van 

het personeel van de curie is vrouw. Bij de Synodevergadering in Rome 

hebben leken, mannen en vrouwen, stemrecht Het typisch mannelijke 

denken in de theologie dient gerelativeerd en de aandacht voor het 

eigen vrouwelijke denken naar voren gehaald. Het geloof wordt 

overgedragen in een vrouwelijk dialect’ daar aandacht voor hebben is 

noodzakelijk. Het gaat erom de stem van de gewone gelovigen serieuzer 

nemen – en in het bijzonder die van vrouwen. Het gaat erom dat er 

door de kerkelijke overheid echt geluisterd wordt wat er aan geloof 

lee� in een veranderde maatschappij en hoe vrouwen daarin een eigen 

en waardevolle plaats hebben. 

Kortom voldoende stof voor een interessante gedachtewisseling.

Wanneer: Maandag 15 april, 14.00-15.00 uur.

Waar: Voormalige Herberg De Aandacht.

Informatie: Diny Liethof, 026 - 472 21 60.

Wie: John Rademakers, 0481 - 48 15 87 of 06 - 4940 8965.

Viering

•  Zondag 31 maart (eerste paasdag) is er om 09.30 uur een  

eucharistieviering. Pastor Victor Bulthuis gaat voor en het koor  

In B’tween zingt.

•  Zondag 7 april is er een reguliere viering, voorgegaan door de 

LWG. Er is zo mogelijk samenzang.

Lie�enshoek 

De vieringen in Lie�enshoek, aanvang: 19.00 uur

De voorgangers in april zijn:

1 april: Geen viering (tweede paasdag).

8 april: John Rademakers.

15 april: LWG Driel.

22 april: Ds Ella Kamper.

29 april: Pastoor Karel Donders.

Op maandag 25 maart is er in Lie�enshoek een oecumenische 

paasviering. De drie Heterense kerken gaan voor. 

Aanvang: 18.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda

• Ouderendag, Witte Donderdag 28 maart

• Gebedsviering mei 11 mei

• Gebedsviering augustus 17 augustus

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Actie Kerkbalans

Bij de bezorging van het vorige parochieblad hebt u een envelop 

met informatie over deze actie ontvangen. Als geloofsgemeenschap 

van Indoornik maken we geen gebruik meer van onze kerk maar 

van het mooie gebouw achter de kerk, genaamd De Ontmoeting, 

dat uitsluitend bestemd is voor onze gemeenschap. 

We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten zoals een keer per 

maand de woord- en gebedsviering. Zo kunnen we nog steeds een 

geloofsgemeenschap zijn. Het gee� verbinding als we er voor elkaar 

kunnen zijn, en als we voor elkaar kunnen zorgen. Dat verbinding 

belangrijk is ervaren we vooral in tijd van ziekte en eenzaamheid.
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De opbrengst van Actie Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap 

in Indoornik. In 2023 hebben we hierdoor diverse activiteiten kunnen 

realiseren. 

Voor 2024 willen we uw kerkbijdrage voor:

•  Tegeltjes ter nagedachtenis aan overledenen die gecremeerd zijn en 

waarvan de as elders is uitgestrooid, en overledenen van geruimde 

graven, enz. Dit zijn tegeltjes van een vast formaat welke bij vaste 

pottenbakker kunnen worden gemaakt. Wij denken dat hier 

behoe�e aan is. Deze tegeltjes kunnen belangstellenden laten 

plaatsen op de herdenkingswand. herdenkingswand, welke we dit 

jaar de urnenmuur willen plaatsen. Op deze wand kunnen 

belangstellenden tegeltjes laten plaatsen ter nagedachtenis aan hun 

overledenen. Te denken valt daarbij aan overledenen die gecremeerd 

zijn en waarvan de as elders is uit-gestrooid, ter nagedachtenis aan 

overledenen van geruimde graven, enz.

• Onderhoud kerkhof en de Mariakapel.

•  De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof worden van tijd 

tot tijd aangevuld en vervangen.

•  De tweemaandelijkse woord- en gebedsvieringen en het ko�e 

drinken na a�oop.

• De Caritas, voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.

•  Het tweemaal per jaar organiseren van een gezellige ochtend voor 

onze oudere parochianen.

• Nieuwe nummerplaatjes bij de graven.

•  Kosten voor de gezamenlijke kerkelijke activiteiten zoals 4 mei-

viering, pinksterviering, enz.

•  Andere bestemmingen in onze geloofsgemeenschap Indoornik die 

geld kosten.

Door Actie Kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. 

Doet u weer mee? U kunt deze envelop in de brievenbus doen of op de 

post naar een van onderstaande adressen:

• Kerk: St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.

• Casper van Elk: Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.

• Ans Jurrius: Knoppersweg 30, 6668 AV Randwijk

• Henk Berns: T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.

Alvast onze dank.

Samen op Weggroep Indoornik

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of hee� u gewoon behoe�e aan bezoek? Of weet u, dat 

iemand uit uw omgeving behoe�e hee� aan bezoek. Laat het ons 

weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon: Annemiek 

Lamers, hjclamers@hotmail.com, 0488 - 49 14 57. 

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar hee� u geen vervoer? 

Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen. 

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com,  

06 - 1045 2200. 

Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetre�ende weekend.

Rooster

Datum: zaterdag 11 mei

Tijdstip:  19.00 uur

Viering:  gebedsviering met koor

Voorgangers: Henny van Lanen en José van Elk

Koster: Casper van Elk

Ko�e schenken: Bert en Bernadette van Meerten

Gastvrouw/heer: Annemiek Lamers

Overleden

Op 16 februari is, amper twee maanden na het overlijden van zijn 

vrouw Ineke, Adrie van der Meijde op 76-jarige lee�ijd overleden. 

Adrie en Ineke hebben het grootste gedeelte van hun leven in 

Randwijk gewoond. Adrie hee� heel veel betekend voor onze locatie 

waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn. Hij hee� vele 

vrijwilligerstaken gedaan zoals onder meer bestuurslid, koster, 

drukken parochieblad, acoliet en nog veel meer. Hij had een grote 

inzet en was heel trouw.

Op 23 februari was de crematieplechtigheid. Wij wensen de familie 

van der Meijde veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.
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Angeren St. Bavo
0481 - 45 13 71

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum
Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 

vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

Helpt u mee collecteren?

Voor veel mensen gee� een bedevaart naar Lourdes extra kracht in 

moeilijke tijden. Of het nu gaat om het overwinnen van een ziekte 

of het verwerken van een groot verlies, juist voor deze mensen wil 

Stichting Lourdeswerk Lingewaard de reis mogelijk maken.

Dit kunnen we doen dankzij de gulle gi�en die we elk jaar mogen 

ontvangen tijdens de jaarlijkse collecte. En natuurlijk dankzij de 

vrijwilligers die ons helpen met het collecteren. Dit jaar is dat van 6 tot 

en met 11 mei in Huissen.

We zijn heel erg blij en trots met alle vrijwilligers die ons al onder-

steunen. Wilt u ons ook helpen met collecteren? 

Laat dit dan weten aan Anja Zweers, 06 - 2127 3756, 

anja@lourdeswerklingewaard.nl of 

Regina Dominicus, 06 - 1997 9661, regina@lourdeswerklingewaard.nl.

Een dankjewel voor onze vrijwilligers

Zondag 25 februari is er een bijeenkomst geweest voor alle 

vrijwilligers van de locaties Angeren, Huissen-Stad en Huissen-

Zand in de Stadsparochiekerk van Huissen. 

Van de 280 vrijwilligers waren er 180 tijdens de viering aanwezig. Zij 

werden uitgebreid in het zonnetje gezet. We begonnen die ochtend 

met een toepasselijke eucharistieviering, waarin pastoor Karel 

Donders voorging. Er waren inspirerende voorbeden met een 

dankjewel voor de vrijwilligers, maar ook werd gedacht aan de 

vrijwilligers die door ouderdom of ziekte dit werk niet meer kunnen 

uitvoeren. Er werd gebeden om kracht. Het koor Exotherm zorgde 

voor prachtige liederen. Na de viering was er een gezellig samenzijn 

onder het genot van een kop ko�e of thee met een koek of een plak 

overheerlijke cake, door enkele vrijwilligers gebakken. Er waren 

schalen vol met heerlijke Irakese hapjes, gemaakt door een 

vrijwilligster uit onze parochie. Er hing een vrolijke ongedwongen 

sfeer, de mensen hadden het naar hun zin. 

Een lid van de locatieraad sprak de vrijwilligers ook persoonlijk toe en 

bedankte ze nogmaals voor hun inzet en het belang hiervan om op 

deze manier met elkaar de geloofsgemeenschap levendig te houden. 

Na dit  samenzijn ontvingen de vrijwilligers van het bestuur van de 

locatieraad een bijzonder fraai en vooral smakelijk presentje als blijk 

van waardering voor hun inzet de afgelopen jaren. We willen alle 

vrijwilligers bedanken die deze ochtend mede hebben verzorgd. 

De locatieraad kijkt terug op een zeer geslaagde ochtend.
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Lent H. Maria Geboorte
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60

locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur

Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek. 

caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

Koor Young at Heart

Zoals al eerder aangekondigd hee� Young at Heart zich aangesloten 

bij het Projectkoor Grenze(n)lo(o)s. Dat repeteert voor een bijzonder 

concert: Concert voor de Vrede.

Zie �yer voor verdere informatie 

Voor kaarten voor het concert op zondag in Rees kunt u bellen naar 

telefoonnummer: 0049 - 157 - 5365 8863. 

Kaarten zijn ook te verkrijgen via de koorleden van Young at Heart.

Pastoraatnieuws Huissen

•  Zondag 7 april, beloken Pasen, op deze dag wordt de paasweek in 

de eucharistieviering afgesloten. De viering begint om 9.30 uur. Op 

deze dag wordt ook de oprichting van de Huissense Gilden herdacht. 

Voorganger is pater Bomers en het Herenkoor verzorgt de gezangen.

•  Elke dinsdag, aanvang 19.00 uur, wordt er onder leiding van Ben 

Zweers in de dagkapel de rozenkrans gebeden. U bent van harte 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

•  Elke donderdag, aanvang 9.00 uur is er een eucharistieviering in 

de dagkapel in de kerk van Huissen-Stad met als voorganger Karel 

Donders. Wij nodigen iedereen uit om deze viering bij te wonen.

•  Elke dag is de Mariakapel in de kerk van Huissen-Stad geopend 

voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken. Van 9.00 uur tot 

18.00 uur.

Ons locatiesecretariaat is geopend elke woensdag tussen 10.00 uur en 

12.00 uur en op de vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

U bent van harte welkom. De ko�e of thee staat voor u klaar. 

Mededeling

De in memoriams van onze onlangs overleden parochianen worden 

vanaf heden op de informatietafel achter in de kerk geplaatst. Deze 

kunt u meenemen naar huis.

Maandag 1 april, tweede paasdag, is er in onze kerk een eucharistie-

viering, aanvang 11.00 uur en de zang wordt verzorgd door het  

St. Caeciliakoor.

Paaskaars 

Deze kaars is dit jaar voorzien met het embleem van de vredesduif, in 

het kader van de oorlogen en onrust in de wereld. Dat het licht van 

Pasen ons mag helpen de vrede te herwinnen.
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Oosterhout St. Leonardus
Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Sjaak Aarns John Blom Hans Garritsen Pierre Spaan

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 

Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur

Ellen Veens

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw 

vragen en het opgeven van misintenties. Wilt u een misintentie in 

Ankerplaats geplaatst hebben, let dan op de sluitingsdatum.  

Deze vindt in dit parochieblad op de eerste pagina. Meer informatie 

vindt u op: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl. 

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout. 

Het e-mailadres van onze parochie voor alle berichten is: 

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.

Vieringen

In de kerk ligt een formulier met de vieringen voor het komende half 

jaar dat u kunt meenemen voor uw informatie.

Kerkbalans

De enveloppen met de toezeggingen voor het komende jaar zijn weer 

opgehaald. Wij danken de deelnemers aan Actie Kerkbalans voor hun 

toezegging. Ook een woord van dank aan de lopers die de enveloppen 

hebben rondgebracht en opgehaald.

Vrijwilliger stelt zich voor
Laeny Mesicek-Moonen, geboren in Nieuwstadt, Limburg

“Vanwege mijn baan in het onderwijs en het werk van mijn man 

ben ik na mijn opleiding tot lerares Nederlands en geschiedenis in 

1979 in Bemmel gaan wonen en vanaf 1985 wonen we met veel 

plezier in Oosterhout. 

Mijn man en ik zijn de trotse ouders van een zoon en een dochter en 

sinds een paar jaar ook trots op en blij met de vrouw van onze dochter. 

Ik ben al vele jaren als vrijwilliger aan onze kerk verbonden. Vooral het 

samen je voor iets inzetten, vind ik belangrijk. Of dat is als voorzitter 

van de toenmalige Pastorale Raad, waarin vertegenwoordigers van 

alle vrijwilligersgroepen uit onze parochie bijeenkwamen om het wel 

en wee in de parochie te bespreken en indien nodig te veranderen dan 

wel te verbeteren. Of als lid van de avondwakegroep die streefde naar 

een zo passend mogelijke avondwake voor een overledene en de 

familie. Of als voorzitter van Musica Nova waarbij we als koor een 

dienst opluisteren met passende muziek, maar ook plezier beleven 

aan het samen zingen en elkaar tre�en op de repetities. Of als 

coördinator van het gastteam voor de parochiezondagen in Elst, 

waarbij we samen voor ko�e/thee en broodjes na a�oop van een 

dienst zorgen, waardoor parochianen in een gemoedelijke sfeer met 

elkaar kunnen kennis maken en gezellig praten. Of als hulpkoster  

bij uitvaarten in Elst waarbij we met zijn allen een waardige 

uitvaartplechtigheid verzorgen. Of als lid van de pastorale wacht-

telefoon, waarbij we buiten de kantooruren bereikbaar zijn voor 

uitvaartverzorgers en alles in het werk zetten om de wensen voor de 

uitvaart uit te voeren. 

Het is iedere keer weer bijzonder en inspirerend om te merken hoeveel 

andere vrijwilligers in Oosterhout, maar ook in Elst en de andere 

kerken hun beste beentje voorzetten en met grote inzet en veel plezier 

voor zoveel zaken zorgdragen in onze parochies. Hoewel ik het 

jammer vind dat de kerk in Oosterhout gaat sluiten, ervaar ik ook dat 

de andere kerken niet alleen mooie gebouwen zijn, maar bovenal dat 

er veel enthousiaste vrijwilligers aan het werk zijn en dat je je overal 

thuis kunt voelen als je dat wil.”
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Johan Slebus

Valburg St. Jacobus de Meerdere
Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29

locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of

IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337

Locatieraad: Aart Pastoor 06 - 5353 3479 

Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11

Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528

wverhoeven038@gmail.com

Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur

en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Wlma van RossemSjaak Helmink Aart Pastoor Angelique Peeters
Intenties

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy 

Verhoeven  via 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de 

kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf. Dit 

keer staat de viering in het teken van Pasen. Pater Frans Bomers gaat 

voor in de viering en een gelegenheidskoor ondersteunt deze met 

zang. Na a�oop is er een gezellig samenzijn. We drinken een kop ko�e 

of thee in het parochiezaaltje met natuurlijk iets lekkers erbij. De 

viering wordt georganiseerd door de werkgroep Caritas.

Kriebels

Bij het schrijven van dit artikel zijn we aangeland in ‘de week van de 

lentekriebels’. 

Dat zijn kriebels in positieve zin. Geen jeuk of chagrijn maar juist 

kriebels die ons mentaal opfrissen. Op onze lee�ijd niet direct te 

koppelen aan verliefdheid maar wel een gevoel van enige opwinding 

en spanning. We worden ook een beetje vrolijker want de lente staat 

aan de deur. De sombere maanden lijken voorbij en iedere dag 

genieten we van af en toe een beetje meer zon. Buiten knapt het op 

en trekt de natuur een nieuwe jas aan. Wandelen wordt weer leuk en 

zelf voelen we die veranderingen ook. Wij knappen als het ware ook 

weer een beetje op. Deze foto maakten we in Hemmen. 

Fijne lentekriebels allemaal

Overleden

Op 8 februari overleed Gerardus (Geert) �eodorus Johannes 

Janssen, vijf en negentig jaar oud.

Hij was sinds 1963 eigenaar van een voormalige kruideniers-winkel en 

café Het Wapen van Valburg. Geert Janssen, vanwege zijn lange 

postuur bekend als ‘de Gar’, trouwde met �ecla de Vent die in 2016 

overleed. 

Geert speelde dikwijls een belangrijke rol bij de oprichting van 

verenigingen in het dorp (carnavals-, voetbal- zang- en 

muziekvereniging). Was hij geen initiatiefnemer dan stimuleerde hij 

de oprichting wel. 

Hij was sociaal en maat-schappelijk betrokken. In 1986 wordt Het 

Wapen van Valburg verkocht en gaan �ecla en Geert wonen aan de 

Kerkstraat. Wanneer �ecla overlijdt gaat de gezondheid van Geert 

langzaam achteruit. 

Hij wordt in 2020 opgenomen in Woonzorgcentrum Artemis 

(tegenwoordig Kloek) in Andelst. Daar overlijdt hij op 8 februari. 

De uitvaartdienst vond plaats op 16 februari in onze kerk waarna we 

hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 

aan de Bakkerstraat. Wij gedenken hem in onze gebeden.
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MISINTENTIES Lieke, Bert en Riet Janssen-van Sadelho�.

zondag 21 april: jaargedachtenis Joop van de Hoef. Verder gedenken 

wij Dort Wagener, Gerrit Kienhuis, Frans van Leur.

zondag 28 april: jaargedachtenis Dina Verborg-van Duuren. Verder 

gedenken wij, familie Hooydonk-Hager, Jan Braam, Henk Willemsen, 

ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.

 

Gendt

zaterdag 30 maart, paaswake in St. Jozef 16.00 uur: Frits Botterblom, 

Annie van den Brink-Peek, Jan Melchers, Koos Witjes, Fientje 

Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-

Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Annie van 

Rijn-Willemsen, Harrie Lichtenberg, Els Schennink-van der Mond, 

Hans Bredie, Leida van Deelen-van den Brink, Trees Scholten-

Teunissen, familie Willemsen-Kersten.

zaterdag 6 april in Haalderen: Joris Claassen.

zaterdag 13 april in St. Jozef en Haalderen: Annie van den Brink-

Peek, Jan Melchers, Riet Bolder-van Heck.

zaterdag 20 april in St. Jozef en Haalderen: Leida van Deelen-van 

den Brink, Annie van den Brink-Peek, �eed Melchers, Jan Melchers, 

Riet Claassen.

woensdag 24 april, parochiecentrum: Annie van den Brink-Peek, 

Jan Melchers, Fientje Rooding-Bergervoet, Ton Cornelissen-Kersten, 

Els Schennink-van der Mond, Hans Bredie, Leida van Deelen-van den 

Brink, Riet Bolder-van Heck.

 

Haalderen

maandag 1 april, tweede paasdag: Geert Duijf, Jan Janssen, Piet 

Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo 

Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Jozef, Anko en Mariëlle van 

Swaay, ouders van Deelen-Menning.

zaterdag 6 april: Riek Vernooy, Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, 

Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Stef en Truus 

Hoogveld-Vos.

zaterdag 13 april: Dina Rutjes-Wassink.

zaterdag 20 april: Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, pastoor Terhorst.

zaterdag 27 april: Jan Nieuwenhuis en Nel Nieuwenhuis-Scholten, 

Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, 

Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.

Herveld

zondag 31 maart, eerste paasdag: jaargedachtenis van Hennie van 

Elk, jaargedachtenis van Wim Latta. Verder gedenken wij pastoor Van 

der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en 

Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, 

Annie Veens-Menting en Martinus Veens, Appie en Marie 

Winnemuller-van Kempen, Jan Winnemuller, Tom de Wit.

zaterdag 8 april: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en 

Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en 

Wilhelmien van Hal-Ticheloven.

 

Heteren

zondag 31 maart, eerste paasdag: Ruth en Annie Cobussen-Joosten 

en kleindochter Daniëlle, Wim Polman en zoon Grady, Nicolaas 

Methorst, Gerben Terpstra, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon 

Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, Wim 

Engelen, Betsy Geerdink, ouders Vos-Selman, Jan en Annie Stokman, 

Bep Schrijner, Leo Niels, Rob Lietho�, Henk Holleman, Bart van 

Elferen, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-

de Bruin, ouders Daniël-Rutten, Arnold Frederiks, ouders Degen-

Hermsen, Jan Velthuizen, Trudy Rombouts, Judith Giesen, Gradus 

Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders.

zondag 7 april: uit dankbaarheid voor het 65-jarig huwelijk van 

mevrouw en de heer Driessen-Roos. Verder gedenken wij ouders 

Roos-Weijman en zonen Hennie, Jan en Bert, Nicolaas Methorst, 

De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) in de St. Werenfridus-

kerk in Elst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl, YouTube.

com en te zien via de TV. KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44

Bemmel

Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 

de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

maandag 1 april, tweede paasdag in Haalderen: �eo Ortsen, familie 

Bermel-Hendriks.

woensdag 10 april in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke 

Hendiks-Rutjes.

zaterdag 13 april in Haalderen: �eo Ortsen.

zaterdag 27 april in Haalderen: �eo Ortsen.

 

Driel

maandag 1 april, tweede paasdag: ouders Bierman-Voorburg, Jan en 

Timo Verplak, ouders Roelofsen-van Maanen, Hent en Doortje 

Cobussen-Joosten, �é en Dora te Dorsthorst-Essers, Leo en Miep 

Essers, Annie en Cor ten Westeneind, Greet Wesselkamp-ten 

Westenend, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Henny Bouwman-

Roodbeen, Frans Franken, ouders Verplak-Schrijner, ouders Krebber-

ten Broeke, Elly en �eo Schrijner-Krebber,, Herman Selman, ouders 

Lamers-Winterhalter en Koos, Diny de Ruijter-van Lieshout, Wim 

van der Horst, Dick en Truus van Rijsewijk, �ea van den Dam, ouders 

Demon-Scholten, Leo Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger, Jan 

Altink, Piet Martens, Tonny en Maria te Dorsthorst, Els Meurs, 

Mariëtte Eeken, ouders Schuiling-Holleman, Chris en Wilhelmien 

Weijman-Elberg, Marcel en Ria Krebber-Peters, Riet en Leo Linsen, 

Piet van Hae�en, Geert en Doortje v.d. Welk, ouders Schuiling-

Hermsen. 

zaterdag 13 april: jaargedachtenis Jan en Geertruida van Mullem-van 

Binsbergen, jaargedachtenis Bennie en Ita Knuiman. Verder gedenken 

wij �ea Polman, Marina Rademakers, familie Janssen-Selman, Jan en 

Corrie Meurs, Toos en Geert Joosten, Henk en Gerda van Rijsewijk en 

Bart, Ben Rombouts, Hans Grimmelt, Marijke Nas-van Ettinger, 

ouders Hermeling-Clappers, Frits en Ria, Sien en Herman Fonteijn-

van Mullem, Tonny en Maria te Dorsthorst, Fia Schuiling.

zaterdag 27 april: Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie van 

Kempen, Marijke Nas-van Ettinger, Wim en Doortje Slendebroek, Jos 

en Fien Pruijn-Jansen, familie Bennik-Barends, Tonny en Maria te 

Dorsthorst.

 

Elst

zaterdag 30 maart, paaswake: Hans Roelofs, Bert en Riet Janssen-van 

Sadelho�.

zondag 31 maart, eerste paasdag: ouders Van Rossem-Schouten en 

hun zoon Jan, Vader Joosten, moeder en Kiki en Lieke, Jo Lamers, 

Leida van Deelen-van den Brink, familie Hooydonk-Hager, Paula en 

Bernard Burgers-van de Logt, Trees Schouten-Copray, Gert en Wil 

Lensen-Wiendels, pa en ma Pietersz-Schoon, vader en moeder 

Roelofs, Jan van Snippenburg, ouders Cornelissen-Hartjes en Cor, 

Frans van Leur.

zondag 7 april: Wijnand van Raaij, Lieke, opa en oma Joosten en Kiki, 

FrancienEijgelsheim. 

zondag 14 april: jaargedachtenis Hans Arns, jaargedachtenis Truus 

Schaars-Vens, jaargedachtenis George Teunissen, jaargedachtenis 

Ann Houterman-Mattijssen. Verder gedenken wij Jan Braam, Ber en 

Riet Janssen-van Sadelho�, ouder, Henk Willemsen, ouders 

Willemsen, ouders Van Schaijk, moeder Joosten, vader en Kiki en 
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Gerben Terpstra, ouders Dijkmans-van Groessen en zoon Sjaak, Wim 

Engelen, Betsy Geerdink, Bep Schrijner, Leo Niels, Rob Lietho�, 

Henk Holleman, Bart van Elferen, familie Eulink-Peters, Grada 

Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, ouders Daniël-Rutten, 

Arnold Frederiks.

 

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zaterdag 30 maart, paaswake 21.00 uur: Anke Spaan-Stree�and en 

dochter Joyce, Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, 

Miranda Peek, ouders Dominicus-Vermeulen en familie, Jo en Dien 

Kersten-Lentjes, Geert en Bets Kersten-Buurman, An en Antoon 

Veenhuis en zoon Antoon, �ijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter, 

Jan Zweers en Greet Zweers-Makker.

zondag 31 maart, eerste paasdag: Frans van Aalten, Antoon 

Uijttewaal, familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, ouders 

Gerritsen-Arts, Jan, Geert en Liesbeth, pastoor Hofstede, Geert van 

Dalen, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

zondag 7 april: Henk Leijser. Antoon Uijttewaal. Geert van Dalen, 

Geert Bos en dochter Carin, Gerrit Bles en zoon Frank, �eo van 

Lent.

zondag 14 april: jaargedachtenis �eo Vermeulen. Verder gedenken 

wij Piet Driessen, Jeroen Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda 

Peek, Riek Willemsen, Geert van Dalen, An en Antoon Veenhuis en 

zoon Antoon, �eo van Lent.

zondag 21 april: Geert van Dalen, �eo van Lent.

zondag 28 april: Geert van Dalen, �eo van Lent. 

 

Indoornik

geen intenties aangemeld.

 

Lent

maandag 1 april, tweede paasdag: familie Hofs-Boekhoorn, Dries en 

Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, 

Joke Janssen, Anton en Dory Natrop- Herckenrath, Henk Derksen, 

Peter Rutjes, Fons Niessen, Herman en Cato Janssen-Kogelman en 

kinderen, Riet Janssen-Boerboom, familie Janssen-Roelofs en 

kinderen, familie Boerboom-Lamers, �eo van Dijk, Bebbie Derksen, 

Geert en Riet Martens-Tillemans, familie Peters-van Merwijk, Henk 

en Annie Bouwmeister en zoon Wilfried, Albert en Miriam Jansen, 

Jan Gerritsen.

zondag 14 april zestig jarig priesterfeest en afscheid pater Frans 

Bomers: Coby Berkien- Knipping, Ineke Wilderom-Berndsen, 

ouders Wouters-de Kleijn, Gerard Stap, Dries en Fien Willemsen-van 

Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Joke Jansen, Henk 

Derksen, Albert en Miriam Jansen, Henk en Annie Bouwmeister-

Joosten en zoon Wilfried, Jan Gerritsen.

zondag 28 april: Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Joke Janssen.

 

Oosterhout

zaterdag 20 april: ouders Eggenhuizen-van de Brink, Huub Broos, 

familie van Antwerpen-Martens, Betsie van Antwerpen.

 

Valburg

zondag 31 maart eerste paasdag: jaargedachtenis voor Grad Knipping 

en �eodorus Johannes Schouten. Verder gedenken wij de families 

Driessen en Philipsen, Trees van Elferen, pastoor Engelen, Toon en 

Bets van Heumen, familie Jansen, familie Van Hulst, familie Krijnen, 

Tiny van den Berg-Magielsen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, 

Frans Janssen en dochter Trudie, Anneke Geurts-Knipping, Toos 

Knipping-Jansen, Wim Krijnen, Annie Lenssen, ouders Van de Logt-

Broekman, ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, Ben Ras, pastoor 

Scholten, ouders Schouten-Krijnen en zonen Jan en Piet, Jos en 

Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven en de families Willemsen-

Rikken.

zaterdag 6 april: jaargedachtenis André Cornelissen, Hendrikus van 

Elferen en Maria van Elferen-Krijnen, �ecla Janssen-de Vent, Jan van 

Noordenburg en Zus van Noordenburg-Holleman. Verder gedenken 

wij Geert Janssen, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten 

Broek-van Elferen, Toos Cornelissen-Rikken, Eef van Dijk, �ea 

Lutjenhuis, familie Van Elferen-Krijnen, Trees van Elferen, Jan Jansen, 

Piet Jansen, Cor Potjes en zoon Vincent, Henk Slebus en Annie 

Slebus-Hendriks, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach.

zondag 21 april: jaargedachtenis voor �eo Driessen. Verder 

gedenken wij Geert Janssen, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van 

Elferen, Doortje Maassen, André en Toos Cornelissen, Frans Janssen 

en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-

Knipping, Cor Potjes en zoon Vincent, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, 

André Verhoeven en Wim en Fie Verhoeven.
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Mies Muis
Hallo jongens en meisjes,  

 

Ja hoor, ik ben weer ergens anders. Dat kwam niet door de palmbomen. 

In de oase met palmbomen kwam ik een woestijnvos tegen. Zij was zo vriendelijk om mij mee te 

nemen. Onderweg vertelde ze mij over haar leven. Dat het wel eens moeilijk was, omdat het soms 

erg heet was in de woestijn. Daarom gaan we dan ook ’s nachts op jacht naar eten. Dan kan het ook 

heel koud zijn in de woestijn.

Inmiddels ben ik al even op reis en ik vervolg zo onderhand naar een andere omgeving als deze 

grote zandbak die de woestijn lijkt te zijn. “Waar breng je mij naar toe?” vroeg ik haar.

Ze vertelde dat ik nog even geduld moest hebben. In Afrika is het noordelijke gedeelte veel 

woestijn. “Wees blij”, zei ze, “dat je mee mag reizen!” Ik ben benieuwd waar ik dan ben de 

volgende keer.

Dus de komende tijd gaat deze muis oefenen. Dan kan ik ook goed nadenken of ik jullie nu 

‘jongens en meisjes’ moet blijven noemen of ‘kinderen’. Laat me dat maar eens weten en stuur een 

berichtje naar het secretariaat. Zij weten wel waar ik te bereiken ben.

Ik hoor of lees het graag wat jullie zelf vinden.

Voor nu een piepgroet van Mies Muis

Kinderpagina Pieppraat 
Beloken Pasen 7 april

Dat is de eerste zondag na Pasen. 

Beloken betekent afsluiten. De hele 

paasweek wordt op deze zondag 

afgesloten.

Dag van de Aarde 22 april 

Deze dag is geen feest van de kerk, 

maar zeker ook belangrijk. In het 

begin van de Bijbel staat in het 

scheppingsverhaal hoe God de aarde 

maakte met alles wat er op lee� en 

groeit. Dit is het verhaal over de 

geboorte van de aarde. God vraagt in 

dit verhaal aan Adam en Eva goed voor 

de aarde te zorgen. Nu wordt dat ook 

aan ons gevraagd. Ook wij moeten nog 

steeds   goed voor de aarde en de 

mensen zorgen. Dat kan op vele 

manieren: door goed te zorgen voor 

de natuur of door mensen te helpen.

25 april 

feestdag van Marcus 

Marcus is een van de vier mensen die de 

verhalen van Jezus hee� opgeschreven. 

Met een mooi woord noemen we deze 

schrijvers evangelisten. Marcus schreef 

op wat Petrus hem vertelde over Jezus.

Of hij dat direct in de goede volgorde 

deed, weten we niet precies.

Wel weten we dat Marcus een goede 

schrijver was. Het is �jn dat alle ver-

halen zo opgeschreven zijn.

Om te knutselen: Insecten knutselen van karton
Van een stevige kartonnen doos en chenilledraad kun je mooi insecten 

knutselen. Ga eerst naar buiten en kijk goed om je heen. Kijk of je insecten 

kunt ontdekken. Misschien onder een steen of achter een stuk schors. Kijk 

goed ze eruit zien, wat voor kleur ze hebben, hoeveel pootjes ze hebben. 

Nu heb je vast genoeg ideetjes opgedaan om zelf insecten te gaan 

knutselen. Insecten knutselen van karton, hoe doe je dat?

Wat heb je nodig:

•  Dik karton van een stevige doos. 

• Pijpenragers of chenilledraad. 

• Een schaar. 

•  Verschillende kleuren verf.

 Teken een vorm van een insect op het karton. Let 

er wel op dat de gleuven tussen het karton goed 

zitten als je je insect uitknipt, zodat je hier de 

chenilledraad als pootjes tussen kunt schuiven.

 Knip je insect uit en geef het een mooie kleur.  

Je kunt een echt insect naverven, maar je kunt 

natuurlijk ook een fantasie-insect knutselen en 

het paars met roze stippen verven.

Laat de verf goed drogen. 

 Zoek een mooi kleurtje chenilledraad of pijpen-

ragers en knip ze op maat voor de pootjes van je 

insect. Knip de chenilledraad of de pijpenragers 

niet te kort. Je kunt ze een heel stuk in het karton 

schuiven zodat ze goed blijven zitten.

 Is de verf van de insecten droog, schuif dan de 

chenilledraad of pijpenragers in de gleuven van 

het karton. Zo krijgt je insect pootjes.

 Van de chenilledraad of pijpenragers kun je zo ook 

voelsprieten voor je insecten maken.


