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Bijdrage parochieblad

Wilt u een bijdrage geven? U kunt het 

bedrag overmaken op de bankrekening 

van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens 

die bij iedere locatie vermeld staan). 

Of scan de QR-code. Het bedrag kunt u 

naar eigen inzicht aanpassen.

Vormgeving en realisatie

Book Builders BV, Nijmegen

Pasen nadert met rasse schreden. Dat is te zien aan de inhoud van 

deze Ankerplaats. Dat begint al op de voorpagina met de foto van 

een passiebloem. Een bloem met bijzondere betekenis zoals u  

elders in het blad kunt lezen. U vindt tevens artikelen over Palm- 

pasen en de bijbehorende optochten en over de Goede Week.  

U leest ook over het boekje over de kruisweg dat door Victor  

Bulthuis is geschreven.

Daarnaast kunt u constateren dat onze parochie volop in beweging is. 
Want er staan tal van bedevaarten op het programma. Die naar  
Kevelaer, Banneux en Wittem komen vaker voor, maar er is nu  
ook een pelgrimage naar Schiedam. De moeite waard om deze  
Ankerplaats helemaal te spellen.

Help

Je kunt dit woord als een noodkreet beschouwen. De redactie van  
Ankerplaats heeft in korte tijd afscheid genomen van twee redac- 
teuren. De vorige uitgave schreven we al over het vertrek van Henk 
Peperkamp. Nu vertrekt Yvonne van Eldonk die zich gaat concen- 
treren op andere activiteiten. Ze heeft vijftien jaar gewerkt voor eerst 
Aandacht en nu Ankerplaats. En in al die jaren heeft ze bijzondere  
interviews afgenomen en artikelen geschreven die uitnodigen tot  
herlezen. De redactie is haar dankbaar voor de inzet en het werk in 
zo’n lange periode. 

Maar het betekent ook dat we uitzien naar versterking. We hebben 
mensen nodig die ons helpen bij het correctiewerk. Mensen die mee 
willen denken met een enthousiaste redactie. Mensen die verhalen 
kunnen schrijven en zo voor diepgang in ons parochieblad zorgen. 
Aanmelden kan via parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl.
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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER

Tijdens een van de prachtige, zonovergoten eerste dagen van maart 

heb ik een bezoek gebracht aan het kleine dorp Velp bij Grave aan 

de Maas. Hier woont sinds enkele maanden een kapucijner pater 

die ik ken. Na vele jaren actief te zijn geweest in parochies en kloos-

ters van zijn Franciscaanse orde is deze pater Manuel op zijn 

drieëntachtigste naar Nederland teruggekeerd om een stichting 

van een nieuwe communiteit te ondersteunen.

Als enige Nederlander maakt hij deel uit van een internationale  
communiteit met broeders afkomstig uit verschillende culturen, maar 
verenigd in hetzelfde geloof en geïnspireerd door hun stichter de  
heilige Franciscus van Assisi. Zo jong de kloostergemeenschap is, ook 
qua leeftijd gemiddeld vijfenvijftig jaar, zo oud is het gebouw waar zij 
zijn ingetrokken.

Tien jaar geleden vertrokken uit dit klooster de laatste Nederlandse 
kapucijnen en zo kwam er een einde aan meer dan 350 jaar klooster- 
leven in Velp. De kloostergemeenschap was oud en kwetsbaar gewor-
den en het zag er niet naar uit dat daar verandering in zou komen. 
Daarom werd het klooster verkocht. De nieuwe eigenaren hadden tot 
doel het klooster te bewaren en er een centrum te maken van spiritua-
liteit en zingeving. Dat centrum is er niet van gekomen en daarom was 
de eigenaar op zoek naar een nieuwe bewoner. Die kwamen er: zes 
broeders en één stagiair afkomstig uit Afrika, Azië en Europa. Met 
Pasen zal het Emmausklooster officieel worden geopend.

De naam van het klooster verwijst naar het eucharistisch paasverhaal 
uit Lucas 24. Daar lezen wij hoe twee leerlingen op de dag van Pasen 
bedroefd en verslagen te voet Jeruzalem verlieten en onderweg gezel-
schap kregen van een vreemdeling die met hen meeliep naar het 
plaatsje Emmaus. Daar gingen zij in een huis aan tafel. Toen de vreem-
deling daar aan tafel het brood brak, herkenden zij in hem de Heer 
Jezus. Het tafereel is prachtig afgebeeld in het grote barrokken houten 
altaar van de monumentale kloosterkerk.

Pelgrims van Hoop

Toen ik samen met pater Manuel in zijn bruine pij voor het altaar met 
de Emmausgangers stond, ging dat verhaal ineens leven. Want het 
wonder van Emmaus, lijkt nu ook in Velp te gebeuren. Daar is tegen 
alle hoop en verwachting in een nieuwe groep kapucijnen een avon-
tuur begonnen om in een vreemde omgeving van Jezus te getuigen. 
Net als de Emmausgangers die na de ontmoeting met Jezus naar  
buiten gingen, worden ook wij met Pasen uitgezonden om van deze 
vreugde te getuigen in onze tijd. Wij zijn immers ook Pelgrims van 
Hoop.

pastoor Karel Donders
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VAN DE BESTUURSTAFEL

In onze bijeenkomst van februari hebben we kennisgemaakt met 

een mogelijke kandidate voor de portefeuille communicatie  

binnen het parochiebestuur. De bedoeling is dat zij een aantal  

bijeenkomsten van het parochiebestuur als adviseur bijwoont, 

waarna ze bepaalt of een bestuursfunctie tot de mogelijkheden  

behoort.

Pastorale zaken

Onze pastoor heeft de leden van het parochiebestuur bijgepraat 

over wat er de afgelopen maand op gebied van pastoraat allemaal 

gebeurd is. Verheugend is dat er veel gebeurt op dat gebied binnen 

en buiten onze parochie. Wanneer u dit leest is er dit kerkelijk jaar 

nog een parochiezondag te gaan. We verheugen ons steeds in de 

belangstelling voor deze dagen en zijn blij dat er zich steeds meer 

jongeren aansluiten. De voorbereidingen voor de Eerste Heilige 

Communie en het Vormsel verlopen naar wens. De oud-vormelin-

gen van vorig jaar zijn onlangs bij elkaar geweest.

Onze parochie heeft met een aantal mensen deelgenomen aan de  
landelijke dag Missionaire Parochie. Het was een interessante en mooi 
dag waar het gebed en de nabijheid centraal stonden. De Alpha- 
cursus mag zich verheugen in een mooi aantal deelnemers. Op dit  
moment heeft een aantal jongeren interesse om mee te gaan naar 
Rome voor de Jongerendagen van het Jubeljaar 2025.
Nadat eerder dit jaar bekend was geworden dat de Sint Leonardus-
kerk in het voorjaar verkocht wordt, werd daar op zaterdag  
22 februari de laatste eucharistieviering gehouden. Aan het einde van 
deze viering werd er eveneens afscheid genomen van het koor Musica 
Nova dat jarenlang vieringen muzikaal verzorgd heeft. Samen met het 
Leonarduskoor zong Musica Nova de dankdienst op zondagmiddag  
9 maart. Tijdens de slotzang werden de heilige Schrift en de bran-
dende paaskaars de kerk uitgedragen ten teken dat het geloof in 
Oosterhout niet stopt maar op een andere plaats verder gaat.

Financiële zaken

Onze penningmeesters zijn druk bezig de resultaten van 2024 op 

een rij te krijgen. Dat is een hele klus. Het ziet er echter naar uit dat 

de prognose voor 2024, die u in de special ‘Actie Kerkbalans 2025’ 

eerder in dit blad mocht zien, gehaald zal worden.

Wat Actie kerkbalans betreft blijven we een 
beroep op uw vrijgevigheid doen. Ook de  
parochie ervaart dat het dure tijden zijn en  
iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is dan 
ook van harte welkom.

In de volgende uitgave van Ankerplaats vindt u een inschrijfformulier 
voor een eventuele bijdrage voor 2025, mocht u onverhoopt geen  
bericht thuis hierover hebben gehad.

In ieder geval voor alle gevers: hartelijk dank.

Beheer gebouwen

Wat de portefeuille vastgoed betreft, blijft het druk. We zijn bezig 

om in onderling overleg met de gemeente Lingewaard tot een 

juiste koopovereenkomst te komen, zodat de onttrekking van die 

kerk aan de eredienst bij het bisdom aangevraagd kan worden. De 

hoorzitting heeft inmiddels in Doornenburg al plaatsgevonden.

Wat betreft de kerk van Huissen-Stad heeft u ongetwijfeld al gehoord 
of in de media gelezen, dat het parochiebestuur geen datum kan noe-
men wanneer die kerk eventueel een andere bestemming krijgt. Het is 
namelijk van belang dat er eerst in goed overleg met alle betrokkenen, 
ook u dus, een prima alternatief voor dit gebouw voorhanden is, waar 
we kunnen blijven vieren. 

Ja, het huidige gebouw is aan de grote kant en het brengt ook de  
nodige kosten mee, dat hoeven wij u niet uit te leggen. Maar voor- 
lopig kunnen we hier nog mee uit de voeten en houden wij ons aan- 
bevolen voor welk idee dan ook.

Wilt u ergens meer over weten? Laat het ons horen. Tot een volgende 
keer.

Voor onze privacy verklaring zie https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/privacyverklaring/

Komt redactie versterken

De redaksie van het parogieblat soekt schreifers. Zo'n zin wil je 
toch niet tegenkomen. Zoveel fouten als in de eerste zin komen  
we tijdens het correctiewerk gelukkig niet tegen. Dat komt, omdat 
we ons best doen fouten uit de tekst te halen. 

Maar daar zijn wel mensen voor nodig.

We zijn op zoek naar jullie. We hebben redactieleden nodig. Kom 
daarom ons gezellige team versterken. Aarzel niet en reageer nu. 
Stuur een mail naar parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl. 
Doen hoor.
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

In mijn beginjaren als pastoraal werker had ik de taak om avond-

wakes op een nieuwe manier te gaan opzetten. Wat ook betekende 

dat ikzelf daarin zou voorgaan en dus na een overlijden bij mensen 

op bezoek kwam. Een van de eersten was Jantje, een trouwe  

kerkganger. En al meteen werd ik gewaarschuwd dat Jantje thuis 

opgebaard lag, in die tijd nog helemaal niet gangbaar. 

Met enigszins bezwaard gemoed ging ik op pad, zoveel overleden  
personen had ik immers nog niet gezien en het was ook een klein huis 
waar Jantje en zijn vrouw al vele jaren woonden. De kist met Jantje 
stond voor het raam en meteen daarnaast de tafel waaraan het gesprek 
plaatsvond. “Ach,” zei de weduwe, “zo hoort hij er nog een beetje bij.  
En ik heb het konijnenhok voor het raam gezet, hij hield zo van die 
dieren.”

En inderdaad voor het raam stond het konijnenhok, zodat de konij-
nen een goed zicht hadden op Jantje en omgekeerd. Zo werd me al 
meteen geleerd, ook als je dood bent, hoor je er gewoon nog bij en is 
het van belang dat je als dode nog kunt uitkijken naar je dieren, naar 
foto’s of kunt luisteren naar muziek. 

Zachte kant
Jantje was een van de eerste doden, er zouden er nog vele volgen door 
al die jaren heen. En zo vaak stonden we dan rond het sterfbed, rond 
de kist, waar de bloemen aanwezig waren. (Ze hield zo van orchi-
deeën…), de foto’s van de kleinkinderen en vaak klonk muziek. Toen 
ik een keer bij het wiegje stond van een overleden baby, betrapte ik 
mezelf erop dat ik haast ongemerkt mijn vinger in het kleine handje 
had gestoken. 

In al zijn wreedheid was de dood ook zacht in ons midden. Zo mocht 
ik ervaren dat de dood ook een zachte kant heeft, de rust is inge- 
treden, de groeven zijn uit het gezicht getrokken en soms mocht ik 
zien dat een vrouw die altijd kromgebogen in een rolstoel zat, plotse-
ling kaarsrecht in bed opgebaard lag. Zo kon ik zien hoe zij er, voor de 
slopende ziekte had toegeslagen, er had uitgezien.

De harde kant van de dood wordt ons vaak bespaard als lichamen niet 
meer toonbaar zijn, dan zijn er vaak alleen nog de foto’s. Die wrede 
kant van de dood hoeven we gelukkig niet vaak te zien, de beelden uit 
de oorlogen laten immers al genoeg zien en ook daar is het meest 
wrede beeld al gecensureerd. Toch mogen we onze ogen daar nooit 
voor sluiten, die wreedheid is immers altijd een aanklacht tegen de 
menselijkheid.

Het doodgaan
Hoe anders dan de dood, is het doodgaan. Natuurlijk er zijn mensen 
die op een heel rustige manier hun laatste adem uitblazen, in deze tijd 
zeker geholpen door de medische wetenschap die het lijden kan ver-
zachten door de mensen in een diepe slaap te brengen waaruit ze niet 
meer ontwaken.

En het is goed dat we zo het lijden in die ernstige vorm kunnen  
vermijden, dat mensen niet meer naar adem hoeven te snakken of 
wanhopig blijven strijden tegen een allesoverheersende pijn.

Er werden me genoeg verhalen verteld over ouders/grootouders die 
het uitschreeuwden van pijn, tot op de straat te horen. Het was de tijd 
dat pijnstilling niet mocht of niet kon. Maar doodgaan hebben we 
vaak niet in de hand, omdat mensen plotseling sterven, omdat men-
sen niet in slaap gebracht willen worden, en omdat leven en dus ook 
de dood niet altijd te regelen zijn (gelukkig maar zeg ik dan toch).

Het valt me op dat mensen vaak teleurgesteld zijn, omdat een laatste 
woord ontbroken heeft, omdat mensen op een onverwacht moment 
‘er-tussen-uit-glippen’. We hebben natuurlijk het beeld uit de film 
voor ogen waar op dat allerlaatste moment nog die allerlaatste bood-
schap klinkt en met dat beeld voor ogen wil men dat dat ook zo zal 
gaan wanneer hun vader/moeder/dierbare overlijdt. Maar films geven 
nooit de werkelijkheid weer en dus zal dat allerlaatste woord vaker 
niet dan wel klinken.

Goede Week
In de Goede Week horen wij over het lijden en sterven van Jezus. Het 
is de inspiratie geworden voor prachtige muziek en films. En door de 
kruisweg te bidden maken wij verbinding met het lijden in de wereld 
van deze tijd en het lijden in ons eigen leven. De kruisweg vertelt over 
het doodgaan in al zijn gruwelijkheid. Ook daarvoor moeten wij niet 
onze ogen sluiten. We mogen/moeten de wonden zien, het verdriet 
voelen, het afscheid ondergaan samen met de leerlingen en de vrou-
wen langs de weg.

Ooit heb ik een viering op Goede Vrijdag mogen schrijven met mijn 
medestudenten op de pedagogische academie en we hadden toen een 
discussie of we tijdens die viering de hamerslagen moesten laten 
horen waarmee de spijkers in de handen werden gedreven. Gelukkig 
hebben we daarvoor gekozen al ging het ons door merg en been, maar 
toen later in de viering de voorzichtige en wat onzekere tonen van een 
blokfluit begonnen te klinken vanuit een parabel over de boom en de 
houthakker voelden we het eens te meer. 

De zachtheid overwint de wreedheid. En vele jaren later, toen ik mijn 
vinger in het handje van de baby legde, wist ik het weer. En nu, weer 
vele jaren later met al het geweld om ons heen, besef ik het weer.  
De zachtheid overwint altijd. Daarom vertellen we het lijdensverhaal, 
immers in de dood ontkiemt het nieuwe leven.

Diaken Ronald Heinen

De dood
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	 09.00 uur	 kerk	 elke maandag
			   (21 en 28 april
			   vervallen)
Heteren	 19.00 uur	 Liefkenshoek	 7 april

dinsdag

Haalderen	 09.00 uur	 kerk	 elke dinsdag
			   (29 april 
			   vervalt)
Huissen	 19.00 uur	 dagkapel, rozenkrans	 elke dinsdag

woensdag

Angeren	 09.30 uur	 dorpshuis	 2 april
Doornenburg	 09.30 uur	 kerk	 9 april
Gendt	 09.30 uur	 dagkapel	 23 april 
Huissen-Zand	 09.30 uur	 dagkapel	 16 april 
Lent	 19.00 uur	 St. Jozef	 9 april

donderdag

Huissen	 09.00 uur	 dagkapel	� elke donderdag
			   (17 april 
			   vervalt)

vrijdag

Valburg 	 09.00 uur	 kerk, rozenkrans	 elke vrijdag
			   (18 april 
			   vervalt)		
Valburg	 09.30 uur	 kerk	 elke vrijdag
			   (18 april 
			   vervalt)

Biechtgelegenheid 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling 
van de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegen-
heid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige Communie thuis ontvangen?
Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofs- 
gemeenschap. 

Doopdata in de komende periode

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 10 mei	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

St. Werenfriduskerk Elst

za. 31 mei	 16.00 uur	 pastoor K. Donders

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 9 augustus	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode:

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 15 februari 	 Jonah Keizer, Gendt
		  Elise Visser, Huissen
		  George Wijnhoven, Huissen

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 10 maart)

Eric Blankert	 72 jaar	 Gendt
Marius Hendriks	 89 jaar	 Elst
Jan Willemsen	 84 jaar	 Elst
Wies Niënhaus-Rooding	 91 jaar	 Gendt
Henk Molthoff	 83 jaar	 Angeren
Arie van Leeuwen	 82 jaar	 Oosterhout
Riet Selman-van Marwijk	 90 jaar	 Heteren
Wim Wiltingh	 94 jaar	 Andelst
Geert van Gellecum	 82 jaar	 Huissen
Riet Visser-Visser	 87 jaar	 Huissen
Albert Hendriks	 80 jaar	 Huissen
Gerry Pes-van der Heijden	 85 jaar	 Elst
Henk Boom	 90 jaar	 Elst
Wim Venselaar	 96 jaar	 Gendt
Mien Jansen-Florissen	 92 jaar	 Valburg
Wilma Straatman-van der Welk	 64 jaar	 Elst
Fien Houterman-Pruijn	 94 jaar	 Huissen
Bernard Arends	 97 jaar	 Huissen

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen
via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena),
en Omroep Lingewaard TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44
Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl

Passiebloem – Passiflora gracilis

De naam Passiflora is afgeleid 

van Passio wat lijden betekent. 

Flos betekent bloem. Spaanse 

missionarissen in Zuid-Amerika 

zagen de bloem als de belicha-

ming van het lijden van Jezus. De 

lijdensweg van Jezus wordt ook 

wel ‘de Passie’ genoemd. 

De stampers verbeelden de spij-
kers, de vijf meeldraden de wond- 
en en het vruchtbeginsel als de 
azijnspons. De driekleurige krans als de doornenkroon en de bloem-
bladen de tien apostelen. Judas was een verrader en Petrus een 
verloochenaar en die blaadjes telden niet mee.
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LITURGISCH ROOSTER APRIL

Zaterdag 29 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, Young at Heart
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

Zondag 30 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Enjoy
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron
11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zaterdag 5 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zondag 6 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Oecumenische viering, ds. J. Bos en Anders-dan-Anders, Exotherm
• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron, kinderwoorddienst en 
crèche

Zaterdag 12 april, Palmpasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, Voce d’Amare
19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, F. Bomers, St. Caeciliakoor
19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, J. Geelen, Young at Heart
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, Leonarduskoor

Zondag 13 april, Palmpasen

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, Exotherm, Palmpasenoptocht in de kerk
10.00 uur in PKN kerk Gendt

Oecumenische kinderviering, Palmpasenoptocht naar St. Jozef
11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Enjoy, Palmpasenoptocht in de kerk en 
naar Tertzio

Donderdag 17 april, Witte Donderdag

16.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, samenzang
19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders en J. Rademakers, GK De Levensbron

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag

15.00 uur RK begraafplaats Angeren

Kruisweg, R. Heinen
15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Kinderkruisweg, werkgroep Eerste communie, Cantorije
15.00 uur in St. Werenfridus Elst

Kruisweg, J. Rademakers, Magna Voce
15.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Goede Vrijdagviering, K. Donders

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Goede Vrijdagviering, K. Donders, Young at Heart
19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Goedevrijdagviering, J. Blom en S. Aarns, Leonarduskoor

Zaterdag 19 april, Paaswake

21.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Exotherm
21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron

Zondag 20 april, eerste paasdag

5.30 uur in / nabij PKN Angeren

Dageraadsviering, K. Donders, Anders-Dan-Anders
9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Cantorije
• 9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, F. Bomers, GK De Levensbron, kinderwoorddienst
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Leonarduskoor
• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, St. Caeciliakoor, Internationale mis, 
kinderwoorddienst
11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, J. Rademakers, samenzang

Maandag 21 april, tweede paasdag

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communievering, R. Heinen, In B’tween

Zaterdag 26 april, tweede zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, GK De Levensbron
19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor
19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, J. Geelen, Leonarduskoor

Zondag 27 april, tweede zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. van Banning, Exotherm
11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, Voce d’Amare

Zaterdag 3 mei, derde zondag van Pasen

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communieviering, R. Heinen, Young at Heart

Zondag 4 mei, derde zondag van Pasen

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

K. Donders, GK De Levensbron
11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor
19.00 uur in Providentia Gendt

Oecumenische viering, dodenherdenking 
19.15 uur in H. Maria Geboorte Driel

Oecumenische viering, Cantorije
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Dageraadsviering op paasochtend 
‘Van donker naar licht’

Het paasmysterie speelde zich af in de vroege ochtend. Om die 

sfeer zelf te ervaren, organiseren we ook dit jaar iets waar je zeker 

bij wilt zijn met Pasen. Op de vroege morgen van 20 april, terwijl 

het nog donker is, komen we samen op de dijk in Angeren voor een 

korte viering.

Samen lezen we het paasverhaal, luisteren we naar de liederen van 
The Passion en zien we de zon opkomen. Na de viering en zonsop-
komst sluiten we af met een heerlijk paasontbijt.

De viering begint om 5.30 en we verzamelen onder aan de dijk bij de 
protestantse kerk. Let op: de viering is in principe buiten, dus kleed je 
warm aan. Bij slecht weer wijken we uit naar de protestantse kerk.

Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder alle vormelingen met 
hun families.

Communicanten op weg naar Pasen

De afgelopen maand zijn wij bezig geweest met vergeven en sorry 

zeggen. Dit hebben we gedaan in een mooie en bijzondere viering. 

Vervolgens zijn we verder op weg gegaan. Want als alles weer goed 

is gemaakt, kun je weer blij zijn, kun je de ander weer de hand rei-

ken en iets voor een ander betekenen. 

We hebben in verhalen gehoord hoe Jezus vreugde en blijheid bracht 
bij mensen. Dit gaan wij ook doen. Daarom sparen de communican-
ten ieder jaar tijdens hun voorbereiding. Vorig jaar voor de 
Cliniclowns. Met het mooie bedrag heeft Cliniclown Moes in het 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie bezoekjes kunnen 
brengen aan de vijfjarige Iris. Iris vergeet dan even haar ziekte, wat 
niet alleen Iris gelukkig maakt, maar ook haar ouders. Dit jaar gaan we 
sparen voor de Stichting Jarige Job. 

Nu zijn we op weg om met Jezus aan tafel te gaan. Op woensdag  
16 april om 19.00 uur gaan we, op een bijzondere manier, herdenken 
hoe Jezus het paasfeest vierde. U bent allen van harte welkom om dit 
met ons samen te doen in de kerk in Haalderen. Vrijdag 18 april zullen 
we samen de kruisiging en het sterven van Jezus herdenken tijdens de 
kinderkruisweg in de kerk van Driel.

Werkgroep Eerste Communie

Parochiezondag 6 april
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Voor de parochiezondag nodigen wij alle parochianen van alle leef-

tijden uit om op deze ochtend elkaar te ontmoeten tijdens de 

verdieping, de eucharistie met aansluitend lunch. Voor de gezin-

nen met kinderen zijn er activiteiten tijdens het kinderwerk en 

voor de allerkleinsten is er opvang. Dit alles vindt plaats in en om 

de kerk van Elst.

09.45 uur: 	 Inloop met koffie/thee in het Parochiehuis.
	 Crèche in het Parochiehuis (begane grond).
10.00 uur: 	 Begin kinderwerk in De Hoeksteen.
	 Bijeenkomst voor de communicanten in De Hoeksteen
	 Bijeenkomst voor de vormelingen in het Parochiehuis.
10.15 uur: 	� Voor iedereen: ‘Ontmoeten in geloven’ in het Parochie-

huis (eerste verdieping).
Thema: 	 Doop, Vormsel en eucharistie.
	� Ton van den Berg gaat dieper in op de betekenis van 

deze drie sacramenten. Zij vormen een eenheid en zijn 
de sacramenten die ons het geloof binnenleiden. De kin-
deren in onze gemeenschap voeden wij ermee op. 
Waarom? De doop verbindt met Christus. Het Vormsel 
schenkt ons zijn geest. De eucharistie verenigt ons met 
Hem.

11.00 uur: 	 Eucharistieviering.

Voor iedereen is er aansluitend een eenvoudige lunch in De Hoek-
steen.

Deze parochiezondag is de laatste van het seizoen. In de komende 
maanden gaan wij de feesten van Pasen en Pinksteren vieren en ook 
de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Op zondag 7 september openen wij het nieuwe seizoen met een 
parochiezondag.

Een weg die niemand gaan wil

Het boek ‘Een weg die niemand wil gaan’ met als ondertitel  

‘De kruisweg van Jezus voor jong en oud’ is geschreven door pastor 

Victor Bulthuis. In het boek staan de afbeeldingen van de kruis-

wegstaties uit de kerk Maria Geboorte in Driel. Pastor Bulthuis 

heeft de teksten geschreven in een begrijpelijke taal voor jong en 

oud waardoor iedereen het kan plaatsen in de tegenwoordige tijd.
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Het boek is te koop voor € 4,- (excl. verzendkosten) bij het parochie-
secretariaat. Ook kunt u het boek kopen tijdens de parochiezondagen 
in de St. Werenfriduskerk. Het parochiesecretariaat aan de Dorps-
straat 38 in Elst is dagelijks open van 9.30 - 12.00 uur. Of u kunt het 
bestellen per e-mail secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Muzikale steun in Kevelaer

Dit jaar wordt de bedevaart naar Kevelaer gehouden op zaterdag  

16 augustus. In dit Jubeljaar hebben we de eer dat monseigneur  

H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, ons de hele dag vergezelt. Net 

als eerdere jaren willen we dit jaar een gelegenheidskoor en een 

harmonieorkest samenstellen. Daarvoor zijn we op zoek naar u.

Koor

Koorleden die mee willen zingen kunnen zich opgeven door een mail 
te sturen naar gerard@rutjes.nu. Vermeld hierbij uw stemsoort en of u 
met de bus of eigen vervoer naar Kevelaer reist. De kosten voor de reis 
met de bus bedragen €10,- per persoon. Zodra u zich aangemeld 
heeft, krijgt u de koorpartijen en de mp3-files per mail gestuurd, 
zodat u thuis alles kunt instuderen. We zingen dit jaar ‘Jubilate Deo’ 

van Frisina, ‘King of Kings’ van Simper, ‘Ave Maria’ van Bach/
Gounod, ‘Ave verum’ van Jenkins en ‘O Worship the Lord’ van  
Hollins. In de loop van de komende maanden ontvangt u verdere  
informatie via nieuwsbrieven.

Harmonie

Ook willen we een harmonieorkest samenstellen in een goede bezet-
ting. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt kan zich opgeven 
bij Twan Fréhé. Dit kan per mail naar frehe.solutions@gmail.com met 
vermelding van welk instrument u bespeelt.

Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Marja  
Ankoné, 06 - 2311 8036.

We hopen dat velen zich weer aanmelden.

Bedevaarten 2025

Maart

zaterdag 15	 Stille Omgang 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Nelleke Donders, nellekedonders@hotmail.com 
April

zondag 27	 Bisdombedevaart naar Rome van 27 april t/m 2 mei 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden:

	 Anja Zweers, anja@lourdeswerklingewaard.nl, 
	 06 - 2127 3756
Mei 

woensdag 14 	 Fietsen met Wegen met Zegen, route oost
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Margreet Sanders, 06 - 2353 5269,
	 margreetsanders@hotmail.com 
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zaterdag 17	 Dagbedevaart naar Schiedam 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 
	 Anja Zweers, anja@lourdeswerklingewaard.nl, 
	 06 - 2127 3756
zondag 25	 Bisdombedevaart IJsselstein 
	� Contactpersoon voor informatie en aanmelden 

maaltijd: 

	 Secretariaat Parochie H. Drie-eenheid, 
	 secretariaat-nij@3eenheidparochie.nl 
	 030 - 761 31 21 90 (op werkdagen van 9.00-12.00 uur) 
dinsdag 27	 Mariabedevaart voor zieken & senioren in Renkum 
	 Contactpersonen voor informatie en aanmelden: 

	 Anya Banen, af.banen@ziggo.nl
	 Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com, 
	 06 - 5254 2655
vrijdag 30 	 Bedevaart naar Banneux van 30 mei tot en met 3 juni 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Sophia Jansen, jansenjps@hotmail.com, 
	 0481 - 46 29 85 of 06 - 1514 7497 
zaterdag 31	 Bedevaart Wittem 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Gerry Wetters, gerrywetters@gmail.com, 
	 026 - 325 09 34 / 06 - 5128 6380
Juni 

zondag 8	� Bisdombedevaart Springprocessie (Echternach)
	 van 8 tot en met 11 juni 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Michel van Mourik, ceremoniarius@aartsbisdom.nl,
	 030 - 236 12 70
woensdag 11	 Fietsen met Wegen met Zegen, route west 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Margreet Sanders, margreetsanders@hotmail.com,
	 06 - 2353 5269
Juli 

woensdag 2	� Mini-pelgrimage van Nijmegen naar Huissen van  
2 t/m 3 juli 

	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 
	 Margreet Sanders, margreetsanders@hotmail.com,
	 06 - 2353 5269
donderdag 24	 �Jongerenreis Rome Jubeljaar 2025 van 24 juli tot en 

met 6 augustus 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	� Marc Houterman, marchouterman@live.com, 
	 06 - 5341 0988 (bij voorkeur een bericht sturen)
Augustus 

zaterdag 16	 Bedevaart naar Kevelaer 
	 Contactpersonen voor informatie en aanmelden: 
	 Bjorn van Snippenburg en Hans Janssen, 
	 kevelaer.betuwe@gmail.com 

September 

donderdag 4	� Parochiebedevaart naar Lourdes van 4 tot en met  
12 september 

	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Janneke Schluter, reizen@lourdeswerklingewaard.nl, 
	 06 - 3018 2977 (na 18.00 uur) 
vrijdag 5 	 Bedevaart naar Banneux van 5 tot en met 9 september 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Sophia Jansen, jansenjps@hotmail.com, 
	 0481 - 46 29 85 of06 - 1514 7497
dinsdag 16	� Bijbelreis naar West-Turkije van 16 tot en met  

27 september 
	 Contactpersoon voor informatie en aanmelden: 

	 Yvonne Vos, wy.vosjes@gmail.com, 06 - 2854 6892 
Van al deze bedevaarten is informatie terug te vinden op 
https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/agenda/

 en op https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/aanbod/

volwassenen/bedevaarten/

Tweedaagse mini-pelgrimage

Deze mini-pelgrimage start in Nijmegen en eindigt in Huissen.  

De pelgrimage duurt twee dagen: 2-3 juli.

Wil jij graag even afstand nemen van je dagelijkse leven? Wil jij (op-
nieuw) kennismaken met pelgrimeren? Wandel je liever met een 
aantal medepelgrims dan alleen? Wil jij wel eens bij een klooster sla-
pen? Als één of meer van deze dingen voor jou geldt, is begeleid 
pelgrimeren een heel goede optie.
Opgave en meer informatie op de website van De Wandelmaat.
Kosten € 200,-.
Begeleiding Margreet Sanders, pastoraal werkster Maria Magdalena 
parochie en gids bij De Wandelmaat, www.dewandelmaat.nl.

Fietsen op Wegen met Zegen

In twee dagen de route van Wegen met Zegen 

fietsen. Dat kan in mei en juni. 

14 mei: 	 rondje oost.
11 juni:	 rondje west.

Kosten en opgave:	�€ 30,- per keer. Je kunt je ook voor een dag  

opgeven.

Opgave bij: 	 Margreet Sanders, 06 - 2353 5269,
		  margreetsanders@hotmail.com

Wie rondje oost fietst dient dienst zich voor 7 mei aan te melden.  
Wie rondje west fietst kan zich tot 3 juni aanmelden. 
In verband met de catering graag te voren betalen op:

NL 90 TRIO 0320 2225 78 t.n.v. Stichting San Damiano.
Onder vermelding van fietstocht en de datum.

Route 14 mei:	� Elst, Ressen, Bemmel, Gendt, Doornenburg 
(picknick bij kasteel) Pannerden, Angeren en 
Huissen.

		�  Om 17.30 maaltijd in Huissen, om 18.30 uur 
vesperviering en daarna weer naar huis.

Route 11 juni:	� Elst, Oosterhout, Valburg (koffie Jacobuskerk) 
Herveld, Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik 
(picknick in De Ontmoeting), Randwijk, Hete-
ren, Driel, Elst (samen eten en afsluiten).
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Schoolpelgrimage
Voor kinderen uit groep 8

Informatie bij Margreet Sanders, margreetsanders@hotmail.com 

of 06 - 2353 5269.

Iedereen stapt in het leven alsof het er altijd al is geweest. Niet het 
doel in je leven is belangrijk, maar vooral de reis die je aflegt maakt je 
rijker en wijzer. Leerlingen van de laatste klas zijn bezig zich voor te 
bereiden op het vervolgonderwijs, een volgende etappe op hun le-
venspad. De óntdekkingstocht voor je leven’ biedt hun en de school 
kansen om deze overgang meer betekenis te geven.
Wat bieden wij je aan? Voorbereiding in de klas met een individuele 
opdracht in de klas. Een van onze begeleiders komt in de klas voor een 
voorbereidende les:
•	 �met uitleg over pelgrimeren: waarom een schelp? En met een  

stempelkaart? Waar kun je naartoe pelgrimeren en waarom doen 
mensen dat?

•	 �informatie over wat je allemaal meeneemt als je een lange reis gaat 
maken? Welke rugzak is goed en hoeveel kilo moet je meenemen?

•	 �een persoonlijke schelp maken en thuis een steen zoeken  om mee 
te nemen.

•	 kinderen vullen een formulier in over ‘hun levenweg’.

Een mini-expeditie van een (halve) dag over de pelgrimageroute 
Wegen met Zegen.
Samen zoeken we een route van ongeveer twaalf of zes kilometer. Dat 
kan van school naar een aansprekende plek, of juist van een bijzon-
dere plek terug naar school.

Tijdens de tocht is de groepsbegeleiding in handen van de school.  
Onderweg gaan we in gesprek aan de hand van het werkformulier ‘de 
levensweg’ en gesprekskaartjes. Daarnaast zijn we ook zo nu en dan 
stil om de natuur te horen. 
We pauzeren een of twee keer onderweg. Kinderen nemen zelf hun 
lunch mee. De school kan dit eventueel aanvullen met iets lekkers.

Dagbedevaart Schiedam

Op zaterdag 17 mei gaan wij vanuit onze parochie H. Maria Magda-

lena op dagbedevaart naar Schiedam. Wij zullen om 8.00 uur per 

luxe touringcar vertrekken vanaf de Molenweide (achter de dijk) in 

Huissen.

Bij aankomst starten wij met koffie/thee en iets lekkers. Daarna volgt 
een rondleiding en een viering in de basiliek van de Heilige Liduina en 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans waarbij pastoor Karel Donders 
zal voorgaan. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch. Na de lunch 
hebben we een rondleiding door Schiedam tot circa 15.30 uur. Daarna 

heeft iedereen dan nog de gelegenheid om zelf een bezoek te brengen 
aan een aantal bezienswaardigheden in Schiedam. Zoals de hoge mo-
lens, het Nationaal Jenevermuseum of het Stedelijk Museum 
Schiedam. Om 17.30 uur zullen wij Schiedam weer verlaten en rijden 
wij naar ons adres voor het afsluitende diner (excl. drank). Wij ver-
wachten tussen 20.00 en 20.30 uur weer terug te zijn in Huissen.
De kosten voor deze dag zijn voor volwassenen € 99,- per persoon en 
voor jongeren (tot en met vijfentwintig jaar) € 80,-.
Dit is inclusief het vervoer per luxe touringcar, koffie/thee met iets 
lekkers, de rondleiding en de viering in de basiliek, de lunch, de stads-
wandeling en het diner (excl. drank).

Informatie en/of aanmelden: 

anja@lourdeswerklingewaard.nl of regina@lourdeswerklingewaard.nl.

Bedevaart van Banneux
30 mei t/m 3 juni

Gaat u ook met ons mee naar de vijfdaagse bedevaart van Banneux? 

Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van Hoop’.

In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933, 
meerdere malen verschenen aan Mariette Beco. Zij kreeg de bood-
schap om haar handen in een plas water te steken die uit een bron 
opborrelde. Dit is het begin van Banneux als bedevaartsplaats. Elk jaar 
komen er meer dan 500.000 pelgrims om kracht en troost te zoeken 
bij Maria. In een tijd van bezuinigheden en minder tijd voor elkaar, is 
een bezoek aan Banneux een verademing. Wij voelen ons dan ook een 
grote familie door gezellig samen te eten, te drinken, te bidden maar 
ook samen te lachen en soms een traantje weg te pinken.
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965

ccrademakers@gmail.com

	 SENIORENPASTORA AT

Beter nu dan later

Tineke was bezig wat verdorde bloemen te plukken uit het veel-

kleurige boeket. De mooie attentie van de gemeente bij hun 

huwelijksjubileum. Want zestig jaar samenzijn maak je niet zomaar 

mee. Tineke en Jan zijn zich zeer bewust dat dit jubileum een  

geschenk is. Dat er hier en daar wat rafeltjes zitten hoort erbij.  

Je gezondheid kun je immers niet helemaal zelf bepalen hoe sterk 

de roep ook klinkt: “Bewegen, bewegen.” 

Het feest was geweldig. “Laat de organisatie maar aan mijn dochters 
over”, zegt Jan. “Samenzijn met de kinderen en kleinkinderen en nog 
vier achterkleinkinderen, wat familie en vrienden, daar kun je echt 
van genieten. De volgende dag kijk je er met een goed gevoel op terug. 
Dat je dan wat moe bent, neem je op de koop toe.” Het feest zelf was 
het cadeau van de kinderen. Maar zelf hebben ze voor het hele gezin 
een weekje Oostenrijk georganiseerd in het Salzburgerland, dicht bij 
de Wolfgangsee. Meerdere zomers hun favoriete vakantieplek met 
mooie herinneringen ook voor de kinderen.
Een ander opvallend cadeau heeft nu een prominente plaats in hun 
woonkamer. Het geschenk van de kinderen met ‘Mijn mama en mijn 
papa’. Een aantal plankjes onder elkaar met verschillende typerende 
uitspraken (zie bijgaande foto). Uitspraken over je moeder en vader 
die er mogen zijn zoals ‘zorgzaam, gezellig, staat altijd voor me klaar, 
is grappig, is mijn grote voorbeeld.’ 
Toen ik deze plankjes zag, dacht ik spontaan aan uitvaarten die ik 
meemaak. Kinderen, kleinkinderen en hun verhalen, al dan niet met 
de nodige emotie. Wat vader, moeder, oma of opa voor hen bete-
kende. De mooie kwaliteiten 
worden dan met voorbeelden aan-
gestipt. Hoe zorgzaam moeder 
was, hoe ze steeds voor iedereen 
klaarstond of hoe vader het grote 
voorbeeld was. Een enkele keer 
blijft ook een mindere kwaliteit als 
‘knap eigenwijs’ niet onvermeld. 
Het zijn verhalen die dan een rol 
spelen bij de herinnering aan 
vader, moeder. Zijzelf zijn er dan 
wel bij, maar hoe? Het mooie van 
de verschillende plankjes is dat 
deze waardering al uitgesproken 
wordt nu ze beiden nog in leven 
zijn. Tineke en Jan werden er even 
stil van toen ze dit cadeau kregen. 
En een beetje relativerend zegt 
Jan: “Papa heeft superkrachten, 
kan ik niet echt meer beamen.” “En 
de allerliefste?” vraagt Tineke. 
Maar voor beiden fijner deze waar-
dering nu te horen dan als 
eerbetoon bij de uitvaart.

Wij gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. 
In gezelschap met de gasten en vrijwilligers uit het bisdom ’s-Herto-
genbosch.
De gasten die naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat 
de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie, worden 
ondersteund en geholpen door een grote groep vrijwilligers. De vrij-
willigers zorgen gedurende de 5 dagen voor de complete verzorging 
van de gasten, ze gaan op verzoek mee naar de kerkdiensten, wande-
len, winkelen etc. Er is dan ook een nachtploeg die de gasten, indien 
nodig, nachts verzorgd en te woord staat.
We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators, die kunnen 
gebruikt worden tijdens de vieringen.
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:
Propagandist: Sophia Jansen, 0481 - 46 29 85 of 06 - 1514 7497
Propagandist: Trees Jansen, 0481 - 42 25 37

Samen op weg als pelgrim naar Wittem

Wat is de mens alleen, zonder de medemens, we hebben elkaar 

nodig. Jezus zelf zei het al: “Waar twee of meer in Mijn Naam aan-

wezig zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Op zaterdag 31 mei gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de vijfen-
tachtigste keer op bedevaart naar het heiligdom van de Heilige 
Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: Pelgrims van Hoop.
Een dag van gebed, ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties 
– ook schriftelijk – aan de Heilige Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloos-
terling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is 
overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keer doen. U ging al eerder 
mee? Weer van harte welkom. Eenieder die graag deze pelgrimstocht 
mee wil maken kan zich aanmelden bij:
Gerry Wetters-Bruining, 06 - 5128 6380
Marianne Kloppenburg-Goris, 06 - 1005 0229
Carla Kersten, 06 - 5592 5833

De laatste dag van aanmelding is vrijdag 25 april. Kosten € 25,- per 
persoon en kinderen tot en met vijftien jaar € 10,-.
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Eucharistie-avond met Acutis

Op zondag 23 februari kwamen de Acutisjongeren bij elkaar,  

ondanks de koude en de griepperiode, om te praten over de eucha-

ristie. Het gesprek vond op een interactieve manier plaats in onze 

kerk, in een combinatie van spel en dialoog. We bouwden voort op 

de kennis die we tijdens het kloosterweekend in Sittard vorige 

maand hebben opgedaan.

De jongeren doorliepen de opbouw van de mis, met een bijzondere 
focus op de relatie met de eucharistie. Nieuwe inzichten werden  
direct toegepast in kleine opdrachten en discussieonderwerpen.
Omdat we op tijd klaar waren met het programma, was er nog even 
ruimte voor een spannend potje verstoppertje in de volledig donkere 
kerk. Dat blijft een klassieker.
Volgende maand gaan we in gesprek met een rabbijn uit de joodse  
gemeenschap in Nijmegen. Daarnaast koken de jongeren op 2 april 
weer in het Vincentiushuis in Nijmegen voor mensen die het minder 
hebben.

Tess Smit

Loop en Werk

In januari ben ik voor de achtste keer op bezoek geweest bij ons 

project in de Filipijnen. Wat is er in de loop der jaren veel veran-

derd. Toen ik in 2011 samen met pater Jacques Derksen het 

prothesecentrum heb geopend, bestond het uit een klein gebouw. 

Nu is het centrum drie keer zo groot. Met een wachtruimte, een 

ruimte waar protheses worden gemaakt, fysiotherapiecentrum en 

een aparte ruimte voor de social workers en administratie. 

Wat doen alle medewerkers het goed, ik ben echt onder de indruk. Ze 
hebben goed contact met de patiënten, jong en oud. Ze weten door 
deze goede contacten precies hoe de gezinssituatie is en waar ze hulp 
nodig hebben.

Elke dag gingen we met een aantal medewerkers op huisbezoek bij 
sponsorkinderen. Ze hadden een heel programma voor ons uitgestip-
peld, we hebben ongeveer 25 kinderen thuis bezocht. Het is goed te 
zien dat het in de loop der jaren met een aantal gezinnen al een heel 
stuk beter gaat. Ze krijgen begeleiding van onze social workers en de 
kinderen gaan op kosten van het studiefonds van Loop en Werk naar 
school. Dit betekent voor de ouders dat ze zich geen zorgen hoeven te 
maken over het betalen van de studie. Het geld dat ze hiermee bespa-
ren kunnen ze gebruiken voor hun gezin.

Inmiddels is een aantal kinderen afgestudeerd. Ze hebben een goede 
baan gevonden. Een van de afgestudeerden werkt op een accoun-
tantskantoor en kan nu zijn familie bijstaan waar nodig is. Een van de 
anderen is afgestudeerd als onderwijzeres en weer een ander als social 
worker. Het huis waarin deze social worker leeft met z’n ouders was 
eerst een hut met een zandvloer. Inmiddels is die hut uitgebouwd tot 
een goed en stevig houten huis met meerdere slaapkamers, een keu-
ken en zelfs een heel eenvoudige douche met toilet.
Daarnaast betaalt deze jongeman de studie van zijn broer. Het leuke is 
dat zijn broer op dit moment stage loopt bij het centrum van ons in de 
Filipijnen. Als deze broer volgend jaar afstudeert kunnen ze tezamen 
de studie van hun jongere broertjes betalen. En dit is nog maar een 
voorbeeld van één gezin, er zijn gelukkig veel van deze voorbeelden. 
Maar helaas zijn er nog steeds veel gezinnen die leven in schrijnende 
armoede. Wij van Stichting Loop en werk zetten ons tezamen met de 
medewerkers van ons centrum in de Filipijnen met hart en ziel in om 
ook deze mensen te helpen op weg naar een beter bestaan.

Met hartelijke groeten,

Renilde Heinink, Voorzitter stichting Loop en Werk

Kardinaal op bezoek

Op de parochiezondag 9 maart ging kardinaal Eijk voor in de  

viering, waarbij pastoor Karel Donders en pastoraal werkster  

Margreet Sanders hem assisteerden. 

Daarvoor was hij te gast bij verschillende groepen, onder andere de 
kinderwoorddienstgroep.
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Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl 

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Edwin WeijersJos Oude OphuisBen Francissen Heleen Razing

Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50

locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230

Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84

margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Het Locatiepastoraat Bemmel – Haalderen wenst u een mooie lente 
en een Zalig Pasen.

Onthulling plaquette

Op vrijdag 4 april om 19.30 uur wordt op het oorlogsmonument de 

plaquette onthuld met de namen van de slachtoffers die in de 

Tweede Wereldoorlog in Haalderen zijn overleden.

Op zondag 4 mei wordt er om 19.00 uur een herdenking gehouden 

in de kerk O.L.V. van Zeven Smarten te Haalderen.

Herdacht worden alle gevallenen en slachtoffers van het oorlogs- 
geweld in het algemeen en in het bijzonder zij die het leven lieten.
Er is een inleidend woord en een terugblik op die jaren. Kinderen van 
de basisschool geven hun gedachten weer, wat het voor hen zeggen 
wil... tachtig jaar vrijheid.

Maandag 5 mei - Bevrijdingsdag

De lopers van wandelclub Nooit te Ver brengen het bevrijdings-

vuur, dat ’s nachts uit Wageningen is opgehaald, van Huissen naar 

Haalderen.

Ongeveer om 12.45 uur wordt het vuur in Haalderen bij het oorlogs-
monument aangestoken. Iedereen is van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.

Goede Week

In de Goede week is er op 16 april om 19.00 uur in onze kerk een 

sederviering. Dan vieren we het Laatste Avondmaal oftewel  

Pesach. 

We luisteren naar verhalen, zingen samen liederen en proeven de 
smaken die bij deze maaltijd horen.
U bent van harte uitgenodigd bij deze bijzondere viering, samen met 
uw gezin en familie.

Pastorale zorg

Heeft u pastorale zorg nodig, dan kunt u ons bereiken via de tele-

foon van het parochiesecretariaat of via ons mailadres. Bent u niet 

meer in staat om naar de viering te komen en u wilt toch graag de 

communie ontvangen, laat dit dan aan ons weten. 

Het is namelijk mogelijk de communie bij u thuis te ontvangen.  
U kunt op dinsdagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 uur bellen met het 
parochiesecretariaat, dan overleggen we wanneer u communie ontvangt.

De paastijd

Het duurt nog even voor het Pasen is: we kijken ernaar uit. Voordat 

het zover is zijn er nog bijzondere activiteiten, zoals de mini-Mat-

thäus in onze kerk op zondag 6 april. Het lijdensverhaal van Jezus 

muzikaal weergegeven met mooie muziek.

De kerk wordt verder na Goede Vrijdag op zijn paasbest aangekleed. 
We kunnen dan weer genieten van de creatieve bloemversiering van 
de bloemengroep. Onze paaskaars wordt gewijd in de paaswake in 
Elst. Op eerste paasdag wordt de kaars tijdens de eucharistieviering 
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opnieuw ontstoken in onze kerk. In deze viering gaat pastoor Karel 
Donders ons voor en zingt ons koor Cantorije.
Wij wensen u allen een goede paastijd.

Palmzondag 13 april met optocht

Op deze zondag zal na de palmpasenviering weer de palmpaasop-

tocht plaatsvinden. Concordia gaat dan altijd voorop en trekt van 

de protestantse kerk naar de katholieke kerk of omgekeerd.

Op 10 april kunnen de kinderen in Ons Gebouw (naast de protes-
tantse kerk) de palmpaasstok versieren, tussen 14.30 en 16.00 uur.
Bij de kerk, op de zondag, ontvangen de kinderen een haantje voor op 
de stok. Aan het einde van de optocht ligt er een verrassing klaar. 
 

De kruisweg

Op vrijdag 18 april om 15.00 uur is in onze kerk een kruisweg voor 

gezinnen. De communicanten en de vormelingen zijn daarvoor 

apart uitgenodigd. Maar uiteraard is ieder welkom.

De communiewerkgroep gaat ons voor en ons koor Cantorije onder-
steunt de gang tussen de staties met passende liederen. De felgekleurde 
staties zijn een blikvanger in onze kerk. Zij geven een goed beeld van 
de lijdensweg van Jezus en spreken vooral ook kinderen erg aan.

The Passion Tour

Op vrijdag 4 april houdt Stichting de Blije Kerk een Passion Tour 

voor de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Meeuwen-

berg. De kinderen komen per groep naar de kerk, met hun 

leerkracht. 

In de kerk worden zij verwelkomd door een aantal mensen van de 
Blije Kerk. We nemen de kinderen mee langs alle staties die in onze 
kerk aanwezig zijn en vertellen het lijdensverhaal. Dit doen we aan de 
hand van het boekje ‘Een weg die niemand wil gaan’, geschreven door 
pastor Victor Bulthuis. Dit boekje krijgen de kinderen na afloop mee 
naar huis.
We nemen de kinderen mee in de vastenperiode zoals die er vroeger 
was en we laten ze aan tafel gaan met Jezus door ze drinken en een 

stukje matzekoek aan te bieden. Hiermee proberen we de verbinding 
te leggen met de mini-Matthaüs, die op zondagmiddag 6 april in de 
kerk te beluisteren is.

Mini-Matthäus-Passion
Deze is op Zondag 6 april, 14.30 uur 

Bachs Matthäus-Passion in een intieme, korte versie van anderhalf 

uur, maar wel mét de imposante donder & bliksem, het ‘Erbarme 

Dich’ en het slotkoor. Voor wie nog niet eerder een Matthäus-Passion 

heeft ervaren, biedt deze verkorte, toegankelijke uitvoering een 

unieke gelegenheid.

Het mini-Matthäus-ensemble onder leiding van Henk Westland voert 
deze versie uit. Muziekliefhebbers zullen de opzet zonder twijfel 
waarderen: tien ervaren passiezangers, van wie de afzonderlijke stem-
men subliem met elkaar harmoniëren, nemen de bezoekers mee door 
het aangrijpende verhaal, onder begeleiding van viool en piano. Door 
de kleine, zeer intieme en verhalende opzet krijg je een helder inzicht 
in hoe knap dit bijzondere dubbelkorige werk in elkaar steekt. 
De uitvoerenden zijn: sopraan 1 en 2: Hesther Oor en Maartje Mase-
reeuw: alt 1 en 2: Fransje Christiaanse en Sigurd van Lommel: tenor 1 
en 2: Bart-Jan Top en Henk Stoeten: bas 1 en 2: Maarten Koopman en 
Henk Westland: evangelist: Gijsbert Westland: Christus: Maarten 
Koopman: cantus firmus: Jantine Strik, viool: Ingrid Lubbers: kla-
vier: Cees-Willem van Vliet De toegang is gratis, na afloop wordt er 
een deurcollecte gehouden.

Terugblik
Ensemble Pablo Mosteiro met inspirerende tango’s

Alle facetten van de liefde bracht het ensemble Pablo Mosteiro  

9 maart over op de circa 175 bezoekers: verliefdheid en afscheid, 

passie en rouw, verrassing en vertrouwdheid. 

Dit kwam met name naar voren in de tango van Ástor Piazzolla: Adiós 
Nonino (Vaarwel lieve vader), die koningin Máxima op de dag van 
haar huwelijk zo ontroerde. Een verrassing bij het optreden van en-
semble Pablo Mosteiro was de begeleiding bij de muziek van het 
danspaar Kristel en Rob van Flor de Fango.
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Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 

van half twee tot half vier. 

Contact

Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

Seniorenpastoraat
Thema: De levensbalans

Leven nu	 leven nu
getekend, gekleurd 	 Uitziend en vertrouwend
door de tijd die achter je ligt	 Op de tijd die voor je ligt
vol met levenservaring	 Vol met belofte ( JR)

In elke levensfase is het vinden van een balans een goede zaak. Dat 

je kunt omgaan met vreugde en verdriet, met succes en tegenslag. 

Maar hoe verder je in het leven komt, hoe groter de behoefte aan 

balans. De fase dat je de balans kunt op maken, zoals het balansen 

in bedrijven rond de jaarwisseling.

Met dit beeld naar jezelf kijken. Zoeken naar een balans heeft dan dui-
delijk twee aspecten. Je kunt kijken naar het verleden en aangeven wat 
er is gebeurd. Wat waren de successen en wat de tegenslagen. Maar 
vooral ook waar leefde je uit, wat was je motivatie om te worden wat 
je nu bent. Wat waren misschien je dromen, je verlangens, die al dan 
niet zijn uitgekomen? Balans in je leven betekent dan een weg vinden 
om daarmee om te gaan. Wat geweest is, kan ik niet meer veranderen: 
je verzoenen met het verleden.
Het tweede aspect is kijken naar heden en toekomst. Vanuit welke  
balans leef ik nu, kan ik mij verzoenen met het heden met mijn moge-
lijkheden/beperktheden? Met wie ik nu ben, mag zijn, als oudere, nu 
kinderen een eigen leven leiden, het opa en oma zijn nieuwe kansen 
biedt. En wat betekent het wanneer dit niet het geval is. Waarin wordt 
dan vreugde en verdriet ervaren en hoe vind je daarin een balans? En 
in hoeverre is datgene waaruit je vroeger leefde nu nog van betekenis? 
Vind je daarin nu nog steun of is ook dat anders geworden?
Kortom, een thema dat levensecht is en bij velen herkenning oproept. 
Een uitnodiging ook dit met elkaar te delen. Een themamiddag waar-
bij ieder van harte welkom is.

Waar: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58 Elst
Wanneer: woensdag 2 april, 14.00 uur–16.00 uur
Nadere informatie: John Rademakers, 0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965.

Koningsconcert

Ook dit jaar mogen wij, het St. Caeciliakoor uit Elst, in samenwer-

king met diverse zangers en zangeressen uit andere koren en 

muziekvereniging PWA, het Koningsconcert verzorgen. 

Herman Schimmel heeft de algehele muzikale leiding van het koor en 
Ruud Böhmer van muziekvereniging PWA. Dit jaar wordt het een 
veelzijdig concert. Het koor zingt een aantal liederen, PWA verzorgt 
een aantal muziekstukken en we vertolken zeker een aantal nummers 

samen. Het concert vindt plaats op vrijdag 25 april om 19.30 uur in 
onze St. Werenfriduskerk.
U bent allen van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.  
De toegang is gratis, wel vindt er na afloop een deurcollecte plaats.
Wij hopen u op 25 april te mogen ontmoeten.

Namens alle mensen die meewerken aan het concert,
Diny Gesthuizen-Rutjes 
(voorzitter St. Caeciliakoor Elst)

Geen doordeweekse mis

Op de maandagen 21 april (tweede paasdag) en 28 april is er geen 

mis in onze kerk. 

Elders in dit blad staat een overzicht van de overige vieringen in onze 
parochie.

Vastenmaaltijd

Op woensdag 9 april bent u welkom voor een vastenmaaltijd in het 

parochiehuis om 18.00 uur. De maaltijd wordt voorafgegaan door 

een bezinning. 

We vragen een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan de vasten-
actie, waarover u elders in dit blad meer kunt lezen. Als u mee wilt 
eten, graag aanmelden in De Hoeksteen tot uiterlijk 12.00 uur op de 
voorafgaande dinsdag.

Gezamenlijke maaltijd

Op woensdag 23 april bent u welkom om met ons mee te eten in het 
Parochiehuis om 18.00 uur. Voor € 5,- krijgt u een warme maaltijd met 
toetje, én gezelligheid. Als u mee wilt eten, graag aanmelden in De 
Hoeksteen tot uiterlijk 12.00 uur op de voorafgaande dinsdag.
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Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71

locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 

locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 

Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Harry DrostAnnemarie Buurman

Missiehandwerkgroep steunt Ewoi

Annie en Ben Janssen-Wolters hebben al jaren een bijzondere band 

met Afrika. Ze hebben zich het lot aangetrokken van dove kinde-

ren in de stad Lodwar, gelegen in het noordwesten van Kenia. 

Hun inspanningen zijn inmiddels ondergebracht in een stichting, 
mensen ter plaatse voeren de taken uit. Er is dus gelukkig sprake van 
continuïteit.

Maar het echtpaar Janssen blijft betrokken bij het door hen opgezette 
hulpproject. Zo wist het stel in 2024 onze parochie te enthousiasme-
ren voor het goede doel. Met als resultaat dat opbrengst van de 
vastenactie van dat jaar ten goede kwam aan de stichting Ewoi. Afge-
lopen januari stuurde Annie een verzoek naar de missiehandwerkgroep: 
Zou het mogelijk zijn een aantal slabbetjes voor kinderen te maken? 
De jeugd in het tehuis van Ewoi had hier grote behoefte aan. 

De vrijwilligsters van de handwerkgroep gingen meteen van start. 
Niet alleen tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten in De Hoeksteen, 
ook thuis werd de fabricage voortgezet. Deze inspanningen resulteer-
den in een totaal van maar liefst tachtig slabbers. Eind februari 
werden alle spullen aan Annie overhandigd. 

Ook kreeg ze bij die gelegenheid priestergewaden gedoneerd (albe en 
kazuifel), alsmede kinderjurkjes en blouses. Op de foto ziet u haar 
rechts staan, naast Marian Peters-Korthouwer. Medio maart stond 
een vlucht van Annie en Ben gepland naar hun geliefde Kenia. Het 
handwerk uit Elst reisde uiteraard mee en voldeed hopelijk aan de 
wensen uit Lodwar.

Vieringen in Gendt

•	 zaterdag 5 april 16.00 uur, St. Jozef 

	 Woord- en communieviering met Corrie Driessen 
•	 zondag 13 april 10.00 uur, PKN Kerk Palmzondag 

	 Oecumenische viering daarna naar optocht naar St. Jozef 
•	 vrijdag 18 april 15.00 uur, St. Jozef Goede vrijdag 

	 Gebedsviering met Corrie Driessen 
•	 zaterdag 19 april 16.00 uur, St. Jozef 

	 Paaswake woord- en communieviering met Corrie Driessen 
•	 woensdag 23 april 10.00 uur, parochiecentrum 

	 Eucharistieviering met pastoor Karel Donders
•	 zaterdag 26 april 16.00 uur, St. Jozef

	 Eucharistieviering met pastoor Karel Donders

Carnavalsviering

De carnavalsviering was een sfeervolle viering. De liturgiegroep 

van de Gentenarren is er samen met de harmonie in geslaagd een 

prachtige drukbezochte viering te verzorgen. De collecte was voor 

de PCI Gendt en heeft het mooie bedrag van € 333,- opgeleverd.

Aansluitend gingen we samen naar de kersenbongerd naast Providen-
tia voor de uitreiking van het Sprauwejagersbeeldje. Deze keer werden 
de vrijwilligers van museum Niemandsland verrast met het beeldje en 
een mooie oorkonde. 

Palmzondag 

Op 13 april is dit jaar weer de palmzondagviering in de PKN-kerk. 

We beginnen om 10.00 uur aan de Torenlaan om na de viering in 

optocht naar het hof van Breunissen te gaan om daar te delen van 

de palmpaasstokken. 

Komen jullie allemaal, jongens en meisjes, dan maken we er weer een 
gezellige viering en optocht van voor de bewoners. Wat er allemaal 
aan de palmpaasstok kan hangen lees je elders in dit blad.
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Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld

locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07

Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271

SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll

IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47

Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact

Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726, corinavos@hgnet.nl 

Locatiesecretariaat bereikbaar telefonisch of per mail. 

026 - 472 36 39

Vermelding misintenties
Zonder aanmeldstrook vanaf nu

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de  

St. Willibrorduskerkzaal gaat voortaan zonder formulier. U kunt 

op een briefje zelf aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer 

en of het eventueel om een jaargedachtenis gaat.

Dat briefje doet u dan, samen met het verschuldigde bedrag (€10,-/
intentie contant of overgemaakt op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 
ten name van Parochie H. Maria Magdalena onder vermelding van 
misintenties St. Willibrordus Herveld) in een envelop met daarop  
‘misintentie’ vermeld. Vermeldt u ook uw telefoonnummer of e-mail-
adres? Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen. 
U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering 
wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de  
viering in de brievenbus hebt gedaan.
De envelop kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in 
Herveld doen. Intenties die vóór 31 maart in de brievenbus worden 
gedaan, komen in de uitgave van mei te staan. Dit heeft te maken met 
de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we ons inloopuurtje voor 
eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht voor 
vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje. De koffie 
staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal van 10.00 tot 11.30 uur open. 
Voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bedevaart Kevelaer

Ook dit jaar gaan we vanuit de Betuwe naar Kevelaer op bedevaart. 

Hoewel het nog even duurt, kunt u de datum al wel in uw agenda 

noteren zaterdag 16 augustus.

Binnenkort vindt u in Ankerplaats de mogelijkheden voor opgave om 
mee te gaan met de bus. We rekenen weer op veel bedevaartgangers 
vanuit de parochie, maar zeker vanuit Herveld.
Maria Tacke

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moei-
lijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

Opgeven gebedsintenties

U kunt de gebedsintenties opgeven door een briefje in de bus van  

parochiecentrum te doen. Schrijf duidelijk de naam voor wie de inten-

tie bestemd is en de datum waarop u de intentie gelezen wilt hebben. 

Het is fijn als u een telefoonnummer vermeld zodat wij kunnen bellen 
als er onduidelijkheden zijn. Wilt u graag de intentie vermeld hebben 
in Ankerplaats, dan graag de intentie voor de eerste van de maand 
voorafgaand aan de maand waarop deze gelezen moet worden  
(in april de intentie lezen betekent voor 1 april opgeven bij het secre-
tariaat). Het bedrag voor een intenties: € 10,-.

Paasviering

Vrijdag 18 april wordt er in Liefkenshoek een paasviering verzorgd 

door plaatselijke kerken voor bewoners en belangstellenden. Thema 

is vallen en opstaan. We staan stil bij Jezus' val en opstanding.

Wat een troost: Jezus leeft. Het Seniorenkoor draagt haar muzikale 
steentje bij tijdens de samenzang. Het begint om 19.00 uur en vindt 
plaats op het Liefkensplein. Na afloop, tegen 20.00 uur is er koffie/
thee met heerlijke versnapering. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frans Essers (Parochie H. Maria Magdalena).
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Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 

vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

Liefkenshoek

Maandag 7 april is er een viering in Liefkenshoek waarin pastoor 
Karel Donders voorgaat. De viering begint om 19.00 uur. U bent van 
harte welkom.

Allerlei

Heeft u vragen of wilt u een intentie opgeven? Dan kunt u op 

donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact  

opnemen met het secretariaat in Heteren via 026 - 472 36 39.

Het centrale secretariaat is elke ochtend telefonisch bereikbaar op 
0481 - 45 13 71. Voor informatie over vieringen door de week, in het 
weekend, of rond de Goede Week en Pasen, verwijzen wij u graag 
naar het liturgisch rooster elders in dit blad.

Boodschappenpakketten voedselbank
Oecumenische actie

Weer een fijne samenwerking tussen de Hervormde Gemeente,  

De Vloedschuur en H. Maria Magdalena Parochie in Heteren.

De oproep op social media, in de kerken en in de Jumbo van Teun  
van Blijderveen om boodschappenpakketzegels te doneren, heeft in 
Heteren binnen een paar weken tijd 182 boodschappenpakketten 

voor de voedselbank Nijmegen–Overbetuwe opgeleverd. Wat een 
prachtig resultaat en een mooi gebaar. Weer een voorbeeld van  
een soepele en doelmatige samenwerking tussen de drie kerken in  
Heteren. 182 boodschappenpakketten à € 50,- vertegenwoordigen 
een waarde van € 9100,-. Iedereen bedankt voor de medewerking.

Op de foto van links naar rechts: Gerrit Welink (diaconie Vloedschuur 
Gemeente), Arie de Wit (diaconie Hervormde Gemeente), Karin 
Bernet (Caritas Heteren)

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Werkgroep Caritas Heteren
Karin Bernet

Boete- en eucharistieviering

Diaconie Huissen-Angeren houdt op dinsdagmiddag 15 april een 

boete- en eucharistieviering in de Zandse Kerk, Van Wijkstraat 33, 

ter voorbereiding op Pasen.

Alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen zijn van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering waarin 
pastoor Karel Donders voorgaat en het gemengd koor De Levensbron 
de gezangen verzorgt. De kerk is vanaf 13.00 uur open.
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Na de viering is er een gezellig samenzijn met een kop koffie of thee 
met paasbrood. U ontvangt twee consumptiebonnen en u wordt op 
heerlijke warme en koude hapjes getrakteerd. De middag eindigt om 
16.30 uur.

Aan deze middag zijn kosten verbonden. Graag € 5,- per persoon  
betalen bij de ingang van de kerk. U kunt zich tot en met 12 april aan-
melden bij een van onderstaande telefoonnummers:
Secretariaat Huissen 0481 - 45 13 71 (keuze 2 en 7 op dinsdag en vrij-
dag 9.30 tot 11.30 uur).
Riet Kuik, coördinator, 026 - 325 78 39.
Nel Willemsen, 026 - 325 01 03.
Rikie Kloppenburg, 026 - 325 26 72.
U wordt vriendelijk verzocht, voor zover mogelijk, zelf voor vervoer 
te zorgen. Graag tot ziens op 15 april.

Paaswake Huissen en Lingewaard 

Beste parochianen,

Wat was ik blij toen ik hoorde dat ik dit jaar met u de paaswake en 

het paasfeest mag vieren in de Stadsparochiekerk van Huissen. 

Waarom? De Paaswake is ieder jaar de grootste en mooiste viering 

van de kerk. Ze gaat over óns leven hier en nu. Ze zit vol symboliek 

en is heel actueel voor deze onrustige en onzekere tijd, waarin we 

leven. De kerk trekt alles uit de kast om aan de hand van oeroude 

verhalen, symbolen en rituelen, gebeden en liederen, ons - zittend 

om het (paas)vuur - opnieuw ervan bewust te maken, hoe God in 

de geschiedenis altijd met de mens meetrekt, in pijn en verdriet, 

vanaf geboorte tot de dood. Deze symbolen betreffende leven en 

dood, duisternis en licht, adem, verontreinigde en schone lucht, 

water en dorst, klimaat, maar ook vuur, energie en brandstof, oor-

log en vluchtelingen, vrede en vrijheid…, hoe actueel zijn die? De 

media staan er iedere dag vol van. Ze gaan allemaal over ons leven 

nú en over onze tijd nú, over de oorsprong, het doel en de zin(ge-

ving) van het leven. De kerk staat midden in het leven. We moeten 

wel waakzaam blijven en het (paas)kaarsje van ons geloof bran-

dend houden. We zijn allemaal pelgrims.

De paaswake is de mooiste viering van geloof, hoop en liefde. En met 
een zeer verblijdend perspectief: opstanding, verrijzenis en eeuwige 
bevrijding. Wie de paaswake meeviert zal beter begrijpen waar het in 
het christelijk geloof, in de kerk, om gaat en altijd zal blijven gaan.
In januari heb ik met de kosters, de lectoren en het koor een kleine 
werkgroep gevormd om deze paaswake en het paasfeest zo goed  
mogelijk voor te bereiden en met u te vieren. Ze zijn er zeer enthousi-
ast over. Hopelijk wordt u zelf ook zo enthousiast in de paaswake van 
zaterdag 19 april om negen uur ’s avonds.

Pater Frans Bomers

Vieringen Stadsparochiekerk 

•	 Zondag 6 april, aanvang 10.00 uur: oecumenische viering met 
voorganger dominee Jan Bos en de werkgroep Anders-dan-
Anders-viering. Het koor Philala verzorgt de zang.

•	 Zondag 13 april, Palmzondag, aanvang 9.30 uur: eucharistieviering 
en kinderwoorddienst met pater Frans Bomers. De kinderen trekken 
met hun palmpaasstok door de kerk. Exotherm verzorgt de zang.

•	 Donderdag 17 april, Witte Donderdag, aanvang 16.00 uur:  
eucharistieviering met samenzang met voorganger pastoor Karel 
Donders.

•	 Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag aanvang 15.00 uur: de Kruisweg 
wordt gebeden met pastoor Karel Donders.

•	 Zaterdag 19 april, Paaswake, aanvang 21.00 uur: paaseucharistie-
viering met voorganger pater Frans Bomers en het GK de 
Levensbron. 

•	 Zondag 20 april, eerste paasdag, aanvang 9.30 uur: eucharistie-
viering en kinderwoorddienst met pater Frans Bomers en het GK 
De Levensbron verzorgt de gezangen. 

•	 Maandag 21 april, tweede paasdag, aanvang 9.30 uur: een eucharis-
tieviering in Haalderen in de kerk van O.L.V. van Zeven Smarten. 
Voorganger is pastoor Karel Donders en het koor Magna Voce zingt.

•	 Zondag 27 april, Beloken Pasen. Op deze dag wordt de paasweek 
in de eucharistieviering afgesloten. De viering begint om 9.30 uur. 
Op deze dag wordt ook de oprichting van de Huissense Gilden  
herdacht. Voorganger is J. van Banning en Exotherm verzorgt de 
gezangen.

•	 Elke dinsdag, aanvang 19.00 uur: rozenkransgebed onder leiding 
van Ben Zweers in de dagkapel.

•	 Elke donderdag, aanvang 9.00 uur: eucharistieviering in de dagka-
pel met voorganger pastoor Karel Donders. 

•	 Elke dag is de Mariakapel in de kerk van Huissen-Stad geopend 
voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken. Van 10.00 - 
17.00 uur.

Ons locatiesecretariaat is geopend elke woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur en op de vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom. 
De koffie of thee staat voor u klaar.
Let op: wekelijkse misintenties via de brievenbus kunt u deponeren 
tot en met donderdag.
•	 Eerste woensdag van de maand om 9.30 uur: eucharistieviering in 

het dorpshuis in Angeren met pastoor Karel Donders.
•	 Derde woensdag van de maand om 9.30 uur: eucharistieviering in 

de pastorie van Huissen-Zand met pastoor Karel Donders.

Poetsen

Op 15 februari hebben 22 vrijwilligers met veel enthousiasme  

geholpen om de Stadsparochiekerk te poetsen. 

De hup kwam van: Gozien, Hans, Gea, Toos, Wim, Maria, Stefan, Jan, 
Diny, Rita, Helma, Ellen, Willem, Ben, Brigitte, Corrie, Ewelina, 
Wim, Veronique, George, Ben en Anja.
Heel hartelijk bedankt allemaal. 

Is het wel van mij?

Wij mensen zeggen dat er heel veel dingen ‘van onszelf ’ zijn. We 

zeggen: dit is mijn huis, mijn kamer, mijn lichaam, mijn leven. 

Maar is dat wel zo? Heel veel dingen in ons leven hebben wij gekre-

gen. Eigenlijk hebben wij ons hele leven gekregen. Van God. Wat 

betekent het dat ons leven niet van onszelf is?
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Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 

locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact

Locatiepastoraat:	José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl

Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 

Caritaswerkgroep:	Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, 

hjclamers@hotmail.com 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Vastenactie

De geloofsgemeenschap van Indoornik heeft dit jaar wederom 

twee mooie projecten waar geld voor ingezameld wordt. Het eerste 

vertrouwde doel is: het project in Gambia van Marieke Jurrius uit 

Hemmen en Tanja op den Brouw uit Zetten. 

Zij werken sinds 2016 aan het verbeteren van het onderwijs en de on-
derwijsvoorzieningen bij Gambia College School of Nursering and 
Midwifery (verloskunde-opleiding). In november 2024 zijn zij samen 
opnieuw naar Gambia gereisd en hebben daar aan 24 verloskundestu-
denten een mooie rugzak met allerlei benodigdheden kunnen 
overhandigen van het geld dat onder meer tijdens onze vastenactie 
door u is gedoneerd. Het tweede doel is door onze parochie gekozen 
en is bestemd voor: De  Stichting 4WDCARE, van Hans Saris en 
Jolande Cornelissen uit Valburg. Zij helpen met een groep vrijwilli-
gers kwetsbare mensen die het alleen even niet meer redden. Ook 
verzorgen zij transporten met hulpgoederen naar onder meer Oekra-
ïne. De opbrengst van de vastenactie is bedoeld voor het hulptransport 
van deze zomer. Helpt u ons mee door een gift te geven voor deze 
mooie vastenactiedoelen? In onze Mariakapel vindt u in de vastenpe-
riode een mogelijkheid om cash geld te doneren in een offerblok en 
tevens zijn er QR-codes om rechtstreeks aan de beide vastenprojecten 
te doneren. Bij voorbaat hartelijk dank.

Agenda 

•	 Kerkbalans

•	 Vastenactie

•	 Werken aan de kerk voorjaar palmzaterdag 12 april

•	 Gebedsviering Palmpasen 12 april

•	 Ouderendag Witte Donderdag 17 april

•	 Gebedsviering 10 mei

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

In de Kom Erbij-viering, die de kerken in 
Huissen samen organiseren, gaan we hier 
over nadenken. We horen een mooi verhaal 
van Jezus over een wijngaard en de mensen 
die in de wijngaard werken. Deze vierin-
gen zijn aangepast aan mensen met een 
verstandelijke beperking, maar iedereen 
mag erbij komen. Want iedereen heeft zijn 
leven gekregen.
De viering vindt plaats op zondag 6 april in de stadskerk Maria ten 
Hemelopneming in Huissen en begint om 10.00 uur. Het Philala-koor 
uit Arnhem zingt veel mooie liederen die wijzelf ook mee mogen zin-
gen. Voorgangers zijn Ria Klein Wolterink en dominee Jan Bos. Na 
afloop is er natuurlijk koffie, thee en fris. Welkom.

In memoriam Albert Hendriks

Ons bereikte het droeve bericht dat Albert Hendriks op vrijdag  

21 februari op tachtig jarige leeftijd is overleden. Gedurende ruim 

twintig jaar is Albert koster geweest van de kerk HH. Martelaren 

van Gorcum in Huissen-Zand. 

Ook na het onttrekken aan de eredienst van deze kerk bleef hij op zijn 
post als koster voor de vieringen die iedere maand op woensdag wor-
den gehouden in de dagkapel in de voormalige pastorie van de kerk op 
het Zand. Niets was hem te veel en wat je hem vroeg werd door hem 
geregeld. Een van de vaste activiteiten van Albert was ook dat hij de 
sacramentsprocessie, oftewel de Huissense Umdracht die ieder jaar 
door Huissen trekt, opende door voorop te lopen met het processie-
kruis. Albert had een groot en diep geloof. Dat blijkt niet alleen uit 
zijn activiteiten voor de kerk in het algemeen en de Zandse geloofsge-
meenschap in het bijzonder, maar ook uit de vele religieuze uitingen 
die je bij hem en zijn vrouw Noor in huis aantreft. Wij zijn Albert veel 
dank verschuldigd, dat hij moge rusten in vrede.

Rooster

Datum: zaterdag 12 april ’25 donderdag 17 april ‘25

Bijzonderheden: Palmpasen ouderendag:
Witte Donderdag

Tijdstip: 19.00 uur 9.30 uur

Viering: gebedsviering 
met koor

ouderendag
W & C-viering

Voorgangers: Henk Berns en
Annemiek Lamers

John Rademakers

Lector en communie

uitreiken:

Annemiek Lamers

Collectant: Koster

Koster: Henk Lamers

Koffie schenken: Theo en Mariette
Schoenaker

Gastheer/-dame: José van Elk
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PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat 

iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. 

Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contact- 
persoon: Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? 

Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen. 

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com,  
06 - 1045 2200. 
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Actie Kerkbalans

Bij de bezorging van het vorige parochieblad hebt u een envelop 

met informatie over deze actie ontvangen. De geloofsgemeenschap 

Indoornik maakt geen gebruik meer van onze kerk maar van het 

mooie gebouw achter de kerk, genaamd De Ontmoeting dat uit-

sluitend bestemd is voor onze gemeenschap. 

We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten zoals een keer per 
twee maanden de woord- en gebedsviering. Zo kunnen we nog steeds 
een geloofsgemeenschap zijn. Het geeft verbinding als we er voor el-
kaar kunnen zijn, en als we voor elkaar kunnen zorgen. Dat verbinding 
belangrijk is ervaren we vooral in tijd van ziekte en eenzaamheid.
De opbrengst van de Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap in 
Indoornik.
In 2024 hebben we diverse activiteiten kunnen realiseren.

Voor 2025 willen we uw kerkbijdrage gebruiken voor:

•	 De klokkentoren. Deze behoeft groot onderhoud. Al geruime tijd 
doet deze het onvoldoende goed.

•	 Onderhoud kerkhof en de Mariakapel.
•	 De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof. Deze worden 

van tijd tot tijd aangevuld en vervangen.
•	 De tweemaandelijkse woord- en gebedsvieringen en het koffie- 

drinken na afloop.
•	 Caritas: voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.
•	 De organisatie van twee gezellige ochtenden per jaar, voor onze  

oudere parochianen.
•	 Nieuwe nummerplaatjes bij de graven.
•	 Kosten voor de gezamenlijke kerkelijke activiteiten zoals 4 meiviering, 

pinksterviering, enz.
•	 Overige zaken in onze geloofsgemeenschap Indoornik die geld kosten.
Door Actie Kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. Doet u 
weer mee? U kunt deze envelop in de brievenbus doen of op de post 
naar een van onderstaande adressen:

•	 Kerk: St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk
•	 Casper van Elk: Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk
•	 Ans Jurrius: Knoppersweg 30, 6668 AV Randwijk
•	 Henk Berns: T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten

Alvast onze dank.

Samen op Weg groep Indoornik

Werk aan de kerk 

Op zaterdag 12 april houden we weer een ‘werk aan de kerk’-dag. 

Deze dag die altijd in oktober (de zaterdag voor Allerzielen) en in 

maart-april (palmzaterdag) wordt gehouden, is in het leven geroe-

pen om wat grotere klussen met een grotere groep mensen aan te 

pakken, maar is ook zeker bedoeld om elkaar te ontmoeten en in 

gesprek te gaan tijdens het klussen.

Deze zaterdagochtend staat vanaf 8.30 uur de koffie/thee klaar.
Rond 9.00 uur beginnen we. Er moeten schoonmaakklussen in de 
Ontmoeting en de keuken worden gedaan. Het kantoor is toe aan een 
poetsbeurt. Voor wie liever buiten bezig is: onder leiding van Jacques 
Peeters wordt het kerkhof en rondom de Mariakapel alles weer opge-
schoond en aangeharkt, zodat alles er voor Pasen weer spik en span 
uitziet. 
Om 10.30 uur drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers en tus-
sen de middag wordt er gezorgd voor soep, broodjes en fruit.
Na de lunch worden de laatste zaken opgeruimd en sluiten we af. Vind 
je het belangrijk dat het kerkhof er netjes uitziet en vind je het leuk om 
samen met anderen wat klussen op te pakken: je bent meer dan wel-
kom. Wil je eerst meer informatie bel gerust: 
Henk Berns 06 - 2865 9904 of José van Elk 06 - 5188 1532. 

Ouderendag 

Het is weer zover. De PCI-groep houdt op 17 april de jaarlijkse  

ouderenochtend. De dag begint om 9.30 uur met een woord- en 

communieviering die wordt voorgegaan door John Rademakers. 

Wanneer u wilt, kunt u de communie ontvangen.

Na de viering wordt er koffie of thee geschonken met wat lekkers 
erbij. Onder het genot van een borrel of ander drankje met een hapje 
kunt u daarna gezellig met elkaar bijpraten over alles en nog wat.
De kosten voor deze dag zijn € 5,-.
Wilt u deze ochtend komen, geef u dan op bij:
•	 Els Berns, 0488 - 45 16 36
•	 Jan Stoffelen, 06 - 3069 3975
Geef ook even aan als u opgehaald wilt worden.
Kom allen, dan maken we er een gezellige dag van.

De PCI-groep, Els Berns en Jan Stoffelen

Pasen

Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of 

bracht ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of  

met koren ingezaaide akker. In enkele, vooral landelijke, streken 

bestaan die gebruiken ook nu nog.

Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter 
het kruisbeeld of boven een deur. Symbolen en tradities met Pasen.
Net als andere feesten is Pasen een feest van symboliek en tradities.
We verstoppen eieren. We beschilderen ze. Een tafel vol lekkers en 
paasvuren en de paashaas zijn bekende voorbeelden.

Paasvuur

Het paasvuur stamt uit de heidense oorsprong van ons paasfeest. 
Vroeger werden op de heuveltoppen vuren aangestoken om de demo-
nen van de winter te verjagen. Vuur staat al eeuwenlang symbool voor 
reiniging en vruchtbaarheid.
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Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60

locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur

Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek,

024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

Rouw- en trouwkoor St. Caecilia

In onze geloofsgemeenschap is er een rouw- en trouwkoor, dat  

aantreedt bij huwelijksinzegeningen en uitvaarten. Het koor is  

samengesteld uit leden van het voormalig St. Caeciliakoor uit Lent, 

het koor Young at Heart uit Lent en St. Caeciliakoor uit Elst. Aan-

gevuld met een klein aantal zangers dat uitsluitend in het rouw en 

trouwkoor zingt.

Regelmatig is dit koor aanwezig bij rouw- en trouwvieringen in de lo-

catie Lent, Haalderen en eventueel Oosterhout. Wij repeteren een keer 

in de maand op donderdagmiddag om 14.00 uur in Lent. In de pauze is 

er tijd voor koffie of thee. De repetitie is onder begeleiding van dirigent 

Diederik Elings-Oude Nijhuis. Wij zijn blij met deze mogelijkheden.

Bestuur Rouw- en Trouwkoor.

Elly van der Logt, Ans Reuser, Diny Niessen-Jansen.

Mariabeeld

In de dienst van zondag 9 februari mocht onze kerk een nieuwe 

aanwinst in ontvangst nemen in de vorm van een fraai Mariabeeld 

uit de nalatenschap van voormalig pastor Jan de Froe en zijn zus 

Tiny. Jan de Froe was van 1985 tot 1995 een geliefde en gewaar-

deerde pastor van onze H. Maria Geboorteparochie. 

Zijn zus Tiny was woonachtig in 

Amersfoort en bezocht Jan in de 

weekenden, waarbij ze als gastvrouw 

van de parochie optrad. Maria speelde 

een grote rol in het leven van pastor 

De Froe en het is daardoor extra bij-

zonder dat hij en zijn zus dit beeld 

hebben nagelaten aan onze Lentse lo-

catie. Wij danken Tom Sijmonsma, 

die vanuit Amersfoort gekomen was 

om het beeld te overhandigen. Het 

beeld krijgt een mooie plaats in ons 

kerkgebouw.

Op zoek naar nabestaanden

In verband met het eindigen van de grafrechten zijn wij op zoek 

naar nabestaanden van de volgende overledenen:

Naam	 Voornaam 	 Overleden 	 Locatie van het graf

Doevenspeck 	 Bernardus 	 13-04-1958 	 vak D, rij 07, graf 09

Doevenspeck 	 Stefan 	 12-12-1966 	 vak D, rij 07, graf 09

Barends 	 Martha 	 19-09-1980 	 vak D, rij 07, graf 09

Smid 	 Theodorus 	 11-10-1974 	 vak D, rij 01, graf 08

Vermeulen 	 Johanna 	 31-01-1996 	 vak D, rij 01, graf 08

Bent u nabestaande of kent u nabestaanden? Neem dan contact op via 

awm.sluis@hotmail.com of 06 - 2447 4025.

Indien wij er niet in slagen om nabestaande te vinden, zullen wij te  

zijner tijd moeten overgaan tot het ruimen van de gedenksteen.

Ei

Het ei is bijna overal ter wereld het symbool van de opstanding en dus 
het symbool voor Pasen. Al eeuwen worden eieren beschilderd. Vroe-
ger in de kleuren van het altaar en liet men ze in de kerk wijden. 
Vanuit niet-christelijk oogpunt waren de heldere kleuren waarmee 
eieren werden beschilderd een weerspiegeling van het zonlicht in de 
lente. Het kent zijn oorsprong in het Germaanse voorjaarsfeest. Toen 
verstopten ze eieren als symbool voor vruchtbaarheid in de akkers 
zodat deze vruchtbaar zou worden.

Paashaas

De paashaas is een heel bijzonder dier. Niet alleen is hij onzichtbaar 
maar hij zou een gouden vacht hebben. Het eerste eetbare paashaasje 
werd begin 1800 in Duitsland gemaakt van deeg en suiker. De paas-
haas werd door Duitse migranten in de achtiende eeuw meegenomen 
naar Amerika. In die tijd bouwden kinderen een nest waarin de paas-
haas zijn eitjes kon achterlaten.

Boterlam

Op de paastafel niet te missen een boterlam. Voor wie hier niet  

bekend mee is, dit is boter in de vorm van een lam. Het boterlam staat 
symbool voor een frisse start en werd oorspronkelijk gemaakt met 
melk van de koeien die in de lente weer naar buiten mochten. 

Paasstollen

Met Pasen eten we zo’n feestelijke stol, om de vastenperiode van de 
rooms-katholieken feestelijk af te sluiten. De paasstol bestaat uit spijs, 
rozijnen, krenten, sukade en sinaasappelsnippers. Die sinaasappels-
nippers zijn kenmerkend voor de paasstol die zitten niet in een 
kerststol.

Uitgebreid tafelen

Het paasfeest is onlosmakelijk verbonden met een tafel voor lekker-
nijen. We komen gezellig samen met familie voor het paasontbijt of 
paasbrunch. Deze traditie kent zijn oorsprong in het christendom. 
Christenen gedenken tijdens Pasen Jezus die opstond uit de dood. Bij 
katholieken gaat deze herdenking traditioneel gezien samen met 
veertig dagen vasten tot aan paaszaterdag.

Wij wensen u een zalig paasfeest.
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Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Sjaak Aarns John Blom Hans Garritsen Ellen Veens

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 

Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur

Secretariaat

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur.

U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties. 
Informatie vindt u op: www.rkparochiemariamagdalena.nl. 
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.  
Het emailadres van onze parochie voor alle berichten is:  
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.

Vieringen

•	 Vrijdag 18 april Goede Vrijdag, 19.00 uur Kruisweg, LWG. De zang 
wordt verzorgd door het Leonarduskoor.

•	 Zondag 20 april Eerste paasdag, 10.00 uur, LWG, samenzang met 
pianobegeleiding.

Overleden

Op dinsdag 12 februari is op 82-jarige leeftijd overleden Arie van 

Leeuwen, echtgenoot van Greet van Leeuwen-Van Marwijk. 

Het gezin woont aan de Hoge Hofstraat in Oosterhout. De uitvaart 
heeft op dinsdag 18 februari in onze kerk plaatsgevonden waarna Arie 
ten grave is gedragen op ons kerkhof. Wij wensen de familie veel 
sterkte toe met het verlies van een dierbare die hen zo lief was.

Afscheid Musica Nova

Zaterdagavond 22 februari heeft Musica Nova voor het laatst in de 

H. Leonarduskerk gezongen tijdens zijn afscheidsviering. Na de 

dienst werden er vier jubilarissen gehuldigd: Leo Borgonjen, Adrie 

van de Laak, Leo Bouwman en Theo van Meurs.

Zij werden door pastoor Karel Donders, het locatiepastoraat en het 
bestuur van Musica Nova in het zonnetje gezet. Deze jubilarissen (be-
halve Leo Borgonjen, want hij was al onderscheiden) ontvingen de 
Gregoriusonderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap. De overige koor-
leden kregen een aandenken en een pluim voor hun jarenlange inzet.
Natuurlijk werden de overleden leden van Musica Nova niet vergeten. 
Na de H. Mis kreeg ieder koorlid van het locatiepastoraat een mooie 
kaars met de tekst: Jullie gezang heeft onze vieringen verrijkt. Dank 
jullie wel. Tijdens de dankviering wegens de onttrekking van onze 
kerk aan de eredienst op 9 maart heeft het koort samen met het  
Leonarduskoor de zang verzorgd.

Kerk onttrokken aan eredienst

Zondag 9 maart was het moment waarvan we wisten dat het zou 

komen: onttrekking van de kerk aan de eredienst. Pastoor Karel 

Donders en John Rademakers gingen voor in de dankdienst voor-

afgaand aan de ontheiliging. 

In een goed gevulde kerk 
hebben we stilgestaan bij 
wat deze kerk betekend 
heeft in de gemeenschap 
van Oosterhout, Slijk-
Ewijk en Nijmegen-Noord. 
Dit gold zowel voor onze 
katholieke gemeenschap 
als voor onze protestantse 
gemeenteleden van de 
4-plek. We hebben veel  
gedeeld, lief en leed. Het 
kerkgebouw krijgt een  
andere maatschappelijke 
functie, de geloofsge- 
meenschap Leonardus 
gaat verder. Dit was ook 

het thema van de dankdienst: ‘Samen verder gaan’. Na afloop werden 
de altaarkaarsen gedoofd, het altaar volledig ontruimd en werd de 
paaskaars samen met het Bijbelboek de kerk uitgedragen. Buiten de 
kerk stond Con Amore opgesteld die nog een passend lied ten gehore 
bracht.
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Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29

locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of

IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact

pastoraatsgroep: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337

Locatieraad: Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11

Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528

wverhoeven038@gmail.com

Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur

en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

Johan SlebusSjaak Helmink Angelique Peeters Wlma van Rossem

Intenties

Wil je een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy  
Verhoeven, 06 - 2365 1528, wverhoeven038@gmail.com.

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de 

kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf. 

De vrijdagochtendviering op 25 april is een speciale paasviering met 
ondersteuning van een gelegenheidskoor. De caritaswerkgroep is bij 
deze viering betrokken. Na afloop van de viering kunt u in het paro-
chiezaaltje onder het genot van een kop koffie/thee én een lekkernij 
gezellig bijpraten.

Achteromkijken en vooruitblikken

Deze uitgave valt bij u op de mat valt tijdens de vastentijd. We blik-

ken al een beetje vooruit naar het paasfeest dat we in het weekend 

van 20 en 21 april vieren. 

Dat doen we in ons dagelijks leven (onbewust) voortdurend leven in 
het hier en nu, achteromkijken maar ook vooruitblikken. Onze  
gedachten gaan dit keer in het bijzonder uit naar de families en nabe-
staanden van de overledenen voor wie het leven in het hier en nu een 
beetje pittiger is. We zijn in onze gedachten en gebed bij hen. Zoals bij 
een bergwandeling de reisgids altijd zegt ‘de wandeling is pas écht 
mooi wanneer je regelmatig achteromkijkt’. Fijn paasfeest.

In memoriam

Riet Selman-van Marwijk

Op 15 februari overleed Maria (Riet) Margaretha Jacoba Selman- 

van Marwijk. De laatste twee jaar werd ze liefdevol verzorgd in 

Oranje Nassau’s Oord in Wageningen.  

De uitvaartdienst vond 22 februari plaats in de 
Jacobus de Meerdere kerk waarna aansluitend in 
Heteren in kleine kring de crematieplechtigheid 
is gehouden. Riet van Marwijk werd op 5 april 
1934 geboren in Homoet en woonde in de Wei-
veldstraat. Ze ging in Valburg naar school. Ze 
trouwde met Theo Selman op 6 mei 1959 in 

onze kerk. Na het huwelijk woonden ze in Driel en later in Heteren. 
Ze kregen vier kinderen waarvan er een na de zwangerschap overleed. 
Haar man Theo overleed plotseling in 1978. Van haar latere levens-
partner Theo Geurtz moest zij in 2019 afscheid nemen. Ondanks al 
die tegenslagen hield zij zich staande. Ze genoot van haar achterklein-
kinderen, haar tuin en het vrijwilligerswerk. Hoewel de laatste jaren 
haar zwaar vielen, fleurde ze op bij haar verblijf in Oranje Nassau’s 
Oord. 

Mien Jansen-Florissen

Na een korte opname in woonzorgcentrum Kloek in Andelst  

overleed op 5 maart Wilhelmina Elisabeth Jansen-Florissen. Mien 

Jansen (van Piet van Piet van Koos) zoals de meesten haar kennen 

en herinneren, werd tweeënnegentig jaar. 

De uitvaartdienst was 11 maart in uitvaartcen-
trum Cornelissen te Elst. Aansluitend vond de 
begrafenis plaats op de begraafplaats aan de 
Bakkerstraat in Valburg. Mien werd op 18 mei 
1932 geboren in Herveld in een gezin van vier 
kinderen. Op 27 september 1960 trouwde ze 
met Piet Jansen. Samen gaven ze het leven door 
aan vier kinderen, zes kleinkinderen en zes ach-
terkleinkinderen. Op 1 augustus 2011 overleed haar man Piet. 
Ondanks het verdriet herpakte ze het dagelijks leven, gesteund door 
haar haar kinderen en kleinkinderen. Met veel plezier bezocht ze we-
kelijks ’t Knooppunt voor een kop koffie en een praatje. Ook was ze 
een trouwe kerkganger bij de vrijdagochtendvieringen. Mien was een 
eenvoudige, hartelijke vrouw en had gevoel voor humor. 

Truus Jansen-Kloppenburg

Op 7 maart overleed Geertruida Antonia Wilhelmina Jansen-  

Kloppenburg in verpleeghuis De Lingehof te Bemmel. In het uit-

vaartcentrum Cornelissen te Elst hebben we 13 maart afscheid 

genomen van Truus Jansen.  

De familie nam in besloten kring op 14 maart 
afscheid van Truus in crematorium ’t Karbrug-
sche Veld te Bemmel. Ze is geboren op 10 juli 
1932 in Huissen en   trouwde met Henk Jansen 
op 14 november 1964. Samen gaven ze het leven 
door aan drie kinderen. Ze legden de basis voor 
de huidige bloemisterij & kwekerij Jansen aan 
de Tielsestraat in Valburg. Dit bedrijf runden ze 
tot het begin van deze eeuw. Menigeen heeft aan de houten tafel in de 
bloemenkas gestaan bij Truus met haar onafscheidelijke kistje met 
geld. Want afrekenen ging in die tijd contant. In 2001 verhuisden 
Truus en Henk naar de Broekstraat waar ze bijna twintig jaar woon-
den. Vanwege haar gezondheid moest Truus worden opgenomen in 
verpleeghuis De Lingehof in Bemmel waar ze vierenhalf jaar verbleef.

We gedenken alle overledenen in onze gebeden. 
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MISINTENTIES
zaterdag 12 april Haalderen: Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 19 april St. Jozef en Haalderen: Tony en Gerrit Bool-
tink-Vos, Nelly en Hans Bredie-Otten, Henny en Gert 
Teunissen-Kersten, Han Janssen, Thea Beusker, Jan en Gerda Rik-
ken-Joosten, Truus Botterblom-Voorburg, Door Berns-Roelofs, Gré 
Lentjes-Willemsen, Leida van Deelen-van den Brink, Bertha Roelofs, 
Bets Pere-Evers, Annie Arndts-Janssen, Wim van Bon, Leo Bouwens, 
Marietje Rosmulder-de Haan, Julia Wennekes-Straatman, Joke Kruip-
Klein-Nienhuis, Geert Meijer, Wies Niënhaus-Rooding, Wim 
Venselaar, Riekske de Jong.
woensdag 23 april parochiecentrum: Riet Bolder-van Heck, Nelly 
en Hans Bredie-Otten, Han Janssen, Thea Beusker, Jan en Gerda Rik-
ken-Joosten, Piet Sweeren, Truus Botterblom-Voorburg, Door 
Berns-Roelofs, Marie Hendriks-Opgenoort, Gerard Sjerps, Louis 
Stark, Annie van den Brink-Peek, Henny en Gert Teunissen-Kersten, 
Leida van Deelen-van den Brink, Ton Cornelissen-Kersten, Gré Len-
tjes-Willemsen, Bertha Roelofs, Bets Pere-Evers, Annie 
Arndts-Janssen, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Julia 
Wennekes-Straatman, Joke Kruip-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, 
Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Riekske de Jong.
zaterdag 26 april St. Jozef en Haalderen: Nelly en Hans Bredie-Ot-
ten, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Jan en 
Gerda Rikken-Joosten, Door Berns-Roelofs, Gré Lentjes-Willemsen, 
Leida van Deelen-van den Brink, Bertha Roelofs, Bets Pere Evers, 
Annie Arndts-Janssen, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, 
Julia Wennekes-Straatman, Joke Kruip-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, 
Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Riekske de Jong.

Haalderen
zaterdag 5 april: Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd 
Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Riky Puntman-Bekker, ou-
ders Bekker-Jansen, ouders Puntman-Nijenhuis en hun zonen Willy, 
Jan, Toon, Joop en Harrie, Rinus Basiaansen.
zaterdag 12 april: Dina Rutjes-Wassink, ouders Spanbroek-Razing en 
Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te Dorsthorst-de Haas, Bernard 
te Dorsthorst en Aleida te Dorsthorst-Claassen.
maandag 21 april, tweede paasdag: Henk en Diny de Man en doch-
ter Lisette, Gert en Toos Alofs-Rijcken, pastoor Terhorst, Henk 
Linsen en Marga Linsen-Weenink, Jan Janssen, Piet Demon, ouders 
Demon-Roelofs en kinderen, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en 
Annie, Geert Duijf, Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Hendri-
kus Peters, Antonius Weijers en Elisabeth Weijers-Joosten, Joop 
Wismans.
zaterdag 26 april: Theo Bosman, familie Bosman-Wouters, Greetje 
Martens-Roelofs.

Herveld
zaterdag 12 april: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Gies-
bers-Peperkamp, Riet van Treijen-Houdijk.
maandag 21 april, tweede paasdag: pastoor Van der Borgh en Tiny 
Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peper-
kamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Riet van 
Treijen-Houdijk, Annie Veens-Menting en Martinus Veens.
zaterdag 26 april: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Gies-
bers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Riet van 
Treijen-Houdijk.

Heteren
Deze intenties worden gelezen op eerste paasdag in de eucharistievie-
ring in de St. Werenfriduskerk in Elst om 11.00 uur.
Bep Schrijner, Rob Liethoff, Henk Holleman, Jan Brandts, familie Eu-
link-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Wim 
Polman en zoon Grady.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zondag 6 april: Hans Tonk, Geert van Dalen, Theo van Lent, An en 
Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Piet Driessen, Jeroen Arends en 
Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Geert Bos en dochter Carin, 
Henk Leijser.

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 

de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg
zaterdag 5 april in Haalderen: Piet en Dinie Peters-van den Brink.
woensdag 9 april in Doornenburg 9.30 uur: jaargedachtenis van Jo-
hannes Wilhelmus Peters. Verder gedenken wij Stef en Anneke 
Hendriks-Rutjes.
zondag 20 april eerste paasdag in Huissen-Stad: Frits Mattijssen, 
familie Mattijssen-Pruijn.
maandag 21 april tweede paasdag in Haalderen: pa en ma Pe-
ters-Wannet.

Driel
zondag 13 april, Palmzondag: jaargedachtenis ouders Jan en Geer-
truida van Mullem-van Binsbergen. Verder gedenken wij ouders 
Bierman-Voorburg, Thea Polman, Marcel en Marina Rademakers, fa-
milie Janssen-Selman, Toos en Geert Joosten, Henk en Gerda van 
Rijsewijk en Bart, Hans Grimmelt, Marijke Nas-van Ettinger, Tonny 
en Maria te Dorsthorst, familie Bennik-Barends, ouders Herme-
ling-Clappers en Frits en Ria, Cor Vos, familie van Kempen.
zondag 20 april, eerste paasdag: ouders Arns-Krebber, ouders Bier-
man-Voorburg, Jan en Timo Verplak, Els Meurs, Leo en Miep Essers, 
Annie en Cor ten Westeneind, Wim van der Horst, Pierre en Addy 
Veuger-Oomes, Ben Rombouts, Dick en Truus van Rijsewijk, Thea 
van den Dam, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Leo Knuiman, 
Tonny en Maria te Dorsthorst, Marijke Nas-van Ettinger, Jos en Fien 
Pruijn-Jansen, ouders Lamers Winterhalter en Koos, Sien en Herman 
Fonteijn-van Mullem, ouders Demon-Scholten, Doortje en Geert van 
der Welk, Diny de Ruijter-van Lieshout, Annie Peters-van der Lin-
den, Jan en Annie Beijer-Böhmer, Joop en Annie Teunissen-Gademan, 
ouders van Deijzen-van Mullem, Willie, Luna en Gerda, Gerrit en 
Miem Nijs-van Baal, ouders Krebber-ten Broeke, Elly en Theo Schrij-
ner-Krebber.

Elst
zondag 6 april: Lieke, opa en oma Joosten en Kiki, Ineke Wilder-
om-Berndsen, Jan Braam.
zondag 13 april: jaargedachtenis van Truus Schaars-Vens, jaarge-
dachtenis van Gerorge Teunissen. Verder gedenken wij Han Arns, 
Moeder Joosten, vader, Kiki en Lieke, Henk Willemsen, ouders Wil-
lemsen, ouders Van Schaijk.
donderdag 17 april, Witte Donderdag: geen intenties aangemeld.
zaterdag 19 april, paaswake: Hans Roelofs, Theo Volmeijer en Leida 
Volmeijer-Hoedemaker.
zondag 20 april, eerste paasdag: jaargedachtenis van Joop van de 
Hoef. Verder gedenken wij, Fred Janssen van Doorn, ouders Kemper-
man-Cornelissen, Gerrit Kienhuis, Ben Kersten, Jaap en Riet Elings, 
Jan Braam, Frits van Marwijk en Jos, Gert en Wil Lensen-Wiendels, 
Diny Veenbrink-Lensen, vader en moeder Roelofs, pa en ma Pie-
tersz-Schoon, Jan van Snippenburg en familie.
zondag 27 april: jaargedachtenis Dina Verburg-van Duuren. Verder 
gedenken wij Ineke Wilderom-Berndsen, Henk Willemsen, ouders 
Willemsen, ouders Van Schaijk, familie van Hooydonk-Hager, Diny 
Rewinkel Kampshoff.

Gendt
zaterdag 5 april St. Jozef en Haalderen: Henny en Gert Teunis-
sen-Kersten, Han Janssen, Jan en Gerda Rikken-Joosten, Door 
Berns-Roelofs, Gré Lentjes-Willemsen, Leida van Deelen-van den 
Brink, Bertha Roelofs, Bets Pere-Evers, Annie Arndts-Janssen, Wim 
van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Julia Wennekes-Straatman, 
Joke Kruip-Klein-Nienhuis, Geert Meijer, Wies Niënhaus-Rooding, 
Wim Venselaar, Riekske de Jong, Joris Claassen.
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KINDERACTIVITEITEN
zondag 12 april: Gerry Scholten-Peters, Geert van Dalen, Theo van 
Lent, Riek Willemsen, Piet Driessen, Jeroen Arends en Nellie Jans-
sen-Kersten, Miranda Peek.
zaterdag 19 april, paaswake: Geert van Dalen, Hans Tonk, Theo van 
Lent, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Thijs Hendriks en Zus 
Hendriks-Sluiter, ouders Berndsen-Marissink.
zondag 20 april, eerste paasdag: overleden leden van de familie 
Scholten-van Gellecum, Riek Willemsen, An en Antoon Veenhuis en 
zoon Antoon, Theo van Lent, vader en moeder Kersten, Frans van 
Aalten.
zondag 27 april: An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Piet Dries-
sen, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, Frans 
van Aalten.

Indoornik
zaterdag 12 april: Marie Bremer-Leenders, Ton en Ria van Wezel, 
Mia Arns-Krebber, Willy Leenders-Verhoeven, Ineke en Adri van der 
Meijde, Gerda van Soestbergen-Kuipers, Karel Dulos, Cor, Henk, 
Wim, Diny, Annie en overleden ouders de Ruijter-Leenders, Klazie-
nus IJkhout, John Selman.
donderdag 17 april, Witte Donderdag: Marie Bremer-Leenders, 
Ton en Ria van Wezel, Mia Arns-Krebber, Willy Leenders-Verhoeven, 
Ineke en Adri van der Meijde, Gerda van Soestbergen-Kuipers, Karel 
Dulos, Cor, Henk, Wim, Diny, Annie en overleden ouders de Ruij-
ter-Leenders, Klazienus IJkhout, John Selman.

Lent
zaterdag 12 april: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kem-
pen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Paul van den Boogert, 
Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Wim de Vries.
zondag 20 april, eerste paasdag: jaargedachtenis van Cato Jan-
sen-Kogelman. Verder gedenken wij Herman Jansen en kinderen, 
familie Hofs-Boekhoorn, Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van 
Kempen, Henk Derksen, Kitty van de Geer-Grol, Thé en Pita Wane-
tie-Toonen, Paul van den Boogert, Anton en Dory 
Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, Henk en Annie Bouwmeis-
ter-Joosten en zoon Wilfried.

Oosterhout
zondag 20 april, eerste paasdag: Arie van Leeuwen.

Valburg
zaterdag 12 april: jaargedachtenis voor André Cornelissen, Luce Jan-
sen-Witjes, Jan van Noordenburg, Zus van Noordenburg-Holleman 
en Wim Schouten. Verder gedenken wij Toos Cornelissen-Rikken, 
Mien Jansen-Florissen, Piet Jansen, Wim ten Broek en Doortje ten 
Broek-van Elferen, Johan Groten, Eef van Dijk, Thea Lutjenhuis, Jan 
Jansen, Piet Jansen, Cor Potjes en zoon Vincent, Trees Schouten-Co-
pray, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach, Henk Slebus en Annie 
Slebus-Hendriks.
zondag 20 april, eerste paasdag: jaargedachtenis voor Theo Dries-
sen, jaargedachtenis voor Grad Knipping. Verder gedenken wij Mien 
Jansen-Florissen, Piet Jansen, Riet Selman-van Marwijk, Theo Sel-
man, Theo Geurts, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten 
Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Johan Groten, fami-
lies Driessen en Philipsen, familie Van Elferen-Krijnen, pastoor 
Engelen, families Jansen, Van Hulst en Krijnen, Willy Jansen-Meurs, 
Tiny van den Berg, Piet van den Berg, Piet en Luce Jansen, Frans Jans-
sen en dochter Trudie, Anneke Geurts-Knipping, Toos 
Knipping-Janssen, Wim Krijnen, Annie Lenssen, ouders Van de 
Logt-Broekman, Theo en Annie Maassen, ouders Matijssen-Kuijf en 
dochter Karin, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben Ras, pastoor Schol-
ten, ouders Schouten-Krijnen en zonen Jan, Theo, Piet en Wim, Leny 
van Elferen-Simons, Jan Spaan en ouders Spaan-Turk, André Verhoe-
ven, Jos en Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven en familie 
Willemsen-Rikken.
zaterdag 26 april: Doortje Maassen-Broenland, Frans Janssen en 
dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen, Cor Potjes en zoon Vin-
cent.

Ga jij met ons mee met de palmpasenstok naar zorginstelling  

Tertzio? In de vorige uitgave van Ankerplaats hebben jullie al  

kunnen lezen dat we op Palmzondag, zondag 13 april, de bewoners 

van Tertzio bezoeken. Dat doen we met mooie versierde palm- 

pasenstok en wat lekkers voor de bewoners. 

Als je meegaat mag je je aanmelden tot uiterlijk 7 april bij secretari-
aat@rkparochiemariamagdalena. Wij verzamelen ons om 10.30 uur in 
De Hoeksteen om het broodhaantje op de palmpasenstok te zetten en 
om op tijd bij Tertzio te zijn.
Jullie hebben ook vast kunnen lezen dat wij dit jaar aan jullie gevraagd 
hebben om de palmpasenstok alvast thuis te maken.

Palmpasenstok

In deze uitgave de uitleg wat er allemaal op of aan moet zitten en 

waarom. De palmpasenstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit 

twee stokken in de vorm van een kruis. 

De betekenis van de versiering:

•	 	De palmtakjes doen ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palm-
zondag).

•	 Deze takjes liggen op Palmzondag klaar bij de ingang van de kerk
•	 	Het brood van het haantje: Jezus verdeelt brood bij het laatste 

avondmaal (Witte Donderdag)
•	 	De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie 

keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
•	 	Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf 

(Goede Vrijdag). Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet, 
dan is het nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versie-
ring.

•	 	Slingers met ronde vormen die staan symbol voor de kringloop van 
het leven. Geboren worden, sterven en opstaan na de dood.

•	 	De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weg-
gerold en als teken van nieuw leven (paaszondag)

•	 	De versiering met gele strikken of bloemen benadrukt het feeste-
lijke karakter van de intocht en staan symbol voor de lente, hoop en 
vertrouwen in wat komt.

•	 	De slinger van twaalf rozijnen of krenten verwijzen naar de wijn van 
het Laatste Avondmaal. Het aantal verwijst naar de twaalf apostelen.

•	 	Pinda’s: Aan de stok zouden dertig pinda’s gehangen kunnen wor-
den die verwijzen naar de dertig zilverlingen die Judas krijft voor 
het verraden van Jezus. Je kan deze ook vervangen voor Nibbits.

•	 Als verwijzing naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht 
drinken kan je een citroen of sinaasappel gebruiken.

Het broodhaantje krijgen 
jullie van ons op Palmzondag.
Zo heb je dus de hele Goede 
Week in handen.

Tot bij een van de  
kinderwoorddiensten.

Groet,
Annemarie, Josefina,  
Jacqueline, Wendy,  
Josefa, Ellen en Niels

Ankerplaats april 2025  l  27 



 

 

  

Mies Muis

Kinderpagina Goede Week 

Deze week vieren we in de kerk  
belangrijke momenten. Lees maar 
eens verder.

Palmzondag 13 april

Palmzondag is het begin van de Goede 
Week. Jezus komt op een ezel Jeruza-
lem binnen. De mensen juichen en 
zwaaien met palmtakken.
In de kerk worden de palmtakjes ge- 

zegend. We nemen 
de takjes mee naar 
huis om ze bij het 
kruisje te steken. 
Kinderen maken 
een palmpaasstok. 

Witte Donderdag 17 april 

Op Witte Donderdag vieren we dat 
Jezus voor het laatst sedermaal vierde 
met zijn vrienden. Dat is het joodse 
bevrijdingsfeest uit de slavernij van 

Egypte. We staan 
hier elke keer bij 
stil als we samen 
brood delen in de 
vieringen. 

Goede Vrijdag 18 april

Op Goede Vrijdag denken we aan 
Jezus’ dood aan het kruis. Een rare 
naam voor zo’n verdrietige dag. Toch 
noemen we deze dag Goede Vrijdag, 
omdat het niet afgelopen is na deze 
dag. Lees maar vlug verder.

Pasen 20 en 21 april 

Het is groot feest in de 
kerk. Jezus is niet 
dood Hij leeft.

Beloken Pasen 27 april

Dat is de eerste zondag na Pasen.  
Beloken betekent afsluiten, dus: Pasen 
afsluiten. De hele paasweek wordt op 
deze zondag afgesloten.

Knutselen: Paasmandje

Knutselen: Piep piep

Wat heb je nodig?

•	 Vouwblaadjes
•	 restjes gekleurd papier
•	 schaar

Hoe te maken? 

Vouw twee vliegers. Knip de ene in en maak hier de kop 
van het haasje van. Vouw de korte kant van de tweede 
vlieger naar achteren. Dit wordt het lijf. Plak een mandje 
met eitjes op de haas. Niet de haas aan het bakje vast.

Wat heb je nodig?

•	 �Vouwblaadjes in  
verschillende maten  
en soorten

Hoe te maken? 

Vouw ei en kuiken met behulp van zestien vierkantjes. 
Versier naar eigen idee. Veel plezier.

Pieppraat

Hallo jongens en meisjes, 

Ik ben weer verder gereisd en ik ben nu in Peru, een land 
met heel veel oude verhalen en een lange geschiedenis. 

Op mijn reis kwam ik in Ecuador en daar gebeurde iets geks.  
Ineens verlangde ik zo naar mijn eigen muizenfamilie. Ik kreeg er zelf 
buikpijn van. Daarom vroeg ik aan Vicuña of zij niet een manier wist om zo snel mogelijk naar 
Nederland te komen. Daarom bracht ze mij bij haar vriendin Andescondor. Als kleine muis  
bibberde ik wel een beetje. Haar vriendin was een vogel met wel bijna wel bijna drie en halve 
meter aan vleugels. Maar ze lachte lief naar me. Ze zei me dat ik op haar rug mocht gaan zitten 
waarna ze me meenam heel hoog de lucht in. Na een lange vlucht van wel twee dagen, waarin ze 
vertelde over haar leven zo hoog in de bergen, gleed ze omlaag. Tot mijn verbazing landden we in 
de tuin van mijn familie. Ik heb haar omhelsd en bedankt voor deze fijne reis. Jongens en meisjes 
voor het grote feest van Pasen thuis.

Groetjes en Fijne Paasdagen Mies Muis 

•	 lijm
•	 (plastic) bakjes
•	 nietmachine 

•	 schaar
•	 lijm
•	 perforator


