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December komt er al snel aan. Dat kan niemand ontgaan zijn. 

Overal zie je lichtjes branden. We denken aan Kerstmis. Het kind 

als engel op de voorkant van deze Ankerplaats brengt ons in stem-

ming voor de geboorte van onze Heer. 

Dat Kerstmis nadert is in dit parochieblad goed te merken. Het bruist 

van de activiteiten in de komende periode. Niet vreemd want voor 

menigeen is december een drukke maand. Dat is in onze parochie op 

tal van plekken zichtbaar. Er worden in de kerken kerstbomen opge-

tuigd, kerststallen geplaatst en kerstconcerten gegeven. Kerken zijn 

vaker geopend om iedereen in de gelegenheid te stellen de kerststal-

len te bewonderen of het kindje wiegen bij te wonen. 

Dat er veel te doen is merk je aan deze Ankerplaats. Het is een dik 

nummer geworden. Boordevol informatie. Twee keer per jaar is er 

sprake van een zogeheten dubbelnummer. Deze uitgave van Anker-

plaats is bedoeld voor december en januari. Dat betekent dat het 

volgende nummer pas eind januari bij u in de bus valt. 

Ankerplaats is natuurlijk niet alleen gewijd aan kerst. U treft informa-

tie over boeiende lezingen, over bedevaarten, over het verblijf in het 

klooster, over koren die stoppen. Over acties voor caritas en voedsel-

bank. Kortom, er is veel te lezen, maar dat had u al gemerkt omdat dit 

zo'n dik nummer is geworden.

De redactie wenst iedereen fijne kerstdagen en een liefdevol 2026. We 

denken daarbij ook aan de mensen voor wie dit een moeilijke tijd is. 

We wensen ze sterkte. Tot volgend jaar.
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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN PAROCHIEMEDEWERKSTER

Nu de dagen weer kort zijn, zien we alsmaar meer lichtjes in  

huizen, in tuinen en langs wegen. Mensen steken deze lichtjes niet 

alleen aan voor zichzelf, maar ook voor anderen. Deze kleine  

lichtjes die wij zien, zijn een teken van aandacht en gezelligheid die 

anderen ons toewensen. En zo mogen wij in deze tijd aangespoord 

worden om onszelf te geven en het licht om ons heen te versprei-

den. 

Beelden van koningen bij de kerststal nodigen ons uit om lichtzoekers 

te worden. Door hun zoektocht wordt de wereld op zijn kop gezet. De 

rijken en hooggeplaatsten van de wereld vinden in hun zoektocht naar 

wijsheid een pasgeboren kind in een arm gezin. Deze ontmoeting 

raakt hen diep, want wij lezen in het evangelie: ‘op hun knieën neer-

vallend betuigden zij het hun hulde’. 

Wat gebeurde er in het hart van deze wijzen? De vroegere deken van 

Een kind dat ons de ogen doet openen
Amsterdam, pater Ambro Bakker, zei hierover een paar jaar geleden: 

“Een Kind als redder, een redder zo kwetsbaar en onooglijk en onge-

wapend als een kind. Een pasgeboren kind kan niet aanvallen, kan 

niet doden, kan niet discrimineren, kan geen dreigende houding aan-

nemen. Een kind onthult wat de wereld eigenlijk zou moeten zijn.”

Het afgelopen Jubeljaar werden wij uitgenodigd om als ‘pelgrims van 

hoop’ op zoek te gaan naar wat werkelijk is en ons hoop geeft. Het is 

de belofte van God die met ons wil zijn ‘Emmanuel’ en die ons – even-

als de wijzen uit het oosten – doet verrassen als wij Hem vinden. 

Daarvoor hoeven wij geen grote bedevaart te beginnen. Het gaat om 

de reis die wij willen maken naar ons binnenste, naar ons hart. Als wij 

onszelf openen, mag die vrede over heel de aarde komen en over alle 

mensen van goede wil. 

pastoor Karel Donders
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VAN DE BESTUURSTAFEL

De leden van het pastoraal team en het parochiebestuur hebben 

elkaar op 27 oktober getroffen voor hun formele jaarlijkse vergade-

ring over het te voeren beleid. 

 

In de vergadering kwam de bemensing van het bestuur ter sprake. 

Onze secretaris en onze man voor juridische zaken en begraafplaatsen 

gaan op 1 januari door hun tweede zittingstermijn van vier jaar heen 

en zouden dus aftredend zijn. Beide heren willen echter nog een 

poosje mee. Op voorspraak van onze pastoor is daarom hiervoor dis-

pensatie verleend door onze bisschop. 

 

Pelgrims van Hoop Nieuw beleidsplan 2025-2030

 

Het beleidsplan van de parochie loopt dit jaar af. Dus was er ruim aan-

dacht in de vergadering voor het nieuwe concept pastoraal beleidsplan 

voor de jaren 2025-2030, opgesteld door het pastoraal team. Het beleids-

plan is niet alleen een goed gespreksdocument voor bestuurders en 

pastores, maar ook voor vrijwilligers en parochianen. Het nieuwe be-

leidsplan is getiteld ‘Pelgrims van Hoop’ als vervolg op het liggende 

beleidsplan ‘Leerlingen zijn’ uit 2020. Er is tevreden geconstateerd dat 

de voornemens uit het bestaande beleidsplan nagenoeg alle zijn waar- 

gemaakt. Vooral de opzet en het doel van de parochiezondagen speel-

den in dat beleidsplan een belangrijke rol en de conclusie is dat dit goed 

gelukt is. In het nieuwe beleidsplan komen alle aspecten op het gebied 

van pastoraat binnen onze parochie aan de orde. Het is een mooi en rea-

listisch geheel geworden. Er waren complimenten naar de samenstellers. 

Het is nu aan het parochiebestuur om aan het nieuwe beleidsplan een 

gebouwenbeleid vast te koppelen, gevolgd door een financieel beleid. 

Alles bij elkaar beschrijft hoe we als parochie op weg gaan naar 2030. 

Parochiebestuur en pastoraal team zullen er begin volgend jaar met de 

locatiepastoraten van de geloofsgemeenschappen over in gesprek gaan. 

 

 

Opening Werenfridusjaar
 

Het Werenfridusjaar is begonnen. Daags na het feest van St. Weren- 

fridus en St. Willibrordus was de feestelijke opening op zondag 9  

november. U hebt er ongetwijfeld al over gelezen, in dit blad of in de 

media. Het jubileum van 1300 jaar parochie wordt in 2026 herdacht. 

 

 

Financiën
 

De financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2025 zijn beke-

ken. We lopen nog steeds in de pas wat betreft de begroting van dit 

jaar. Daarnaast heeft het bisdom het gevoerde financiële beleid van de 

parochie in 2024 goedgekeurd. 

Op de beide middenpagina’s van deze Ankerplaats vindt u meer 

nieuws over Actie Kerkbalans 2026 die er weer aan gaat komen. Daar 

leest u onder meer over hoe we in financieel opzicht in 2025 denken 

uit te komen en hoe we volgend jaar inschatten. U kunt deze pagina’s 

eruit halen en bewaren.

 

 

Gebouwen
 

Zoals bij iedere bijeenkomst van het parochiebestuur gebruikelijk is, 

is er ook stil gestaan bij onze gebouwen. Onderhoud is en blijft nood-

zakelijk en dat zien we telkens weer terugkomen. Onze lokale 

beheerders zijn erg belangrijk voor ons. Zij kunnen als geen ander 

voorzien wanneer er herstelwerk of vervanging noodzakelijk is en op 

die manier het parochiebestuur adviseren.

 

 

Kerstmis
 

De jaarwisseling komt eraan. Veel vrijwilligers en werkgroepen zijn al 

druk bezig met voorbereidingen voor de advents- en kerstvieringen in 

onze parochie. In de geloofsgemeenschappen worden in deze periode 

ook allerlei acties gevoerd voor mensen die het niet zo breed hebben 

en voor mensen die eenzaam zijn. Zo mogen wij op weg naar kerst als 

Pelgrims van Hoop getuigen van de vrede en de liefde die het Kind 

van Bethlehem ons brengt. 

Voor onze privacy verklaring zie https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/privacyverklaring/

Laten we bidden

dat het Kerstkind,

dat onze Heer en Verlosser is,

de ogen en de harten van velen 

mag openen

voor het wonder,

voor de naaste, voor God.

2025 - 2026

Sluiting van de deur van het Jubeljaar van de Hoop

Opening van het Werenfridusjaar, jubileum van 1300 jaar Geloof

Van harte wensen wij u een Zalig Kerstfeest toe en een vredevol 

nieuwjaar.

Namens het pastoraal team en parochiebestuur,

pastoor Karel Donders

‘Zij haastten zich erheen en vonden Maria en Jozef

en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag.’ (Lc. 2,16)
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Soms kom je al opruimend weer wat tegen dat je allang vergeten 

was. Zo stuitte ik op een verslag van een Israëlreis in 1979 waar ik 

als pas begonnen student theologie aan deelgenomen heb. Een 

prachtige, indrukwekkende reis, waarbij we in de voetsporen 

mochten gaan van Jezus. 

Het is een reis waarbij ik de schoonheid van het land mocht zien, de 

warmte en gastvrijheid van Joden en Palestijnen mocht ervaren. Een 

land met een zeer bewogen geschiedenis op elk vlak. Het was toen 

redelijk rustig, maar onder de oppervlakte waren het leed en de pijn 

voelbaar.

Ingewikkeld

Na de reis maakten we een verslag met vele theologische bijdragen en 

zelf mocht ik ook een bijdrage leveren, gedateerd nu, maar ook nog 

actueel. Geschiedenis, zo realiseer ik me, is nooit alleen iets van het 

verleden. Daarom wil ik u graag het verslag laten lezen. Al realiseer ik 

me het gladde ijs als we spreken over Israël en de relatie tussen Joden 

en Palestijnen. 

Soms denk je dan, laten we er maar niet over praten, laten we maar 

zwijgen. Het is te ingewikkeld, te gevoelig, te pijnlijk. En ik blijf ook 

aarzelen, moet ik dan toch maar zwijgen en alleen spreken over de 

geboorte, over Bethlehem en de Geboortekerk die wij daar mochten 

bezoeken? 

Moet ik dan alleen maar spreken over Nazareth, het dorp waar Jezus 

opgroeide? En alleen spreken over Jeruzalem, die prachtige oude stad 

waar het onvoorstelbare is gebeurd, leven door de dood heen? Toch 

kan ik niet zwijgen en wil u mee laten lezen in een bijdrage van een 

jonge student, geschreven in 1980, vijfenveertig jaar geleden, en de 

bijdrage is getiteld: ‘Zwijgend’.

‘Palestina, Israël, het Heilige Land, het Beloofde Land, het zijn alle-

maal namen voor hetzelfde stukje grond aan de Middellandse Zee. 

Voor de christenen de plaats waar Jezus werd geboren, verkondigde, 

stierf en verrees, voor de Mohammedanen ligt daar de plaats waar 

Mohammed opsteeg naar de hemel, voor de Joden is dat het land dat 

hun beloofd is en voor de Palestijnen het land dat hen ontroofd is.

Het was niet de bedoeling van de reis om de politieke situatie in dat 

land te bekijken en te analyseren en hiernaast is de situatie zo complex 

dat ik mezelf afvraag of ik hier wel een zinnige bijdrage aan kan leve-

ren. Desalniettemin wanneer je door zo’n land reist, kom je natuurlijk 

mensen tegen en zie je bepaalde zaken al dan niet door een gekleurde 

bril. Als ik nu terugkijk op die reis en nadenk wat me het meest getrof-

fen heeft met betrekking tot dit aspect, dan is dat niet het prikkeldraad 

langs de grenzen, het is ook niet het zien van de vluchtelingenkampen 

of het zien van een ‘enorm’ aantal militairen of het gefouilleerd wor-

den. Het is zelfs niet de nederzetting die wij bij Nabloes zagen 

omgeven door een prikkeldraadversperring. Het is echter het zien van 

een gevangenis vlakbij het centrum van Nablus die zwaar bewaakt 

werd door onder andere wachttorentjes, hoge muren, prikkeldraad, 

militairen, etc. En recht tegenover de gevangenis zat een aantal Pales-

tijnen op de grond zwijgend te staren naar het gebouw.

Vooral dat zwijgend daar zitten trof me enorm. Ik vroeg en vraag me 

dan ook af of die mensen in staat zijn (gesteld) om hun protest te 

uiten... Omdat ik maar enigszins mezelf kan indenken wat het bete-

kent om niet te mogen zeggen wat je denkt en meent, wil ik hier 

ruimte geven aan een Palestijnse burgemeester die zijn gevoelens ten 

aanzien van de politieke situatie in zijn land onder woorden brengt.

“en mijn bomen die ontworteld zijn

Omdat ik elke dag gearresteerd kan worden

en mijn huis bezocht kan worden door de politie

om het te onderzoeken en te ‘reinigen’,

omdat ik geen papier kan kopen,

zal ik alles wat ik meemaak

en al mijn geheimen

in de schors van de olijfboom krassen

op de binnenplaats van het huis.

Ik zal daarin mijn verhaal krassen en de hoofdstukken

van mijn tragedie en mijn zuchten

om mijn akker en om de graven van mijn doden.

Ik zal daarin krassen al het bittere dat ik geslikt heb

maar dat uitgewist zal worden door slechts een tiende

deel van het zoete dat op komst is.

Ik zal daarin krassen het nummer van elk perceel

van ons land dat geroofd is

en de ligging van mijn dorp en de grenzen daarvan

en de huizen die opgeblazen zijn

en mijn bomen die ontworteld zijn

en elke veldbloem die vertrapt is. 

(Tawfiq Zayyad, burgemeester van Nazareth)

Lied
En zo weer lezend komt dat prachtige lied van Oosterhuis weer naar 

boven, “De Steppe zal bloeien…” We moeten blijven geloven dat dit 

mogelijk is, dat de dorheid tot leven komt, dat zwijgen spreken wordt 

en gebalde vuisten open handen worden en haat tot liefde kan keren. 

Als er één persoon is geweest die dat heeft laten zien is dat Jezus van 

Nazareth, de levende. Laten we zijn geboorte dan ook uitbundig  

vieren in de hoop dat het voor velen een vredevolle kerst wordt.

Zalig Kerstmis en een gezegend en vredevol 2026.

diaken Ronald Heinen

Zwijgend...
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LITURGISCH ROOSTER DECEMBER - JANUARI

Donderdag 27 november
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, samenzang, opfrismis voor volwassenen

Zaterdag 29 november, eerste zondag van de Advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Zondag 30 november, eerste zondag van de Advent

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, A. Lurvink, GK De Levensbron

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Leonarduskoor,

St. Caeciliaviering

• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang, Internationale mis,  

kinderwoorddienst

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, G. Peters, Voce d’Amare

Zaterdag 6 december, tweede zondag van de Advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Geelen, Magna Voce

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, In B'tween

Zondag 7 december, tweede zondag van de Advent

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Schilder, Exotherm

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en gebedsviering, V. Bos, Leonarduskoor

• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst en crèche

Zaterdag 13 december, derde zondag van de Advent

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel 

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Cantorije

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, F. Bomers, Voce d’Amare

Zondag 14 december, derde zondag van de Advent

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, Exotherm

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, GK De Levensbron

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, F. Bomers, Young at Heart

17.00 uur in Nederlands Hervormde kerk Herveld

Oecumenische viering ‘Samen zingen naar kerst’, J. Rademakers  

en ds. R. Penning, St. Caeciliakoor

Woensdag 17 december
14.00 uur in Zandse kerk Huissen

Eucharistie, K. Donders, Kerstviering voor ouderen en zieken, 

GK De Levensbron

Zaterdag 20 december, vierde zondag van de advent

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, St. Caeciliakoor

19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, kerstviering, 

R.K.G.K.I.

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Leonarduskoor

Zondag 21 december, vierde zondag van de Advent

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, St. Caeciliakoor

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Oecumenische viering, ds. A. Zaal, kerstsamenzang m.m.v. jongeren,

muziekvereniging Prins Willem Alexander, 

werkgroepen kerstsamenzang en vredeslicht

Woensdag 24 december, Kerstavond

• 16.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, kinderkerstviering

17.00 uur in St. Werenfridus Elst

Kindje Wiegen, liturgische werkgroep

17.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en gebedsviering, gezinsviering, liturgische werkgroep,  

samenzang

18.00 uur in Dorpshuis Angeren

Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, Just for fun

18.30 uur in Providentia Gendt

Oecumenische kinderkerstviering, oecumenische werkgroep,  

samenzang, m.m.v. Schutterij St. Sebastianus

18.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Woord- en gebedsviering, gezinsviering,  

werkgroep Anders-dan-Anders, samenzang

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en communieviering, M. Sanders, Enjoy

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Woord- en gebedsviering, werkgroep, gezinsviering, jeugdkoor

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

20.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, F. Bomers, Young at Heart

21.00 uur in Providentia Gendt

Woord- en gebedsviering, locatiepastoraat, Donatuskoor

21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

21.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, cantorgroep

21.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Cantorije

23.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, St. Caeciliakoor

Donderdag 25 december, eerste kerstdag

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Cantorije

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, samenzang

10.00 uur in De Hoendrik Herveld

Eucharistie, F. Bomers, St. Caeciliakoor

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, Leonarduskoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron
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15.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Kindje Wiegen, Locatiepastoraat, met leerlingen Concordia

Vrijdag 26 december, tweede kerstdag

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, In B’tween

Zaterdag 27 december, heilige familie

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

Zondag 28 december, heilige familie

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang

Woensdag 31 december, Heilige Maria Moeder Gods

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, samenzang

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Woord- en communaieviering, R. Heinen, GK De Levensbron

Donderdag 1 januari, Heilige Maria Moeder Gods

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, St. Caeciliakoor

Zaterdag 3 januari, Openbaring van de Heer

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zondag 4 januari, Openbaring van de Heer

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, cantorgroep

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Leonarduskoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang, nieuwjaarsreceptie

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, In B’tween

Zaterdag 10 januari, Doop van de Heer

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy, nieuwjaarsreceptie

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

Zondag 11 januari, Doop van de Heer

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Schilder, samenzang

• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst 

en crèche

Zaterdag 17 januari, tweede zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

Zondag 18 januari, tweede zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, G. Peters, GK De Levensbron

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, J. Miltenburg, Leonarduskoor

10.00 uur in Protestantse kerk Driel

Oecumenische viering, liturgische werkgroep, Enjoy

10.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Oecumenische viering, ds. O. Haasnoot en J. Rademakers,

Young at Heart

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, samenzang, internationale mis

Zaterdag 24 januari, derde zondag door het jaar

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Oecumenische viering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, In B'tween

Zondag 25 januari, derde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, samenzang

10.00 uur in Providentia Gendt

Oecumenische viering, oecumenische werkgroep, Jubilate

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, J. Miltenburg, Young at Heart

Zaterdag 31 januari, vierde zondag door het jaar

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije, Maria Lichtmis

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zondag 1 februari, vierde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron, kinderwoorddienst en 

crèche

Zaterdag 7 februari, vijfde zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, Leonarduskoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, J. Miltenburg, In B’tween

Zondag 8 februari, vijfde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, Magna Voce

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor,  

40-jarig jubileum St. Caeciliakoor

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, cantorgroep/

samenzang
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	 09.00 uur	 kerk	 elke maandag

			   (29 december 

			   vervalt)

Heteren	 18.45 uur	 Liefkenshoek	 1 december 

dinsdag

Haalderen	 09.00 uur	 kerk	 elke dinsdag

			   (30 december

			   vervalt)

Huissen	 19.00 uur	 dagkapel, 	 elke dinsdag

		  rozenkrans	 (25 december

			   vervalt)

woensdag

Angeren	 09.30 uur	 dorpshuis	 3 december en

			   7 januari

Doornenburg	 09.30 uur	 dagkapel	 10 december en

			   14 januari

Gendt	 09.30 uur	 dagkapel	 (24 december

			   vervalt) 28 januari

Herveld	 09.30 uur	 kapel	 17 december en

			   21 januari

Lent	 19.00 uur	 St. Jozef	 10 december en

			   14 januari

donderdag

Huissen	 09.00 uur	 dagkapel	 (25 december en

			   1 januari 

			   vervallen)

vrijdag

Valburg 	 09.00 uur	 kerk, rozenkrans	 elke vrijdag

Valburg	 09.30 uur	 kerk	 elke vrijdag

Biechtgelegenheid 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 

de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om 

het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Aanbidding van het H. Sacrament 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 

de St. Werenfriduskerk in Elst van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid tot 

eucharistische aanbidding.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige communie thuis ontvangen?

Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofs- 

gemeenschap. 

Doopdata in de komende periode

St. Werenfriduskerk Elst

za. 6 december	 16.00 uur	 pastoor K. Donders

za. 31 januari	 16.00 uur	 pastoor K. Donders

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 14 maart	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 7 februari	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst

za. 11 oktober	 Sara van der Upwich, Elst

za. 8 november	 Sophia Wilod Versprille, Elst

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 9 november)

Cub Huisman	 90 jaar	 Herveld

Joop Rewinkel	 94 jaar	 Elst

Riet Rikken-Nissen	 91 jaar	 Haalderen

Fons Mom	 87 jaar	 Huissen

Kitty Boekhorst-Beekman	 92 jaar	 Elst

Nico Spaans	 76 jaar	 Elst

Nico Braaksma	 65 jaar	 Arnhem

Pieter Jansma	 98 jaar	 Heteren 

Henk Janssen	 82 jaar	 Bemmel

Bertha Lentjes-Verhaegh	 100 jaar	 Bemmel

José Sanders	 71 jaar	 Elst

Piet Bugter	 89 jaar	 Valburg

Jo Neijenhuis	 85 jaar	 Huissen

Coby Hooghiem-Jansen	 78 jaar	 Elst

Mientje Klaassen	 73 jaar	 Arnhem

Mientje van Xanten-Daniël	 84 jaar	 Elst

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen

via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en  

Omroep Lingewaard (TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44)

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
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PASTORA AT

Koester een kind, bouw mee aan morgen
Adventsactie 2025

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen 

waar ze recht op hebben. Kwetsbare kinderen staan aan de zijlijn. 

Omdat ze anders zijn. Of omdat hun familie in de marge leeft en 

iedere dag een strijd is om te overleven. 

De zestigste Adventsactie-campagne staat stil bij deze kinderen.

Onderstaande projecten zijn van de Adventsactie.

Water en groente in Nicaragua 

Gebrek aan water is één van de belangrijkste oorzaken van honger en 

ziekte op het platteland van Chinandega in Nicaragua. De aanleg van 

een waterput en moestuinen bij basisscholen door partner ADEN-

OCH helpt de gezondheid van kinderen – en hun families – verbeteren. 

Onderwijs en begeleiding in Kameroen

In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzienin-

gen voor kinderen met een beperking. Deze kinderen worden vaak 

actief buitengesloten en blijven noodgedwongen thuis. Stichting 

Bethlehem zorgt onder meer voor toegang tot onderwijs, medicatie, 

behandelingen, operaties en waar nodig voor een prothese of rolstoel. 

Scholing voor nomadenkinderen in India

In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn analfabeet en 

hebben geen vast werk. Hun kinderen gaan nauwelijks naar school. 

Een van de belangrijkste programma’s van onze partner Tent is over-

bruggingsonderwijs in speciale scholingscentra; het bereidt de 

kinderen voor op regulier onderwijs.

Tijdens de advent zal er in onze kerken worden gecollecteerd voor de 

Adventsactie. Meer informatie is te vinden op: www.adventsactie.nl.

Einde pastoraat

Beste parochianen,

Na lang nadenken maar ook twijfelen heb ik aan het parochie- 

bestuur laten weten, dat ik na dertig jaar werkzaamheid in de  

Betuwe per ingang van 1 januari het pastoraat met vaste diensten in 

het weekend en door de week in alle locaties van de Maria Magda-

lena Parochie ga beëindigen. Binnenkort hoop ik achtentachtig 

jaar te worden. 

Gezien mijn gevorderde leeftijd, haperend geheugen, afnemende 

energie – fysiek en geestelijk – lijkt me dat een verantwoord besluit. 

Mijn roeping is weliswaar nog springlevend; het pastoraatswerk, de 

levende en prettige contacten met de mensen, de grote waarde van de 

eredienst en het evangelie boeien me nog steeds, maar de uitvoering 

van mijn pastorale missie wordt mij te zwaar.

Ik kijk terug op een boeiend, rijk en gevarieerd priesterleven, eerst als 

missionaris in Taiwan en later als kapelaan en/of pastoor op een vier-

tal plaatsen in Nederland. Gelukkig heb ik in de wisselvalligheid van 

het leven mijn geloof bewaard. Deze onbestendige tijd van Godsver-

duistering, individualisering, secularisatie (los van God, los van geloof 

en kerk), deze tijd van afnemend kerkbezoek en terugloop van het 

aantal vrijwilligers is zorgwekkend. Maar ik ben niet negatief. Mijn 

goede ervaring met jongeren stemt me hoopvol. De jeugd is door-

gaans positief en heeft minder vooroordelen vanuit het verleden. De 

jongste generatie is godsdienstiger dan die van hun ouders, blijkt uit 

onderzoek. Het zijn de jongeren die de toekomst hebben en bepalen. 

Hun idealen vind je ook terug in het evangelie en de visie van de kerk.

Terugkijkend op een lang pastoraal leven tussen de mensen in een  

telkens veranderende maatschappij blijf ik ervan overtuigd, dat het 

evangelie van Jezus een weldaad is voor de wereld. Geloof verbindt en 

slaat bruggen, hoop geeft vertrouwen en biedt perspectief, liefde 

evenals gebed en dienstbetoon maken het leven blij en zinvol. Eén uur 

in de week tijd nemen voor de eredienst aan God en gebed brengt de 

nodige rust aan de ziel in ons vaak zo jachtig leven. Even effectief als 

een uur sport.

Ik dank u allen zeer voor al uw ondersteuning de jaren door, in welke 

vorm dan ook, met excuus voor de tekorten soms mijnerzijds, en ik 

wens u allen welgemeend Gods zegen toe, met alvast mijn hartelijke 

wensen voor een Zalig Kerstfeest en een Godgezegend Nieuwjaar.

pater Frans Bomers, Lazarist

Ankerplaats november 2025  l  9 



Traject Eerste Heilige Communie

Dinsdagavond 4 november hebben we met veertien communican-

ten en hun families de communievoorbereiding gestart met de 

speurtocht door de kerk. Het was een leuke en gezellige bijeen-

komst waarin er – naast de uitleg van wat de kerk nu voor een 

gebouw is – ook tijd was voor een kijkje achter de schermen. 

Samen gingen we kijken op plekken waar we anders nooit komen. 

In de sacristie heeft de koster ons verteld hoe de kleren van de pastoor 

heten. Ook liet hij ons zien hoe ze eruit zien en waar ze bewaard  

worden. Daarnaast hebben de kinderen geleerd waar alles voor de eu-

charistie wordt bewaard. De kinderen mochten zelf de kluis openen. 

Zondag 9 november hebben we voor het eerst gewerkt in ons werk-

boek. Tijdens deze ochtend kregen we speciaal bezoek van de hoogste 

afgevaardigde van de paus in Nederland: monseigneur Jean-Marie 

Speich. Ze mochten allerlei vragen aan hem stellen, wat voor de com-

municanten spannend was. 

Een week later was er een gezellige bijeenkomst met de ouders. We 

hebben kennis gemaakt met elkaar en met het project. We hebben el-

kaar verteld over onze motivatie, wat wij nodig hebben om te geloven 

en ons geloof over te dragen aan kinderen.

Zondag 7 december zullen de communicanten zich voorstellen in de 

kerk. U kunt de kinderen beter leren kennen via de presentatie-knut-

selwerkjes die ook dit jaar in de kerk te zien zullen zijn. Samen gaan 

we nu op weg naar Kerstmis en naar het nieuwe jaar. 

De werkgroep EHC wenst u een Zalig Kerstfeest.

Kerk en krant
Waarachtige religiejournalistiek in tijden van nepnieuws

“Wat is waarheid?” Die be-

roemde verzuchting van Pontius 

Pilatus is anno 2025 onvermin-

derd relevant. In tijden van 

kunstmatige intelligentie, pola-

risatie en nepnieuws, algoritmes 

op sociale media, kunnen we 

niets of niemand meer geloven. 

Of toch wel? Welke uitdagingen 

brengt dit met zich mee voor in-

stituten die zich van oudsher 

bezighouden met waarheid: de 

kerk, de media?

Woensdag 10 december om 20.00 uur geeft Anton de Wit een lezing in 

het Parochiehuis. Anton de Wit is een ervaren religiejournalist en 

hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Daarnaast is hij een 

veelgevraagd spreker, commentator op radio en televisie en auteur 

van onder meer ‘Geloof jij het?’, een boek waarin bovenstaande  

vragen uitgebreid aan de orde komen.

Inloop vanaf 19.30 uur in de bovenzaal van het Parochiehuis. 

Entree is gratis. Een vrijblijvende gift voor koffie/thee wordt gewaar-

deerd.

Aanmelding via het parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00 uur 

tot 12.00 uur, 0481 – 45 13 71 (keuze 1) of per e-mail naar 

secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

God bewijzen?

Woensdag 14 januari om  

20.00 uur geeft filosoof Stephan 

Wetzels een toegankelijke  

lezing over 'God bewijzen'. En-

kele grondslagen en klassieke 

argumenten worden verkend. 

Hebben deze argumenten van-

daag de dag nog betekenis, en in 

hoeverre raken ze aan onze per-

soonlijke overtuigingen? Eén en 

ander wordt kritisch toegelicht 

en levendig geïllustreerd. De  

lezing biedt veel ruimte voor  

reflectie en gesprek. 

Inloop vanaf 19.30 uur in de bovenzaal van het Parochiehuis. Entree is 

gratis. Een vrijblijvende gift voor koffie/thee wordt gewaardeerd.

Aanmelding via het parochiesecretariaat op werkdagen van 09.00 uur 

tot 12.00 uur 0481 – 45 13 71 (keuze 1) of e-mail naar 

secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Lourdesbedevaarten

Lourdes ligt aan de voet van de Pyreneeën in Frankrijk. Maar meer 

nog is het een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Hier  

ontmoette Maria de kleine Bernadette. Daarna groeide Lourdes uit 

tot een plaats waar mensen samenkomen. Om te bidden, samen te 

vieren en kracht op te doen. 

De bedevaart staat in het teken van elkaar ontmoeten en samen  

vieren. Er zijn gezamenlijke vieringen met Nederlandse pelgrims, 

waarbij u de viering aan de grot niet mag nissen. Ook de interna- 

tionale hoogmis met pelgrims uit verschillende landen maakt er  

onderdeel van uit. Daarnaast is er tijd en ruimte om Lourdes te  

verkennen. Onder meer tijdens een rondleiding door de stad en over 

de heiligdommen. 

Bisdom bedevaart

In 2026 worden er in onze parochie twee reizen naar Lourdes aan- 

geboden. De eerste is de bedevaart met het Aartsbisdom Utrecht en 

de tweede is de parochiebedevaart.

De bisdom bedevaart is een achtdaagse reis van 25 april t/m 2 mei 2026. 

We reizen met de trein (TGV). We gaan vanuit de parochie met de bus 

naar Tourcoing en vanuit daar samen met meerdere parochies vanuit 

het Aartsbisdom Utrecht in de TGV naar Lourdes. De organisatie van-

uit de parochie zal pastoraal begeleid worden door Margreet Sanders 

en de reis door Pierre Spaan, p.spaan6@kpnmail.nl of 06 - 1268 1870.
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Parochiebedevaart

De parochiebedevaart is een negendaagse reis van 9 tot en met 17 sep-

tember. We reizen met de bus vanuit Huissen en we overnachten in 

het klooster en Nevers. Van daaruit reizen we door naar Lourdes. 

Op dit moment is nog niet bekend wie de parochiebedevaart pasto-

raal zal begeleiden. De reis- en hotelleiding is in handen van Janneke 

Schluter, 06 - 3018 2977 en Femke van Ottele, 06 - 3723 9383. Beiden 

zijn ook bereikbaar per e-mail: reizen@lourdeswerklingewaard.nl.

U kunt de contactpersonen benaderen voor informatie of omdat u  

belangstelling heeft voor deelname aan een van deze bedevaarten. 

Informatieavond

Dinsdagavond 13 januari is er een informatieavond over beide  

bedevaarten naar Lourdes. De avond begint om 19.30 uur in het  

Parochiehuis, Dorpsstraat 38 te Elst. U bent van harte welkom en de 

koffie staat klaar. We vragen u om u voor deze aan te melden via het 

parochiesecretariaat, secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl, 

0481 - 45 13 71. 

Het staat u echter vrij om ook zonder aanmelding binnen te lopen.

Kosten

De bedevaart met het Aartsbisdom Utrecht kost € 1.095,-. Het verblijf 

is in een driesterren-hotel. De prijs is op basis van een tweepersoons-

kamer. Er wordt een toeslag van € 255,- gerekend bij een 

eenpersoonskamer. Daarnaast is er een speciaal kortingstarief voor 

kinderen tot 12 jaar (0 tot 5 jaar € 275,- en 5 tot 12 jaar € 480,-) en voor 

jongeren 12 tot 25 jaar € 795,-.

De kosten voor de parochiebedevaart zijn nog niet vastgesteld. Het 

tarief in 2025 was € 1.195,-. Het verblijf is in een viersterrenhotel. De 

prijs is op basis van een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoons-

kamer geldt een toeslag (tarief 2025: € 245,-).

Parochiezondag 7 december en 11 januari

Met de parochiezondag nodigen wij parochianen van alle leef- 

tijden uit om op deze ochtend samen te komen voor verdieping, 

eucharistie en ontmoeting. Voor kinderen zijn er activiteiten  

tijdens de eucharistieviering en voor de allerkleinsten is er opvang. 

Dit alles vindt plaats in en om de parochiekerk van Elst.

09.45 uur:	 Inloop met koffie / thee in het Parochiehuis.

	 Crèche in het parochiehuis (begane grond).

10.00 uur:	 Kinderwoorddienst in De Hoeksteen.

	 Bijeenkomst communicanten in De Hoeksteen.

	� Bijeenkomst voor de vormelingen in het parochiehuis 

(begane grond). 

10.15 uur:	� Voor iedereen ‘Ontmoeten in geloven’ in het Parochie-

huis (eerste verdieping).

7 december, tweede zondag van de advent

Gastspreker:	 Marlies Vermeulen

Thema: 	 Omgaan met verlies

Het oudste dochtertje van Marlies is stil geboren; een ervaring waarin 

nieuw leven en dood onnatuurlijk dicht bij elkaar kwamen. Waar 

moet je met de liefde naar toe wanneer het haar adres verliest en hoe 

geef je vorm aan (door)leven met een dergelijk groot gemis en lege 

armen. Hoe geef je vorm aan (door)leven als nieuw geluk zich aan-

dient. Marlies vertelt erover aan de hand van haar ervaringen, 

gedichten en haar kinderboekje ‘Jij en ik samen’, geschreven voor kin-

deren en voor ieder van ons die iemand moet missen in het leven.

11 januari, doop van de Heer

Gastspreker:	 Carlien Geelkerken

Thema:	 De mis uitgelegd 

Samen beleven we interactief de rijkdom van de eucharistie. We ont-

dekken dat elke beweging, elk woord en elk symbool betekenis heeft en 

dat de mis niet iets is wat de priester 'voor ons doet', maar iets wat we 

samen vieren. Zelfs de collecte laat zien dat de eucharistie een samen-

spel is tussen priester en vierende gemeenschap: ieder draagt op zijn of 

haar manier bij aan het geheel. U bent van harte welkom, ook als u 

denkt de mis door en door te kennen. De eucharistie wordt immers 

samen gevierd en beleefd; ieders beleving voegt daar iets moois aan toe.

11.00 uur:	 eucharistieviering

Aansluitend is er voor iedereen een lunch in De Hoeksteen. 

Data komende parochiezondagen: 1 februari, 1 maart en 12 april.

Kerstcollecte Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Maria 

Magdalena biedt hulp aan mensen in de parochie 

die het financieel moeilijk hebben en (tijdelijk) 

geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere in-

stanties. Er wordt gezorgd voor beperkte financiële 
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ondersteuning in acute noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan leef-

geld voor de dagelijkse boodschappen, een bijdrage voor extra 

reiskosten tijdens ziekte of een bijdrage vanwege een kapotte was-

machine. Op jaarbasis worden er tientallen gezinnen geholpen.

Daarnaast ontvangen ruim 350 gezinnen in alle geloofsgemeenschap-

pen van parochie H. Maria Magdalena in december een kleine 

kerstattentie, zodat ze met de kerstdagen iets extra’s kunnen doen 

voor het gezin. Ook de voedselbanken ontvangen in december een 

gift van de PCI. De acties van de PCI in de decembermaand zijn hier-

mee een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. 

Om hulp te kunnen bieden is er geld nodig. Daarom wordt er tijdens 

de kerstvieringen voor de PCI gecollecteerd. Het is ook mogelijk om 

uw gift over te maken. Het bankrekeningnummer vindt u op de  

website van de parochie en op bladzijde 2 van dit parochieblad.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en gezegende kerstdagen gewenst.

Vredeslicht in de St. Werenfriduskerk

Vanaf 14 december is het Vredeslicht aanwezig in de Mariakapel 

van de St. Werenfriduskerk in Elst. U bent van harte uitgenodigd 

om met uw eigen kaars naar de Mariakapel te komen en deze met 

het Vredeslicht aan te steken. Zo kunt u het licht meenemen naar 

uw eigen huis, locatie of gemeenschap.

Wat is het Vredeslicht?

Het Vredeslicht is een teken van vrede, verbondenheid en hoop. Het 

wordt ieder jaar ontstoken in Bethlehem, de plaats waar Jezus werd 

geboren. Vervolgens wordt het door vrijwilligers over de hele wereld 

verspreid – van hand tot hand, van kaars tot kaars. Het symboliseert 

dat vrede klein begint: bij Christus en vervolgens bij onszelf, en dat zij 

verder groeit wanneer we haar delen met anderen.

Hoe wordt het Vredeslicht verspreid?

Het Vredeslicht wordt wereldwijd van kaars tot kaars doorgegeven. 

Ook in onze gemeenschap gebeurt dat op een eenvoudige en symboli-

sche manier: u steekt uw eigen kaars aan met het Vredeslicht, waarna 

u het licht kunt doorgeven aan familie, buren of andere plekken waar 

u vrede en verbondenheid wilt laten stralen. Op die manier wordt het 

licht stap voor stap verder verspreid — door ieder van ons. 

U kunt uw kaars ontsteken in de Mariakapel. Deze is geopend van 9.00 

uur ‘s ochtends tot zonsondergang, en natuurlijk tijdens de vieringen 

in de kerk.

Werkgroep Kerstsamenzang

Week van gebed

De ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ van 18 t/m 25 

januari staat in het teken van het verlangen naar eenheid: ‘Eén van 

Geest’. Deze woorden komen uit de brief van Paulus aan de Efezi-

ërs (4,1-13). 

Het materiaal voor de gebedsweek is op- 

gesteld door christenen uit verschil-

lende kerken in Armenië. Samen 

hebben zij de oecumenische viering en 

de doordeweekse gebedsbijeenkomsten 

voorbereid. De Armeense kerk is een van 

de oudste kerken ter wereld, en in hun ge-

loofsbeleving speelt het licht van God een 

grote rol. Bovendien is de Armeense kerk een vervolgde kerk: de 

meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in Armenië zelf, 

maar in landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland.

Ook al komen we uit verschillende culturen of kerken, de Geest weet 

ons te verbinden. Door de Heilige Geest kunnen we elkaar beter be-

grijpen, vergeven en samen getuigen van het geloof. Paulus schrijft in 

zijn brieven dat we allemaal verschillende gaven hebben, maar samen 

één lichaam in Christus vormen. Daarom is ieders unieke bijdrage 

waardevol voor de missie van de Kerk. Dit herinnert ons eraan ons 

niet te richten op onderlinge verschillen, maar op de gezamenlijke 

roeping die Christus ons geeft. De Heilige Geest, waar Efeziërs (4,4) 

naar verwijst, schenkt ons zowel geloof als kracht.

Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen 

ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 

samenleving in de voorbeden een plek te geven. In Nederland nemen 

naar schatting 200.000 mensen deel aan deze gebedsweek voor een-

heid. Ook in onze parochie zijn er in januari verschillende initiatieven 

die u kunt vinden op de eigen locatiepagina van de geloofsgemeen-

schap. Doet u met ons mee?

Wereldlichtjesdag

Ieder jaar op de tweede zondag in december is het Wereldlichtjes-

dag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen 

te herdenken en om 19.00 uur een kaarsje aan te steken. Door de 

verschillende tijdzones in de wereld ontstaat een golf van licht. Zo 

wordt de wereld een beetje lichter voor mensen die hun kind heb-

ben verloren, waarbij zij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met 

hun verdriet.

De afgelopen jaren hebben wij bij Wereldlichtjesdag stil gestaan met 

een oecumenische lichtjesviering in de kerk van Haalderen. Dit jaar is 

er geen viering, maar blijven op zondag 14 december de Mariakapel-

len van Gendt en Haalderen langer open om u de gelegenheid te 

geven daar een lichtje aan te steken voor hen die een kind verloren. 

Ook voor de stille kinderen kunt u een lichtje aansteken.

Natuurlijk kunt u ook een lichtje plaatsen bij het monument van de 

gestorven kinderen op de verschillende begraafplaatsen.

Annemarie Buurman

Workshop rozenkrans maken

Stichting Lourdeswerk Lingewaard organiseert op 31 januari een 

workshop rozenkrans maken. Tijdens deze workshop leert u onder 

begeleiding stap voor stap hoe u uw eigen, persoonlijke rozenkrans 

kunt samenstellen. Ook ontdekt u de betekenis achter elke kraal. 

Of u nu vertrouwd bent met het bidden van de rozenkrans of graag 

iets moois met symbolische waarde wilt maken, iedereen is wel-

kom.

Praktische informatie

De workshop vindt plaats bij Het Convent, Raadhuisplein 1 in  

Huissen. De inloop is vanaf 9.30 uur, en de workshop duurt van ca. 

10.00 uur tot 13.30 uur. De kosten bedragen € 25,- per persoon.

Materialen en een eenvoudige lunch zijn inbegrepen. 

Heeft u interesse? 

Meldt u zich dan aan via jalune@lourdeswerklingewaard.nl. 

Wees op tijd, want er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers.
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965

ccrademakers@gmail.com

	 SENIORENPASTORA AT VERSL AG

Een blijvend geschenk

Op een namiddag begin november bezoek ik Beate. Haar man Frits 

overleed vijf jaar geleden. Ze had hem zelf thuis verzorgd. Zijn foto 

met een brandend kaarsje is voor haar een blijvend teken dat hij er 

toch nog is. De maand december is ieder jaar extra zwaar. De  

belangstelling van kinderen en kleinkinderen en het samenzijn 

maken veel goed, maar toch – zo zegt ze – “je voelt het, en je kunt 

aan een ander niet echt duidelijk maken wat het is. We hadden het 

zo goed met elkaar.” 

Beate groeide op aan de Duitse kant van Dinxperlo, in het dorp  

Suderwick. Tussen beide dorpen bestonden intense contacten. De 

kinderen uit Suderwick gingen naar school in Dinxperlo en eeuwen-

lang werd er over en weer getrouwd. Tijdens de kermis leerde ze Frits 

kennen, en hij had geen enkele moeite met haar voorkeur voor de 

Duitse kersttradities – in tegendeel. Zo hielden ze samen van de aan-

dacht voor de advent, zoals die ook nu nog jaarlijks wordt gevierd in 

een tv-programma op Duitsland 1: een muziekshow op de vooravond 

van de eerste adventszondag. Het hoogtepunt is de komst van het 

Licht van het Kerstkind, verwijzend naar het Licht dat in Bethlehem 

wordt ontstoken en over de wereld wordt uitgedragen als bevrijdend 

Licht. Aan het slot van de show klinkt de wens voor allen: “Eine  

gesegnete Adventszeit.” Ook ging Frits graag mee naar de  

bekende kerstmarkten, waaronder die in Düsseldorf. In hun eigen 

gezin vierden ze in december wel een beetje Sinterklaas, maar Beate 

bewaart vooral mooie herinneringen aan het versieren van de kerst-

boom en het neerzetten van de kerststal met mooie houten beeldjes. 

En natuurlijk ontbraken de kerstgeschenken niet. Bijzonder was dat 

de geschenken in verband werden gebracht met het Kerstkind: het 

Kerstkind brengt de geschenken – niet de kerstman uit de reclame 

van de commercie. Bij het Kerstfeest gaat het immers vooral om aan-

dacht voor het ‘blijvend geschenk’ dat ons met Jezus’ geboorte wordt 

gegeven. Met een zekere weemoed denkt ze daar nog vaak aan terug. 

In eigen gezin hebben Beate en Frits geprobeerd dit gevoel voor het 

wezenlijke van Kerstmis aan de kinderen door te geven. Toen de  

kinderen nog klein waren, was dat vanzelfsprekend, maar geleidelijk 

aan kreeg de Nederlandse Sinterklaastraditie toch de overhand. De 

kleinkinderen gaan daarin mee, maar bij oma thuis voelen ze echt de 

aandacht voor het Kerstkind – waar Kerstmis toch om draait. Voor 

Beate is het de moeite waard om deze traditie te koesteren.

De bril van Maria opzetten

Broeder Coert uit het benedictijnenklooster van Doetinchem sprak 

op 7 oktober voor een grote groep geïnteresseerden over de ‘Spie-

gel van Maria’. Voorafgaand aan de lezing waren veel deelnemers 

aanwezig bij het traditionele rozenkransgebed achterin de kerk.

De broeder sprak over zijn eigen geloof, de geschiedenis van de rozen-

krans en de betekenis van Maria voor de kerk en ons eigen leven. Tot 

slot kregen wij de uitnodiging om door de bril van Maria naar de  

wereld om ons heen te kijken. Het was een inspirerende bijeenkomst.

Lezing Augustinus en Paus Leo XIV

Woensdagavond 5 november sprak pater Gerben Zweers over de 

Heilige Augustinus, de orde der augustijnen en onze Paus Leo, die 

– net als pater Zweers – augustijn is. Een aandachtig publiek was 

vooral benieuwd naar het programma van onze paus. “Bisschop 

ben ik voor u, maar met u ben ik christen”. 

Deze uitspraak maakt duidelijk dat gemeenschap en eenheid in het 

doopsel voor paus Leo voorop staan. Hierin vinden we een duidelijke 

overeenstemming met het gedachtengoed van Augustinus. Onder 

groot applaus en met het verzoek om nog een keer terug te komen, 

nam pater Gerben Zweers afscheid.
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	 INTERVIEW

In liefde geroepen
Terugblik op het roepingenweekend in Thuine

Het is midden oktober. Buiten zwiepen de wilgentakken heen en 

weer, een blauwgrijs wolkendek siert de achtergrond. Energiek, 

dat herfstweer, en ook bij ons zit de stemming er goed in. Met elk 

een dampende mok in de hand kijken we elkaar vragend aan. Wie 

deelt als eerste haar ervaringen van het kloosterweekend dat een 

week eerder plaatsvond?

“Ik kijk er heel positief op terug”, zegt Laura met een gezichtsuitdruk-

king die meer zegt dan woorden. “Ik merk dat een weekend met 

andere jongeren zo’n kracht geeft aan je geloof en je leven. Het voelde 

als thuiskomen, en het was een kans om mijn relatie met God verder 

te verdiepen.” Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het roepingen-

weekend heeft ook mij geïnspireerd. In drie dagen tijd zijn we met 

dertig onbekenden heel gauw de diepte in gedoken. Toen we zondags 

de auto in stapten om weer naar huis te gaan, voelde het alsof we van 

een langverwachte familiereünie vertrokken. Dat deed wel even zeer. 

Verenigd in geloof

Het roepingenweekend in Thuine wordt jaarlijks georganiseerd door 

het Bisdom Groningen-Leeuwarden. Het is bedoeld voor jongeren 

die zoeken naar hun roeping en zich verder willen verdiepen in het 

geloof. Een weekend dat wij absoluut aanraden – ook als je je nog niet 

zo bewust bent van je roeping. 

“Ik dacht er eigenlijk nog niet veel over na”, zegt Laura. “Maar ik 

voelde dat ik bij dit weekend moest zijn. Ik vond het erg mooi om het 

sacrament van het huwelijk beter te leren begrijpen – de trouw die je 

elkaar voor God belooft, is zoiets moois.” Met nieuwsgierigheid naar 

de verschillende roepingen, maar vooral met het verlangen om zich 

een paar dagen met andere jongeren in het geloof onder te dompelen, 

ging ze het weekend in. Missie geslaagd? Absoluut. “Het samen gelo-

ven is zo belangrijk. Het werkt versterkend – door geloof te delen 

wordt het meteen veel levendiger. Je kunt wel in je eentje op je kamer 

gaan zitten geloven, maar dat werkt niet. Je hebt elkaar nodig.” Een 

deel van ons gelovige leven beleven we toch ook alleen, en het gevaar 

bestaat dat het tot een droog concept of een gewoonte wordt. Regel-

matig samen het geloof vieren, door naar de zondagsmis en 

evenementen met andere gelovigen te gaan, houdt het hart erbij. 

Olie op het vuur

Dat samen geloven het hart raakt, kan ik bevestigen. Hoewel mijn  

intentie gericht was op het thema ‘roeping’, bleek de gezamenlijke 

geloofsbeleving een groter cadeau dan ik had ingeschat. Het weekend 

heeft niet slechts wat olie, maar een fles benzine op mijn vuurtje gego-

ten. Sinds een jaar onderzoek ik de roeping naar het religieuze leven 

– een zoektocht die ik met liefde, maar ook met vallen en opstaan ben 

aangegaan. Het weekend was voor mij een kans om een paar dagen in 

het kloosterleven te duiken, en als een spons alles op te nemen wat 

hiermee van doen heeft. De zoektocht voelt soms eenzaam, ook al is 

God er altijd bij. Het delen van ervaringen, en het luisteren naar zo-

veel prachtige getuigenissen heeft een flinke dosis kracht en inspiratie 

gegeven. 

Een uitgekauwd grapje

Naast het getuigenis van zuster Catharina over haar lange weg naar de 

Dominicanessen van de Heilige Familie, waren ook de verhalen van 

pasgewijd bisschop Ronald Cornelissen en de reis van een van de or-

ganisatoren naar het huwelijk inspirerend. Geen van alle opgepoetste 

verhalen, maar stuk voor stuk mooi en uniek. Hier en daar werden wat 

traantjes weggepinkt, maar er is tussendoor ook smakelijk gelachen. 

“Wat was jouw grappigste moment, Laura?” Amper een halve se-

conde later knalt het woord “soep” door de speakers. Weer liggen we 

in een deuk. Iets met soep als voor- én hoofdgerecht en zusters die 

hun verontschuldigingen niet vaak genoeg konden herhalen. Het is 

inmiddels een ‘uitgekauwd’ grapje, want wat was het weekend netjes 

verzorgd. Met een knipoog gaat onze dankbaarheid uit naar de orga-

nisatie en de gastvrije zusters in Thuine. 

Biechten en Maria

Het is bijna tijd om af te ronden, als het gesprek toch nog even de 

diepte in duikt. Welke ervaring is ons het meest bijgebleven? Laura 

wordt stil en noemt dan haar eerste biecht. “Er gebeurde heel veel te-

gelijk bij het sacrament van de biecht. In gebed kan ik dingen soms 

wat minder gestructureerd bij God neerleggen, maar bij het biechten 

gebeurde dat bewuster. Ik kwam zowel heel dicht bij Hem als bij  

mezelf – alsof alle muren die soms tussen ons instaan, verdwenen. 

Door de openheid van het gesprek voelde ik me heel veilig en dicht bij 

Hem.” Veiligheid, nabijheid, introspectie… Het is een krachtig sacra-

ment. Volgens Laura brengt het ons tot de kern van het geloof: “Je 

kijkt in alle eerlijkheid samen naar jezelf en naar God. Ben ik een zo 

goed mogelijk mens, dat probeert Jezus’ voorbeeld te volgen?” 

Mijn grootste cadeau was het thuiskomen bij Maria – haar aanwezig-

heid had ik nog niet eerder zo ervaren. Al bij de eerste samenkomst  

in de grote kapel kon ik mijn ogen niet van haar icoon afhouden. 

Uitnodigend en pal voor mijn neus. Sindsdien durf ik haar zachte 

moederhand aan te nemen op de weg die God met mij wil gaan. Die 

weg die soms eng onoverzichtelijk voelt. In gebed haar hand  

zoekende, kwam ik tijdens de stiltewandeling tot het inzicht dat ik 

maar een klein kwetsbaar schepseltje ben te midden van de grote 

schepping. Al zou ik het willen, ik kán niet alles overzien en op mijn 

schouders dragen. Daar ben ik veel te klein voor. Ik mag gewoon kind 

zijn, en God God laten. Maria is daarin een prachtige steun – ze is niet 

voor niets het voorbeeld van overgave.

Steeds een stapje

Voldaan ronden we het gesprek af. Voorlopig kunnen we wel teren op 

alle cadeaus van het weekend. Voor Laura blijven het samen geloven, 

de aanbidding en het huwelijk inspireren. Ze ontdekte het klooster als 

oase van rust en bezinning. Ik leerde zien dat Gods geduldige vorming 

van mijn hart waardevoller is dan met grote stappen snel thuiskomen 

bij mijn verlangen, en dat Maria mij in die overgave wil leiden. Beiden 

nemen we de woorden van zuster Catharina met ons mee:

“Bij het onderzoeken van je roeping is het heel belangrijk om af en toe 

een stapje naar voren te zetten, en dan weer een stapje terug. Het is 

een proces dat je niet kunt overhaasten, maar je moet ook niet blijven 

afwachten. Steeds opnieuw een stapje zetten en vervolgens kijken wat 

dat met je doet, houdt het behapbaar. Zo kun je rustig onderscheiden 

wat God van je vraagt.” En als kers op de taart: “God dwingt niet; Hij 

vraagt. En het is aan ons om Zijn liefdevolle roepstem te onderschei-

den en met liefde te antwoorden.”
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Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl 

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Edwin WeijersJos Oude OphuisBen Francissen Heleen Razing

Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50

locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230

Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84

margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

zorgen. Wat jouw december ook brengt, we staan als gemeenschap 

naast elkaar – in vreugde én in kwetsbaarheid. Laten we deze kerst 

ingaan met een open hart, een luisterend oor en de wens dat ieder van 

ons zich gezien en gedragen weet. Moge het licht van Christus ons 

verwarmen, ons inspireren tot liefdevolle daden en ons herinneren 

aan de kracht van hoop. Dus steek een kaars aan, open je deur en 

weet: je bent niet alleen. Ook als deze tijd voor jou anders voelt dan 

gehoopt, zijn we als kerkelijke gemeenschap om je heen.

Heeft u behoefte aan pastorale zorg? Neem dan alstublieft contact op 

via de pastorale wachttelefoon: 0481 – 75 77 75. 

Kunt u niet naar de viering komen? Dan hoeft u de communie niet te 

missen. We helpen u graag verder – of het nu gaat om een luisterend 

oor of een bezoekje bij u thuis. Laat het ons weten, dan zoeken we 

samen naar de mogelijkheden.

We wensen iedereen een gezegend, hoopvol en liefdevol kerstfeest.

Rondom de kerststal
 
We willen je graag uitnodigen voor het kerst-

spel 'Rondom de kerststal'. We gaan kijken en 

luisteren naar het kerstverhaal en liedjes zin-

gen met het projectkoor. 

Na het kerstspel is er een levende kerststal bij de dierenweide achter 

de kerk.

Wanneer:	� 24 december om 16.00 uur / kerk is open vanaf 15.30 uur.

Waar: 	� OLV van Zeven Smarten kerk te Haalderen.

Lijkt het je leuk om zelf mee te doen? 

E-mail naar kindervieringen@gmail.com.

Kersttijd
Een moment van licht en verbondenheid

De dagen zijn kort, de nachten lang en de wereld lijkt even stil te 

staan. Kerstmis nadert – een tijd van verwachting, van licht in de 

duisternis, van samenkomen en stil worden. Terwijl de bomen kaal 

zijn en de kou ons naar binnen drijft, ontluikt er iets bijzonders: 

een nieuw begin, geboren in een stal.

Voor sommigen is deze periode gevuld met warmte, gezelligheid en 

samenzijn. Voor anderen misschien juist een tijd van gemis, stilte of 

Op weg naar Kerstmis

Er is volop sinterklaassfeer in Driel. Het dorp heet weer Madriel, 

met vlaggetjes en verlichte mijters aan de lantaarnpalen. 

In de kerk beginnen de werkzaamheden voor de kerstdagen. De man-

nen bouwen de kerststal, de grote kerstboom wordt geplaatst, de 

bloemengroep en de koren zijn volop actief. Dit alles voor onze kerk 

in kerstsfeer. 
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De leden van de liturgische werkgroep staan ons altijd weer bij om de 

gaten in het rooster op te vullen. Dat doen ze heel goed met mooie 

vieringen. Op kerstavond om 21.30 uur en op oudejaarsavond om 

19.00 uur stelt deze groep de vieringen samen. 

Kerststal bezoeken

We hopen dat veel mensen de dagen rondom Kerstmis de kerk  

binnenlopen, een kaarsje aansteken, de stal bezoeken, elkaar ont-

moeten.

De kerk is iedere dag open tot ca. 17.00 uur. Welkom.

Speciale viering

Op 29 november heeft de Ridderlijke Orde van het Graf van Jeruza-

lem de kerk in Driel weer uitgekozen voor haar jaarlijkse 

adventsbijeenkomst. Die bestaat uit een eucharistieviering om 

11.00 uur, gevolgd door een lezing.

De Ridderlijke Orde is een katholieke organisatie van personen die 

zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (de plaatsen 

waar Christus leefde). De Landscommanderije Nederland is de  

Nederlandse afdeling van deze organisatie. Deze organisatie is dus te 

gast in Driel op zaterdag 29 november. 

Allerzielenviering

De viering werd verzorgd door de liturgische werkgroep en avond- 

wakegroep en was indrukwekkend met mooie teksten en mooie zang. 

De namen van de overledenen van het afgelopen jaar werden  

genoemd. Witte rozen en kaarsjes waren het symbool voor de nage-

dachtenis aan deze dierbare mensen. We hoorden woorden van troost 

en bemoediging. Zoveel namen werden genoemd. 

Na afloop werden de graven gezegend op het verlichte kerkhof. Het is 

elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis. 

Werkzaamheden

Er is van alles gebeurd in de afgelopen weken. Zo is bijvoorbeeld 

het kerkplein opgeknapt. De kuilen zijn hersteld. In de kerk was er 

een storing in één van de branders van de verwarming. Dit gaf 

steeds kortsluiting. Dat is na enig zoekwerk opgelost; de verwar-

ming doet het weer op die ene brander na. Dat moet nog hersteld 

worden en het geheel onderhouden.

Van de hoogwerker die nodig was is tevens gebruik gemaakt om alle 

lampen te vervangen. De een na de ander liet ons in de steek, waarop 

is besloten om ze maar allemaal te vervangen. Op het kerkhof is nog 

het nodige te doen. Er moeten graven worden geruimd. Inmiddels is 

al zand en grind geleverd om een en ander op te vullen. Zo blijft het 

werken voor de kerk een noodzaak en mogen we ons gelukkig prijzen 

dat we steeds weer mensen vinden die ons willen bijstaan in dat werk. 

Bedankt allemaal. 

Kindje wiegen

Op eerste kerstdag 25 december om 15.00 uur is het kindje wiegen 

in onze kerk. Een stemmig halfuurtje bij de kerststal met een  

levende kerstgroep. Alle kinderen en hun (groot)ouders worden 

uitgenodigd.

Onze eigen werkgroep organiseert dit. De jeugdleden van Concordia 

begeleiden de liedjes. Een mooi moment om er op deze dag even uit 

te gaan met de kinderen en bij de grote kerststal samen te zingen. 

Kerstconcert Blije Kerk 
Elster Mannenkoor met sopranentrio Cari Soprani op 14 december, 

14.30 uur

Het Elster Mannenkoor is opgericht in 1968. Elst is de thuisbasis. 

Het koor heeft een gevarieerd repertoire, klassiek en modern,  

religieus en profaan, operette en volksmuziek. 

Regelmatig wordt het repertoire vernieuwd en met enthousiasme en 

plezier gezongen. Dirigent van het koor is Mariëtte Effing. Elk jaar 

verzorgt het koor ten minste twee concerten, meestal met andere  
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Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 

van half twee tot half vier. 

Contact

Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

Inzameling Oekraïne

Op 5 oktober hebben we de inzameling voor Oekraïne afgesloten. 

Dit was de achtste keer dat we zo’n inzameling hebben gehouden. 

Ook deze keer hebben we, vanuit de vijf kerken die meededen, heel 

veel gekregen.

Een belangrijk onderdeel is incontinentiemateriaal. Dat is hard nodig 

in Oekraïne. We hebben van het bedrijf Careland twee grote pallets 

met incontinentiemateriaal gekregen. Twee thuiszorgmedewerkers 

in Nijmegen sparen een half jaar lang alles op wat zij krijgen aan zorg-

materiaal en brengen dat naar de kerk. Veel particulieren brengen 

pakken en dozen met incontinentiemateriaal evenals maandverband, 

luiers en billendoekjes. De hoeveelheid levensmiddelen groeide ge-

staag. Heel wat potten groente, zakken met pasta en saus, houdbare 

melk, maaltijdsoep, tarwebloem en rijst vulden de hal van de kerk. 

Deze keer opvallend veel drogisterijartikelen. Sommige mensen  

wilden liever geld doneren en dat is natuurlijk heel fijn. 

Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om tassen te vullen met basislevens-

middelen voor mensen die gevlucht zijn en geen inkomsten meer 

hebben. Of om het transport deels mee te betalen. Kortom, er wordt 

zeer zorgvuldig, en vaak in overleg met ons, gekeken waar het geld het 

beste voor gebruikt kan worden. Hartelijk dank aan iedereen.

Oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius van Paduakerk 

en de Maranathakerk,

Anneke Leisink

muziekgezelschappen of solisten. De begeleiding op de piano wordt 

verzorgd door Jelle Hoksbergen.

Cari Soprani bestaat uit drie zangeressen van het ArtEZ conservato-

rium in Zwolle: Sarah Konig, Elles Venhuizen en Ilaya Esajas. Cari 

Soprani brengt een aanstekelijke mix van klassiek, jazz, operette en 

swing: voor iedereen wat. En voor dit concert ook aantrekkelijke 

kerstmuziek. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de 

gemaakte onkosten.

Overige concerten

Nieuwjaarsconcert B.O.S.

Op zondagmiddag 18 januari organiseert de Blije Kerk een nieuw-

jaarsconcert met muziekvereniging B.O.S, het Betuws Orkest 

Senioren. Tegen die tijd kunt u de informatie zeker via de affiches en 

de kranten lezen. Aanvang: 14.30 uur.

Jubileumconcert Cantorije

Op zondag 8 maart viert ons koor Cantorije haar veertigjarig bestaan. 

Op deze zondagmiddag is er een jubileumconcert gepland met mede-

werking van een ensemble.

Kerstconcert koor Enjoy in Elst

‘Simply Enjoy Christmas’, zaterdagavond 20 december in Elst. Dat is 

dit jaar het thema van het kerstconcert van koor Enjoy uit Driel. Be-

leef samen met familie en vrienden een bijzondere decemberavond. 

Het kerstconcert is op deze avond om 19.30 uur in de prachtige grote 

kerk in Elst. Op deze sfeervolle avond laat het koor een rijk gevarieerd 

repertoire horen. De muzikale leiding is in handen van dirigent Lex 

van Diepen, met de vaste pianist Hans Grotenbreg. Ook Christan Gro-

tenbreg begeleidt op diverse instrumenten. 

Kaarten à € 12,50 zijn te reserveren via de website of voor aanvang van 

het concert bij de ingang van de kerk. De kerk is om 19.00 uur open. 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van 

een drankje.

Koor Enjoy ziet uit naar uw komst.

Nieuwjaar
Nieuwjaarsviering op zaterdag 10 januari 

Het jaar beginnen we met een viering op deze zaterdag. Een eucha-

ristieviering waarin pastoor Karel Donders voorgaat en ons koor 

Enjoy zingt. Na afloop willen we graag met elkaar toosten op het 

nieuwe jaar. 

Wat mogen wij van het nieuwe jaar verwachten? Hoe verloopt ko-

mend jaar? Vanuit Driel wensen wij in ieder geval alle parochianen 

een mooie kersttijd en een goed nieuwjaar met aandacht en liefde 

voor elkaar.
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Missiehandwerkclub

Belangstelling en bijdragen bemoedigen de leden van de Missie-

handwerkclub. In het weekend van 18 en 19 oktober vond de 

tweejaarlijkse expositie van de Missiehandwerkclub plaats. In de 

grote zaal van De Hoeksteen werd een grote hoeveelheid zelf- 

gemaakte kledingstukken, kleurrijke dekens, lakens, slabbetjes 

tentoongesteld.

Met bewondering keken de vele bezoekers naar al het moois dat was 

uitgestald. Het publiek kreeg koffie, thee met zelfgemaakte cake aan-

geboden. Dit zorgde voor een ontspannen en gezellige sfeer, waarin 

goede gesprekken de boventoon voerden. Ook waren er fraaie schor-

ten, pannenlappen en tassen te koop. Met de opbrengst kan de 

handwerkclub materialen, naalden etc. inkopen en soms een reparatie 

bekostigen aan een naaimachine. 

Uiteindelijk werd er door de bezoekers voor € 1.462,- aan spullen  

gekocht. Hiermee kunnen de dankbare dames weer zorgeloos aan de 

slag om mensen in nood te blijven helpen. De eerste zending werd di-

rect na sluiting van de tentoonstelling al ingeladen voor een transport 

naar Oekraïne. Het ging om truien, dekens en mutsen die hopelijk 

voor warmte zorgen. Binnenkort staat er een andere ‘bestelling’ voor 

dit noodlijdende land gepland. Daarnaast stuurt de handwerkclub 

bruikbare spullen naar Kenia, Malawi en naar een Nederlandse pater. 

Deze missionaris was vroeger actief in Afrika, zijn werkterrein ligt nu 

in Amsterdam. Hij is betrokken bij diverse inloophuizen met zoge-

naamde weggeefkasten (zoals ook het Huisje van Franciscus achter 

onze kerk). Hier hangen dus binnenkort ook allerlei items in, met het 

onzichtbare label ‘made in Elst’. 

Dames van de Missiehandwerkgroep overleggen met vrijwilligers die 

hulp organiseren voor Oekraïne.

 

Kerstvieringen voor kinderen

Zoals ieder jaar is er een gezinsviering op kerstavond 24 december 

in de St. Werenfriduskerk. Aanvang 19.00 uur. 

De viering wordt muzikaal ondersteund door het kinderkoor onder 

leiding van Inge van Marwijk-Peters. Tijdens de viering wordt het 

kerstverhaal verteld en gespeeld door de kinderen. Kinderen die  

willen meespelen met het kerstspel kunnen zich aanmelden via  

i.bijl@wonderwijs.nl. We oefenen het kerstspel op dinsdag 23 decem-

ber om 15.00 uur in de St. Werenfriduskerk.

Kindje wiegen

Op woensdagmiddag 24 december is er voor de allerkleinsten het 

‘Kindje wiegen’. Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld voor 

en door peuters en kleuters. De liedjes worden gezongen en bege-

leid op gitaar door Ilse Bijl. Iedereen mag meedoen en meezingen. 

Aanmelden of oefenen is niet nodig. Voor kleding voor de spelers 

wordt gezorgd. Aanvang: 17.00 uur St. Werenfriduskerk.

Samenvatting:

•	 Oefenen kerstspel gezinsviering: dinsdag 23 december aanvang 

15.00 uur, St. Werenfriduskerk.  

Vooraf aanmelden via e-mail i.bijl@wonderwijs.nl

•	 Gezinsviering kerstavond: woensdag 24 december aanvang 19.00 uur.

•	 Kindje wiegen: woensdag 24 december aanvang 17.00 uur.

Kerk open met Kerstmis

Tijdens de kerstdagen is de kerk open om de kerststal te bezichti-

gen en een kaarsje op te steken. Eenieder is welkom.

•	 woensdag 24 december 13.00 - 16.00 (om 15.00 uur is er kindje wiegen).

•	 donderdag 25 december 13.00 - 16.00 uur. 

•	 vrijdag 26 december 13.00 - 16.00 uur.

Daarnaast is de kerk open op 20 december als onderdeel van de regu-

liere openstelling op de eerste en derde zaterdag van de maand tussen 

13.30 en 15.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 4 januari vindt na afloop van de mis de nieuwjaars- 

receptie van onze geloofsgemeenschap plaats. 

Iedereen is uitgenodigd om te toosten op het nieuwe jaar.

Kerkgebouw open
Vrijwilliger zijn bij openstelling kerkgebouw is een zinvolle activiteit

Het Romeinenfestival in Elst op zaterdag 18 oktober zorgde ook 

voor topdrukte in onze kerk. Veel mensen wandelden door het  

gebouw, bekeken het interieur of staken een kaarsje aan.
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Beste parochiaan,

In 2026 vieren wij dat het 1300 jaar geleden is dat de geloofsverkondiger Sint-Werenfridus de eerste kerk 
bouwde in onze streek, die door Sint-Willibrordus werd gewijd. Afgelopen november hebben we dit 
jubileumjaar geopend, en in juni zal dit feestelijk in Elst worden gevierd. Met dit jubileum mogen wij 
dankbaar stilstaan bij de gave van het geloof, dat allereerst door deze geloofsverkondigers en vervolgens 
van generatie op generatie is doorgegeven, tot op de dag van vandaag.

Maar net als in de tijd van Sint-Werenfridus ervaren wij ook vandaag de dag obstakels in de 
geloofsoverdracht. Toch zijn wij pelgrims van hoop! Na jaren van verminderde interesse in het christelijk 
geloof en het sluiten van kerkgebouwen zien we dat steeds meer mensen opnieuw belangstelling hebben 
voor het geloof en soms vragen om gedoopt te worden. Het onderzoek God in Nederland uit 2025 heeft 
deze opmerkelijke kentering eveneens waargenomen. Voor het eerst is Generatie Z, dat zijn mensen die 
tussen 1997 en 2012 zijn geboren, geloviger dan de generatie boven hen.

In onze parochie zien we dan ook steeds vaker nieuwe gezichten: mensen die zich aansluiten bij 
bedevaarten, geloofscursussen, het kinder- en jeugdwerk, en die met nieuwe initiatieven komen. 
Dit jaar is er, naast de geloofscursussen voor volwassenen en vormelingen (12–14 jaar), ook een groep 
jongeren (15–20 jaar) gestart met een geloofscursus ter voorbereiding op het sacrament van het doopsel 
en/of het vormsel.

Onze aandacht blijft ook uitgaan naar de ouderen en de zieken. In het afgelopen jaar zijn er door de caritas- 
en diaconiegroepen op verschillende plekken samenkomsten georganiseerd met Kerstmis en Pasen, maar 
ook gedurende het hele jaar.

Veel mensen die niet kunnen deelnemen aan de vieringen, vieren mee via sociale media. Onze musici, 
cantores, koren, voorgangers, lectoren, misdienaars, acolieten, kosters en kerkgangers houden de lofzang 
gaande. Zo zijn wij ook kerk anno 2026. Laten we dat goede nieuws blijven delen. Via onze website en ons 
parochieblad Ankerplaats proberen wij de parochie zoveel mogelijk zichtbaar en vindbaar te maken.

Echter, om ook volgend jaar weer goed nieuws te kunnen melden, hebben we uw hulp nodig. Wij vragen 
daarom uw financiële bijdrage voor het komende jaar. Onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’ beveel ik de Actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Pastoor Karel Donders  



Uw bijdragen voor Uw parochie 

De kerk moet behouden blijven. Misschien niet in mijn dorp, 
maar dan toch wel in de buurt. De kerk is er voor mij. De Actie 
Kerkbalans is mijn steentje wat ik kan bijdragen. 

Waarom eigenlijk? 
Als basis voor het voortbestaan van uw parochie als 
geloofsgemeenschap, maar ook voor belangrijke praktische 
zaken zoals het onderhoud van kerkgebouwen, algemene 
personeelskosten en het organiseren van vieringen en 
samenkomsten. Hierdoor is de bijdrage van parochianen 
onmisbaar. 

Op de vierde pagina van dit inlegvel kunt u zien waar uw 
bijdragen zoal voor gebruikt worden. 

Een parochie kan alleen blijven bestaan als voldoende mensen 
hun eigen parochie naar draagkracht fi nancieel steunen. D e k 
erk wordt immers niet gesubsidieerd door de overheid, de 
gemeente of het bisdom. Uw parochie moet haar fi nanciën 
zelfstandig opbrengen en is daarom afh ankelijk, naast de 
collectes en stipendia, van gift en. Naast incidentele gift en of 
donaties gebeurd dit voornamelijk via de Actie Kerkbalans. Al uw 
gift en hoe groot of klein ook maken het mede mogelijk dat uw 
parochie kan blijven bestaan. Uw gift is dan ook een gift aan 
toekomstige generaties, aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Legaten 
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met 
hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en goed. 
Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw 
overlijden terechtkomen op een manier die past bij uw 
persoonlijke overtuiging. 

U kunt uw parochie ook een legaat of deel van uw erfenis 
nalaten. U kunt uw parochie mede-erfgenaam maken. De 
parochie wordt dan samen met uw overige erfgenamen 
verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Uw parochie heeft  een 
ANBI status. Dat betekent dat uw parochie geen erfb elasting 
verschuldigd is over het door u vastgestelde erfdeel. 

Het parochiebestuur verschaft u graag nadere inlichtingen, 
mocht u dit wensen. bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl 

Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw eigen parochie; de Actie Kerkbalans. 

Kerkbalans 2026 H. Maria Magdalena parochie 

De kerk is een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft  
het een eigen betekenis. Maar het onderhoud van de gebouwen, de 
pastor, de verwarming, de koffie, de koren en activiteiten kosten 
geld. Om dit allemaal in stand te houden geven wij aan de 
kerkbalans. 



Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte 
ervan! U doet toch ook mee? 

U kunt de kerk meer geven zonder dat het meer kost. 
UW GIIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR. 

Uw giŌen aan Heilige Maria Magdalenaparochie zijn 
aŌrekbaar van uw inkomstenbelasƟng. De 
Rooms-Katholieke kerk is namelijk door de overheid 
erkend als een ANBI(Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% 
(minimaal 60,-) en een maximum van 10% van uw 
verzamelinkomen. 
Dit vindt u onderaan uw aanslag 
inkomstenbelasting. 

Het bestuur van de parochie geeft u graag 
inlichtingen  indien u dit wenst: 

bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

MAAR ER IS GEEN DREMPEL BIJ EEN PERIODIEKE 
GIFT! 

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal 
vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit 
bedrag mag u volledig aftrekken bij uw 
belastingaangifte: de drempel van 1% en het 
maximum van 10% zie boven) vervallen. U krijgt 
daardoor meer geld terug van de belastingdienst 
dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd 
en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 
52%. 

Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de 
parochie. Zo verhoogt u Uw bijdrage zonder dat 
het extra geld kost. Rekeningnummer        NL30 
INGB 0001 305 682 

Kerkbalans 2026 H. Maria Magdalena parochie 



Toelichting op de cijfers 
Het boekjaar 2025 hebben we positief af kunnen sluiten. Dit heeft mede te maken met de verkoop van de kerken van Oosterhout 
en Doornenburg. De kerk van Oosterhout is verkocht aan de gemeente Overbetuwe met als doel om er een nieuw dorpshuis van te 
maken. De kerk van Doornenburg is verkocht aan de gemeente Lingewaard en wordt verbouwd tot een school.  
Het verkopen van een kerk is voor ons bittere noodzaak als de onderhoudskosten van een gebouw te hoog worden. Het is een lang 
en tijdrovend en vaak ook emotioneel proces om van een kerk afscheid te nemen. 
Na jaren van een dalende trend van opbrengsten uit de actie Kerkbalans, hebben we in 2025 juist weer meer parochianen weten te 
bereiken die hebben deelgenomen aan de actie Kerkbalans en voor een hogere opbrengst hebben gezorgd! We hopen dat deze 
trend in 2026 doorzet! 

In onze begroting kunnen wij nog steeds rekenen op aantrekkelijke verhuuropbrengsten voor onze gebouwen. 
De verhuur van de pastorie in Bemmel en Huissen-Zand aan de gemeente Lingewaard voor opvang van Oekraïense vluchtelingen is 
hiervan een goed voorbeeld.  Daarnaast willen mobiele providers graag hun zendmasten in de torens van onze kerken plaatsen, dat 
ook voor opbrengsten zorgt. Echter, met de verkoop van Oosterhout en Doornenburg zijn we hier zendmasten - en dus opbrengsten 
- kwijtgeraakt!

Aan de kostenkant zijn personeel en onroerend goed onze grootste kostenposten.  
De kosten voor personeel betreffen de salarissen van ons eigen personeel en de vergoedingen die wij betalen aan onze dirigenten 
en organisten. 
Daarnaast hebben we nog veel vrijwilligers die veel werk verzetten en die we hard nodig hebben, maar ons geen geld kosten. 

De kosten voor onroerend goed betreffen klein onderhoud aan onze gebouwen, verzekeringen, gemeentelijke lasten en energie. 
Jaarlijks dienen wij een dotatie te doen aan onze voorziening groot onderhoud gebouwen om in de toekomst onze gebouwen te 
kunnen blijven onderhouden. Zo'n dotatie aan de voorziening kunnen wij alleen doen als we een kerk verkopen. In 2024 hebben we 
een dotatie kunnen doen van € 300.000,= uit de boekwinst van de verkoop van de kerk van Heteren. In 2025 een dotatie van                  
€ 700.000,= uit de boekwinst van de verkoop van de kerken van Oosterhout en Doornenburg. Dit verklaart het grote verschil in 
kosten onroerend goed in 2024 en 2025.  In de begroting van 2026 nemen wij géén dotatie mee aan de voorziening groot 
onderhoud gebouwen. Overige kosten betreffen parochieblad Ankerplaats, kopieerapparaten, automatisering en de afdracht aan 
ons bisdom. 
Als bestuur hebben we goed naar de begroting van 2026 gekeken. We zijn kritisch op onze kosten en proberen zuinig te zijn daar 
waar dat kan.  En we proberen maximale opbrengsten uit onze bezittingen te halen. Maar dit is nog niet voldoende voor een 
positieve exploitatie. 

Daarom blijft uw steun in de vorm van een bijdrage aan de actie Kerkbalans voor ons van groot belang! 

Kerkbalans 2026 H. Maria Magdalena parochie 



Een dame vertelde niet meer in Elst te wonen, maar dat haar ‘roots’ 

wel hier liggen. Ze koestert mooie herinneringen aan het kerk- 

gebouw. Wat opviel was de komst van veel jonge gezinnen met  

kinderwagens: soms resulterend in opstoppingen bij het portaal van 

‘inkomend en vertrekkend verkeer’. Het was mooi om te zien, dat 

deze ouders – op hun manier – iets aan hun kinderen wilden meege-

ven op het gebied van cultuur en levensbeschouwing. 

Vrijwilligers van de kerkopenstelling hadden verschillende leuke ge-

sprekken. Kleurplaten en bijbehorende potloodjes gingen als warme 

broodjes over de toonbank. Sommige kinderen vonden het goed dat 

hun werkstukken een plek kregen op het prikbord in de kerk.

Dit soort ervaringen kwam voorbij tijdens de evaluatie door de vrij-

willigers die mede zorgen voor openstelling van de kerk tijdens eerste 

en derde zaterdagmiddag van de maand. Onder het genot van een 

broodje en soep werd tijdens die bijeenkomst in het parochiehuis  

nagedacht hoe de kerkopenstelling nóg beter uit de verf kan komen.

De weersomstandigheden spelen een rol bij het aantal personen dat 

de kerk binnenloopt. Het is niet altijd zó druk zoals tijdens het  

Romeinse themaweekend, gemiddeld gaat het om dertig tot veertig 

bezoekers. Er is altijd publiek, de vrijwilligers zijn aanwezig met z’n 

tweeën, dus er is gezelschap, ruimte voor gesprek en een kop thee.

Rob en Dinie zoeken medevrijwilligers om de openstelling van de 

kerk te continueren. “Het is dankbaar werk om mensen gastvrij te 

ontvangen, doe met ons mee.”

Kerkschoonmaak

Na het succes van de voorgaande edities nodigen we u weer uit om 

te komen helpen bij de grote schoonmaak van de kerk. Dit keer op 

zaterdag 10 januari. De kerstversieringen zijn dan opgeruimd en 

met alle dennennaalden overal is er extra veel te doen. Ook beste-

den we aandacht aan de spinnenwebben rond de lampen en 

pilaren.

Helpt u mee om de kerk weer stralend te krijgen voor de bijzondere 

eerste parochiezondag van het nieuwe jaar? We beginnen om negen 

uur en zijn tussen de middag klaar. We hebben de nodige schoon-

maakspullen, maar als u met velen komt misschien niet genoeg. Als u 

wilt, kunt u uw eigen schoonmaakspullen meebrengen. Als u het loca-

tiepastoraat van Elst laat weten dat u komt, weten we ongeveer op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Theologisch Café
Durven leven met verbeelding: beelden van de kerk

Het woord ‘kerk’ doet vaak denken aan een gebouw of instituut. 

Maar daarnaast zijn er een grote variëteit aan beelden, ingekleurd 

door persoonlijke ervaringen of levensovertuiging.

Het beeld van een overtuigd gelovige christen in zijn vele variëteiten 

denkend aan: protestant, katholiek, oosters, orthodox, is anders dan 

het beeld van iemand die leeft vanuit de joodse of moslimtraditie. Het 

beeld van ‘kerk’ van iemand die zichzelf humanist, agnost of atheïst 

noemt, wordt weer anders ingevuld. Ook persoonlijke ervaringen 

binnen eigen traditie of daarbuiten positief /negatief kunnen het 

beeld bepalen. Zoals ook persoonlijke betrokkenheid of het ontbre-

ken daarvan.

Ook het beeld van de kerk kan onderwerp zijn van ‘durven leven met 

de verbeelding’. Beelden die afschrikken, beelden die inspireren. 

Welk beeld hebben we zelf als we denken aan ‘kerk’ uitgaande van de 

christelijke traditie zoals die ontstaan is vanuit de Jezusbeweging en 

geworteld in de joods-Griekse traditie? Kerk onderweg, de kerk als 

moeder, de diaconale kerk, de kerk als toevluchtsoord (kerkasiel).

Met welk beeld hebben we moeite? Zoals kerk als machtsinstituut, als 

dominante kerk, de onveilige kerk (misbruik), de kerk die star is in 

ethische opvattingen, de kerk meegaand met machthebbers in het in 

het verleden en het heden. Welk beeld kan een inspiratie zijn wanneer 

we een relatie zien tussen ‘kerk’ en de wereld waarin ons dagelijks 

leven zich afspeelt? De wereld in ons persoonlijk leven maar ook de 

wereld met zijn politieke vragen zoals over mensenrechten, econo-

mie, de leefbaarheid, het milieu. Van harte welkom.

•	 Theologisch Café, woensdag 21 januari, stamtafel De Ruimte (Sint 

Maartensraat 32b), 20.00-22.00 uur (19.30 uur inloop). 

•	 Seniorenpastoraat, donderdag 29 januari, De Hoeksteen (Prinses 

Irenestraat 58), 14.00-16.00 uur.

Nadere informatie: John Rademakers, 0481 - 48 15 97, 06 - 4940 8965

Taizéviering of ademviering?

Een Taizéviering, ja dat roept wat op bij velen van ons. En niet ten 

onrechte. Toen in de jaren zestig een enorme toeloop aan jongeren 

naar Taizé ontstond, leidde dat tot een dynamiek die veel verder 

ging dan de plaatselijke kloostergemeenschap. 

Het begon ermee, dat de broeders zich allerlei vragen stelden: Hoe 

kan een groep jongeren, die van week tot week verandert, actief deel-

nemen aan de vieringen? Hoe betrek je hen bij een meditatief gebed, 

als zij weinig gebedservaring hebben, uit verschillende landen komen, 

met een uiteenlopende al of niet kerkelijke achtergrond? Er is heel 

wat uitgeprobeerd in die jaren en uiteindelijk leidde dat tot de melo-

dieën en teksten, die zo kenmerkende zijn voor Taizé: een gezongen 

gebed, bestaande uit slechts enkele woorden, die verinnerlijkt raken, 

als ze steeds opnieuw worden gezongen.

Je vindt ze terug in liedbundels en op cd’s. Ze roepen herkenning op 

bij de vele generaties, die in hun jonge jaren een week te gast waren in 

Taizé. En zo worden ze ook al zo’n vijftien jaar gezongen in de Grote 

Kerk te Elst tijdens een Taizéviering op de eerste zondag van de 

maand. Op een gegeven moment hebben deze vieringen een andere 

naam gekregen. Het werden ademvieringen.

Het lijkt er echter op, dat deze nieuwe naam ‘ademviering’ te weinig 

herkenning oproept. Kunnen we dan niet beter gewoon weer van een 

Taizéviering spreken? Ik ben benieuwd hoe u daarover denkt. Het zou 

mooi zijn, als we u dan meteen zouden kunnen verwelkomen in de 

viering van 7 december of 4 januari om 19.00 uur in de Grote Kerk.

Namens de Protestantse Gemeente nodig ik u uit.

Henk Minnema, henk.minnema@kpnplanet.nl
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Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71

locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 

locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 

Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Harry DrostAnnemarie Buurman

gaat in vervulling: het kruis dat onze kerk sierde, hangt nu aan de bui-

tenkant van de kapel. Deze willen we mooi aanlichten in de avonden.

De muren worden gereinigd en voegwerk wordt, daar waar nodig is, 

vervangen en natuurlijk komt alles weer strak in de verf. We zien uit 

naar het eindresultaat. Daarna is er nog een klus te doen: de toren. De 

werkgroep groot onderhoud en het kerkbestuur zijn druk met de 

voorbereidingen (flora en fauna). We houden u op de hoogte.

Vieringen

•	 Zaterdag 6 december, St. Jozef, 16.00 uur. Woord- en communie- 

viering met Mieke Peters en Geert Vermaas

•	 Zaterdag 20 december, St. Jozef, 16.00 uur. Eucharistieviering met 

pastoor Karel Donders.

•	 Woensdag 24 december, St. Jozef, 16.00 uur. Woord- en communie-

viering met Corrie Driessen. 

•	 Woensdag 24 december, Providentia, 18.30 uur. Oecumenische 

kinderkerstviering. Werkgroep oecumenische kinderkerstviering 

gaat voor, schutterij St. Sebastianus speelt.

•	 Woensdag 24 december, Providentia, 21.00 uur. Kerstviering 

waarin Corrie Driessen, Sharon Hendriks en Annemare Buurman 

voorgaan. Het Donatuskoor verzorgt deze viering muzikaal. Het 

thema van deze viering is: Aandacht voor elkaar.

•	 Zaterdag 17 januari, St. Jozef, 16.00 uur. Eucharistieviering met 

pastoor Karel Donders. 

•	 Woensdag 28 januari, parochiecentrum, 9.30 uur. Eucharistie- 

viering met pastoor Karel Donders.

•	 Zaterdag 31 januari, St. Jozef, 16.00 uur. Woord- en communie- 

viering met Corrie Driessen.

Kerststal

Natuurlijk is ook dit jaar de kerststal van de H. Martinus te bewon-

deren in de Mariakapel. 

Het kan zijn dat de stal iets later staat dan u van ons gewend bent, het 

onderhoud willen we natuurlijk niet ophouden. De kerststal kunt u 

dagelijks bewonderen van 09.00 tot 18.00 uur. En u kunt natuurlijk  

altijd een kaarsje aansteken in de kapel. Veel kijkplezier gewenst.

Allerzielenviering

Zondag 2 november hebben we in een sfeervolle gebedsviering  

stil gestaan bij alle mensen die ons de afgelopen periode in deze 

gemeenschap zijn ontvallen. 

Een groot compliment voor de muzikale sfeervolle verzorging van 

Young At Heart uit Lent. Ook een dankjewel voor de mensen die 

Lichtpuntviering

De Lichtpuntviering is op woensdag 10 december van 20.00 uur tot 

20.30 uur in de kerk aan de Torenlaan in Gendt. 

Midden in de week een moment om stil te staan, rust te vinden, samen 

na te denken over dat wat ertoe doet in deze tijd. Met elkaar inspiratie 

opdoen. We lezen teksten, we luisteren naar muziek, zingen samen en 

zijn stil. Samen zijn, ieder met zijn/haar eigen gedachten. En na een 

kop koffie of thee naar huis gaan met nieuwe energie. We ontmoeten, 

dat doet ertoe.

Wij kijken ernaar uit onze ideeën met jou te delen en hopen je te zien.

Annemarie Buurman, Susan Dekker,

Kim Voortman en Martine Strijbos

Onderhoud Mariakapel

Nu de entree van de voormalige kerk zo mooi opgeknapt is, zijn we 

blij u te kunnen melden dat deze maand gestart wordt met de reno-

vatie van de Mariakapel. 

Het dak en de dakgoten worden vervangen. Ook het ornament op het 

gebouw wordt onder handen genomen. Een wens van de locatieraad 

20  l  Ankerplaats november 2025



zorgden dat het warm was en er een kop koffie was na afloop. Het was 

de laatste keer dat Corrie Driessen is voorgegaan in een allerzielenvie-

ring. Wij hebben met Sharon Hendriks een waardige en waardevolle 

opvolgster gevonden. Corrie, wij dank je van harte voor je jarenlange 

inzet voor deze gemeenschap en geloofsgemeenschap en wensen Sha-

ron heel veel mooie vieringen toe. 

Oecumenische viering

Zondag 25 januari samen met de PKN-gemeente in Providentia. 

Het gaat om een oecumenische viering rondom de week van gebed 

voor eenheid. De viering begint om 10.00 uur en heeft deze keer als 

nationaal thema: Eén van Geest. We zijn heel blij dat Jubilate deze 

keer zingt. We hopen u daarom welkom te mogen heten.

Het kerstengeltje

Een oecumenische kinderkerstviering voor 

het hele gezin.

Met medewerking van 

St. Sebastianus. Iedereen is 

welkom. 24 december, 18.30 uur in 

Providentia, Dorpstraat 5, Gendt.

Inloop vanaf 18.00 uur, met chocolademelk, 

koffie, thee en een koekje.

Kerk
Doornenburg

Op 27 september is de kerk onttrokken aan de eredienst en zoals  

u ongetwijfeld reeds gezien hebt is er een aanvang gemaakt met  

de voorbereidingen voor de verbouwing van ons kerkgebouw  

St. Martinus. 

We hebben niet alleen afscheid genomen van de kerk als gemeen-

schapshuis van onze geloofsgemeenschap, maar ook van de naam van 

de kerk die voortaan de naam van het schoolgebouw IKC de Doornick 

draagt. Doch als geloofsgemeenschap van Doornenburg blijft de 

naam van St. Martinus nog wel in ere, al zijn we onderdeel van het 

grotere parochieverband van de H. Maria Magdalena.

Voor wat betreft de voortzetting van het lokale secretariaat komen er 

ook veranderingen aan: als eerste in het afhalen van het parochieblad 

Ankerplaats: dat gebeurt vanaf januari vanuit het Ontmoetingscen-

trum op donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur (eind november 

nog vanuit het Ontmoetingscentrum op vriidagmiddag van 13.00 tot 

17.00 uur). Het huidige secretariaat wordt naar alle waarschijnlijkheid 

binnen niet al te lange tijd gesloten, maar u kunt ons altijd bereiken 

voor vragen en opgave van gebedsintenties via ons e-mailadres:

 locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl.

Verdere informatie volgt later.

Kerst- en nieuwjaarswens
Doornenburg

Dan volgt nu nog een kerstgroet vanuit ons plaatselijke secretari-

aat aan alle inwoners van onze geloofs- en leefgemeenschap: Op de 

eerste plaats dank aan allen die zich in het afgelopen jaar hebben 

ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Fijn dat wij op u mochten 

rekenen; wij hopen dat ook in het nieuwe jaar te mogen doen.

Verder wensen wij u vredige kerstdagen toe met familie, vrienden en 

bekenden. Ook u voor wie deze kerstdagen beladen dagen zijn door 

verdrietige omstandigheden: wij wensen u kracht toe en een beetje 

vrede in uw hart.

Harry, Henk, Geert en Mieke

Viering 
Doornenburg

Maandag 22 december is er om 11.00 uur in Merlijn een kerst– 

communiedienst voor de bewoners en mensen van de dagopvang.

Mieke Peters
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Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld

locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07

Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271

SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Doordeweekse viering

Sinds augustus is er elke derde woensdag van de maand om  

9.30 uur een eucharistievering in onze kerkzaal – zonder koor – 

waarbij pastoor Karel Donders voorgaat. 

De laatste woensdagviering dit jaar is op 17 december. Aansluitend 

aan de viering is er gezamenlijk koffiedrinken.

Kerstmis

Tijdens de kerstdagen is er in Herveld een viering op eerste kerst-

dag gepland. Aangezien de kerkzaal daarvoor te klein is en we veel 

gelovigen de mogelijkheid willen geven om in Herveld Kerstmis te 

vieren, hebben we besloten de viering te houden in De Hoendrik 

aan het Dorpsplein in Herveld.

Op eerste kerstdag, donderdag 25 december, is er een eucharistie- 

viering om 10.00 uur, waarbij pater Frans Bomers voorgaat. Het  

gemengd koor St. Caecilia verzorgt de zang.

U wordt hiervoor uitgenodigd.

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur 

voor eenieder die daar behoefte aan heeft. 

U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie  

of zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en  

11.30 uur.

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de St. Wil-

librorduskerkzaal gaat met een briefje. U kunt op een briefje zelf 

aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer en of het eventueel 

om een jaargedachtenis gaat. 

Dat briefje doet u samen met het verschuldigde bedrag (€ 10,- per  

intentie contant of overgemaakt op rekening: 

IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 ten name van Parochie H. Maria 

Magdalena onder vermelding van misintenties St. Willibrordus  

Herveld) in een envelop met daarop ‘misintentie’ vermeld.

Vermeldt uw eigen naam en telefoonnummer of e-mailadres, zodat ik 

contact met u kan opnemen bij eventuele vragen. U kunt er gerust van 

uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voorgelezen als u 

de intentie minimaal een week voor de viering in de brievenbus hebt 

gedaan. De envelop kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerk-

zaal in Herveld doen. Intenties die vóór 29 december in de brievenbus 

worden gedaan, komen in de uitgave van februari te staan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal van 10.00 tot 11.30 uur open 

voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moei-

lijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

Bedankt

Dit jaar konden wij weer een beroep doen op de vele vrijwilligers. Het 

locatiepastoraat is jullie hier erg dankbaar voor. Wij hopen in 2026 

weer een beroep op u te mogen doen. Het locatiepastoraat wenst u 

alvast fijne feestdagen en goed begin van 2026.

Samen zingen naar kerst

Traditiegetrouw is deze dienst op de derde zondag van advent. Dit 

jaar op 14 december in de protestantse kerk, Schoolstraat 3 in Her-

veld om 17.00 uur. Voorgangers zijn John Rademakers en predikant 

Rut Penning-Wolswinkel. Verder werken mee: het koor St. Caecilia/ 

In B’tween onder leiding van Jacques Peperkamp en het koor  

Maranatha onder leiding van Annerie ter Maat. De organist is  

Gerrit Willighagen. 

De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Ambulance Wens. Na 

de dienst drinken we nog een kop koffie/thee en voor de kinderen is 

er limonade. Zet deze datum in uw agenda. De dienst kan live worden 

gevolgd: pgherveld slijk-ewijk-kerkdiensten-livestreaming beeld en 

geluid en dan klikken op het pijltje op de foto.

Namens de organisatie van beide kerken,

Truus Terwoert

www.protestantsegemeenteherveld.nl/SiteV2/kerkdiensten/

kerk-livestreaming

Einde van een vertrouwd geluid
Gemengd koor St. Caecilia stopt in 2026

Na bijna zestig jaar klinkt op oudejaarsavond 31 december voor het 

laatst het gezang van ons r.-k. gemengd koor St. Caecilia in onze 
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Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll

IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47

Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact

Locatiepastoraat Marian Heering, telefoon 026 - 472 26 08 

Parochieblad: Corina Vos, cvos@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat: telefonisch of per e-mail 026 - 472 36 39 

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl 

Alle dierbaren in het licht

Tijdens de allerzielenviering in de Vloedschuur was er op 2 novem-

ber gelegenheid om stil te staan bij mensen die van ons zijn 

heengegaan. Diaken Ronald Heinen ging voor en hij werd geassis-

teerd door mensen van de r.-k. kerk en de Vloedschuurgemeente.

Er werden waxinelichtjes aangestoken tijdens de dienst voor de over-

ledenen uit beide kerken. Dat waren heel wat lichtjes voor in de kerk, 

een indrukwekkend gezicht. Als je daar dan zo naar kijkt, krijg je het 

gevoel: ze zijn met velen, het zijn vele lichtjes, dus ze zijn niet zo al-

leen… Na de viering gingen we in een grote processie met brandende 

graflichten van de Vloedschuur naar het kerkhof, waar Ronald de gra-

ven zegende. Het is altijd een indrukwekkend gezicht als je bij het 

kapelletje staat op het kerkhof en dan kijkt in de richting van de gra-

ven. Het is donker en dan al die roodbrandende graflichten, erg mooi 

en vredig. Terug in de Vloedschuur hebben we nagepraat met koffie, 

thee en cake. We kijken terug op een mooie viering in een goede sfeer.

Activiteiten PIDO

In Heteren werken de drie kerken samen op het gebied van caritas 

en diaconie binnen het PIDO-verband: het Plaatselijk Interkerke-

lijk Diaconaal Overleg. Vanuit het PIDO worden het hele jaar door 

verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij het zwaartepunt 

traditiegetrouw in de wintermaanden ligt.

Op dit moment zijn we druk bezig met de kerstattentie voor de oude-

ren van onze kerken. Iedereen van tachtig jaar en ouder die bij een 

kerk in Heteren is ingeschreven, ontvangt een kleine attentie van de 

kerken, vergezeld van de inmiddels traditionele uitnodiging voor de 

High Tea in januari. Het presentje wordt persoonlijk thuisbezorgd, en 

dat bezorgmoment leidt vaak tot een gezellig gesprek of een warm 

contactmoment. Daarnaast worden in december mensen die het  

financieel of anderszins moeilijk hebben blij gemaakt met een bood-

schappenbon en iets lekkers erbij. Voor gezinnen met kinderen in de 

basisschoolleeftijd komt daar een speelpakket bij, dat vrijwilligers 

mogen uitzoeken bij de Speelstoet. Ook is het PIDO een actieve part-

ner van de Voedselbank. Samen organiseren we in december de 

jaarlijkse inzameling van houdbare levensmiddelen bij de Jumbo in 

Heteren. De high tea in januari is inmiddels een vaste traditie gewor-

den: een gezellige bijeenkomst voor tachtigplussers die niet meer uit 

het Heterense dorpsleven weg te denken is. Dit jaar organiseren we 

deze activiteit al voor de tiende keer. In december ontvangen de  

ouderen de uitnodiging, zodat ze in de donkere januarimaand iets 

hebben om naar uit te kijken. Daarnaast zijn er natuurlijk de door- 

lopende activiteiten van het PIDO, zoals het Sociaal Eetcafé op elke 

tweede woensdag van de maand, het koken voor dak- en thuislozen, 

en het wekelijkse koffiemoment op donderdag in de Huiskamer van 

Heteren. Al deze initiatieven worden mogelijk gemaakt door een 

grote groep enthousiaste vrijwilligers. Bent u op zoek naar zinvol vrij-

willigerswerk en wilt u graag meehelpen bij één van onze activiteiten? 

Dan komen wij graag met u in contact. Meer informatie is verkrijg-

baar via CaritasHeteren@gmail.com.

Vieringen rond kerstmis

Kerstnachtdienst in De Vloedschuur. Op woensdag 24 december 

om 22.00 uur vindt de kerstnachtdienst plaats in De Vloedschuur. 

Diaken Ronald Heinen gaat in deze sfeervolle viering voor. Ieder-

een is welkom om samen de geboorte van Christus te vieren.

Voor informatie over de overige vieringen in onze parochie en de  

vieringen rondom Kerstmis verwijzen wij u graag naar het liturgisch 

rooster in deze Ankerplaats.

Vieringen Liefkenshoek

De eerstvolgende viering in Liefkenshoek is op maandag 1 decem-

ber om 18.45 uur. In deze viering gaat de Liturgische Werkgroep 

Driel voor.

De daaropvolgende viering vindt plaats op maandag 5 januari, waarin 

pastoor Karel Donders voorgaat.

Beste parochianen,

Met kerst vieren wij dat God nabijkomt in het kind van Bethlehem. 

Moge Zijn licht ons hart verwarmen en ons helpen dat licht te delen 

met elkaar.

Voor het nieuwe jaar wensen wij u vrede, gezondheid en vertrouwen 

in Gods zegen, zodat 2026 een jaar wordt vol geloof, hoop en liefde.

Een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

kerkzaal. Aan wat ooit is begonnen als een groot kerkkoor met een 

gedeelde liefde voor muziek, komt een einde. 

Het koor dat gedurende vele jaren een vaste waarde was binnen de 

parochie, houdt op te bestaan, omdat de leden te oud worden en 

nieuwe aanwas uitblijft. 

Het koor werd in 1966 opgericht en samengesteld uit een dameskoor 

en een herenkoor. Decennialang zongen ze bij vele vieringen in onze 

kerk, waarvan vele parochianen hebben genoten. Dirigent/organist 

Jack Peperkamp is bijna 45 jaar de muzikaal leider. Veel leden hebben 

een onderscheiding ontvangen en jarenlang werd lief en leed gedeeld 

op de repetities. Het was meer dan muziek; het was ook vriendschap. 

Met het verdwijnen van het gemengd koor verliest ons dorp ook een 

stukje gemeenschap. De beslissing om te stoppen is met verdriet, 

maar ook met dankbaarheid. Zestig jaar trouw dienstbaar zijn aan de 

kerk, dat is iets om trots op te zijn.

Bestuur r.-k. gemengd koor St. Caecilia
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Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 

Mariakapel open elke dag van 9.00 - 18.00 uur

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 

vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

Bezorging Ankerplaats in Angeren

Vanaf januari verschijnt De Bazuin niet meer in drukvorm in Ange-

ren, maar alleen digitaal. Daarmee komt ook de bezorging van het 

parochieblad Ankerplaats te vervallen.

U kunt de Ankerplaats digitaal ontvangen, wij verzoeken u dan  

een berichtje te sturen aan bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl.

We hebben verder een bezorger van Ankerplaats in Bemmel, die 

blijft zijn wijk gewoon bezorgen. Wilt u ook een straatje verzorgen? 

Dan horen wij dat graag via hetzelfde e-mailadres. We leggen vanaf 

januari voldoende exemplaren Ankerplaats neer én in het Dorpshuis 

én in de Mariakapel op de begraafplaats. U kunt hem daar meenemen.

Parochiebestuur

Allerzielen in het protestante kerkje
Angeren

De allerzielenviering in Angeren, in het protestante kerkje, was 

een herdenking waarin de overledenen werden herdacht door het 

noemen van hun namen. 

Positieve reacties waren er te over. Met name de gedichten en gebe-

den gaven de vele aanwezigen sterkte en troost. Dit mede dankzij de 

voorgangers ds. Theo de Zwart, Rita Oostendorp en Monique Kruijs. 

Indringend waren de liederen van Rita en Jacco; indrukwekkend de 

trompetsolo van Tom Smits. Na zijn solo werden de goedverzorgde 

en verlichte graven van de overledenen bezocht. 

Het was een avond waarop je onze overledenen niet kon vergeten. 

Voor deze gezamenlijke herdenking van katholieken en protestanten is 

een dankjewel aan alle vrijwilligsters/vrijwilligers zeker op z’n plaats.

Sacrament der Zieken

De viering van het Heilig Sacrament der Zieken was op 11 oktober 

in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen. Het was een 

ontroerende en hoopvolle viering waarin jong en oud elkaar von-

den in geloof.

Die dag heeft pastoor Donders aan dertig mensen, in de leeftijd van 

begin twintig tot ruim in de tachtig, het Heilig Sacrament der Zieken 

toegediend tijdens een sfeervolle en ingetogen viering. Bij iedere per-

soon die de zalving ontving, stond een familielid, vriend of bekende 

met een hand op hun schouder – als teken van kracht, steun en nabij-

heid, in dit Jaar van Pelgrims van Hoop. Voorafgaand aan de zalving 

baden we om vernieuwing van het geloof. De priester zalfde het voor-

hoofd met olie en de binnenkant van de handen, als teken dat de 

parochiaan wordt bijgestaan door Gods liefdevolle barmhartigheid en 

de kracht van de Heilige Geest, die verlichting en vrede schenkt.
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Heinrich Fries

Na de zalving deelde een parochiaan ontroerd haar ervaring: “Het 

jonge meisje van begin twintig zat zo intens en met vragende ogen in 

de viering dat ik erdoor werd geraakt en uit dankbaarheid ook de zal-

ving wilde ontvangen. Ik ben naast haar gaan zitten en na de zalving 

hielden we elkaars hand vast. Hoe bijzonder is het dat mensen elkaar 

kunnen vinden in geloof.” Daarna zongen we samen met het koor 

Exotherm het ontroerende Ave Maria, gratia plena. De organisatie 

van deze bijzondere viering was in handen van de groep diaconie, 

onder leiding van Riet Kuik. Na een prachtig slotgebed bedankte Riet 

de pastoor en alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Tot 

besluit genoten we samen van een kop koffie of thee met heerlijke, 

zelfgebakken cake van Riet. Bij het naar huis gaan kregen alle  

gezalfden een prachtige roos mee als symbool van liefde, hoop en ver-

bondenheid. Een viering om met dankbaarheid op terug te kijken.

Anja Zweers, locatiepastoraat

Gravenzegening

Op begraafplaats De Hoeve heeft pastoor Karel Donders op 9  

november de jaarlijkse zegening van de graven verricht. Er was 

veel belangstelling, ook bij de voorafgaande viering in de Zandse 

kerk, waar we luisterden naar een korte lezing uit het evangelie – 

woorden die spreken over de verrijzenis, het eeuwige leven en de 

hoop op Christus. 

In processie vertrokken we daarna, met lichtjes in de hand, naar de 

begraafplaats, waar T’orkest zorgde voor sfeervolle klanken. De lucht 

kleurde prachtig bij het vallen van de avond, en de pastoor, die met 

velen een praatje maakte, gaf de samenkomst een warm een gemoede-

lijk karakter. Een geslaagde en troostvolle middag, vol dankbaarheid 

en verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan.

Anja Zweers-locatiepastoraat

Spaanse viering

De viering met de Spaanstalige gemeenschap in de kerk van O.L.V. 

ten Hemelopneming in Huissen met emeritus pastoor Gerard  

Peters en het koor Exotherm is op zondag 14 december. In die  

eucharistieviering van 9.30 uur wordt aandacht geschonken aan de 

feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, patrones van 

Noord- en Zuid-Amerika. Guadeloupe ligt in Mexico en is al eeu-

wen een van de grootste Maria-heiligdommen ter wereld.

In 1531 verscheen aldaar de Heilige Moeder vier keer aan Juan Diego, 

een slaaf van indiaanse afkomst die recent tot het christendom was 

bekeerd, met het verzoek om een kerk te bouwen ter ere van haar. 

De laatste keer dat ze aan Juan Diego verscheen, op 12 december 

1531, schikte ze rozen in zijn mantel, die hij vervolgens naar de  

bisschop bracht. Toen hij zijn mantel opende, was het beeld van Onze 

Lieve Vrouw van Guadeloupe op wonderbaarlijke wijze aanwezig op 

de mantel. U bent welkom.

Op weg naar Kerstmis

Diaconie Huissen-Angeren en de KBO organiseren ter voorberei-

ding op het kerstfeest op woensdagmiddag 17 december een 

kerstviering met als thema: Op weg naar Kerstmis. Deze viering 

vindt plaats in de in kerstsfeer versierde Zandse Kerk, Van Wijk-

straat 33 in Huissen. 

Alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen Huissen-Stad, 

Huissen-Zand en Angeren zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. In deze 

viering gaat pastoor Donders voor, de zang in deze viering wordt  

verzorgd door Gemengd Koor De Levensbron. Na de viering is er een 

gezellig samenzijn met een kop koffie/thee met kerstbrood, een hapje 

en een drankje. De middag eindigt om 16.30 uur. 

De kosten voor deelname aan deze middag zijn € 5,- per persoon. 

Graag gepast contant betalen. Aanmelden kan, tot uiterlijk 14 decem-

ber, door contact op te nemen met één van de onderstaande 

contactpersonen of met een aanmeldingsformulier.

Riet Kuik	 026 - 325 78 39

Nel Willemsen	 026 - 325 01 03

Rikie Kloppenburg	 026 - 325 26 72

Corrie Huisman	 026 - 325 47 62

Parochiesecretariaat	 0481 - 45 13 71

Diaconie Huissen-Angeren, KBO en pastoor Donders

Note: U wordt vriendelijk verzocht om zelf voor vervoer te zorgen.

Dit strookje s.v.p. graag uiterlijk 14 december inleveren in de brievenbus van het secretariaat van Huissen-Stad (Langekerkstraat 10) 

of Huissen-Zand (Van Wijkstraat 35).

	 Ik wil graag deelnemen aan de kerstviering op woensdagmiddag 17 december 

Aantal personen:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d hr./mw.

Adres:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 

locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact

Locatiepastoraat:	José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl

Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 

Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 06 – 128 799 88, 

hjclamers@hotmail.com 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Rooster

Datum:
zaterdag 

20 december

zaterdag 

10 januari

zaterdag 

28 maart

Bijzonder- 

heden:
Kerstmis

Doop van 

de Heer
Palmpasen

Tijdstip: 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur

Viering:
gebedsviering 

met koor

gebedsviering 

met koor

gebedsviering 

met koor

Voorgangers:

Henk Berns en 

Annemiek 

Lamers

Henny van 

Lanen en 

José van Elk

Henk Berns en 

Annemiek 

Lamers

Collectant: Koster Koster Koster

Koster: Henk Lamers Casper van Elk Henk Lamers

Koffie 

schenken:

Theo en 

Mariette 

Schoenaker

Bert en 

Bernadette van 

Meerten

Theo en 

Mariette 

Schoenaker

Gast-

heer/-dame:

Henny van 

Lanen

Annemiek 

Lamers
José van Elk

maken en verdelen over de paden hiervan een niet zo grote klus.

Ook werd er gesnoeid, geschoffeld en geveegd. Mooi om te zien deze 

bedrijvigheid. Het weer viel reuze mee. Rond half elf was er koffie met 

heerlijk zelfgebakken taart. We konden rustig, gezellig en goed met 

elkaar keuvelen. Na de koffie gingen we verder en tegen de middag 

konden we alles mooi afronden. 

Wederom konden we heerlijk met elkaar bijpraten. Het is niet alleen 

werken maar ook lekker bijpraten. Rond de middag was er soep met 

een broodmaaltijd. We lieten het ons goed smaken. Dit was erg gezel-

lig. Na het eten werd er opgeruimd en afgewassen en daarna togen we 

op huis aan. 

Toen begon het ook behoorlijk te regenen. Over geluk gesproken. We 

mogen terugzien op een hele mooie vruchtbare dag. Wat zijn we blij 

met de betrokkenheid van onze vrijwilligers.

Ouderendag

Op donderdag 30 oktober hadden we onze jaarlijkse ouderendag. 

Twee keer per jaar worden deze ouderenvierigen gehouden: Op 

Witte Donderdag en de donderdag voor Allerzielen. Er waren goed 

twintig mensen aanwezig. 

Na een mooie viering, waarin John Rademakers en Annemiek Lamers 

voorgingen, was er koffie met eigen gebakken cake. Daarna was het 

borrelen met een hapje. Iedereen zat gezellig met elkaar te praten. 

Rond de middag ging iedereen tevreden op huis aan. Dank aan de  

organisatoren Els en Jan voor deze gezellige ochtend.

Allerzielenviering

Dit jaar was de allerzielenviering op zondagavond 19.00 uur. Vooraf 

hadden verschillende vrijwilligers de kerk extra schoongemaakt. 

Ook het kerkhof werd door een groep enthousiaste vrijwilligers 

netjes gemaakt (zie hierboven). De viering in de kerk was op twee 

manieren warm: een warme kerk en een warme viering met een 

koor dat mooi zong. Onze overledenen werden volop herdacht.

Na de viering ging men in processie naar het kerkhof waar gebeden en 

gezongen werd. Daarna werden alle graven, de urnenmuur en het 

strooiveld door de voorgangers gezegend. Na afloop was er koffie of 

thee in de Ontmoeting. Velen waren erbij. We kunnen terugzien op 

een mooie viering. Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.

Kerstviering

Dit jaar viert de locatie Indoornik op 20 december kerst. Er is dan 

om 19.00 uur een gebedsviering in onze sfeervolle versierde kerk. 

Henk Berns en Annemiek Lamers gaan voor. Het r.-k. gemengd 

koor Indoornik luistert deze gebedsviering op met speciale kerst-

gezangen, onder leiding van Diederik Elings en met Matthijs van 

Uem als organist.

Agenda 

•	 12 en 13 december:	 voedselbankactie.

•	 20 december: 	 kerstviering in de kerk.

•	 10 januari: 	 nieuwjaarsviering en receptie.

•	 januari: 	 Actie Kerkbalans

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Werken aan de kerk

Op 25 oktober hadden we onze werken-aan-de-kerkdag. Het is al-

tijd afwachten hoe de opkomst is, al valt dat altijd mee. Deze keer 

waren we zelfs met zestien personen. Blij en trots met zo’n aantal. 

Na ontvangst met koffie gingen we aan de gang. Omdat de allerzie-

lenviering in de kerk was, had deze een schoonmaakbeurt nodig. 

Dit werd als eerst aangepakt door een gedeelte van de mensen.

De anderen gingen op het kerkhof aan de slag. Lege graven werden 

aangevuld met grond. De paden werden aangevuld met grind. We 

hadden twee kuub gehaald en met voldoende mensen was het leeg- 
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De familie Polman bouwt de kerststal, wel in een wat kleinere, maar 

zeker niet minder mooie vorm. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 

het een inspirerende viering wordt op weg naar het feest van de ge-

boorte van de Heer.

Na afloop van deze viering hebben we bij de buitendeuren een col-

lecte voor de PCI en caritas. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.

Kerststal

Evenals voorgaande jaren wordt de kerststal geplaatst in onze  

Mariakapel. De vele bezoeken en reacties die wij elk jaar ontvan-

gen, geven ons het gevoel dat vele mensen het erg waarderen. Even 

dat moment pakken rondom de kersttijd en stil te staan bij de 

kerststal, doet vele bezoekers goed.

Wij verwachten dat rond 13 december de kerststal geplaatst is. Bij de 

kerststal liggen wat kleurplaten voor de kinderen. Deze kleurplaten 

kunnen ze thuis inkleuren. Daarnaast ligt er een gedicht ter over- 

weging bij de kerstgedachte. Een exemplaar van dit kerstgedicht mag 

u meenemen.

U kunt tegen betaling van € 5,- een noveenkaars met een mooie 

kerstafbeelding aansteken. Natuurlijk kunt u de mooie kaars mee- 

nemen, uiteraard wel tegen betaling. Samen met elkaar proberen wij 

er een mooi kerstfeest van te maken.

Nieuwjaarsreceptie

De werkgroep Samen Op Weg nodigt u uit voor de traditionele 

nieuwjaarsreceptie. 

Op zaterdagavond 10 januari is er om 19.00 uur een gebedsviering 

waarin Henny van Lanen en Jose van Elk voorgaan. Na deze viering 

wordt de gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden in de Ontmoeting. 

U bent welkom.

Verkoop kerstbomen

Vergeleken met voorgaande jaren was het afgelopen jaar de ont-

wikkeling van de kerstbomenbeplanting op het hoge gedeelte van 

ons kerkhof bijzonder goed. Ieder kan daar tot zaterdag 13 decem-

ber een mooie boom uitzoeken. Alle bomen die kunnen worden 

gekocht zijn voor een redelijk bedrag geprijsd en voorzien van een 

label met een rij- en volgnummer, de maatklasse en een verkoop- 

bedrag.

De prijs varieert naar gelang boomsoort, hoogte en vorm en ligt tus-

sen acht en vijftien euro. Belangrijk is dat u tijdig de labelgegevens van 

de uitgezochte boom en uw naam en adres doorgeeft zodat de gege-

vens door ons kunnen worden genoteerd op een intekenlijst. 

Zie hiervoor de telefoonnummers en e-mailadressen rechtsboven op 

deze pagina. De opbrengst komt vooral ten goede aan onderhouds-

middelen en verfraaiing van het kerkhof.

De dag van verkoop/ophalen is zaterdag 6 december van 9.00 -  

11.00 uur. Op die dag zijn mensen van de verkoopgroep aanwezig die 

u behulpzaam zijn bij het uitzoeken van een boom. U kunt de door  

u gewenste boom dan meenemen. Die bomen zijn vooraf door ons 

gerooid, dus met wortel, en opgekuild. Als er, gelet op eventuele 

drukte, gelegenheid is om een op de verkoopdag uitgezochte boom 

uit te graven dan kunt u die op de verkoopdag meenemen.

Voor uitgezochte bomen na 7 december kunt u met ons contact opne-

men voor een aparte afspraak.

Voor het doorgeven van de gegevens van een uitgezochte boom:

•	 Jacques Peeters:	 0488 - 45 21 90, jacquessinie@gmail.com 

•	 Casper van Elk:	 06 - 1284 5265, van.elk@planet.nl

Namens de kerkhofgroep, 

Jacques Peeters

Voedselbank

Grote inzamelingsactie op 12 en 13 december voor de voedsel- 

banken in Overbetuwe en Lingewaard. De locatie Indoornik  

ondersteunt deze actie van harte. We verlenen onze medewerking 

door met parochianen en andere vrijwilligers in de supermarkten 

in Zetten te staan. 

Wij kunnen nog heel goed hulp gebruiken. Heeft u tijd om ons een 

paar uren te komen helpen? Het is mooi en leuk om te doen. Samen 

voor onze armlastige medemens iets kunnen betekenen geeft een 

goed gevoel.

Wie wil helpen, kan zich opgeven bij:

•	 José van Elk:	 06 - 5188 1532 of van.elk@planet.nl 

•	 Henk Berns:	 06 - 2865 9904 of h.berns@lijbrandt.nl 

Week van gebed

Van 18 tot en met 25 januari is de week van gebed voor de eenheid 

van christenen, met als thema: een van Geest. Deze tekst komt uit 

de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4.

In deze week houden de gezamenlijke kerken van Andelst, Hemmen, 

Indoornik en Zetten een avondgebedsdienst. Elke deelnemende kerk 

geeft hier op eigen manier invulling aan. De gebedsdiensten beginnen 

om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. “Eenheid is geen mooi 

idee voor later, maar een opdracht van God aan ons allemaal en de 

kern van onze identiteit als christenen. Jezus heeft ons geroepen om 

in eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons 

niet op eigen kracht. Maar als we samen bij het licht van Christus 

komen, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar als broeders en 

zusters, allemaal verlangend naar vrede en verlossing.” Paulus schrijft 

in zijn brieven dat we allemaal verschillende gaven hebben, maar 

samen één lichaam in Christus vormen. Ieders unieke bijdrage is 

waardevol voor de missie van de Kerk. Dit spoort ons aan om ons niet 

op onderlinge verschillen te richten, maar op de gezamenlijke roeping 

die Christus ons geeft. De Heilige Geest geeft ons geloof en kracht.”

“De Geest verbindt ons, ook als we uit verschillende culturen of  

kerken komen. Door de Geest kunnen we elkaar beter begrijpen,  

vergeven en samen getuigen van het geloof.”
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Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60

locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur

Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek,

024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

Kerstcollecte

Tijdens de kerstvieringen houdt de caritaswerkgroep Lent tradi-

tiegetrouw een collecte voor mensen die onze steun goed kunnen 

gebruiken — dichtbij en ver weg. Dankzij de gulle bijdragen van 

parochianen kunnen we rond de feestdagen veel betekenen.

De opbrengst van dit jaar gaat naar drie doelen:

1.	Project Colombia – Hoop en opleiding. Oud-Lentenaar Alfons van 

Kempen ondersteunt er gezinnen in een arme regio. Kinderen krij-

gen onderwijs, maaltijden en muziekles; vrouwen leren naaien voor 

een eigen inkomen. Dankzij uw steun groeit dit mooie werk van 

hoop en verbondenheid.

2.	Project Ethiopië – Hulp voor de Mulu-gemeenschap. In de door 

geweld getroffen Amhar-regio probeert Lentenaar Martin Disveld 

met zijn vriend Abiy de gemeenschap op de been te houden. Het 

plan voor een huisartsenpost ligt stil, maar steun blijft hard nodig. 

Met uw bijdrage kunnen de driehonderd dorpsbewoners blijven 

hopen en overleven.

Deze gebedsdiensten zullen worden gehouden op:

•	 Zondag 18 januari. De Rank (PKN), Hoofdstraat 3, Zetten

•	 Maandag 19 januari. De Hervormde Gemeente Hemmen, Kerk-

plein 1, Hemmen

•	 Dinsdag 20 januari. Hersteld Hervormde Kerk Andelst-Zetten, 

Kerkstraat 22, Andelst

•	 Woensdag 21 januari. Geen bijeenkomst.

•	 Donderdag 22 januari. De Hervormde Gemeente Zetten-Andelst, 

locatie De Hoeksteen, Damstraat 15, Zetten

•	 Vrijdag 23 januari. Gezamenlijke viering van r.-k. geloofsgemeen-

schap Indoornik en De Baptisten Gemeente Midden-Betuwe 

Zetten, Campmanplein 8. Indoornik (De Ontmoeting, links achter 

de kerk)

•	 Zaterdag 24 januari. De Vluchtheuvelgemeente, Bakkerstraat  

tegenover nr. 20, Zetten

U bent elke avond welkom, maar niet op de 21e... dan is er geen bij-

eenkomst.

Actie Kerkbalans

Beste parochiaan van Indoornik,

Het jaar loopt naar het einde. In het begin van dit jaar heeft u ons 

uw financiële steun toegezegd. Een aantal mensen heeft al daad-

werkelijk een geldbedrag naar onze locatie overgemaakt. Misschien 

is het u ontschoten, of is het er gewoon nog niet van gekomen. 

U kunt uw bijdrage nog naar ons overmaken naar locatie Indoor-

nik: IBAN NL 12 RABO 0133 909 212.

Maar we denken alweer aan 2026. Begin volgend jaar vallen de enve-

loppen van de Actie Kerkbalans voor uw bijdrage van 2026 op de 

deurmat. Onze geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in Indoor-

nik is afhankelijk van uw bijdragen. Wij zullen samen de schouders er 

onder moeten zetten om onze geloofsgemeenschap vitaal en levens-

vatbaar te houden. Dit kan door het beschikbaar stellen van enkele 

uurtjes vrije tijd, door mee te denken en mee te werken als vrijwilli-

ger, maar we hebben ook uw financiële steun heel hard nodig.

Begin 2026 komen we hierop terug.

Helpt u mee? Wij rekenen op u. Alvast hartelijk dank. 

Samen op Weggroep Indoornik
Besteding kerkbalans

Als geloofsgemeenschap van Indoornik maken we geen gebruik 

meer van onze kerk maar van het mooie gebouw achter de kerk, 

genaamd De Ontmoeting dat uitsluitend bestemd is voor onze  

gemeenschap. We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten 

zoals een keer per twee weken de woord- en gebedsviering. Zo 

kunnen we nog steeds een geloofsgemeenschap zijn. Het geeft ver-

binding als we er voor elkaar kunnen zijn, en als we voor elkaar 

kunnen zorgen. Dat verbinding belangrijk is ervaren we vooral in 

tijd van ziekte en eenzaamheid. 

De opbrengst van Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap in 

Indoornik. In 2026 willen we uw kerkbijdrage gebruiken voor:

•	 Onderhoud kerkhof en de Mariakapel.

•	 Extra verlichting op kerkhof bij allerzielenvieringen.

•	 De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof, deze worden 

van tijd tot tijd aangevuld en vervangen.

•	 Voor de woord- en gebedsvieringen en het koffie drinken na afloop.

•	 Voor de caritas, voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.

•	 Om twee keer per jaar een gezellige ochtend te organiseren voor 

onze oudere parochianen. 

•	 Kosten voor de gezamenlijke kerkelijke activiteiten zoals 4 mei  

viering, pinksterviering, enz.

•	 Enkele overige bestemmingen in onze geloofsgemeenschap  

Indoornik die geld kosten.

Door de kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. Doet u 

weer mee? U kunt deze envelop in de brievenbus doen of op de post 

naar een van onderstaande adressen:

•	 Kerk: 	 St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.

•	 Casper van Elk:	 Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.

•	 Ans Jurrius:	 Knoppersweg 30, 6668 AV Randwijk

•	 Henk Berns: 	 T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.

Alvast onze dank, 

Samen op Weggroep Indoornik
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3.	Lokale steun in Lent – Hulp aan gezinnen dichtbij. Onze Caritas 

helpt gezinnen die juist in december een financiële steun in de rug 

goed kunnen gebruiken. Vorig jaar konden we 65 gezinnen helpen. 

Kunt u niet bij de kerstvieringen zijn, dan kunt u bijdragen via 

NL96 RABO 0127 9050 49 ten name van Parochie Maria Magdalena, 

onder vermelding van kerstbijdrage Caritas Lent.

Namens de caritaswerkgroep Lent,

Geertjan Reuser, voorzitter

Allerzielen

Zondagochtend 2 november 11.00 uur in de Maria Geboortekerk te 

Lent. Wat is de kerk vol. Alle boekjes zijn op. Dat betekent dat er 

zo’n 250 mensen in de kerk zitten. Natuurlijk, dit jaar valt Allerzie-

len op zondag, maar het weer werkt ook mee. De schitterende 

lichtinval door de gebrandschilderde ramen, de prachtige bloe-

men, en pater Frans Bomers die voorgaat.

Een hoopvolle en troost gevende viering beloofde dit te worden en 

dat werd het zeker. De kruisjes van de overledenen van het afgelopen 

jaar uit de gedachteniskapel werden uitgereikt aan de familieleden. Na 

afloop van de viering werden alle graven gezegend en ook de urnen in 

de urnenwand. Zoals we pater Bomers kennen, had hij vervolgens 

voor echt iedereen een persoonlijk woordje. Dankbaar en hoopvol 

gestemd ging iedereen naar huis.

Tweede kerstdag: kerk open

Op tweede kerstdag bent u welkom om de prachtig versierde kerk, 

maar vooral natuurlijk de mooie kerststal te bewonderen. Wij wensen 

u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend Nieuwjaar.

Namens het locatiepastoraat,

Diny, Bernadette, Lisette, Petri, René, Henk, Ben, André

In memoriam
Henk Janssen 1943-2025

Op 17 oktober is onze trouwe parochiaan Henk Janssen overleden. 

Henk was altijd erg betrokken bij onze kerk, en bij het Polen- 

comité waar hij samen met Lize veel inspanning aan leverde. Ook 

de kerkbalans en de prachtige witte anthuriums die hij schonk aan 

de kerk voor de paasdagen waren mooie bijdragen van hem. 

Henk was erg gek op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij was 

een echt gezinsmens. Henk was een man met een hart voor het onder-

wijs, die als leraar het verschil maakte. 

Zijn hobby's, puzzelen en de krant, heeft hij lang volgehouden tot vlak 

voor zijn dood. Henk overleed in zijn slaap, in het bijzijn van zijn 

vrouw Lize.

Wij wensen Lize, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte met 

dit verlies. 

Henk rust in vrede.

Kerstactie voedselbank

Net als voorgaande jaren doet de caritaswerkgroep Lent mee aan 

de kerstactie voor de voedselbank. Dankzij deze actie ontvangen 

cliënten in Nijmegen, Lent en Overbetuwe aan het eind van het jaar 

een mooi kerstpakket. Door de stijgende prijzen, vooral in de  

supermarkt, betekent zo’n pakket juist nu veel voor mensen die het 

moeilijk hebben.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt een doos vullen met houdbare levensmiddelen of andere  

nuttige producten. Lege dozen staan klaar in het portaal van de kerk, 

Pastoor van Laakstraat 44, Lent.

Daar vindt u een flyer met tips voor het vullen van de doos. Kunt u 

geen doos ophalen? Dan bezorgen wij er graag een bij u thuis en halen 

die later weer op.

E-mail naar caritaslent@gmail.com of bel hiervoor Geertjan Reuser, 

06 - 2310 3108.

Inlevermomenten

•	 Vrijdag 5 en 12 december, tussen 9.30 en 11.30 uur, bij het parochie-

secretariaat (Pastoor van Laakstraat 42, Lent).

•	 Zondag 30 november en 14 december, vóór of na de viering in de 

kerk.

De voedselbank stelt uit alle ingezamelde dozen individuele kerstpak-

ketten samen voor haar cliënten.

Financiële bijdrage

Wilt u liever financieel bijdragen? Maak dan uw gift over naar: 

NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen 

onder vermelding van Inzameling Diaconie – H. Maria Geboorte, 

Lent.

Laten we samen wat licht en warmte brengen in het leven van mensen 

om ons heen. Hartelijk dank voor uw steun.

Namens de Caritaswerkgroep Lent,

Geertjan Reuser, voorzitter

Kinderkerstviering 

Op 24 december is er een kinderkerstviering in de kerk van Lent. 

Deze begint om 17.00 uur. We nodigen alle kinderen uit om te 

komen met hun papa en mama, opa en oma, oom en tante, ieder-

een is welkom. 

We maken er een groot feest van want Jezus is geboren. Wij gaan hem 

zoeken, gaan samen zingen, luisteren, samen muziek maken. We  

steken kaarsjes aan voor alle mensen die we missen.

Kom jij ook?

We houden een kleine repetitie waar jij welkom bent. Daarvoor mag 

jij je opgeven.

Datum:	 17 december van 14.30 tot 15.30uur.

Plaats:	 In onze kerk, Pastoor van Laakstraat 42.

Opgeven bij:	 Diny Niessen-Jansen, 06 - 4873 7635,

	 d.niessen.jansen@gmail.com.

Of op vrijdagochtend op het parochiesecretariaat.
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Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 14, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Sjaak Aarns John Blom Hans Garritsen Ellen Veens

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 

Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

Secretariaat

Het secretariaat is open op maandag van 9.30 tot 11.00 uur. Plaats: 

sacristie kerk. De bel is aan de voorzijde van de kerk, naast de hoof-

dingang. 

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl. 

www.rkparochiemariamagdalena.nl. 

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Vieringen

Let op: de vieringen beginnen om 10.00 uur.

•	 Donderdag 25 december 10.00 uur, eerste kerstdag, voorganger 

John Rademakers. Koor: St. Leonarduskoor.

•	 Zondag 4 januari 10.00 uur, voorganger liturgische werkgroep.  

St. Leonarduskoor.

Allerzielen

Op 2 november hebben we een goede allerzielenviering gehad. De 

kerk was goed bezet. De overleden parochianen van het afgelopen 

jaar werden speciaal herdacht. 

De betreffende familieleden hebben hiertoe een speciale kaars aan- 

gestoken. De overige overleden parochianen werden herdacht door 

het aansteken van waxinelichtjes. Het was een stemmige viering die 

afgerond werd door de gravenzegening op ons kerkhof.

Gedachteniskruisje 

Op zondag 30 november wordt in de viering het gedachteniskruisje 

van Riet Knipping-Maassen teruggegeven aan de familie. 

Zij overleed op 7 december 2024 in de leeftijd van zevenentachtig jaar.  

Het kruisje heeft een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk 

gehangen. We wensen de familie veel sterkte toe.

Kerkinventaris

Wat gaan we doen met de inventaris van de kerk? Er komt een  

moment dat de gemeente Overbetuwe als nieuwe eigenaar van de 

kerk begint met de verbouwing. Ons is medegedeeld dat dat ergens 

begin 2026 is. 

De vraag is dan: wat doen we met de kerkinventaris? Er staat in onze 

prachtige Leonarduskerk veel van waarde: historische waarde (we 

noemen dat erfgoed), maar ook emotionele waarde. En vaak over- 

lappen die twee elkaar. 

Het locatiepastoraat en het kerkbestuur zijn hier al een tijd mee bezig. 

We hebben goed in beeld wat we in huis hebben en wat de waarde 

daarvan is, op beide niveaus. We weten nog niet alles; de vraag wat de 

gemeente over wil nemen bijvoorbeeld is nog niet beantwoord. 

Voor de duidelijkheid: van de zaken die geregistreerd zijn als erfgoed 

mogen we het meeste niet ‘ontvreemden’ (verkopen of weggeven) 

maar moet er een herbestemming gevonden worden door middel van 

een bruikleen-overeenkomst: een ander(e) instantie mag het gebrui-

ken maar het blijft eigendom van de parochie, en die ziet ook toe op 

een hergebruik dat ethisch verantwoord is: dus met respect voor het 

oorspronkelijke gebruik. 

Een paar zaken die we wel duidelijk hebben:

•	 het Mariabeeld, dat onze parochianen na WO II uit dankbaarheid 

hebben geschonken aan de kerk komt in de nieuwe kapel op het 

kerkhof.

•	 over het H. Hartbeeld op het plein voor de kerk zijn we in gesprek 

met de gemeente voor een nieuwe plek. Het blijft in ieder geval  

behouden.

•	 het orgel kan waarschijnlijk herplaatst worden in de Werenfridus-

kerk in Elst.

•	 het beeld van de H. Leonardus houden we in eigen bezit en krijgt 

een plaats in onze toekomstige behuizing.

•	 een deel van het huidige hoofdaltaar kan een nieuwe plek krijgen in 

de plaats van het huidige rustaltaar op het kerkhof. We gaan de mo-

gelijkheden daarvoor bekijken met specialisten. Het kerkhof blijft 

overigens in eigendom van de parochie.

•	 een deel van de inventaris kan ook, in overleg met bestuur en het 

Catharijneconvent, dat ons adviseert, in bruikleen gegeven worden 

of verkocht. In dat laatste geval als het een te groot probleem ople-

vert met opslag en de erfgoedwaarde beperkt is. Duidelijk mag zijn, 

dat we met alle inventarisstukken zorgvuldig omgaan. We hopen u 

hiermee enig inzicht te geven in de stand van zaken.

Hans Garritsen, secretaris locatiepastoraat
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Mariakapel

Als u nu op het kerkhof komt merkt u dat er bouwactiviteiten zijn 

bij het voormalige mortuarium, nu Mariakapel in wording. Materi-

alen die eruit moesten, zijn eruit en de opbouw van de kapel is 

begonnen. 

Er komt een nieuwe wandafwerking, het plafond dat er nu uit is geeft 

meer ruimte in de kapel. De wanden en de nok krijgen een nieuw 

kleurtje. De verlichting wordt aangepast en een glazen ingang wordt 

geplaats. Al met al een aardige klus, die uitmondt in een prachtige  

Mariakapel.

De kerk, wat nu?

Wat gebeurt er met de kerk? De kerk is toch dicht hoor ik verschil-

lende mensen zeggen. Als ik dan vertel dat de kerk gewoon open is 

en er vieringen gehouden worden, is men verbaasd. Het klopt in-

derdaad dat de kerk verkocht is aan de gemeente om er het nieuwe 

dorpshuis in te vestigen. Zolang het zover nog niet is kunnen en 

mogen wij van het gebouw gebruik maken om er onze vieringen in 

te houden en dat doen we ook. 

Een verschil met de tijd dat de kerk nog niet verkocht was, is dat er 

toen nog eucharistievieringen gehouden werden. Dit kan na de  

ontheiliging van de kerk niet meer. Gebedsvieringen en woord- en 

communievieringen (WCV) kunnen nog wel. Op 30 november is er 

weer een WCV en op eerste kerstdag kunt u de kerstviering mee- 

maken. De kerststal en -stalletjes zijn dan ook weer te bewonderen. 

Kortom de kerk is niet dicht, hij is open. Momenteel is door een  

storing de kerkradio niet beschikbaar. Onze excuses hiervoor.

Even voorstellen

Lieve mensen er is mij gevraagd om stukje te schrijven over mijzelf 

vanwege de toetreding tot de locatieraad van de Leonarduskerk. 

De locatieraad heeft mij gevraagd of ik aan wil sluiten bij hen.

Ik ben een paar jaar gepensioneerd en heb een aantal hobby’s waar- 

onder zingen en houtbewerking. De mooie bidstoelen in de kerk met 

tekst heb ik laatst gerestaureerd. Zij worden straks in de Mariakapel 

op het kerkhof geplaatst.

Ik heb een katholieke achtergrond en zoals jullie eerder hebben kun-

nen lezen ben ik vrij actief op dit vlak bij de Sint Maartenskliniek en 

bij het Leonarduskoor als zanger en bestuurslid.

In onze kerk is veel veranderd en ik wil daarbij helpen om op de toe-

komst voorbereid te zijn. Samen met de overige locatieraadsleden ga 

ik proberen voor onze parochianen van Oosterhout een plek te reali-

seren waar we ons geloof kunnen beleven. 

John Hendriks

Kerststaltentoonstelling

Tijdens de kerst is in onze kerk St. Leonardus de kerststal te  

bezichtigen. Nu hebben we al een aantal jaren naast onze eigen 

kerststal een tentoonstelling van een groot aantal minikerststal- 

letjes in de kerk staan. 

Ook dit jaar wordt deze tentoonstelling opgebouwd. Er staan onge-

veer honderd minikerststalletjes uit de hele wereld naast een twintigtal 

grotere kerststallen.

De kerk voor de bezichtiging is open op:

•	 Zaterdag/zondag 20/21 december van 14.00 tot 16.30 uur.

•	 eerste/tweede kerstdag 25/26 december van 14.00 tot 16.00 uur.
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Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg,

locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of

IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact

Locatiepastoraat: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337

Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528

wverhoeven038@gmail.com

Johan SlebusSjaak Helmink Angelique Peeters Wlma van Rossem

Vroeger en later

We stevenen in volle vaart af op de decembermaand. Sinterklaas is 

al in het land, de adventsperiode komt eraan, de voorbereidingen 

voor Kerstmis krijgen een steeds grotere plaats in onze dagelijkse 

bezigheden. 

Voor de ouderen onder ons, we sturen weer een kerstkaartje. Net 

zoals we altijd ook deden. Fijne kerstdagen en een gelukkig 2026. 

Maak er samen iets moois van.

Intenties

Wilt u juist voor de komende kerstvieringen (of bij een andere  

viering) een intentie opgeven? 

Neem dan contact op met Willy Verhoeven 06 - 2365 1528 of wver-

hoeven038@gmail.com. 

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de 

kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf. 

Op 19 december is de vrijdagviering gekoppeld aan het thema  

advent. Na afloop van de viering(en) kunt u in het parochiezaaltje 

onder het genot van een kopje koffie/thee gezellig bijpraten. 

Collectes

In de maand december zijn er twee kerkdeurcollectes. Op zaterdag 

20 december wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor de  

Bisschoppelijke Adventsactie. 

Op woensdag 24 december (kerstavond) voor de Parochiële Caritas 

Instelling (PCI). Neemt u wat extra contant geld mee? Alvast dank.

Koper

In het parochiezaaltje komen in december zes dames bijeen. Zij 

verzamelen zich rond kaarsenkandelaars, kelken, het wierrookvat, 

de doopvontdeksel, de schel en nog wat kleinere kerkattributen: 

de overeenkomst, het zijn allemaal koperen spullen die een ‘Bras-

so-behandeling’ krijgen. 

Doekjes en handschoentjes zijn onmisbare hulpmiddelen. Kijkt u 

straks in de kerk maar eens goed om u heen hoe het koper weer glimt. 

Met dank aan Tonny Pol, Anneke Hooijer, Trees van Noordenburg, 

Lia Fransen, Ans Melssen en Ria Philipsen. Zij zijn al acht jaar ‘de  

koperpoetsers’. Riet Spaan zorgt voor de koffie en er is altijd iets  

lekkers. De foto’s geven een mooie indruk van zo’n ochtend. 

Kerststal

Vrijwilligers plaatsen straks weer de kerststal. 

Tijdens de kerstdagen (donderdag 25 en vrijdag 26 december) is  

de kerk geopend en is de stal/kribbe te bezichtigen tussen 10.00 en 

16.00 uur. Neem wat muntjes mee. Kinderen genieten graag van ‘het 

knikengeltje’…

Overleden

Op 25 oktober overleed geheel onverwacht Piet Bugter (89). Na een 

mooie en druk bezochte uitvaartmis op zaterdag 1 november is aan-

sluitend afscheid genomen in crematorium FineVita in Heteren.

Piet werd op 24 mei 1936 geboren in Elden en trouwde op 20 april 

1963 met Mientje Lenssen. Samen gaven ze het leven door aan drie 

kinderen. Leed is het gezin niet bespaard gebleven. In 1978 overleed 

dochter Daniëlle als gevolg van 

een verkeersongeval. Piet was 

nauw betrokken bij de kerk en 

verrichtte veel vrijwilligerswerk 

zoals collectant, lid van de uit-

vaartvereniging Sint Barbara en 

bij het onderhoud van de be-

graafplaats. Daarnaast voorzag 

hij de kerk van de gedachtenis-

kruisjes die bij uitvaarten een 

plaats in de kerk krijgen. We ge-

denken Piet in onze gebeden. 

Onze gedachten gaan ook uit 

naar Mientje, de kinderen en 

kleinkinderen.
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MISINTENTIES Elst
zondag 7 december: jaargedachtenis Theo Krabbe. Verder gedenken 
wij Diny Verhoef, Jan Joosten. 
zondag 14 december: jaargedachtenis Geert Turk en ouders Turk- 
Martens. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis, Jan Braam.
zondag 21 december: Han Arns, Addy van Mierlo en Frans.
woensdag 24 december 19.00 uur Gezinsviering: Opa Joop van  
Beusichem, Arnoldus Gidding, Dina Gidding-Peters en Annelies,  
Bernardus Meeuwissen.
woensdag 24 december 23.00 uur Nachtmis: jaargedachtenis van 
Leentje Peters-Arends. Verder gedenken wij Albert en Anneke  
Bockholts, Marian Peters-Manders, Raff Stoffels, ouders Thé en Sidon 
Stoffels en Elly, ouders Toonen-van Kempen, Wim Hoitink, Joop en 
Diny Rewinkel-Kampshoff, ouders Willemsen-Ahoud, Geertje, Sjaak, 
Sjon, Bep en Rici, In gedachten ouders J.G. Wientjes-Rensen, Liedy 
Wientjes en Miranda v.d. Brink-Wientjes, Hans Roelofs, Henny 
Kaak-Derkzen, ouders Holleman-Jansen, Henk & Dies.
donderdag 25 december Kerstmis: Jaargedachtenis van moeder  
Joosten, vader, Kiki en Lieke. Verder gedenken wij Co Willemsen, Jaap 
en Riet Elings, Frits van Marwijk en Jos, Tonnie Damen-Knipping, pa en 
ma Lagerweij en ome Chris, ouders Cornelissen-Hartjes en Cor, Gerrit 
Kienhuis, George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg, Jan 
Braam, ouders Veggelers-Degen, Grad en Benny Veggelers, Riet  
Kuster-Veggelers, Bertus Janssen, Gert en Wil Lensen-Wiendels, Diny 
Veenbrink-Lensen, vader en moeder Roelofs, pa en ma Pietersz-Schoon, 
Jan van Snippenburg en familie, Jo Lamers, oders van Rossem-Schouten 
en hun zoon Jan, ouders Schaars-Vens, Leida van Deelen-van den Brink, 
Henny Kaak-Derkzen, Ton Versteeg, ouders Versteeg, ouders Pullens, 
Frans van Leur.
zondag 28 december: Marian Peters-Manders, Frans en Doortje Toebast.
donderdag 1 januari Moeder Gods: 11.00 uur: ouders van Rossem- 
Schouten en hun zoon Jan. 
zondag 4 januari: geen intenties aangemeld.
zondag 11 januari: jaargedachtenis van Hans Roelofs, jaargedachtenis 
van Frans van Leur.
zondag 18 januari: geen intenties aangemeld.
zondag 25 januari: jaargedachtenis Gert Lensen. Verder gedenken wij 
Wil Lensen-Wiendels, vader en moeder Roelofs.

Gendt
zaterdag 6 december St. Jozef en Haalderen: Riet Bolder-van Heck, 
Annie van den Brink-Peek, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van 
Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Wies Niënhaus-Rooding, Wim  
Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink- 
Peters, Ab van Rijn, Ton Teunissen, Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, 
Toon Rasing, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Dora en Jan  
Buurman-Arendts, Gerda en Theo Rutten-Wassink, Antoon Hendriks. 
Tonny en Gerrit Booltink-Vos, Theo Joosten, Theo Artz.
zaterdag 13 december in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Theed 
Melchers.
zaterdag 20 december St. Jozef en Haalderen: Annie van den Brink-
Peek, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Marietje 
Rosmulder-de Haan, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de 
Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, 
Ton Teunissen, Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, Toon Rasing, Leo 
van Schaijk, Leny Artz-Kersten.
woensdag 24 december, kerstavond St. Jozef en Providentia: Riet 
Bolder-van Heck, Annie van den Brink-Peek, Leida van Deelen-van den 
Brink, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Wies Niënhaus- 
Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van 
den Brink-Peters, Ab van Rijn, Theo Braam, Mimi Tillemans-Terwindt, 
Ton Teunissen, Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, Leo van Schaijk, 
Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Gerard Sjerps, Annie en Hent  
Rosmulder-Evers, Hennie en Gert Teunissen Kersten, Leo Bouwens, 
Opoe en Opa van Woezik-Klein, Opoe en Opa van de Lugt-Smits, Theo 
Joosten, Tonny en Gerrit Booltink-Vos.
donderdag 25 december, Kerstmis in Elst: Leida van Deelen-van den 
Brink.
zaterdag 3 januari in Haalderen: Theed Melchers.
zaterdag 17 januari St Jozef en Haalderen: Riet Bolder-van Heck, 
Annie van den Brink-Peek, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van 
Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Wies Niënhaus-Rooding, Wim  

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 

de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg
woensdag 10 december 9.30 uur Doornenburg in voormalige dag- 

kapel: Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.
zondag 21 december 9.30 uur in Huissen: Herman van den Brink.
woensdag 24 december, kerstavond 19.00 uur in Haalderen: Pa en Ma 
Peters-Wannet, Herman van den Brink, Piet en Dinie Peters-van den 
Brink.
zondag 18 januari 9.30 uur in Huissen: Herman van den Brink.

Driel
zaterdag 13 december: jaargedachtenis van ouders Bierman-Voorburg. 
Verder gedenken wij Pierre en Addy Veuger-Oomes, Marijke Nas-van 
Ettinger, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Cor 
Vos, Betty en Gerard Jansen-Zuiderwijk, familie van Kempen, Tonny en 
Maria te Dorsthorst. 
Kerstavond 24 december, 19.00 uur: Piet van Haeften en Emma, Luc 
en Marie van Binsbergen-Kersten, pa en ma van Veenendaal, Romy en 
Marieke, Els Meurs, ouders Peters-Derksen, Annie en Cor ten  
Westeneind, Steef Schuurman, Antoon en Annie Peters, Hent en  
Doortje Cobussen-Joosten en Annemieke, ouders Roelofsen-van 
Maanen, Jan en Timo Verplak, Stef en Joke Vos, pa en ma Idsinga en  
familie, Jan Marcelis en Tonny, ouders Driessen-Pijnappel en Jos en 
Walter, Wim en Willy Selman-Hendriks, Gerard en Diena van 
Ewijk-Hendriks en Doortje, Ton Lentjes, Paul, Grada, Mieke en Paul en 
Trieni Scheerder, Sjaak Verplak, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, 
Dick en Truus van Rijsewijk, Wim van der Horst en Lilian, Hans  
Grimmelt, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Bart en Gijsje ten  
Westenend, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Jo en Chrisje van de 
Kamp, ouders Janssen-Brands en familie, ouders Peters-Vos en familie, 
ouders van Deijzen-van Mullem en Willie, Luna en Gerda, Leo en Miep 
Essers, Koos Lamers, Theet en Nelly van Mullem-Cornelissen, ouders 
Lamers-Staring, Trienie van den Dam, Marijke Nas-van Ettinger.
Kerstavond, 24 december, 21.30 uur: ouders Bierman-Voorburg, ou-
ders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Rieky Nab-Goldsmid, Leendert 
Jacobs, Antoon en Annie Baltussen, Eddy van Rooijen, Theo en Annie 
van Mullem, Toos en Geert Joosten, Riekie en Wout van den 
Dam-Rosmulder, Toos en Frits Clappers-Schuiling, Pierre en Addy 
Veuger-Oomes, Thea van den Dam, Leo Knuiman, ouders Wels- 
Berends, Piet Thea en Sander, ouders Potjens-Janssen, Sien en Herman 
Fonteijn-van Mullem, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van  
Binsbergen, Diny de Ruijter-van Lieshout, ouders Weijman-van Baal, 
Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Theet en Nelly van Mullem-Cornelissen, 
ouders Esman-Scheerder, Jan en Leida Derksen, ouders Lamers- 
Winterhalter en Koos, Piet Martens. 
Kerstmis, 25 december, 9.30 uur: ouders Arns-Krebber, Betsie van de 
Berg-Hermeling, Cor Vos, Bart en Thea Polman, ouders Krebber-ten 
Broeke, Elly en Theo Schrijner-Krebber, ouders Roelofs-Rikken en fa-
milie, Co en Riet Rensen, Mariëtte Eeken, ouders Schuiling-Holleman, 
Truus Coenders-van de Hof, ouders Winden-Weijman en Jules, Jo  
Blanken-Wammes, familie Janssen-Selman, Gradus en Hendrika  
Brugmans-Coenders, Hans Jansen, ouders Coenders-Meurs, Antoon 
Coenders, Tonny en Maria te Dorsthorst. 
Oudjaar, 31 december, 19.00 uur: Marijke Nas-van Ettinger, familie 
Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Theet en 
Nelly van Mullem-Cornelissen.
zaterdag 10 januari 2026: Leo Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger,  
familie Bennik-Barends, familie Janssen-Selman, Sien en Herman  
Fonteijn-van Mullem, Diny de Ruijter-van Lieshout, Cor Vos, Koos  
Lamers, ouders Lamers-Staring, ouders Esman-Scheerder, Tonny en 
Maria te Dorsthorst.
zaterdag 31 januari: Toos en Geert Joosten, Wim van der Horst,  
Marijke Nas-van Ettinger, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, ouders 
Hermeling-Clappers, Frits en Ria, Cor Vos, familie van Kempen, Trienie 
van den Dam, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Leida Derksen.
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Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, Riekske van den Brink- 
Peters, Ab van Rijn, Ton Teunissen, Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, 
Toon Rasing, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Dora en Jan  
Buurman-Arendts, Gerda en Theo Rutten-Wassink, Antoon Hendriks. 
Tonny en Gerrit Booltink-Vos, Theo Joosten, Theo Artz, Hennie en 
Gert Teunissen Kersten.
woensdag 28 januari parochiecentrum, 9.30 uur: Leida van Deelen-
van den Brink, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de Haan, Wies 
Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, Bé Janssen, 
Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, Theo Braam, Mimi  
Tillemans-Terwindt, Ton Teunissen, Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, 
Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Hennie en Gert  
Teunissen Kersten.
zaterdag 31 januari St. Jozef en Haalderen: Annie van den Brink-Peek, 
Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Marietje Rosmulder-de 
Haan, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Rieka de Jong-Peters, 
Bé Janssen, Riekske van den Brink-Peters, Ab van Rijn, Ton Teunissen, 
Delia Weghorst-Pruijn, Jo Janssen, Toon Rasing, Leo van Schaijk, Leny 
Artz-Kersten.

Haalderen
zaterdag 6 december: jaargedachtenis voor Riky Puntman-Bekker.  
Verder gedenken wij Bekker-Jansen, ouders Puntman-Nijenhuis en 
zonen Wily, Jan, Toon, Joop en Harrie, Riek Vernooy, Gerd Spanbroek 
en Koos Spanbroek Verhagen, Joris Claassen, Riet Claassen.
zaterdag 13 december: jaargedachtenis van Jan Gunsing. Verder geden-
ken wij Toon Spanbroek, Geert van Gellecum, Henk van Appeldoorn.
zaterdag 20 december: Wim Roelofs en Mientje Roelofs-Janssen, Geert 
Roelofs en Annelies Roelofs-Broekhof, Dorien Roelofs.
woensdag 24 december kerstavond, 19.00 uur: Henk Linsen en Marga 
Linsen-Weenink, Gerd Janssen en familie, Harry van den Boogaard, 
Dora van den Boogaard-Spanbroek en zoon Gerrit, Jan Witjes, Mieneke 
Witjes-Niels en kinderen Betsie, Henk, Jo en Tonnie, Piet Demon, Jo 
Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon-Roelofs en  
Kinderen, Theo Gunsing en Nellie Gunsing-Natrop en familie, ouders 
Spanbroek-Razing en Bep, Antoon te Dorsthorst en Marie te  
Dorsthorst-de Haas, Bernard te Dorsthors en Aleida te Dorsthorst- 
Claassen, Joop Wismans, Ben Brands, Geert Duijf, Wim Huting, Catrien 
Geurts van Swaay, An en Antoon Veenhuis en Zoon Antoon, Pa en Ma 
en Johan Reintjes, Herman en Dien Janssen-Bach en kinderen, Riek  
Vernooy, Herman Mahler, Bets Brugmans, Henk Linsen en Marga  
Linsen-Weenink, ouders Berndsen-Marissink, Piet Driessen, Jeroen 
Arends, Nellie Janssen-Kersten, Miranda Peek, ouders Dominicus- 
Vermeulen en familie, Jo en Dien Kersten-Lentjes, Geerd en Bets  
Kersten-Buurman, Thé en Cor Dibbes-Kersten, Anke Spaan-Streefland 
en dochter Joyce, Ben Peelen, Theo Roelofs, Jan van Loon, Hent van 
Loon en Marietje van Loon-Buurman, Henny Kaak-Derkzen, Bart en 
Annie Wilting-Evers, Hemmie Evers, Jo en Marietje Rikken-Klaassen, 
Henk en Mimie Witjes-Wismans, Frans Reijnen en Dies Jansen, Joris 
Claassen, Riet Claassen, Thé Claassen.
vrijdag 26 december tweede kerstdag, 9.30 uur: jaargedachtenis van 
Jan Janssen. Verder gedenken wij Ap Abbink, Suzan Abbink, Anna 
Braam-van Vorsselen, Jozef, Anko en Mariëlle van Swaay, Gerd Janssen 
en familie, Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters, 
Antonius Weijers en Elisabeth Weijers-Joosten, Henny Kaak-Derkzen.
zaterdag 27 december: jaargedachtenis van Piet Demon. Verder geden-
ken wij ouders Demon-Roelofs en kinderen, Jo Derksen, Riek 
Derksen-Vonk en Annie, Henk Linsen en Marga Linsen-Weenink, fami-
lie Martens-Roelofs, Theo Roelofs 
zaterdag 3 Januari: Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken ,Gerd 
Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Joris Claassen.
zaterdag 10 januari: jaargedachtenis van Riek Derksen-Vonk. Verder 
gedenken wij Jo Derksen en Annie, Geert Duijf, ouders Demon-Roelofs 
en kinderen.
zaterdag 17 januari: Gert en Toos Alofs-Rijcken.
zaterdag 24 januari: Hendrikus en Geertruida Wismans-Jansen, The en 
Leida.

Herveld
zaterdag 6 december: jaargedachtenis van Ben en Wilhelmien van 
Hal-Ticheloven. Verder gedenken wij Piet en Mimi Daams-Schaars, 
Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Netty de Zeeuw-Winnemuller.

zaterdag 20 december: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting en 
Martinus Veens. Verder gedenken wij Piet en Mimi Daams-Schaars, 
Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Netty de Zeeuw-Winnemuller. 
donderdag 25 december, Kerstmis: pastoor Van der Borgh en Tiny 
Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers- 
Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Johannes van 
Kempen en echtgenote, Geert en Miep Peperkamp, Annie Veens- 
Menting en Martinus Veens, Jan en Riet Veens-Jansen, Wim van  
Vilsteren, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Johannes  
Winnemuller en echtgenote, Netty de Zeeuw-Winnemuller.
woensdag 31 december: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada 
Giesbers-Peperkamp, Netty de Zeeuw-Winnemuller.
zondag 4 januari: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en 
Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Netty de 
Zeeuw-Winnemuller.
zaterdag 24 januari: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada  
Giesbers-Peperkamp, Netty de Zeeuw-Winnemuller.

Heteren
donderdag 25 december, Kerstmis. Intenties worden gelezen in Elst. 

Riny de Bruin, Riet Selman-van Marwijk, Koos Lamers, Lenie Selman- 
van Wissing, Joop Driessen, Truus Teunisse-Robbers, Nico Methorst en 
ouders Theo en Marie IJkhout-Velthuizen en zoon Jan, Wim Polman en 
zoon Grady, Bep Schrijner, Rob Liethoff, Henk Holleman, familie  
Eulink-Peters, Grada Eulink, Annie Reinders, Willie en Corry Menting- 
de Bruin, ouders Daniël-Rutten, ouders Degen-Hermsen, Jan 
Velthuizen, Jan Polman, Wim van Reine, ouders van Heumen-Krebber, 
Antoon en Bets Niels-Idink, Leo Niels, René Niels, familie Roos-
Weijman en zoons, Pieter en Alie Jansma-Homsma, Ruth en Annie 
Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle, Gerardus Roes en Jeanettte 
v/d Heijden, Wilhelmus Roes en familie, Johannes Boll en Henrica  
Jansen, Richardus van Wijck en echtgenote, Stephanus Roes en  
Theodora Ockhorst, Deken Roes en familie, ouders Lamers-Staring en 
Koos Lamers Bart van Elferen, ouders van Elferen-Eimers en Ome Bart 
van Elferen, ouders Degen-Hermsen en Jan Velthuizen, Hans  
Branderhorst.

Angeren-Huissen-Stad-Huissen-Zand
zondag 7 december: Piet Driessen, Nellie Jansen-Kersten en Jeroen 
Arends, Miranda Peek, Jo en Dien Kersten-Lentjes, Geerd en Bets  
Kersten-Buurman, Tonnie Houterman-Bles, Joop Meijer en Dora 
Meijer-Scholten, Fons Mom, ouders van Deelen-Verhoeven, kinderen, 
aangetrouwden en kleinkinderen, Henk Leijser.
zondag 14 december: Piet Driessen, Nellie Jansen-Kersten en Jeroen 
Arends, Miranda Peek, Joop Meijer en Dora Meijer-Scholten, Fons 
Mom, Theo Vermeulen, Henk Coeleveld, Theo Huisman.
zondag 21 december: Roosje van Marwijk, Theo van Lent, Joop Meijer 
en Dora Meijer-Scholten, Fons Mom, ouders Bles-Scholten, kinderen, 
aangetrouwden en kleinzoon Frank.
woensdag 24 december in Angeren, 18.00 uur: Iet Huberts-Borgers.
woensdag 24 december, kerstavond 21.00 uur: An en Antoon  
Veenhuis en zoon Antoon, Joop en Gerda Regeling, Mietsie Swoboda, 
ouders Gerritsen-Arts, ouders Dijkmans-van Groesen en zoon Sjaak, 
Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter, Jan Zweers en Greet 
Zweers-Makker, Theo Vermeulen, Henk Coeleveld, Fons en Loes Mom-
van Meekeren.
donderdag 25 december, eerste kerstdag, 9.30 uur: An en Antoon 
Veenhuis en zoon Antoon, Joop en Gerda Regeling, Mietsie Swoboda, 
Geert Bos en dochter Carin, Jo en Dien Kersten-Lentjes, Geerd en Bets 
Kersten-Buurman, familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, Felix 
Steijntjes, Theo Huisman, familie Scheers-van Kempen, Frans van  
Aalten, Henny Kaak-Derkzen, Fons en Loes Mom-van Meekeren, Frits 
Mattijssenen familie Mattijssen-Pruijn.
zondag 28 december: Joop Meijer en Dora Meijer-Scholten, Fons 
Mom, Uit dankbaarheid.
zondag 4 januari: Joop en Dora Meijer-Scholten, Fons Mom, Piet 
Driessen, Miranda Peek, Jeroen Arends en Nellie Jansen-Kersten,  
familie Scheers-van Kempen, Frans van Aalten, Henk Leijser.
zondag 11 januari: jaargedachtenis van Fons en Loes Mom-van  
Meekeren. Verder gedenken wij Joop en Dora Meijer-Scholten, Fons 
Mom.
zondag 18 januari: Joop en Dora Meijer-Scholten, Fons Mom, Gerrit 
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Bles en zoon Frank, Theo van Lent.
zondag 25 januari: Jaargedachtenis van Fons en Loes Mom-van  
Meekeren, Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter, Theo van Lent.
zondag 1 februari: Henk Leijser.

Indoornik
zaterdag 20 december: Mia Arns-Krebber, Ton en Ria van Wezel, Willy 
Leenders-Verhoeven, Ineke en Adri van der Meijde, Gerda van  
Soestbergen-Kuipers, Karel Dulos, John Selman, Geert Menting, Cor, 
Henk, Wim, Diny, Annie en ouders de Ruijter-Leenders, Ank  
Bouwmans, Chris van Haaren, Klazienus IJkhout, Theo en Annie  
Hendriks, ouders Dulos-Jansen. 
zaterdag 10 januari: Ineke en Adri van der Meijde, Ton en Ria van 
Wezel, Gerda van Soestbergen- Kuipers, Karel Dulos, John Selman, 
Geert Menting, Cor, Henk, Wim, Diny, Annie en ouders de Ruijter- 
Leenders, Ank Bouwmans, Chris van Haaren.

Lent
zondag 14 december: jaargedachtenis van Fons Niessen. Verder geden-
ken wij Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en 
Diny van Kempen-de Beijer, Ineke Wilderom-Berndsen, Anton en Dory 
Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, Henk Janssen, Henk Derksen, Piet 
en Mely Coenen-van Kempen, Rity Kampschoër-van Duren.
woensdag 24 december, kerstavond, Gezinsviering: Herman en Cato 
Jansen-Kogelman, Fons Niessen.
woensdag 24 december, kerstnacht, 20.00 uur: jaargedachtenis:  
Luciano Pauwels. Verder gedenken wij: Ans Pauwels-Verdoorn, Joke 
Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van 
Kempen-de Beijer, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, 
familie Hofs-Boekhoorn, ouders Wouters-de Kleijn, Gerard Stap,  
ouders Kersten-van Gendt, Paul van den Boogert, Hans Jacobs, Henk 
Derksen, Femke Peters, ouders Meeuwsen-Janssen, Theo Meeuwsen, 
Henk en Annie Meeuwsen-Leenders, Albert Jansen en dochter Miriam, 
familie Van Antwerpen, Geert van Hal, Henk en Annie Bouwmeister- 
Joosten en zoon Wilfried, Chris en Annie van Rijsewijk-Geven, Gerrit 
en Toos Bles-Derksen, familie Janssen-Roelofs, Riet Janssen-Boerboom, 
Chris Disveld en zoon Geert, Bram van de Logt, Wim en Marietje  
Rikken-Lieskamp, Piet en Riet Hoogveld-Peeters, ouders Teunissen- 
Heymans, ouders Damen-Peek, Toon Som en familie, Annie 
IJsveld-Wanders, Rity Kampschoër-van Duren.
woensdag 31 december, oudjaar: Joke Janssen, Dries en Fien  
Willemsen-van Kempen, Paul van den Boogert, Henk Derksen, ouders 
Meeuwsen-Janssen, Henk en Annie Meeuwsen-Leenders, Rity  
Kampschoër-van Duren.
zondag 18 januari: geen intentie aangemeld.
zondag 25 januari: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van  
Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer.

Oosterhout
donderdag 25 december, Kerstmis: Don van Lent, Arie van Leeuwen, 

Geert en Nel Bouwman-Hendriks en dochter Anita, Huub Broos,  
mevrouw Hoonhout-van Deurse, mevrouw van Kempen-Roelofs,  
mevrouw Krijnen-Holleman, Antoon Eggenhuizen en Grada  
Eggenhuizen-van de Brink, Piet en Lies Derksen-Pruijn, Emmy Veens, 
de heer Roel Jansen, ouders Pruijn-Huisman, Gerrit Janssen, ouders 
Van Eimeren-Janssen, Jo en Cor Aarns-Degen, Pouwel en Martha  
Kuiper-Huizinga, Wim en Cor van Kempen van de Loght en dochters 
Trees en Corien,
zondag 4 januari: Geen intenties aangemeld.

Valburg
zondag 7 december: jaargedachtenis van Harry Huisman, Wim  
Krijnen, Riek Rikken-Van Westrenen, Wim Slebus, Willie Slebus- 
Hasselbach. Verder gedenken wij André en Toos Cornelissen, Diny 
Huisman-van Mullem, Jan Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Cor 
Potjes en zoon Vincent, Thé Rikken en dochter Mia.
zaterdag 20 december: jaargedachtenis voor Pascal Matijssen.
woensdag 24 december, kerstavond: jaargedachtenis van Leny van  
Elferen-Simons en Joop Zwartkruis. Verder gedenken wij Piet Bugter, 
Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos  
Cornelissen, Eef van Dijk, Theo en Maureen Driessen, Alex Lanwehr, 
Johan Groten, familie Van Elferen-Krijnen, ouders Helmink-Maassen, 
families Jansen, Van Hulst en Krijnen, Willy Jansen-Meurs, Tiny van den 
Berg-Magielsen en Piet van den Berg, Piet en Luce Jansen, ouders  
Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knipping, Grad en Toos Knipping, 
Annie Lenssen, ouders Van de Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, 
Herman Popping, Nel Popping, Cor Potjes en zoon Vincent, Ben Ras en 
de familie Willemsen-Rikken.
vrijdag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis van Tonia 
Berns-Arts, Jo Bouwman, Henk Slebus, Theo Verhoeven. Verder geden-
ken wij Piet Bugter, Everardus Berns en dochter Tanja, familie 
Berns-Arts, pastoor Engelen, Toon en Bets van Heumen, Harry en Diny 
Huisman, Frans Janssen en dochter Trudie, Ton Lindewegen, Riet  
Selman-van Marwijk, Theo Selman en Theo Geurtz, ouders Matijssen- 
Kuijf en dochter Karin, Marian Eulink-Peters, gezin Rasing-Willemsen, 
pastoor Scholten, Wim en Trees Schouten, ouders Schouten-Krijnen en 
zonen Jan, Theo en Piet, Grad en Juliënne Slebus, Annie Slebus- 
Hendriks, ouders Spaan-Turk, Jan Spaan, Jos en Hennie Verhoeven, 
André Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven en Bart de Vries. 
zondag 4 januari: jaargedachtenis van pastoor Engelen en Trees  
Schouten-Copray. Verder gedenken wij Piet Bugter, André en Toos 
Cornelissen, Jan Jansen, Frans Janssen en dochter Trudie, Anneke 
Geurts-Knipping, Wim Krijnen, Cor Potjes en zoon Vincent en Wim 
Schouten.
zondag 18 januari: jaargedachtenis voor Frans Janssen, Jan Veggelers en 
pastoor Scholten. Verder gedenken wij de familie Berns-Arts, Wim ten 
Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, 
Trudie Janssen, Riek Veggelers-Janssen, Cor Potjes en zoon Vincent en 
Wim en Fie Verhoeven.

Podcast 
Het verdwenen botje van Sint Werenfridus

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is Bjorn van 

Snippenburg uit Elst samen met Anne-Ruth 

Groen van Omroep Gelderland op zoek gegaan 

naar de verdwenen relikwie van Sint Werenfridus. 

Hun zoektocht bracht ze op verschillende plekken, waar ze veel  

interessante mensen ontmoetten en mooie dingen zagen. De zoek-

tocht is vastgelegd in een podcast die een mooie inleiding vormt op 

het Werenfridusjaar dat in november geopend is. De podcast – in 

meerdere delen – verschijnt half december bij Omroep Gelderland, 

Spotify en Apple 

Podcasts. Zouden ze 

de relikwie gevon-

den hebben?

Tijdens de zoektocht 

kwamen Björn en 

Anne-Ruth ook in 

Emmerich. 
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