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Book Builders BV, Nijmegen

Het jaar is al even onderweg. Toch wil de redactie graag van de  

gelegenheid gebruikmaken eenieder een gelukkig en bovenal  

gezond 2026 te wensen. We denken daarbij zeker aan de mensen 

die moeilijke tijden meemaken en wensen ze alle sterkte.

De foto op de voorpagina vangt twee jaren in een. Te zien is de Heilige 

Deur die nu gesloten is omdat het Heilig Jaar 2025 voorbij is. Tevens 

gaat de deur open voor St. Werenfridus. Deze patroonheilige staat dit 

jaar centraal. Hij is de misssionaris van de hele Betuwe. Elst viert de 

komende maanden zijn 1300-jarig bestaan en in de geschiedenis van 

het dorp heeft Werenfridus onmiskenbaar een rol gespeld. We gaan 

nog veel van hem horen de komende tijd.

Een nieuw gezicht in onze parochie is priester-assistent Jeroen van 

Miltenburg. Hij was al in onze parochie toen de nuntius op bezoek is 

geweest. Hij stelt zich in deze uitgave van Ankerplaats aan u voor en 

geeft een inkijkje in zijn leven. We hopen dat hij zich snel in onze  

parochie thuis mag voelen en wensen hem alles goeds in zijn werk.

We leven in een periode tussen Kerstmis en de vastentijd. Dat is in dit 

parochieblad te merken. De locaties blikken vanzelfsprekend nog 

even terug op alle activiteiten die ze in de kersttijd hebben ontplooid. 

Er is veel werk verzet. Vrijwilligers hebben uren gestoken in het ver-

sieren van de kerken en het plaatsen van kerststallen. Het kan niet 

vaak genoeg gezegd worden hoe dankbaar de parochie is met alle vrij-

willigers. Hulde.
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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN ASSISTENTEN

Vele paus-volgers zaten er al lang op te wachten: het eerste docu-

ment van de paus Leo voor alle gelovigen. In oktober ging de 

apostolische exhortatie ‘Dilexi te’ (Ik heb je liefgehad) de wereld 

in. Al in de titel onthult deze brief een connectie met ‘Dilexit nos’ 

(Hij heeft ons liefgehad), de laatste encycliek van paus Franciscus, 

en de tekst is in zekere zin de voortzetting daarvan. Het benadrukt 

de krachtige band tussen de liefde van Christus en Zijn oproep aan 

ons om dicht bij de armen te komen.

“Liefde voor de Heer is één met liefde voor de armen”, schrijft paus 

Leo. “Dit is daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden: Jezus zegt: 

‘Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeder, 

hebt gij voor mij gedaan.’” “Daarom”, zo vervolgt de paus, “is dit geen 

kwestie van louter menselijke vriendelijkheid, maar een openbaring: 

contact met hen die nederig en machteloos zijn, is een fundamentele 

manier om de Heer van de geschiedenis te ontmoeten.”

De paus verwijst ook naar christenen die ons voorgingen: “De woor-

den van de heilige Johannes Chrysostomus en de heilige Augustinus 

blijven de Kerk vandaag verlichten: de eerste spoort ons aan om Jezus 

te eren in het lichaam van de armen, met de vraag welke zin het heeft 

om altaren gevuld te hebben met gouden vaten terwijl Christus uitge-

put van de honger net buiten de kerk ligt; de laatste beschrijft de 

armen als “de sacramentele aanwezigheid van de Heer”, waarbij hij in 

de zorg voor de armen een tastbaar bewijs ziet van de oprechtheid van 

het geloof: “Iedereen die zegt God lief te hebben en geen medelijden 

heeft met de behoeftigen, liegt.”

‘Dilexi te’ bevat een oproep aan elke gedoopte, waarmee iedereen 

wordt aangespoord zich concreet in te zetten voor de verdediging van 

en de bevordering van de zwaksten: “Alle leden van het volk van God 

hebben de plicht om hun stem te laten horen, zij het op verschillende 

manieren, om dergelijke structurele problemen aan de kaak te stellen.”

pastoor Karel Donders

Dilexi te – Ik heb je liefgehad
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Met velen onder ons hebben we elkaar al een gelukkig nieuwjaar 

toe kunnen wensen. Voor degenen die we nog niet gezien hebben: 

alle goeds voor 2026. Ongetwijfeld wordt het weer een jaar met  

allerlei gebeurtenissen die de geschiedenisboeken halen, maar ook 

in onze parochie zal het nodige te doen zijn. Denken we alleen 

maar aan ons 1300-jarig bestaan.

U heeft van mij nog enkel zaken tegoed die besproken zijn in de bij-

eenkomsten van het parochiebestuur van november en december. 

Hoewel al van vorig jaar, toch voor u van belang om te weten.

Pastorale zaken

U heeft ongetwijfeld al over hem gehoord en mogelijk ook meege-

maakt. Vanaf 8 december is Jeroen Miltenburg als assistent-priester 

aan onze parochie verbonden. Wij zijn erg blij met zijn komst. Hij 

woont in de pastorie van Haalderen. Elders in dit blad stelt hij zich-

zelf voor. 

December is afgesloten met een groot aantal feestelijke bijeenkom-

sten en vieringen. Kerstmis, maar ook Nieuwjaar, is op gepaste en 

feestelijke wijze in onze kerken gevierd. Het waren drukbezochte en 

ook prachtige vieringen.

Financiële zaken

In de maand november is de begroting voor 2026 gereedgemaakt 

en op diverse niveaus besproken. Zo hebben de lokale penning-

meesters hun inbreng gehad. In de bijeenkomst van het 

parochiebestuur van november is de begroting goedgekeurd en  

afgetekend en ruim voor 1 december aangeboden aan het bisdom 

voor goedkeuring. 

De begroting heeft u terug kunnen vinden in de speciale bijlage Aktie 

Kerkbalans 2026 van het december-januarinummer van Ankerplaats. 

We schrijven nog geen zwarte cijfers, maar met uw hulp kunnen we 

het verlies wel zo laag mogelijk proberen te houden. In 2025 heeft u 

allen beduidend middels Aktie Kerkbalans meer bijgedragen dan 

voorgaande jaren dan voorgaande jaren en de bekende enveloppen 

voor 2026 zijn inmiddels bij u op de mat beland. Heeft u geen verzoek 

gehad en wilt u toch bijdragen? In de diverse kerken liggen inschrijf-

formulieren. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld en helpen ons 

onze mooie parochie overeind te houden.

Gebouwenbeheer

Ook voor de uitgaven groot onderhoud 2026 aan onze gebouwen 

moet een begroting gemaakt worden en dat was voor onze nieuw-

komers op gebied van gebouwenbeheer de eerste keer. Maar het is 

gelukt en ook die is op tijd aangeboden aan het bisdom.

Wat de portefeuille gebouwenbeheer betreft binnen het parochie- 

bestuur mogen we ons verheugen in de officiële benoeming - per  

8 december - van Henk Wagener als bestuurslid. Hij doet deze klus 

samen met adviseur Paul Evers. Beiden komen uit Huissen. Wij zijn 

erg blij met hun komst en zijn ervan overtuigd dat zij een welkome 

versterking van het parochiebestuur zijn. 

In december maar ook begin januari is erg hard gewerkt om de kerk 

en het het secretariaat en de dagkapel van St. Martinus in Doornen-

burg leeg te ruimen en de spullen op te slaan in ons archief op de 

zolders van het Parochiehuis in Elst. Op 5 januari moest deze klus  

geklaard zijn, omdat we op die datum de sleutels in moesten leveren. 

De bouwactiviteiten rond de school zijn inmiddels al begonnen. We 

hopen snel met nieuws te komen rond de realisatie van de Mariakapel 

aldaar, zodat u weer een kaarsje op kunt steken.

Tot zover de hoogtepunten uit de bijeenkomsten van november en 

december. Tot een volgende keer.

Voor onze privacy verklaring zie https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/privacyverklaring/
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Het is net 1 januari geweest. De laatste oliebollen liggen nog in de 

keuken, de laatste restjes nog in de koelkast en er is nog wat drank 

over in de schuur. We zijn in het nieuwe jaar aanbeland: 2026. En 

als we dan mensen ontmoeten op straat, thuis, op het werk of in de 

kerk, willen we elkaar al het goede toewensen. We gebruiken daar 

veel verschillende woorden voor. Een gelukkig nieuwjaar, gezond 

nieuwjaar, vrolijk nieuwjaar, gezellig nieuwjaar, alle beste wensen 

en zelfs ook een gezegend nieuwjaar of een zalig nieuwjaar. 

De woorden zijn welgemeend, met nadruk, maar soms helaas ook 

haast achteloos gezegd. Het valt mij op dat de woorden er ineens echt 

toe doen als ik iemand ontmoet die niet weet of hij het nieuwe jaar wel 

tot het einde zal halen. Een gezond nieuwjaar wensen als iemand ern-

stig ziek is? Gelukkig nieuwjaar past ook niet goed, maar wat dan wel? 

Dan blijkt dat het niet gaat om welk woord dan wel, omdat er weder-

zijds begrip is dat elk woord moeilijk en lastig is. Je weet van elkaar dat 

het nieuwe jaar niet gemakkelijk wordt en misschien ook wel heel 

verdrietig. Desondanks wensen we elkaar dan toch welgemeend het 

goede toe, hoe dat goede er ook uit zal zien. Ongeacht dat juiste woor-

den misschien niet te vinden zijn, begrijpen we elkaar wel. Het is, hoe 

lastig ook, goed om te beseffen dat de woorden er toe doen.

Zo beginnen we ook dit jaar weer met al die woorden vol goede  

wensen. Naast woorden vol goede wensen zijn er woorden die eigen-

lijk geen betekenis hebben, zoals op dit ogenblik het onder de jongste  

generatie immens populaire ‘six-seven’: kinderwoord van het jaar 

2025. We moeten het dan wel op zijn Engels uitspreken en dan ook 

met een bepaald gebaar erbij; handen met de palmen naar boven te-

gengesteld op en neer bewegend tijdens het uitspreken van het woord 

‘six-seven’. Sommige ouders en vele leerkrachten worden hier hele-

maal gek van: als er ergens een zes en zeven samenvallen, dan begint 

de hele klas ‘six-seven’. Ik wil dan weten waar het vandaan komt, wat 

het betekent. Ik ga op zoek als oudere, onwetende. Maar googelend 

(het scherm op de telefoon begint ook even te schommelen) kom je 

erachter dat het woord betekenisloos is. Het betekent werkelijk niets 

en waar het vandaan komt, is ook niet helemaal duidelijk. Het enige 

wat echt duidelijk is, is dat het woord door kinderen in de leeftijd van 

kleuter tot puber gebruikt wordt. Het is gewoon leuk, een meme, een 

populair internetgrapje, betekenisloos.

Ik heb het moeilijk met woorden zonder betekenis. Het moet toch iets 

betekenen? Of heeft iets wat alleen gewoon een beetje leuk of grappig 

is, ook voldoende betekenis in deze tijd? Mogen we naast alle zware 

woorden over oorlog en geweld, over armoede en hongersnood ook 

even een woord hebben wat alleen maar grappig is? Je kunt je immers 

ook vertillen aan al die zware woorden en de vrolijkheid van het  

moment uit het oog verliezen. En wat ook grappig is, is dat op het  

moment dat volwassenen het gaan overnemen, de lol er voor de  

kinderen snel af is. Immers als volwassen iets leuks gaan vinden, is het 

niet meer leuk voor de jeugd. 

Een andere optie is, en dat is en blijft toch meer mijn keuze, om even 

stil te staan bij ‘six-seven’ en wat opvalt. En dat hebben we allemaal 

gedaan, zij het wellicht onbewust. In de kerstnacht klonk in alle  

kerken Lucas 2:6-7: “Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan 

waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar 

eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een 

kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” We zijn er 

vrijwel allemaal argeloos aan voorbijgegaan, behalve een dominee in 

Zutphen die het haarscherp heeft opgemerkt in haar preek. Het was 

wat geweest als dan ineens de jeugd in de kerk had geroepen ‘six- 

seven’. Dan had het woord ineens veel betekenis gekregen, als woord 

vol van leven, vol van zin, vol van vreugde.

Zo leer ik aan het begin van dit nieuwe jaar: laten we niet te snel oor-

delen en iets weggooien als zinloos, als tijdverspilling. Laten we dit 

nieuwe jaar onze woorden zorgvuldig kiezen en ervoor zorgen dat 

onze woorden begrepen worden door een ander. En laten we bovenal 

geen woorden kiezen die kwetsen, die pijn doen, die mensen weg- 

zetten of vernederen. Een beetje lief zijn, dat is toch een goed voor- 

nemen voor het nieuwe jaar? 

En als de jeugd weer iets nieuws verzint, probeer de jeugd te begrij-

pen en wie weet vinden ook wij ouderen dan weer iets nieuws.

diaken Ronald Heinen

Populair woord heeft geen betekenis
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst	 09.00 uur	 kerk	 elke maandag

Heteren	 18.45 uur	 Liefkenshoek	 2 februari

dinsdag

Haalderen	 09.00 uur	 kerk	 elke dinsdag

Huissen	 19.00 uur	 dagkapel, rozenkrans	 elke dinsdag

woensdag

Angeren	 09.30 uur	 dorpshuis	 4 februari

Doornenburg	 m.i.v. 1 januari 2026 vervallen deze vieringen

Gendt	 09.30 uur	 dagkapel	 25 februari

Herveld	 09.30 uur	 kapel kerk	 18 februari

Lent	 19.00 uur	 St. Jozef	 11 februari

donderdag

Huissen	 09.00 uur	 dagkapel	 elke donderdag

vrijdag

Valburg 	 09.00 uur	 kerk, rozenkrans	 elke vrijdag

Valburg	 09.30 uur	 kerk	 elke vrijdag

Biechtgelegenheid 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 

de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om 

het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Aanbidding van het H. Sacrament 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 

de St. Werenfriduskerk in Elst van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid tot 

eucharistische aanbidding.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige communie thuis ontvangen?

Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofs- 

gemeenschap. 

Doopdata in de komende periode

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen

za. 14 maart	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

St. Werenfriduskerk Elst

za. 11 april	 16.00 uur	 pastoor K. Donders

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen

za. 2 mei	 15.30 uur	 pastoor K. Donders

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 4 januari)

Henk Straatman	 91 jaar	 Huissen

Jo Wolters-Foppe	 92 jaar	 Elst

Nellie Coenen	 85 jaar	 Herveld

Riet Borgers-Tiemissen	 90 jaar	 Huissen

Jacques Bouwman	 89 jaar	 Zetten

Co Jansen-Rasing	 95 jaar	 Valburg

Jeroen Keijser	 51 jaar	 Elst

Johan Wolters	 95 jaar	 Elst

Nol Jansen	 89 jaar	 Lent

Ans van Workum-de Beijer	 91 jaar	 Herveld

Cor van Vuuren	 87 jaar	 Lent

Marijke van den Broek-Moeskops	 84 jaar	 Indoornik

Juul Clappers	 80 jaar	 Huissen

Ans de Wild-van Dieten	 77 jaar	 Indoornik

Annie Krijnen-Veens	 91 jaar	 Valburg

Betsy van Cleef-van Elferen	 78 jaar	 Valburg

Henk de Bont	 86 jaar	 Bemmel

Toos Arends-Kock	 91 jaar	 Huissen

Roos Meijer-Buurman	 86 jaar	 Angeren

Doortje Scholten-Jansen	 97 jaar	 Bemmel

Ben van Moerkerk	 94 jaar	 Angeren

Vieringen volgen via computer of TV

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen

via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en  

Omroep Lingewaard (TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44)

Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
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LITURGISCH ROOSTER FEBRUARI

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website.
Dit rooster kan nog wijzigen.

Zaterdag 24 januari, derde zondag door het jaar

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Oecumenische viering, J. Rademakers, St. Caeciliakoor

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, In B’tween

Zondag 25 januari, derde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, samenzang

10.00 uur in Providentia Gendt

Oecumenische viering, Oecumenische werkgroep, Jubilate

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, J. Miltenburg, Young at Heart

Zaterdag 31 januari, vierde zondag door het jaar

19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije, Maria Lichtmis

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm

Zondag 1 februari, vierde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders en Margreet Sanders, GK De Levensbron, 

kinderwoorddienst en crèche

Zaterdag 7 februari, vijfde zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, Leonarduskoor

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, J. Miltenburg, In B’tween

Zondag 8 februari, vijfde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, Magna Voce

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, 

veertig-jarig jubileum St. Caeciliakoor

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, J. Rademakers, samenzang

Zaterdag 14 februari, zesde zondag door het jaar

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

Zondag 15 februari, zesde zondag door het jaar

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm, kinderwoorddienst, 

carnavalsviering

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent 

Woord- en gebedsviering, F. Essers, Young at Heart, carnavalsviering

11.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en gebedsviering, liturgische werkgroep, In B’tween, 

carnavalsviering

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, samenzang, internationale mis

Woensdag 18 februari, Aswoensdag

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

9.30 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, K. Donders, samenzang

19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, St. Caeciliakoor

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zaterdag 21 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, A. Lurvink, Exotherm

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, J. Miltenburg, In B’tween

19.00 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, Leonarduskoor

Zondag 22 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, K. Donders, Enjoy

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Zaterdag 28 februari, tweede zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zondag 1 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang 

11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag

Eucharistie, K. Donders en Margreet Sanders, Exotherm, kinder-

woorddienst en crèche 

Zaterdag 7 maart, derde zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen

Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, In B’tween

Zondag 8 maart, derde zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije, veertig-jarig jubileum Cantorije

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Schilder, Magna Voce

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, samenzang

10.00 uur in Dominicanenklooster Huissen

Kom-Erbij-viering, werkgroep Anders-dan-Anders, Philalakoor

11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst

Ankerplaats februari 2026  l  7 



PASTORA AT

Parochiezondag 1 februari en 1 maart

Met de parochiezondag nodigen wij parochianen van alle leef- 

tijden uit om op deze ochtend samen te komen voor verdieping, 

eucharistie en ontmoeting. Voor kinderen zijn er activiteiten  

tijdens de viering en voor de allerkleinsten is er opvang. Dit alles 

vindt plaats in en om de parochiekerk van Elst.

09.45 uur: 	 Inloop met koffie/thee in het Parochiehuis.

 	 Crèche in het Parochiehuis (begane grond).

10.00 uur: 	�� Kinderwoorddienst en bijeenkomst communicanten 

in De Hoeksteen.

	� Bijeenkomst voor de vormelingen in het Parochiehuis 

(begane grond).

10.15 uur:	� Voor iedereen: ‘Ontmoeten in geloven’ in het Paro-

chiehuis (eerste verdieping).

1 februari, vierde zondag in de tijd door het jaar

Gastspreker: 	Remco Graat

Thema: 	 Zin in de GGZ

‘Zin in de GGZ’

Innige vreugde, tomeloos verdriet, een bulderende lach, tranen met 

tuiten, dodelijke verveling, een hoofd vol chaos, hoop tegen de klippen 

op. Zomaar een greep uit de ervaringen van cliënten die zijn opgeno-

men bij Pro Persona GGZ (met klinieken in onder meer Nijmegen, 

Wolfheze en Arnhem). Geestelijk verzorger Remco Graat zal iets ver-

tellen over de rol van zingeving in de psychiatrie. Waar zoeken mensen 

naar zin en betekenis? Welke rol speelt een geestelijk verzorger daarin? 

En wat kunnen wij, evenzeer zinzoekers, leren van mensen in de GGZ?

Remco Graat (achtenveertig), geestelijk verzorger met een katholieke 

achtergrond, werkt al zo’n zestien jaar bij Pro Persona. Hij woont in 

Lent, is getrouwd en heeft twee jongen kinderen van tien en acht jaar 

oud. Remco is verbonden aan de Gemeenschap Christelijk Leven,  

een wereldwijde lekenbeweging die zich geïnspireerd weet door de  

Ignatiaanse spiritualiteit.

1 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd

Gastspreker: 	Fotas/MOV Herveld

Thema: 	� Vastenactie 2026: Projecten met betrekking tot 

	 albinisme in Tanzania

11.00 uur: 	 Eucharistieviering

Aansluitend is er voor iedereen een lunch in De Hoeksteen

Datum hierop volgende parochiezondag: 12 april

Loop mee met de Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart wordt de 

Stille Omgang georganiseerd. Deze bedevaart wordt in stilte gelo-

pen door de binnenstad van Amsterdam. We lopen de eeuwenoude 

route van de Sacramentsprocessie die na het ‘mirakel van Amster-

dam’ van 15 maart 1345 werd gelopen door de pelgrims. 

De gebedsintentie van dit jaar luidt: ‘Moge God, door de eucharis-

tie, velen bereiken en wij Christus toelaten en ontvangen.’

Ook dit jaar bent u van harte welkom om met ons mee te gaan.

We gaan per bus naar Amsterdam via diverse opstapplaatsen:

17.00 uur station Elst

17.15 uur station Nijmegen

17.45 uur voormalige r.-k. kerk Ewijk

Rond 19.30 uur zullen we aankomen in Amsterdam. Om 20.00 uur 

zullen we de eucharistieviering bijwonen. Na de viering verzamelen 

we ons buiten de kerk en lopen we gezamenlijk de Stille Omgang. Na 

afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken 

in de Engelse kerk. Rond 23.30 uur rijdt de bus, via Elst en Nijmegen, 

terug naar Ewijk. 

De kosten zijn € 29,50 euro per persoon, te betalen bij de bus. Kosten 

zijn inclusief busreis heen en terug, afdracht aan de organisatie in  

Amsterdam en kerkboekje. 

Meer informatie: www.stille-omgang.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 

15 maart via nellekedonders@hotmail.com of via de QR-code. Ook 

voor vragen of extra informatie over de busreis, kunt u terecht bij  

Nelleke Donders.
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Verder op de synodale weg 

Zoals in de vorige uitgave van Ankerplaats al aangekondigd, wat 

meer informatie over het verdere verloop. Alle parochies ter we-

reld zijn uitgenodigd om verder te gaan met het slotdocument van 

de synode. Hoe doen wij dat in onze parochie en hoe doen wij dat in 

de verschillende geloofsgemeenschappen/locaties/deelparochies?

Na de zogeheten impulsdag zijn de locatiepastoraten alweer bij elkaar 

gekomen. We hebben toen besproken dat wij graag verder willen gaan 

op de ingeslagen weg. Dat betekent echter wel wat voor het pastoraal 

team en/of voor het bestuur. Hoe doe je dat? Op dezelfde wijze als we 

de geloofsbelijdenis hebben behandeld kunnen we nog heel veel meer 

behandelen. Een voorbeeld: wat zeggen we eigenlijk precies als we het 

Onze Vader bidden? Wat spreekt ons aan? Welke versie spreekt ons het 

meest aan? Waar voelen wij ons geroepen? Hoe vertalen we daarin din-

gen naar deze tijd? Waar liggen voor ons accenten die we bijvoorbeeld 

door willen geven? Hoe zou een zelfgemaakt Onze Vader eruitzien? 

Etc. Zoals we gezien hebben zouden we op ‘de synodale wijze’ zo uren 

naar elkaar kunnen luisteren en met elkaar kunnen delen als het hier-

over gaat. Dit kunnen we ons dus prima voorstellen. Heel anders wordt 

het als we het hebben over onze parochie en ‘deelparochies’ als organi-

satie(s). Hoe stel je bijvoorbeeld een beleidsplan op? Als vanouds 

‘top-down’ waarbij de locaties input kunnen aanleveren, of bot-

tom-up? Dat wordt veel lastiger. Het voorstel dat er ligt is nu ook het 

opstellen van het beleidsplan in een grote groep en dan voorleggen aan 

het bestuur. Dat is de synodale manier. De impulsdag was ook onder-

deel van het beleidsplan. De eucharistie is daarnaast een onderdeel. 

Uiteraard wordt bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan uitgegaan 

van het huidige beleidsplan, een evaluatie, daarnaast moet duidelijk 

zijn/worden wat de komende vijf jaren onze speerpunten zijn. En, be-

langrijk: het gaat bij het samenstellen van het beleidsplan niet alleen 

om de inhoud maar ook om het proces. Op deze manier kunnen wij in 

onze eigen parochie aan de gang, maar het is daarnaast ook goed om te 

weten wat de stappen in de implementatiefase nu eigenlijk zijn.

Implementatiefase 2025 – 2028

De implementatiefase heeft tot doel nieuwe praktijken en structuren 

te onderzoeken die het leven van de Kerk meer synodaaI kunnen 

maken. De implementatiefase is een ‘ontvangstproces’ van het slot- 

document op een manier ‘die past bij de lokale culturen en behoeften 

van de gemeenschap’.

Stappen in de implementatiefase

•	 juni 2025-december 2026: implementatie activiteiten in lokale  

geloofsgemeenschappen en hun samenwerkingsverbanden;

•	 eerste semester 2027: evaluatiebijeenkomsten in bisdommen;

•	 tweede semester 2027: evaluatiebijeenkomsten in nationale en  

internationale bisschoppenconferenties, oosterse hiërarchische 

structuren en andere samenwerkingsverbanden van kerken;

•	 eerste vier maanden 2028: continentale evaluatiebijeenkomsten;

•	 oktober 2028: kerkelijke vergadering in het Vaticaan.

Tot slot aardig om te vermelden: het product van het behandelen van 

onze geloofsbelijdenis in drie groepen op ‘de synodale wijze’ hangt nu 

niet alleen in de kerk in Elst maar komt ook in de locaties Indoornik, 

Oosterhout, Valburg, Huissen en Lent te hangen.

Vastenactie 2026
Licht voor zeventien albinogezinnen in Tanzania

Tijdens de komende veertigdagentijd worden wij opnieuw uitge-

nodigd om stil te staan bij wat echt telt. Niet bij wat wij denken 

nodig te hebben, maar bij wat anderen zozeer missen: veiligheid, 

zorg, kansen en een toekomst. 

Dit jaar vraagt MOV Herveld aan onze parochie om ‘het licht te laten 

schijnen’ op zeventien albinogezinnen in Tanzania – gezinnen die 

leven met moed, maar ook met grote kwetsbaarheid. In Tanzania  

worden mensen met albinisme dagelijks geconfronteerd met voor-

oordelen, uitsluiting en zelfs gevaar. Door een gebrek aan pigment is 

hun huid uiterst gevoelig voor de tropische zon; veel kinderen ont-

wikkelen al op jonge leeftijd huidproblemen. In sommige gevallen 

leidt dit zelfs tot blindheid. Het grootste gevaar is echter het bijgeloof. 

In sommige gebieden geloven mensen dat lichaamsdelen van albino’s 

geluk brengen. Daarom worden albino’s het slachtoffer van geweld, 

vervolging, verstoting of zelfs moord. Veel kinderen worden onderge-

bracht in veilige huizen, ver weg van hun familie. Hun ouders staan 

vaak alleen in deze strijd, maar zij blijven hun kinderen beschermen 

en hopen op een toekomst waarin elk kind telt.

Daarom willen wij als parochiegemeenschap naast hen gaan staan. 

Met Vastenactie 2026 willen we deze zeventien gezinnen helpen met:

•	 	betrouwbare zonnebrandcrème en beschermende kleding

•	 	medische en oogheelkundige zorg

•	 	veilige leef- en leeromstandigheden

•	 	ondersteuning voor moeders die alleen voor hun kinderen zorgen

Onze bijdragen – groot en klein – zijn voor hen letterlijk levens- 

reddend. Vasten gaat niet alleen over minder nemen, maar vooral over 

meer geven. Het is samen kiezen voor gerechtigheid, bescherming en 

waardigheid. 

De afgelopen jaren heeft MOV op kleine schaal verschillende gezin-

nen geholpen: “Wij zien de gezinnen en hun manier van (over)leven. 

Het voelt erg oneerlijk: niemand kan er iets aan doen – deze mensen 

hebben gewoon pech. Daarom willen wij hen ondersteunen, hun 

laten merken dat er mensen zijn die om hen geven. Wat zou het een 

mooi geschenk zijn als we vanuit de Overbetuwe en Lingewaard echt 

iets kunnen veranderen aan hun leefomstandigheden.”

Laten we in deze weken van voorbereiding op Pasen opnieuw ontdek-

ken wat het betekent om licht te zijn. Mogen wij op u rekenen voor 

deze gezinnen die dat licht zo hard nodig hebben? Samen maken we 

verschil. Samen brengen we hoop. Samen kunnen we zeventien fami-

lies een betere toekomst geven. 
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965

ccrademakers@gmail.com

	 SENIORENPASTORA ATWilt u meer weten over de MOV Herveld? 

Ga dan naar www.MOVHERVELD.nl. 

MOV Herveld en Fotas Herveld zijn twee organisaties die mensen in 

Tanzania (Kagera Region, op de grens met Rwanda en Oeganda)  

ondersteunen. Zij zoeken nog mensen die kinderen willen helpen 

door gedurende enkele jaren hun schoolgeld te betalen. MOV en 

Fotas leggen dit graag uit. Als u een presentatie over hun werk wilt 

ontvangen, komen zij graag langs. Is uw interesse gewekt? 

Neem dan contact op via 06 - 2895 8913. Of maak uw bedrag over op 

het onderstaande rekeningnummer, onder vermelding “Vastenactie 

2026 Albino Tanzania”:

Parochie H.Maria Magdalena NL71 RABO 0133 9324 00

Veertigdagentijd
Luister naar je hart

Op woensdag 18 februari begint voor ons als christenen de veertig- 

dagentijd. Een tijd van voorbereiding op het feest van Pasen, 

waarin we ons geloof zullen gaan hernieuwen. Een bijzondere tijd 

ook voor de volwassenen die zich voorbereiden op de sacramenten 

van initiatie: doopsel, vormsel en eucharistie. 

We mogen ons uitgenodigd weten meer te luisteren naar het hart. 

Paus Leo zei daar onlangs iets moois over: “Het hart is het symbool 

van al onze menselijkheid, de som van onze gedachten, gevoelens en 

verlangens, het onzichtbare centrum van onszelf.” Ook de evangelist 

Matteüs nodigt ons uit om na te denken over het belang van het hart, 

door deze mooie zin van Jezus te citeren: “Want waar uw schat is, daar 

zal ook uw hart zijn” (Mt. 6, 21).

Het is dus in het hart dat de ware schat bewaard wordt – niet in aardse 

kluizen, niet in grote financiële investeringen, die vandaag de dag 

meer dan ooit tevoren onbeheersbaar zijn en onrechtvaardig gecon-

centreerd tegen de bloedige prijs van miljoenen mensenlevens en de 

verwoesting van Gods schepping. Augustinus schrijft: “Heer, U hebt 

ons voor Uzelf gemaakt, en ons hart is rusteloos totdat het in U rust.”

Rusteloosheid is het teken dat ons hart niet toevallig, op een ongeor-

dende manier, zonder doel of bestemming beweegt, maar gericht is 

op zijn uiteindelijke bestemming, de ‘terugkeer naar huis’. De authen-

tieke benadering van het hart bestaat niet in het bezitten van de 

goederen van deze wereld, maar in het bereiken van wat het volledig 

kan vervullen, namelijk de liefde van God, of beter gezegd, God die 

Liefde is. Deze schat kan echter alleen worden gevonden door de 

naaste lief te hebben die we onderweg ontmoeten.

Een goede veertigdagentijd toegewenst.

 

pastoor Karel Donders

De God die mijn jeugd verblijdt

Ada vierde haar vijfentachtigste verjaardag uitgebreid met kinde-

ren en kleinkinderen. Ze voelt zich een rijk mens, kijkend naar de 

aandacht die ze van veel kanten mag ontvangen. Alleen het lopen is 

echt een probleem. Naar de kerk gaan lukt niet meer. 

De eucharistieviering van de KRO op zondagmorgen is voor haar hei-

lig. Bezoek is daarom pas welkom na elf uur. Ada mist de communie 

en is blij om met een zekere regelmaat de communie thuis te mogen 

ontvangen. Bij die gelegenheid geeft ze graag commentaar bij de vie-

ringen op de tv. “Ja, de vieringen met gregoriaans met veel wierook en 

meerstemmige zang, die spreken me het meeste aan. Het doet me 

denken aan de vijftiger jaren van de vorige eeuw hoe we toen naar de 

kerk gingen. Ik vond dat zo mooi. Je verstond niet alle teksten maar je 

voelde je erbij betrokken. In de zestiger jaren kwamen de grote veran-

deringen in de liturgie. De priester met het gezicht naar het volk en de 

vieringen in onze eigen Nederlandse taal. Dat voelde ik als een voor-

uitgang. De betrokkenheid bij wat er gebeurde werd groter en veel 

Nederlandse liederen gaven weer hoe je het geloof beleefde. Met de 

ontwikkelingen in de kerk ben ik met overtuiging meegegaan. Vooral 

de oecumenische gedachte sprak me aan. Ik vind het jammer dat de 

oecumenische gedachte binnen onze kerk een stuk minder is gewor-

den, wanneer het gaat over gezamenlijke vieringen. Nu ik wat ouder 

ben geworden maak ik me daar niet meer zo druk over. Ik weet niet 

wat het is. Het verbaast me zelfs een beetje. Wanneer ik nu op de tv 

een eucharistieviering volg dan is het net of ik weer meer het gevoel 

krijg uit mijn jeugd. Zoals wanneer er meerstemmige muziek is en 

gregoriaans bij uitzendingen vanuit de co-kathedraal Sint-Nicolaas 

van Amsterdam. Voor mijn gevoel ervaar je dan iets meer wat dat met 

mystiek te maken heeft. Het besef dat je in deze liturgie meer ervaart 

dat je betrokken bent bij iets dat je overstijgt, dat groter is dan jezelf, 

dat je niet echt kunt vatten. Je mag het ook iets van een mysterie noe-

men, waar je dankbaar voor mag zijn met de gedachten bij de 

psalmwoorden: “Ik mag opgaan naar God die mijn jeugd verblijdt.” 

“Dat ik dit nu op mijn leeftijd meemaak is toch wel bijzonder?”
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Communicanten hebben zich voorgesteld

Op zondag 7 december hebben de communicanten zich voorge-

steld aan het einde van de eucharistieviering. De communicanten 

hebben bootjes gemaakt die de komende tijd in de kerk blijven 

staan, zodat iedereen kan zien wie zich voorbereiden op de Eerste 

Heilige Communie.

Voorafgaand aan het voorstellen in de kerk hebben we nagepraat over 

het bezoek van de nuntius in Nederland op de vorige communiebijeen-

komst. Daarnaast hebben we gesproken over dat God de wereld en de 

mens – en dus ook de kinderen – geschapen heeft. De kinderen heb-

ben ook geleerd dat dat luisteren naar de woorden van Jezus goed is, 

maar dat je er ook iets mee moet doen. Zo kunnen wij naar Jezus’ voor-

beeld nieuwe vrienden maken, ook als die heel anders zijn dan wij. Tot 

slot is er aandacht besteed aan de Bijbel, waarbij werd besproken dat 

er verschillende versies zijn: van heel moeilijk tot gemakkelijk te lezen 

en begrijpen. De kinderen hebben een Kinderbijbel gekregen om zelf 

te kunnen lezen. Deze Kinderbijbel is een speciaal voor onze parochie 

geschreven versie voor communicanten waarin de Bijbelverhalen  

vertaald zijn naar de hedendaagse tijd en geschreven zijn in begrijpe-

lijke taal.

Tijdens de bijeenkomst van de communicanten op 11 januari hebben 

de kinderen geleerd dat we door de doop een kind van God zijn  

geworden. Februari staat in het teken van vrede en vergeven en zo 

gaan we op weg naar Pasen. 

Waarachtige religiejournalistiek 
in tijden van nepnieuws 

 

Op 10 december gaf Anton de Wit een lezing in het Parochiehuis. 

Anton de Wit is een ervaren religiejournalist en hoofdredacteur 

van het Katholiek Nieuwsblad. Het Katholiek Nieuwsblad is de 

enige katholieke krant die op dit moment in Nederland verschijnt 

en in die zin uniek in zijn soort. 

Anton de Wit sprak tijdens de lezing over waarachtige journalistiek 

naar aanleiding van zijn boek ‘Geloof jij het?’ Dit boek is een zoek-

tocht naar waarheid vanuit het oogpunt van zowel kerk als krant. Kerk 

en krant zoeken van oudsher naar waarachtigheid en beide zijn, als 

het goed is, wars van de modes van het moment. Volgens Anton de 

Wit zijn kernwoorden bij goede journalistiek: informeren, duiden en 

opiniëren. 

Lectorentraining

Zaterdag 22 november gaf Marian Geurtsen in de kerk van Huissen 

een opfriscursus aan een achttal lectoren. Na een warm onthaal 

door Anja werd gesproken over de rol van lectoren tijdens een  

viering. 

Ook deelden we wat de Bijbelverhalen voor ons betekenen. Hoewel 

alle deelnemers al tientallen jaren lector zijn, werkten zij in oefen- 

sessies verder aan ademhaling, stem- en microfoongebruik. Elke deel-

nemer ontving daarbij persoonlijke feedback. We kunnen terugkijken 

op een gezellige en leerzame dag.

Amnesty International

Na afloop van de parochiezondag op 7 december was er aan de 

rondetafel in De Hoeksteen een schrijfmarathon voor Amnesty  

international. 

Tijdens de viering hadden de kinderen al kaarten gemaakt, de volwas-

senen schreven echte brieven.

Ankerplaats februari 2026  l  11 



	 KENNISMAKING

Kennismaken met Jeroen Miltenburg
Wat brengt iemand ertoe om priester te worden?

Zijn er verschillende vormen waarin je priester kunt zijn?

Dat zijn vragen die mij de afgelopen weken regelmatig zijn gesteld. 

Vragen die raken aan mijn levensweg, mijn geloof en mijn verlan-

gen om God te dienen. Graag neem ik u daarin mee.

Mijn weg naar het priesterschap is niet los te zien van de mensen om 

mij heen. Ik ben opgegroeid in een warm, gelovig gezin, samen met 

twee broers en een zus. Het geloof was bij ons thuis iets vanzelfspre-

kends: bidden, naar de kerk gaan, spreken over God. Tegelijkertijd 

woonde ik in de Kop van Overijssel, een streek waar de meeste men-

sen niet gedoopt of kerkelijk betrokken waren. Dat maakte dat ik al 

jong moest uitleggen wat mijn geloof voor mij betekende. Vragen van 

leeftijdgenoten daagden mij uit om na te denken: wat geloof ik eigen-

lijk, en waarom? Wat ik niet wist, vroeg ik thuis of zocht ik op. Zo 

groeide mijn inzicht, maar ook mijn liefde voor het geloof.

Stilte

Als puber fietste ik graag alleen door het bos. Die momenten in de  

natuur waren voor mij belangrijk. In de stilte kwamen de grote levens-

vragen vanzelf boven: wat is de zin van het leven, wat is werkelijk de 

moeite waard, waar word ik diep van binnen gelukkig van? Het waren 

geen snelle antwoorden, maar vragen die mij vormden.

Aanvankelijk wilde ik geen priester worden. Thuis hadden we twee 

winkels waarin ik meehielp, en dat wekte mijn interesse voor het on-

dernemerschap. Ik was ambitieus en droomde van het opzetten van 

een groot bedrijf. De studie HBO Economie in Den Haag vond ik 

boeiend, maar mijn hart lag er niet. Gaandeweg ontdekte ik dat God 

een ander plan met mij had dan een gunstige winst- en verliesreke-

ning. Er groeide een vraag in mij: waar zou ik écht gelukkig van 

worden?

In katholieke verenigingen vond ik ruimte om vrij over geloofsvragen 

na te denken, over het priesterschap en het religieuze leven. Omdat ik 

diep geloof dat God het beste met mij voorheeft en wil dat ik werkelijk 

gelukkig ben, ben ik hierover blijven bidden. Langzaam kreeg ik in 

mijn hart een antwoord. Wanneer ik mij voorstelde priester te wor-

den, ervoer ik een diepe vrede en vreugde. Die vreugde is gebleven en 

heeft mij gedragen.

Sabbatsjaar

Ik besloot God van nabij te volgen en begon aan de priesteropleiding 

in ’s-Hertogenbosch, waar ik ook werd gewijd. Mijn eerste benoeming 

in het rivierengebied in Maas en Waal, pastoor in vier dorpen tussen 

Cuijk en Grave, tien jaar rector van de priesteropleiding, twaalf jaar 

pastoor-deken in Tilburg en de afgelopen vier jaar in Nijmegen. Zo 

heb ik verschillende vormen van het priesterschap mogen ervaren.

Bij het priesterschap hoort het gebed. Het is de adem van het geloof, 

de manier waarop de relatie met God levend blijft. In mij groeide 

steeds sterker het verlangen naar een meer biddend leven. Ik wilde 

onderzoeken of dit verlangen werkelijk van God kwam. Een sab-

batsjaar bracht helderheid. Al dertig jaar kende ik de zusters in 

Opgrimbie, net over de grens in Belgisch Limburg, waar ik jaarlijks 

retraite hield. Daar leerde ik wat het betekent om los te komen van 

alle drukte en tijd vrij te maken om er helemaal voor God te zijn. De 

zusters leven er als kluizenaars.

Bij het woord kluizenaar denken mensen soms aan iemand die we-

reldvreemd en eenzaam in het bos leeft. Dat beeld klopt niet. Ik woon 

niet in een hutje, maar op de bovenverdieping van de pastorie in Haal-

deren. Een kluizenaar is iemand die alleen leeft, zoals een monnik die 

niet in het klooster leeft maar alleen en dan ruimte maakt voor stilte, 

gebed, meditatie en het Woord van God. Natuurlijk mis je soms mede-

broeders, maar daar staat een diepe, ongestoorde verbondenheid met 

God tegenover. In onze tijd, vol schermen en berichten, kan stilte een 

grote gave zijn.

Ook Jezus zocht steeds weer de stilte om te bidden, vooral bij belang-

rijke momenten in zijn leven. Johannes de Doper leefde in de woestijn. 

Heiligen als Benedictus, Franciscus van Assisi en Ignatius van Loyola 

leefden ook een tijd in stilte.

Van de bisschop heb ik de benoeming gekregen tot priester-assistent 

in onze parochie. Karel Donders blijft pastoor. Met u vier ik de eucha-

ristie en andere sacramenten, terwijl mijn leven vooral gekenmerkt 

wordt door het gebed.

Zo mag ik, ieder op zijn eigen manier, samen met u onderweg zijn met 

God.

Hartelijke groet, 

Jeroen Miltenburg
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Bemmel St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 

locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl 

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Edwin WeijersJos Oude OphuisBen Francissen Heleen Razing

En dat één van de bomen er zo slecht aan toe dat was deze waar-

schijnlijk... een volgende storm niet had overleefd met alle moge-

lijke gevolgen van dien?

•	 We iedereen die zich heeft ingezet — zowel voor als achter de 

schermen — hartelijk willen bedanken voor hun bijdrage. Denk 

hierbij aan het opbouwen van de mooie kerststallen binnen en  

buiten de kerk, de schoonmaakploeg die de kerk weer helemaal 

spic en span maakte, en nog veel meer.

•	 We vanwege het succes doorgaan met het aanbieden van een gezel-

lig samenzijn na de viering op elke eerste zaterdag van de maand? 

•	 Er onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid is om 

nog even na te praten?

•	 De noodverlichting in de kerk aan vervanging toe was? En dat 

werkzaamheden zijn inmiddels succesvol afgerond?

•	 Er op onze begraafplaats beeldjes, bloemetjes/planten, lantaarns 

e.d. op graven door kwajongens zijn verplaatst, vaak naar het graf 

van pastoor Van der Weij? We onze oprechte excuses aanbieden 

iedereen die dit betreft? En we samen alert moeten blijven en  

verdachte activiteiten melden om herhaling te voorkomen?

•	 U dit nu leest en dat we daar nu blij mee zijn?

Wist u dat…

•	 Pastor Jeroen Miltenburg sinds 8 december in de pastorie bij onze 

kerk woont? En dat hij tijdens de dinsdagochtendviering van 09.00 

uur welkom geheten is met een bloemetje? 

•	 We hopen dat hij een fijne tijd in Haalderen heeft en dat zich snel 

thuis voelt?

•	 Zowel de sfeervolle kinderkerstviering met gelegenheidskoor om 

16.00 uur als de eucharistieviering om 19.00 uur, met medewerking 

van koor Exotherm, bijzonder goed bezocht waren? En dat het twee 

prachtige vieringen waren waar we met veel plezier op terugkijken?

•	 De bomen voor de kerk zijn verwijderd vanwege essentakziekte? 

Driel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50

locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230

Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84

margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Op weg in een nieuw jaar

Als u deze regels leest, is het jaar al een eind op weg. De drukte is 

voorbij, thuis en in de kerk. Wij hebben naar elkaar toe de beste 

wensen uitgesproken (er zijn nog maar weinig mensen die ‘zalig 

nieuwjaar’ zeggen) en gaan over tot de orde van de dag.
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De bloemengroep had voor het concert van het Elster Mannenkoor 

de kerk al in kerststemming aangekleed en de grote stal stond er weer 

met dit jaar wel een hele grote prachtige kerstboom. U kunt enkele 

verslagen lezen in de terugblik op de activiteiten.

We willen hierbij alle vrijwilligers bedanken die zich zo hebben  

ingezet om er een mooi kerstfeest van te maken in onze kerk.

In februari zijn er twee vieringen in onze kerk. Op 15 februari de  

carnavalsviering, waarin het koor In B’tween uit Herveld zingt. Ook 

speelt Kapel 3L van Concordia weer. Altijd een bijzondere viering, 

die wordt samengesteld door de liturgische werkgroep.

Terugblik
Caeciliafeest met jubilaris

Nog even terug naar het Caeciliafeest van koor Cantorije op 16 no-

vember, want er was een jubilaris. Dit was Hans van Deelen, die al 

vijfentwintig jaar lid is van het koor. 

Hij werd in dichtvorm toegesproken door voorzitter Ria Lamers. 

Van harte gefeliciteerd.

Voor de koorleden was er na de viering en de koffie met de kerk- 

gangers een gezellige lunch in ons parochiecentrum.

Concert en bijzondere viering

Op 23 november het concert ‘Mozart komt naar Driel’ van Ensem-

ble Spiritata en op 29 november de viering van de Ridders van het 

heilig Graf van Jeruzalem.

Een bijzondere viering altijd. Ze kwamen nu voor de derde keer naar 

Driel, zijn dankbaar voor de warme ontvangst.

Kerstconcert

De uitvoerenden waren het Elster Mannenkoor en Cari Soprani. 

Zondagmiddag 14 december lieten het Elster Mannenkoor en het 

sopraantrio Cari Soprani een volle kerk genieten van hun muzikale 

kwaliteiten tijdens een prachtig afwisselend kerstconcert in de 

serie Blije Kerk Concerten.

Aan de hand van het gevarieerde programma werden de bezoekers 

meegenomen in allerlei aspecten van het kerstfeest: de godsdienstige 

waarde van de geboorte van Christus, de spirituele beleving van hoop 

op een beter leven en vrede op aarde en de familiale sfeer van saam- 

horigheid en gezelligheid.

Het afwisselende optreden van het goed klinkende Elster Mannen-

koor en het professionele sopraantrio Cari Soprani, met Sarah Konig, 

Elles Venhuizen en Ilaya Esaja, maakte indruk. De musici – en ook de 

begeleidende pianist Jelle Hoksbergen – hadden van meerdere kerst-

liederen arrangementen gemaakt die de nummers muzikaal verrijkten. 

En Cari Soprani mag wel dé verrassing van dit kerstconcert worden 

genoemd: hun adembenemend heldere stemmen kregen de volle aan-

dacht van de luisterende zaal. Het trio soleerde ook indrukwekkend in 

hun gezamenlijke optreden met het Elster Mannenkoor.

Het geheel stond onder muzikale leiding van Mariette Effing, die ook 

telkens een korte toelichting gaf bij de nummers.

De programmering bevatte een keur van bewerkingen van bekende 

en minder bekende nummers: Christmas Carols, Duitstalige num-

mers, traditionals uit de wereldmuziek en ook twee Oekraïense 

liederen. Herkenbaar en ontroerend waren daarnaast de slaap- en 

wiegenliedjes, zoals ‘Stil nu, maak nu geen gerucht’ en het ‘Maria 

Wiegenlied’. Naarmate het programma vorderde, manifesteerde het 

verlangen naar vrede zich steeds duidelijker. In The Holy City klonk 

met name de roep om vrede in het Heilige Land, het nieuwe Jeruza-

lem. De middag werd besloten met ‘A song of peace / Finlandia’ van 

Jean Sibelius: “O hear my song, O God of all the nations, a song of 

peace for their land and for mine.”

Al met al was het voor de bezoekers in de volle kerk een bijzonder 

warme ervaring.

Activiteiten Blije Kerk

We kijken uit naar het jubileumconcert van ons koor Cantorije op  

8 maart met het ensemble van Gerburg Frenzel. In de volgende 

 uitgaven van Ankerplaats meer informatie over dit concert.

Het zal plaatsvinden op zondagmiddag 8 maart om 14.30 uur. Houdt u 

onze website www.blijekerkconcerten.nl in de gaten.

Vieringen 

Wij mogen terugkijken op mooie vieringen tijdens de kerstdagen. 

Veel bezoek en dat stemt ons blij. De koffie met kerstbrood na  

afloop op eerste kerstdag liet iedereen zich goed smaken.

Het kindje wiegen was weer prachtig. Een groepje kinderen vormde 

de kerstgroep en het werd helemaal een feest toen alle kinderen een 

instrumentje pakten en ‘meesloegen’ op de muziek. Deze muziek 
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Elst St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst

locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl

Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46

Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 

van half twee tot half vier. 

Contact

Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09

geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur

www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

Huisje van Franciscus

Zoals u wellicht gezien heeft is het Huisje van Franciscus  

verplaatst. Het staat nu bij het poortje tussen de kerk en het paro-

chiehuis. We hopen dat het hier voor iedereen makkelijker te 

vinden is. Iedereen is uitgenodigd om naar vermogen en behoefte 

te geven en te nemen aan en van dit huisje. 

Misschien heeft u bij het kerstpakket iets gekregen dat u niet gebruikt. 

Het zou zonde zijn als het over datum gaat en u het weggooit. Doe er 

een ander plezier mee en laat het achter in het Huisje van Franciscus. 

In deze koude en donkere dagen, nu de feestdagen voorbij zijn maar 

het voorjaar nog op zich laat wachten, is men vast blij met iets lekker 

warms, zoals soep, koffie en thee. Let wel op met bijvoorbeeld glazen 

potten in verband met mogelijk vorst.

Nieuwjaarsreceptie

Dit jaar begon winters met een paar dagen flinke sneeuwval. Niet 

verwonderlijk dat er bij de nieuwjaarsreceptie op 4 januari maar 

weinig mensen waren. Gijs Janssen, voorzitter van het locatie- 

pastoraat, gaf een toespraak waarna iedereen het glas hief op het 

nieuwe jaar. Omdat velen van u er niet bij konden zijn, delen we 

hier graag de toespraak met u:

‘We hebben de Heilige Deur in onze kerk gesloten. Het Heilig Jaar 

2025 zit erop. Het was een bijzonder jaar. Groepen uit onze parochie 

zijn op bedevaart naar Rome geweest, waaronder de jongeren. In de 

Sint-Pieter en andere basilieken van Rome zijn ze door de Heilige 

Deur gelopen. Dit jaar was Rome extra bijzonder. Op tweede paasdag 

overleed paus Franciscus. In onze kerk hebben we dezelfde avond een 

mooie herdenkingsmis voor hem gehouden. We hebben de uitvaart en 

het conclaaf kunnen volgen en op 8 mei was er witte rook. Paus Leo 

XIV zal onze kerk leiden. We hopen dat hij met zijn energieke en  

vrolijke karakter veel goede dingen voor de kerk doet. We merken dat 

we met onze manier van kerk zijn steeds meer mensen bereiken. Elke 

zondag tellen we hoeveel mensen in de kerk zijn en we zien dat het er 

langzaamaan wat meer worden. Onder de nieuwkomers zijn veel jonge 

mensen. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Drukker werd bij de maal-

tijden op woensdagavond. Met hulp van meer koks en de organisatie 

door Editha kan er nu elke week gekookt worden in het Parochiehuis. 

Meer mensen kunnen zo gezellig samen komen eten. We hebben vo-

rige maand helaas afscheid moeten nemen van het koor Voce d’Amare. 

Dit koor was in 2022 ontstaan door de fusie van Musica Amare en  

In Voice. Beide koren hebben een lange eigen geschiedenis. Het is jam-

mer dat hun geluid verdwijnt uit onze kerk. Daarentegen viert het Sint 

Caeciliakoor dit jaar het veertigjarig jubileum. We zijn blij dat we vaker 

koren uit andere locaties mogen verwelkomen. Samen met het koor 

dat onder leiding van Denise de internationale missen begeleidt, heeft 

onze kerk zo een heel divers aanbod aan muziek tijdens de missen. 

Hier mogen we best trots op zijn. We kunnen zo voor ieder wat wils 

bieden. De katholieke kerk kenmerkt zich door eenheid in verschei-

denheid en dat is hier in Elst niet anders. Voor iedereen is plaats in 

onze kerk. We zijn er voor elkaar en we doen het sámen. Daarover ge-

sproken… Ik zei dat we nieuwe mensen in onze kerk zien, maar ons 

vrijwilligersbestand is behoorlijk vergrijsd. Ook afgelopen jaar zijn er 

meer mensen gestopt als vrijwilliger dan dat er nieuwe bij zijn geko-

men. Mocht u de handen uit de mouwen willen steken voor onze kerk 

en parochie, dan weet u ons hopelijk te vinden. Dat mag van alles zijn. 

Van het bezorgen van het parochieblad tot het schoonmaken van de 

kerk. Van zingen in het koor tot het ontvangen van mensen in De 

Hoeksteen. We hebben allemaal onze eigen talenten. Met Kerstmis is 

er iemand begonnen als vrijwilliger bij de openstelling van de kerk. Ze 

zal mensen verwelkomen achter in de kerk, en aanwezig zijn bij de 

werd gespeeld door leden van Concordia, een prachtige aanvulling.

De liturgische werkgroep was er weer op oudejaarsavond. Het werd 

een intieme viering met een organist, samenzang en na afloop koffie 

met oliebollen.

De vieringen van de liturgische werkgroep zijn heel sfeervol met 

mooie woorden:

Als terugkijken pijn doet

En vooruit kijken je bang maakt

Kijk dan naast je, Ik ga met je mee

Ik ben altijd bij je, alle dagen.

Wij wensen dat onze kerk in 2026 een plek mag zijn waar eenieder 

welkom is en zich thuis voelt.
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Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71

locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 

locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 

Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Harry DrostAnnemarie Buurman

eucharistische aanbidding. Afgelopen kerstdagen was het druk in de 

kerk bij het bezoeken van de kerststal. Een goed teken dat mensen 

toch belangstelling hebben voor onze kerk. Ook op de eerste en derde 

zaterdag van de maand is de kerk open en dan zien we veel jonge ge-

zinnen. De kerk leeft meer dan we misschien denken, maar op andere 

manieren dan we gewend zijn. U valt het misschien niet meer op, 

maar het is pas een maand geleden dat we een nieuw altaar hebben 

gekregen. Het huidige altaar, met bijbehorende lezenaar en credens-

tafel, komt uit de kerk van Doornenburg. Het oude altaar heeft dienst 

gedaan sinds de vernieuwing van de kerk in 1979 en heeft een ere-

plaats gekregen als Maria-altaar. Bijna gelijktijdig met het nieuwe 

altaar hebben we bij de hoofdingang de mooie glazen deuren gekre-

gen. De kerk lijkt nu altijd open te zijn. Mensen kunnen altijd naar 

binnen kijken. Als de kerk echt open is, zorgen de glazen deuren er-

voor dat kou of warmte buiten gehouden worden zonder ongastvrij te 

zijn. En zo beginnen we het nieuwe jaar. Een beetje was ons nieuwe 

jaar al begonnen in november. We hadden de grote eer dat de nuntius 

ons bezocht. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een nuntius 

naar Elst kwam. De nuntius opende het Werenfridusjaar. Dit jaar is 

het 1300 jaar geleden dat Sint Werenfridus de eerste kerk bouwde. 

Alsof de komst van de nuntius nog niet bijzonder genoeg was, heeft 

Bjorn ook nog een relikwie van ónze Sint Werenfridus gevonden. 

Heeft u de podcast geluisterd? We hopen snel meer te kunnen zeggen 

over of de relikwie echt naar hier kan komen. Gelukkig hoeft pastoor 

Donders het niet meer alleen te doen. We zijn erg blij dat pastor Je-

roen Miltenburg is komen wonen in onze parochie en de pastoor wil 

assisteren. Pastor Miltenburg is niet de vervanger van pastor Bulthuis. 

Hij zal enkel ondersteunen bij de weekendvieringen en geen andere 

werkzaamheden in de parochie vervullen. Toch zal hij regelmatig 

langskomen op zondag en ik hoop dat hij zich hier thuis mag voelen.’

Ademviering

Elke eerste zondag van de maand is er een oecumenische ademvie-

ring in de Grote kerk te Elst, van 19.00 tot 19.45 uur. Een viering, 

zoals de naam het al zegt, om op adem te komen, om de stilte te 

zoeken, te luisteren naar een Bijbeltekst, een gedicht.

Het is een viering, waarin ook gezongen wordt. Vaak zijn het korte, 

meditatief gezongen liederen uit Taizé, die enkele keren worden her-

haald. En om het oecumenisch karakter te onderstrepen richten we 

onze aandacht op een zestal iconen. In de viering van 1 februari zien 

we Mozes, die de tien geboden in ontvangst neemt, uitgehakt door 

God zelf op een stenen plaat. 

Namens de Protestantse Gemeente nodig ik u uit om mee te kijken op 

1 februari op het koor van de Grote Kerk.

Henk Minnema

Kerstmis 

We willen kort terugblikken op twee bijzondere kerstvieringen in 

Providentia. 

De oecumenische viering voor kinderen waarbij de schutterij  

aanwezig was. 
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Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld

locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07

Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271

SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

De viering om 21.00 uur werd muzikaal fijn verzorgd door het Dona-

tuskoor. Speciaal was dat Corrie Driessen voor het laatst mee voorging 

in de viering. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet bij 

deze vieringen.

Groot onderhoud

Met het uitkomen van dit nummer is het onderhoud van onze  

Mariakapel vrijwel afgerond. Daar zijn we ontzettend blij mee.

De laatste klus van het groot onderhoud is onze kerktoren. Dit wordt 

een zeer grote klus. De werkgroep groot onderhoud en het parochie-

bestuur zijn druk met de voorbereidingen, zoals de flora- en fauna-

regelingen. Te zijner tijd vragen we u om hulp. 

U leest hierover meer een volgende keer.

Vieringen

•	 Zaterdag 14 februari, St. Jozef, 16.00 uur: woord- en communie- 

viering met Mieke Peters en Geert Vermaas. 

•	 Zondag 15 februari, Providentia, 11.11 uur: carnavalsviering met 

Corrie Driessen, Sharon Hendriks, de Nachtegaaltjes en Anne- 

marie Buurman. De Harmonie speelt.

•	 Woensdag 26 februari, parochiecentrum, 09.30 uur: eucharistie-

viering met pastoor Karel Donders.

•	 Zaterdag 28 februari, St. Jozef, 16.00 uur: eucharistieviering met 

pastoor Karel Donders.

Carnavalsviering

Zondag 15 februari heten we u welkom in Providenatia voor de 

carnavalsviering. Deze begint volgens traditie om 11.11 uur. 

Dit jaar is er in de viering aandacht voor het zesenzestigjarig bestaan 

van De Gentenarren: 

Wat geven we van generatie op generatie door? 

Graag vieren we samen met u dit mooie moment voor de carnavals-

verenging en onze gemeenschap.

Onderscheiding Annie Peters

Op 22 november vierde het gemengde koor St. Caecilia het laatste 

Caeciliafeest. Ondanks deze toch wel ‘treurige’ viering - kort  

ervoor was besloten om aan het einde van 2025 te stoppen met het 

gemengde koor - konden we toch wel op een positieve manier 

afsluiten met een heel bijzonder jubileum.

Annie Peters vierde in deze voor haar feestelijke viering haar vijf- 

enzestigjarig koorjubileum. Vele jaren waarin zij zich met hart en ziel 

heeft ingezet voor het koor en de geloofsgemeenschap in Herveld- 

Andelst. 

Diaken Ronald Heinen was verzocht om de zeer verdiende onder-

scheiding op te spelden, vergezeld van een fraai boeket bloemen, als 

dank van het bestuur, dirigent en leden van het gemengde koor. Ook 

de locatieraad onderstreepte het jubileum met bloemen, als dank 

voor de jarenlange inzet als koorzanger in onze lokale geloofsgemeen-

schap.

Namens bestuur, dirigent en leden van het gemengde koor

Wim Scholten, voorzitter

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur 

voor eenieder die daar behoefte aan heeft. 

U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of 

zomaar een praatje. 

De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal van 10.00 tot 11.30 uur open 

voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.
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Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll

IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47

Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact

Locatiepastoraat Marian Heering, telefoon 026 - 472 26 08 

Parochieblad: Corina Vos, cvos@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat: telefonisch of per e-mail 026 - 472 36 39 

locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl 

Angeren St. Bavo

0481 - 45 13 71

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact

Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum

Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 

Mariakapel open elke dag van 9.00 - 18.00 uur

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756

Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 

Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 

vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

Viering

Elke eerste maandag van de maand is er een viering in zorgcentrum 

Liefkenshoek. Die viering begint om 18.45 uur. U bent welkom.

Adventsviering voor senioren 

Meer dan honderd parochianen uit Angeren en Huissen kwamen 

woensdag 17 december naar de Zandse kerk voor de kerstviering 

voor ouderen. De kerk was omgetoverd tot een warme, sfeervolle 

ruimte vol kerstversiering. De mensen zaten gezellig rond de tafels 

en het was er heerlijk warm.

Pastoor Karel Donders ging voor in deze viering en het gemengd koor 

De Levensbron zong prachtige kerstliederen. Na het openingsgebed 

werden er kaarsen ontstoken rondom de adventskrans en werd er  

gebeden om licht te hebben in ons leven, dat we durven geloven dat 

de duisternis niet overheersen zal en dat er licht is voor iedereen.

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de St.  

Willibrorduskerkzaal gaat met een briefje. 

U kunt op een briefje aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer 

en of het eventueel om een jaargedachtenis gaat. Dat briefje doet u 

samen met het verschuldigde bedrag (€ 10,- per intentie contant of 

overgemaakt op rekening IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 ten name 

van Parochie H. Maria Magdalena onder vermelding van misintenties 

St. Willibrordus Herveld) in een envelop met daarop ‘misintentie’ ver-

meld. Vermeldt ook uw eigen naam en telefoonnummer of e-mailadres, 

zodat ik contact met u kan opnemen bij eventuele vragen. U kunt er 

gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voor-

gelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de 

brievenbus hebt gedaan. De envelop kunt u in de brievenbus naast de 

deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die vóór 27 januari in 

de brievenbus worden gedaan, komen in de uitgave van maart te staan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moei-

lijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.

zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.
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In zijn overweging vertelde de pastoor dat de overheid mensen op-

roept om een noodpakket samen te stellen. Je kunt een pakket het 

beste zelf samenstellen, zo gaf de pastoor aan. Immers, zelf weet je het 

beste waar je behoeftes liggen. Maar denken we ook aan een geestelijk 

noodpakket, we moeten kunnen geven en delen van wat we hebben, 

anders worden we eenzaam en alleen. Het is de liefde die uiteindelijk 

overwint. Op De Zilverkamp in Huissen hebben vrijwilligers een 

naaiatelier voor Syrische vrouwen opgezet, met de naam Lingetalent. 

Zij worden begeleid door Huissense coupeuses. Deze groep kan nog 

veel gebruiken; naast naaimachines zijn dat stoffen en naaigerei. Aan 

deze groep mocht het collectegeld dit jaar worden gedoneerd. Dit 

bracht het mooie bedrag van € 282,35 op en de mensen waren zeer blij 

hiermee en dankbaar. Later in de viering zong het koor in het Duits 

het lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Het klonk prachtig en de parochi-

anen genoten in stilte hiervan. Na de viering was er koffie/thee met 

heerlijke stol. Daarna werd een drankje geschonken met een blokje 

kaas en worst. Er kon heerlijk gebabbeld worden en de mensen had-

den een prachtige middag. Veel dank aan alle vrijwilligers die zich 

hebben ingezet om dit samenzijn te laten slagen en een compliment 

aan Riet Kuik voor de algehele organisatie.

Locatiepastoraat, Anja Zweers

Poetsen in de kerk 

Wie komt ons een paar uurtjes een handje helpen in de kerk van 

O.L.V. ten Hemelopneming te Huissen? Op zaterdag 7 maart willen 

we met een groep enthousiaste vrijwilligers van 8.30 tot 12.00 uur 

ons kerkgebouw opfrissen. Het schoonmaken willen we, zo moge-

lijk, voortaan elke drie maanden oppakken. 

Vindt u het gezellig om uw steentje bij te dragen, laat het ons weten.  

U kunt zich opgeven door u aan te melden via azweers56@live.nl.

Mocht u bovengenoemde datum niet beschikbaar zijn maar wel graag 

eens komen helpen laat het ons dan weten. Uiteraard zijn naast vrou-

wen de mannen welkom.

•	 Helma van Lent 06 - 1745 0678

•	 Anja Zweers 06 – 2127 3756

Locatiepastoraat Huissen/Angeren

Ondersteuning activiteiten 

Nu het bisdom heeft besloten dat ons kerkgebouw openblijft,  

willen wij de activiteiten uitbreiden om de kerk dichter bij de Huis-

sense gemeenschap te brengen.

Naast de liturgische vieringen in de kerk van O.L.V. ten Hemelop- 

neming te Huissen wordt er door het locatiepastoraat tal van andere 

activiteiten georganiseerd. Wij noemen een aantal activiteiten:

•	 palmpaasstokken versieren met kinderen

•	 jeugd- en kindervieringen ondersteunen

•	 Dodenherdenking op 4 mei

•	 bevrijdingsconcert op 5 mei

•	 openstelling kerk tijdens de Huissense dag

•	 herdenking bombardement van 2 oktober 1944

•	 openstelling kerk bij Huissen in Kerstsfeer

•	 kerstboom versieren met wensen

•	 gastvrouw in onze kerk en Mariakapel

•	 tal van concerten; bijvoorbeeld het kerstconcert

•	 onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden van het kerkgebouw

•	 versieren kerk bij speciale kerkvieringen

•	 bloemenverzorging

•	 koffieschenken na de viering

Voor ondersteuning van deze nevenactiviteiten zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die ons willen helpen bij het begeleiden en organiseren 

van deze activiteiten. Heb je belangstelling bij een of meerdere activi-

teiten te willen helpen of ondersteunen neem dan contact met ons op. 

Je kunt ons telefonisch bereiken 06 - 1380 0366 of per e-mail, naar 

locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl.

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie. 

Locatiepastoraat Huissen/Angeren

Jubilarissen gehuldigd

Zondag 23 november is Lies van Schaijk-de Beijer door Gemengd 

Koor De Levensbron gehuldigd met haar veertigjarig lidmaatschap 

van de St. Gregoriusvereniging, tijdens een prachtige eucharistie-

viering in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen. 

In dezelfde viering heeft pastoor Karel Donders ook bij Annie  

Willemsen-van Schaijk uit Gendt voor haar vijfentwintigjarig  

jubileum de medaille opgespeld, die zij 30 augustus in Gendt al sym-

bolisch had ontvangen.

Namen bij foto van links naar rechts:

Annie Willemsen–van Schaijk, pastoor Karel Donders, Theo van 

Schaijk (man van Lies) en Lies van Schaijk–de Beijer.

Het bestuur van Gemengd Koor De Levensbron
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Indoornik H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 

locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact

Locatiepastoraat:	José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl

Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 

Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 06 – 128 799 88, 

hjclamers@hotmail.com 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

kerk in Indoornik, waarna hij is begraven op ons kerkhof. Wij wensen 

de familie Bouwman veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Op 10 december is Marijke van den Broek-Moeskops, echtgenote van 

Peter van den Broek, op vierentachtigjarige leeftijd overleden. Zij was 

woonachtig in Zetten. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden 

op 16 december, waarna zij is begraven op ons kerkhof. Wij wensen 

de familie Van den Broek veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Op 12 december is Ans de Wild–van Dieten, echtgenote van Hans de 

Wild, na een lang ziekbed op drieënzeventigjarige leeftijd overleden. 

Zij was woonachtig in Randwijk. De afscheidsdienst heeft plaats- 

gevonden op 18 december in de kerk in Indoornik, waarna zij is  

begraven op ons kerkhof. Wij wensen de familie De Wild veel sterkte 

toe voor nu en de komende tijd.

Kerstviering

Op zaterdagavond 20 december hebben we onze kerstviering ge-

houden. Evenals bij de Allerzielenviering konden we gebruikmaken 

van onze vertrouwde kerk. Deze was prachtig versierd en ingericht. 

De heerlijk warme kerk was met ongeveer zeventig mensen goed 

gevuld. Voorgangers waren Henk Berns en Annemiek Lamers.  

Diederik Elings was de dirigent en Matthijs van Uhm de organist.

Omdat ons koor klein is qua ledental, kwamen koorleden uit Lent 

meezingen. Daar waren we heel blij mee. Dat is echt samen kerken. 

Het was een mooie viering waar mooie liederen werden gezongen. 

Vanuit donker gingen we over naar het licht van Kerstmis.

Henk bedankte na afloop alle vrijwilligers die het mogelijk gemaakt 

hadden om te kunnen vieren in de kerk. Het was een beste klus  

geweest maar het was de moeite waard.

Kerststallen Indoornik

Omdat Indoornik geen eigen kerk meer heeft, wordt de grote stal  

opgebouwd in de Mariakapel. Normaliter trekt deze kapel al veel  

bezoekers maar met deze dagen en de mooie kerststal helemaal. De 

verkochte kerk kunnen we terughuren voor Kerstmis en Allerzielen.

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek. Of weet u, dat 

iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het ons 

weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon: Anne-

miek Lamers, 06 - 1287 9988, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? 

Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.  

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com,  

06 - 1045 2200.

Opgave graag uiterlijk op devrijdag voor het desbetreffende weekend.

Agenda Kerk Indoornik

•	 	werken aan de kerk, palmzaterdag 28 maart

•	 gebedsviering Palmpasen, 28 maart

•	 ouderendag, Witte Donderdag 2 april

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Overleden

Op 27 november is Jacques Bouwman, weduwnaar van Diny  

Bouwman–van Heumen, op negenentachtigjarige leeftijd overleden, 

na een heel kort ziekbed. Hij was woonachtig in Zetten. Vele jaren 

hadden hij en zijn vrouw een slijterij en café (de Blauwe Steen) in  

Zetten. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 4 december in de 

Rooster
Datum: zaterdag 28 maart donderdag 2 april

Bijzonderheden: Palmpasen
ouderendag: 

Witte Donderdag

Tijdstip: 19.00 uur 9.30 uur

Viering:
gebedsviering 

met koor
ouderendag W- & C- 

viering

Voorgangers:
Henk Berns en 

Annemiek Lamers
John Rademakers en 

Annemiek Lamers

Collectant: Koster

Koster: Henk Lamers

Koffie schenken:
Theo en Mariette 

Schoenaker

Gastheer/-dame: José van Elk
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Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60

locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur

Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek,

024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

Nu is een kerstviering zonder kerststal minder mooi en dus is daar voor 

de enige viering een kleinere kerststal opgebouwd. Beide stallen zijn 

prachtig geworden. Hartelijk dank aan ons kerststallenbouwteam.

Voedselbankactie

Evenals voorgaande jaren hebben we meegewerkt aan voedsel- 

bankactie. Dit deden we, evenals voorgaande jaren, in eigen regie. 

We regelden alles rondom onze vaste winkel: Albert Heijn in Zet-

ten. We zorgden zelf voor vrijwilligers en maakten zelf het rooster.

Omdat we als katholieke kerk van Indoornik eigenlijk te klein zijn om 

zo’n grote hoeveelheid vrijwilligers bij elkaar te krijgen hadden we de 

vraag neergelegd bij de samenwerkende kerken van Zetten en om- 

geving. Blij waren we met de vrijwilligers van enkele kerken die ons 

kwamen helpen. Dit gaf een warm gevoel dat je dit met andere kerken 

samen kunt/mag doen. Ook alle andere vrijwilligers willen we harte-

lijk danken voor de enthousiaste hulp.

Wederom was het een groot succes. Mensen gaven gul en we kregen 

veel complimenten voor onze inzet. Het is mooi en warm om hier aan 

deel te (mogen) nemen. Het was erg gezellig met de grote groep vrij-

willigers om dit te doen. Een groot gedeelte gaf na afloop aan een 

volgende keer weer mee te willen helpen. Daar zijn we heel blij mee.

Gebedsvieringen

In 2026 kunnen we zes gebedsvieringen en twee ouderenvieringen 

houden.

Deze zijn op:

•	 	zaterdag 10 januari: nieuwjaarsviering

•	 	zaterdag 28 maart: palmpasenviering

•	 	donderdag 2 april: ouderendagviering

•	 	zaterdag 9 mei: Mariaviering

•	 	zaterdag 15 augustus

•	 	donderdag 29 oktober: ouderendagviering

•	 	maandag 2 november: allerzielenviering

•	 	zaterdag 19 december: kerstviering

Vieringen van onze locatie zijn tijdens en na de vieringen te beluisteren 

via kerkomroep.nl. Bij het invulveld voor de plaats moet je Randwijk 

invullen. Daarna klikken op Randwijk, RK Johannes de Doper. Je kunt 

dan klikken op een eventuele live-uitzending of eerdere uitzendingen.

Vastenactie

Deze is van18 februari tot 3 april. Dit jaar is de opbrengst van  

vastenactie bestemd voor de MOV/FOTAS Herveld. Zij ondersteu-

nen al tientallen jaren projecten in Tanzania. Oorspronkelijk was 

de ondersteuning vanuit Herveld voor zuster Helmine Tilleman, zij 

was afkomstig uit Herveld en heeft zich jarenlang ingezet voor de 

bevolking van Tanzania. Na haar overlijden zijn de projecten voort-

gezet door MOV/Fotas Herveld.

De opbrengst van Vastenactie wordt besteed aan ondersteuning en 

veiligheid van albinomensen. In dit parochieblad is meer te lezen over 

dit project. Wij leggen in onze Mariakapel informatiemateriaal over 

dit project neer. Er is de mogelijkheid om te doneren via het offerblok 

en de QR-code op de flyers. Tijdens onze enige viering in de vasten- 

periode, zaterdag 28 maart, wordt er een extra collecte gehouden 

voor dit mooie doel. We hopen dat we er samen met de hele parochie 

een succesvolle actie van kunnen maken.

Mooi resultaat caritas

De kerstacties van Caritas Lent hebben opnieuw een prachtig  

resultaat opgeleverd. Voor de Voedselbank Nijmegen werden maar 

liefst vijfenzestig dozen met levensmiddelen ingezameld. 

Daarnaast ontvingen vijfenzestig Lentse gezinnen met een kleine 

beurs Jumbo-cadeaubonnen. Een van hen schreef ons: ‘Wat een  

superverrassing, zo blij en dankbaar en wat een super gebaar. 

De timing is perfect. Even de zorgen van mijn schouders’.

Ook werden 175 kerststukken bezorgd bij ouderen en zieken in Lent, 

een warm teken van aandacht in de kersttijd. De kerstcollectes op  

24 december brachten bovendien € 1.341,27 op. 

Met dit bedrag worden projecten van (oud-)Lentenaren in Ethiopië 

en Colombia ondersteund, evenals de PCI.

Ankerplaats februari 2026  l  21 



Wij zijn iedereen die op welke manier dan ook aan deze acties heeft 

bijgedragen, zeer dankbaar: gevers, helpers en organisatoren. Dankzij 

u allen konden we samen veel betekenen. Hartelijk dank.

Namens de caritaswerkgroep locatie Lent,

Geertjan Reuser, voorzitter

Kerstviering

Het koor Young at Heart onder leiding van Connie Burgers. Piano 

Peter Wismans, dwarsfluit Natasha de Beijer en Anne de Beijer op 

saxofoon.

Thema:	 In jou heb ik mijn welbehagen

Celebrant:	 pater Frans Bomers

Het was een mooie sfeervolle viering. De kerk was mooi versierd. De 

koster en de acolieten zorgden dat alles heel vloeiend verliep. De kerk 

was overvol. Het koor zong prachtig en begeleidde de viering met 

mooie liederen. (onder meer Stille nacht, The holy Christmas night, 

Mary did you know, Sanctus enz.). Pater Bomers zong het evangelie 

en hield een mooie preek. Heel bijzonder in deze viering was dat  

er een doop plaatsvond. Kai Wezendonk, vijfentwintig jaar, werd  

gedoopt. Hij toonde zich heel blij met deze gebeurtenis en de  

gemeenschap was zichtbaar betrokken. Er werd goed meegebeden en 

enthousiast meegezongen. Na de viering wensten de aanwezigen  

elkaar en pater Bomers een zalig kerstfeest en keerden met een echt 

kerstgevoel huiswaarts. Dank hierbij aan iedereen die deze viering 

mogelijk heeft gemaakt.

De Navigators in Lent
Jong, inspirerend en begeesterend

Woensdagnamiddag 17 december, de eerste mensen van de Naviga-

tors dienen zich aan bij de kerk. Studenten die deel uitmaken van 

de internationale organisatie die sinds 1948 in Nederland actief  

is en willen leren leven als leerling van Jezus, hebben onze kerk  

uitgezocht voor hun kerstviering. 

De reden is simpel: de Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators 

heeft vlakbij onze kerk het boothuis van studentenroeivereniging 

Phocas geregeld om na afloop van de viering het eerste deel van hun 

motto ‘Bier en Bijbel’ gestalte te geven. En ja, dat onze kerk een 

mooie kerk is helpt zeker ook, als je zoekt naar eens wat anders dan de 

Molenstraatkerk.

Behoorlijk professioneel wordt de apparatuur uitgeladen en opge-

steld. Vervolgens arriveren de mensen die in de band spelen met hun 

instrumenten en wordt er al snel ingezongen. Dat klinkt werkelijk al 

veelbelovend. En dan begint de viering. De kerk zit vol met studenten. 

Niet alleen uit de omgeving van Nijmegen, maar bijvoorbeeld ook uit 

Amersfoort en Wageningen. Nog nooit zoveel jonge mensen in onze 

kerk samen gezien. Hoeveel zijn het er? Een schatting: 180… Niet al-

leen dat is indrukwekkend, ook de toewijding en bezieling die uitgaat 

van al die jonge mensen. Voor ons is het even wennen: een aantal 

(zeer) bekende liederen maar dan met net andere woorden, en ook 

opwekkingsliederen die ons niet bekend zijn. Helemaal bijzonder: al 

die jonge mensen zingen stuk voor stuk uit volle borst mee. Er is geen 

dominee, priester of andere geestelijke, maar wel een begenadigd 

spreker die is gevraagd en een gloedvol eigentijds verhaal afsteekt en 

oproept tot evangelisatie vanuit het kerstverhaal. Meermaals wordt er 

instemmend met de vlakke hand op de banken geklapt, want – zo 

leren we – volgens studentikoos navigatorgebruik is klappen in de 

handen voor apen… Dan is het moment aangebroken dat er in de kerk 

in kleine groepen van vier à vijf mensen wordt gesproken over een 

aantal vragen dat in een speciale app verschijnt. Wij mogen meedoen. 

Wat een mooi moment om zo openhartig samen met een paar van 

deze jonge mensen over ons geloof te spreken. Het verschil met onze  

katholieke achtergrond is duidelijk voelbaar, maar dat maakt het  

misschien nog mooier: je waardeert je eigen katholieke achtergrond 

misschien wel meer, en tegelijkertijd voel je veel meer waardering 

voor de ander en kom je zo veel dichter bij elkaar. Het klinkt  

misschien wat pathetisch, maar ineens heb ik zin om de man die naast 

mij staat een knuffel te geven (wat ik uiteindelijk toch maar niet doe). 

Na nog wat liederen, is het dan helaas voorbij. We praten nog wat na, 

en dankbaar om samen met deze jonge mensen Kerst gevierd te heb-

ben nemen we afscheid, en gaan de studenten naar hun bier.
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Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 14, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06

locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

John Blom Hans Garritsen John Hendriks Ellen Veens

Contact

Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 

Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

Kinderkerstviering 

De voorganger was Frans Essers. De organisatie en uitvoering  

berustte bij Diny Niessen. Zij werd geassisteerd door Tawana  

Niessen en Maike Fleuren. De zorg voor alles wat in de kerk nodig 

was, werd mogelijk gemaakt door Peter Bouwmeister.

Het was een vrolijke en gezellige viering. Er waren wel zeventig kin-

deren met ouders en soms ook grootouders. De kerk was aardig 

gevuld. Een aantal kinderen mocht kiezen of ze engel of herder wilden 

zijn. Zo vertrok de hele groep naar de kerststal, die Diny begeleidde.

Frans Essers vertelde een mooi kerstverhaal terwijl de kinderen bij de 

kerststal zaten. Er werd enthousiast gezongen en over de betekenis 

van het kerstfeest gesproken. Aan het eind van de viering kregen alle 

kinderen een met zorg gemaakt kerstpakketje mee naar huis. Ouders 

en grootouders vonden het een fijn samenzijn.

In memoriam
Arnoldus Antonius – Nol Jansen 1936-2025

Nol was de een na oudste zoon van een gezin met zes kinderen waar 

hard werken zorgzaamheid en plichtsbesef vanzelfsprekend was. 

Nol had dat zeker. 

Met zijn broer Ton heeft hij jarenlang op de kwekerij van zijn ouders 

gewerkt. Zijn hele leven heeft hij gezorgd, en was hij graag gezien in 

zijn Vossenpels. Voor zijn vrouw Jopie, zijn kinderen en later toen zijn 

vrouw ziek werd zorgde hij liefdevol voor haar.

Na het overlijden van Jopie zorgde hij jarenlang voor prachtige witte 

bloemen op haar graf. Nol had op het laatst van zijn leven steeds meer 

zorg nodig en ging naar huize St. Jozef. Hij woonde er drie dagen 

waarna het niet goed ging. 

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en overleed op 8 december. 

De uitvaartviering was op 15 december en daarna werd Nol bijgezet in 

het graf bij zijn vrouw op ons kerkhof. Wij wensen zijn kinderen en 

familie veel sterkte toe.

Kerstkribbe

Het was gezellig druk met ouders en kinderen, met ouderen en 

kleinkinderen tijdens het kijken naar de kerstkribbe op tweede 

kerstdag.

De kerst-cd stond op maar er was een kleinzoon die heel graag even 

op het orgel wilde spelen. Nou dat maakte alles nog veel gezelliger. 

Hij heeft ruim een uur kerstliederen gespeeld. Het was een leuke  

middag kerstkribbe kijken.

Secretariaat

Het secretariaat is open op maandag van 9.30 tot 11.00 uur. De bel is 

aan de voorzijde van de sacristie van de kerk, naast de hoofdingang.

E-mailadres: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.

Website parochie: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl. 

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Gedachteniskruisje 

Op zaterdag 7 februari wordt in de viering het gedachteniskruisje 

van Arie van Leeuwen teruggegeven aan de familie. 

Hij overleed op 12 februari 2025 in de leeftijd van tweeëntachtig jaar. 

Het kruisje heeft een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk 

gehangen. We wensen de familie veel sterkte toe.

Locatieraad

Vanaf 1 maart verandert onze bereikbaarheid.

Reden daarvoor is dat Sjaak Aarns heeft laten weten zijn lidmaat-

schap van het locatiepastoraat wegens persoonlijke omstandig- 

heden te willen beëindigen.

Ankerplaats februari 2026  l  23 



Hij laat ook enkele taken vallen, waaronder het spreekuur op maandag-

ochtend. Hij blijft wel als lector en voorganger bij vieringen, en 

desgevraagd praktische ondersteuning bieden. Wat betekent dat voor u?

1.	Het maandelijks spreekuur vervalt. In plaats daarvan heeft het  

locatiepastoraat een mobiele telefoon aangeschaft. Het nummer 

daarvan is 06 - 2078 4330. Vanaf 1 maart kunt u ons op dit nummer 

bereiken voor vragen, opmerkingen of misintenties. Het nummer  

is bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden van 

10.00 tot 12.00 uur. Het zal ‘bemenst’ worden door de leden van het 

locatiepastoraat bij toerbeurt. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld 

voor noodgevallen, zoals overlijden. Daarvoor belt u de pastorale 

wacht: 0481 - 75 77 75. Misintenties kunt u per e-mail doorgeven:  

locatieoosterhout@rparochiemariamagdalena.nl. 

Liever niet meer mondeling of met een briefje in de bus.

2.	Wat betreft veranderingen die plaatsvinden als wij de kerk definitief 

verlaten vanwege de start van de verbouwing tot Dorpshart, daar-

over zijn we nog in overleg. Als er nieuws is melden wij dat.

De kerk nu

Er wordt hard gewerkt om de pastorie klaar te maken voor de 

nieuwe bestemming. Onze bestemming van de kerk is wel bekend, 

maar wanneer men begint met de omvorming is nog niet bekend. 

Staan we dan dadelijk op straat of zijn er al plannen voor een 

nieuwe plaats van samenkomen?

De plannen zijn er en er zijn al positieve gesprekken geweest met de 

protestantse gemeente, de 4-Plek. Hun kerk aan de Dorpsstraat wordt 

slechts eenmaal per maand gebruikt. In de weekenden dat zij hun kerk 

niet gebruiken kunnen we van hun kerk gebruikmaken. De definitieve 

samenwerking moet nog vastgelegd worden, maar het is in ieder geval 

hoopgevend.

Vieringen

Zaterdag 7 februari 19.00 uur, voorganger: liturgische werkgroep. 

Koor: St. Leonarduskoor.

Kerststaltentoonstelling

Tijdens de kerst was in onze kerk St. Leonardus de kerststal te  

bezichtigen samen met een groot aantal minikerststalletjes achter 

in de kerk. 

We hebben een kleine 250 mensen tijdens de openstelling mogen  

begroeten. Dank aan Pierre Spaan voor het tonen en samenstellen van 

zijn collectie.

Vastentijd

Vastentijd in Oosterhout, Nijmegen-Noord, Ressen en Lent:  

protestant en katholiek bereiden zich samen voor op Pasen. Op 

voorstel van de PKN-gemeente de 4-Plek en John Rademakers is er 

recent een vastenproject ontwikkeld voor alle leden van de protes-

tantste en katholieke kerkgemeenschappen in bovenstaande 

dorpen en wijken. Wat houdt dat in?

Op zes achtereenvolgende woensdagavonden in de vastentijd (van 25 

februari tot en met 1 april) vindt er achtereenvolgens een sobere 

maaltijd en een vesperviering plaats in de vijf kerken en de pleister-

plaats Ressen. De maaltijden bestaan uit soep en brood en duren van 

18.00 tot 18.45 uur. De vesperviering volgt daarop: 18.45 tot 19.15 uur.

De reeks opent met de aswoensdagviering op 18 februari. Op dit mo-

ment zijn plaats en tijd nog niet bekend. Dan is er nog geen maaltijd.

Welk idee zit hierachter?

De deelnemende kerken willen hetzelfde: je gezamenlijk voorberei-

den op Pasen, elkaars kerken bezoeken en op die manier ook elkaar 

en elkaars’ wijze van geloven en vieren beter leren kennen. Er zijn al 

wel oecumenische vieringen in Oosterhout en Lent, maar op deze 

manier versterken wij de banden. Het past goed in het voornemen van 

de r.-k. geloofsgemeenschap in Oosterhout/Slijk-Ewijk en Nijme-

gen-Noord om ‘bij elkaar in te trekken’, dus te vieren vanuit één 

gebouw: het protestantse kerkje in Oosterhout.

Uiteraard is iedereen, die op de genoemde wijze zich wil voorberei-

den op Pasen, gelovig of niet, welkom. Je hoeft niet de hele serie bij te 

wonen: een of twee keer mag ook. Voor de vespermaaltijden is het 

wel fijn (niet verplicht) om je aan te melden bij je eigen kerkgenoot-

schap of bij een van beiden. Noteert u vast de data?

De 4-Plek en Locatiepastoraat Leonarduskerk Oosterhout

Leonarduskoor

Beste toekomstige zanger,

Wij zijn het Leonarduskoor uit Oosterhout en zingen tijdens de 

kerkelijke vieringen. Dit kan een eucharistieviering of een woord- 

en communieviering zijn. Wij zingen iedere maand in Oosterhout 

in de Leonarduskerk (meestal de eerste zondag van de maand). 

Daarnaast zingen we diverse keren in Valburg en zo mogelijk ook 

in de overige kerken in onze parochie.

We zingen op uitnodiging in verpleeghuizen, ziekenhuizen en derge-

lijke en als het mogelijk is verzorgen we een kerstconcert. 

Op donderdag repeteren we (zo lang als het kan) van 19.30 tot  

20.30 uur in de Leonarduskerk, drinken daarna gezamenlijk koffie in 

de sacristie en voor wie wil is er daarna nog een drankje.

Ons koor bestaat op dit moment uit ongeveer twintig zangers, maar 

we zijn op zoek naar uitbreiding, met name bassen, alten en sopranen. 

We hebben een groot repertoire en daar wordt voor iedere viering 

uitgekozen. Mocht je zin hebben om een keer te komen kijken/luiste-

ren dan ben je op donderdagavond welkom. 

Wil je contact met ons opnemen? Dat kan. Bel mij gerust.

John Hendriks, bestuur Leonarduskoor.
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Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg,

locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of

IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact

Locatiepastoraat: Sjaak Helmink 06 - 5199 5337

Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528

wverhoeven038@gmail.com

Johan SlebusSjaak Helmink Angelique Peeters Wlma van Rossem

Carbid

Vroeger vierden we oud- en nieuwjaar met carbid. En prutsten we 

geen carbid-mitrailleur in elkaar om daar onze dorpsveldwachter 

mee te beschieten. Waar gaan we naar toe? 

O ja, we zijn pas een paar dagen onderweg in 2026 en er is alweer een 

nieuwe ‘oorlog’. Toch willen we de somberheid het niet laten winnen 

van het optimisme. Een gelukkig nieuwjaar en hopelijk overleven de 

goede voornemens de levensduur van de kerstboom. Maakt er iets 

moois van in 2026. En kijk dit jaar (nog) vaker om naar die ander.

Overleden in 2025

•	 29 januari	 Annie Jongeling-Knipping (96)

•	 15 februari	 Riet Selman-Van Marwijk (90)

•	 5 maart	 Mien Jansen-Florissen (92)

•	 7 maart	 Truus Jansen-Kloppenburg (92)

•	 25 april	 Lia Matijssen-Bisschop (70)

•	 25 oktober	 Piet Bugter (89)

•	 2 december	 Co Jansen-Rasing (95)

•	 13 december	 Annie Krijnen-Veens (91)

•	 14 december	 Betsy van Cleef-Van Elferen (78)

In memoriam

Maandag 2 december overleed Jacoba (Co) Catharina Aleida Jansen- 

Rasing (vijfennegentig). Co werd op 13 oktober 1930 geboren in 

Gendt. Ze trouwde met Jan Jansen en het paar woonde aan de Tielse-

straat in Valburg. Samen gaven Co en Jan het leven door aan vier 

kinderen. Op 17 februari 2011 overleed Jan. Co bleef nog lange tijd 

alleen wonen in haar vertrouwde huis en omgeving. Ze werd uiteinde-

lijk vijfennegentig jaar en verbleef de laatste jaren in zorgcentrum 

Bontekoe in Elst. Maandag 8 december vond de uitvaartdienst in onze 

kerk plaats. Hierin ging pastoor Karel Donders voor. Aansluitend aan 

de viering is Co begeleid naar haar man Jan op de begraafplaats aan de 

Bakkerstraat.

Op zaterdag 13 december overleed Johanna (Annie) Martina Krijnen- 

Veens in de leeftijd van eenennegentig jaar in zorgcentrum 

Liefkenshoek in Heteren. Annie werd geboren op 21 november 1934 

in Slijk-Ewijk. Ze trouwde in 1965 met haar dorpsgenoot Wim  

Krijnen. Samen met Wim woonde ze bijna haar leven lang op het  

Burgemeester Lewe van Aduardplein in de bungalow die Wim samen 

met vrienden en familie zelf bouwde. In 2022 werd Annie opgenomen 

in zorgcentrum Liefkenshoek in Heteren. Wim bleef in Valburg 

wonen en overleed op 29 november 2023. Zaterdag 20 december vond 

de uitvaartviering plaats in onze kerk. Aansluitend hebben we Annie 

begeleid naar de begraafplaats aan de Bakkerstraat, waar ook haar 

man Wim zijn laatste rustplaats vond.

Groot is het verdriet om het plotseling overlijden van Elisabeth 

(Betsy) Wilhelmina Maria van Cleef-van Elferen (achtenzeventig) op 

zondag 14 december. Betsy werd geboren op 9 september 1947 en 

trouwde met Henk van Cleef. Valburg heeft Betsy altijd omarmd en 

omgekeerd was dat ook zo. Ze woonde haar leven lang aan de Kerk-

straat, eerst in het pand van het voormalige café De Roode Leeuw en 

later tegenover onze kerk. Ze ontving in 2023 de Willibrorduspenning 

vanwege de vele verdiensten voor de locatiegemeenschap Valburg. 

Betsy maakte ruim twintig jaar de kerk schoon en was ook twintig jaar 

lector. Zij bezorgde ruim vijftig jaar het parochieblad, was ruim dertig 

jaar actief voor de avondwakegroep en lid van het toenmalige dames-

koor. Ook maakte zij lange tijd wekelijks het parochiezaaltje schoon 

en gereed voor de vrijdagochtendviering. In de eucharistieviering op 

maandag 22 december namen we afscheid in onze kerk, zeg maar in 

de kerk van Betsy. Aansluitend nam de familie in besloten kring  

afscheid van haar in het crematorium FineVita in Heteren.

Wij zullen de dierbaar overledenen missen. Van harte wensen we  

familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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MISINTENTIES zaterdag 21 februari: ouders Berndsen-Marissink, Gert en Toos  

Alofs-Rijcken.

zaterdag 28 februari: 

Herveld

zondag 8 februari: Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada  

Giesbers-Peperkamp, Ans van Workum-de Beijer, Frits en Jos, Netty 

de Zeeuw-Winnemuller.

zaterdag 21 februari: Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ans van 

Workum-de Beijer, Frits en Jos, Netty de Zeeuw-Winnemuller.

Heteren

zondag 8 februari intenties worden gelezen in Elst: Bep Schrijner, 

Rob Liethoff, Henk Holleman, familie Eulink-Peters, Grada Eulink, 

Willie en Corry Menting-de Bruin.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 1 februari: Henk Leijser, Riet Borgers-Tiemissen, Bernard en 

Toos Arends-Kok, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Theo 

van Lent.

zondag 8 februari: Riet Borgers-Tiemissen, Bernard en Toos Arends-

Kok.

zondag 15 februari: Fons en Loes Mom-van Meekeren, Piet  

Driessen, Miranda Peek, Jeroen Arends en Nellie Jansen-Kersten, 

Riet Borgers-Tiemissen, Bernard en Toos Arends-Kok, An en Antoon 

Veenhuis en zoon Antoon, Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter, 

Jan Zweers en Greet Zweers-Makker, Theo van Lent, Frans van  

Aalten.

zondag 22 februari: Riet Borgers-Tiemissen, familie Scholten-van 

Gellecum, Bernard en Toos Arends-Kok.

Indoornik

Geen intenties aangemeld.

Lent

zondag 15 februari: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van  

Kempen.

zondag 22 februari: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van  

Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Ineke Wilderom- 

Berndsen.

Oosterhout

zaterdag 7 februari 19.00 uur: jaargedachtenis van Arie van  

Leeuwen.

Valburg

zaterdag 7 februari: jaargedachtenis voor Appie Cox, Wilhelmina 

Jansen-van Hulst, Jan Jansen, Tiny van den Berg-Magielsen, Riet  

Selman-van Marwijk, Thé Matijssen, An Schouten-van Hulst, Jan 

Spaan en Johanna Wilhelmina Rikken-Scholten, Co Jansen-Rasing, 

de familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek van  

Elferen, André en Toos Cornelissen, Johan Groten, familie van  

Elferen-Krijnen, familie Jansen, van Hulst en Krijnen, Willy Jansen- 

Meurs, Piet van den Berg, Frans Janssen en dochter Trudie, ouders 

Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knipping, Wim Krijnen, Theo 

Selman, Theo Geurtz, Toos Matijssen-Rikken, ouders Matijssen-Kuijf 

en dochter Karin, Cor Potjes en zoon Vincent, Wim Schouten en 

Trees Schouten-Copray, Ben Schouten en zoon Markje, ouders 

Spaan-Turk, families Rikken-Scholten en Truus Zwartkruis.

zaterdag 21 februari: Piet Bugter, André en Toos Cornelissen, Frans 

Janssen en dochter Trudie, Cor Potjes en zoon Vincent.

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 

de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg

zondag 15 februari 9.30 uur in Huissen: jaargedachtenis van Herman 

Wolters. Verder gedenken wij Herman van den Brink.

Driel

zondag 22 februari: jaargedachtenis Piet van Haeften, Annie en Cor 

ten Westeneind, familie Janssen-Selman, Thea van den Dam, Leo 

Knuiman, Marijke Nas-van Ettinger, familie Bennik-Barends, ouders 

Hermeling-Clappers, Frits en Ria, ouders Jan en Geertruida van  

Mullem-van Binsbergen, Diny de Ruijter-van Lieshout, familie van 

Kempen, Koos Lamers, ouders Lamers-Staring, ouders Esman- 

Scheerder, Trinie van den Dam, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en 

Leida Derksen, Piet Martens.

Elst

zondag 1 februari: geen intenties aangemeld.

zondag 8 februari: Kitty Boekhorst-Beekman, familie Mathijsen- 

Mangus, Jan Braam, Co Willemsen.

zondag 15 februari: Frans van Leur, ouders Holleman-Jansen, Henk 

en Dies. 

woensdag 18 februari: geen intenties aangemeld.

zondag 22 februari: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, 

Jan Braam, Joop van Beusichem.

Gendt

zaterdag 7 februari in Haalderen: Joris Claassen, Riet Bolder-van 

Heck.

zaterdag 14 februari St. Jozef en Haalderen: Riet Bolder-van Heck, 

Annie van den Brink-Peek, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van 

Bon, Wies Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Ab van Rijn, Ton  

Teunissen, Jo Janssen, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo 

Artz, Greet van Merm-Bisselink, Mientje Kregting-Berns, Michel van 

Ooijen.

zondag 15 februari in Providentia: Riet Bolder-van Heck, Leida van 

Deelen-van den Brink, Hennie en Gert Teunissen-Kersten, Annie en 

Hent Rosmulder-Evers, Ton Cornelissen-Kersten, Leo Bouwens, 

Greet van Merm-Bisselink, Mientje Kregting-Berns, Michel van 

Ooijen.

woensdag 26 februari in parochiecentrum: Riet Bolder-van Heck, 

Annie van den Brink-Peek, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van 

Bon, Ab van Rijn, Jo Janssen, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, 

Theo Artz, Greet van Merm-Bisselink, Mientje Kregting-Berns,  

Michel van Ooijen.

zaterdag 28 februari St. Jozef en Haalderen: Leida van Deelen-van 

den Brink, Riet Bolder-van Heck, Wim van Bon, Wies Niënhaus- 

Rooding, Wim Venselaar, Ab van Rijn, Ton Teunissen, Jo Janssen, Leo 

van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van Merm- 

Bisselink, Mientje Kregting-Berns, Michel van Ooijen.

Haalderen

zaterdag 7 februari: Joris Claassen, Joop Wismans, Riek Vernooy, 

Gert en Toos Alofs -Rijcken ,Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek- 

Verhagen.

zaterdag 14 februari: Dina Rutjes-Wassink, Piet Demon, ouders  

Demon-Roelofs en kinderen, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en 

Annie.
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	 WERENFRIDUS, MISSIONARIS VAN DE BETUWE

Relikwie Sint Werenfridus komt naar Elst

Tijdens hun zoektocht hebben Bjorn van Snip-

penburg uit Elst en Anne-Ruth Groen van 

Omroep Gelderland een relikwie van Sint  

Werenfridus gevonden. 

Dit bevindt zich in de grote relikwieëncollectie van de 

oud-katholieke Sinte Gertrudiskathedraal in Utrecht. Het gaat om 

een relikwie die bisschop Balderik van Kleef (de toenmalige bisschop 

van Utrecht) in 925 mee naar Utrecht heeft genomen nadat hij Sint 

Werenfridus in Elst heilig had verklaard. In de podcast gaf de pastoor 

die de relikwieën beheert al aan dat hij mee wil werken aan het in 

bruikleen geven van het relikwie aan Elst. Ons parochiebestuur heeft 

nu afspraken gemaakt met de oud-katholieke kathedraal en de  

uitkomst daarvan is heel bijzonder. Op zaterdag 6 juni, aan het begin 

van de feestweek van Elst 1300, wordt de relikwie tijdens een oecume-

nische vespers in Elst in ontvangst genomen. Hierbij aanwezig zijn 

naast onze pastoor Karel Donders, de oud-katholieke aartsbisschop 

van Utrecht, mgr. Wallet, en de rooms-katholieke hulpbisschop van 

Utrecht, mgr. Woorts. Het belooft een indrukwekkend moment te 

worden als deze relikwie na 1100 jaar terugkeert naar Elst. De bruik-

leenovereenkomst heeft een duur van vijfentwintig jaar, wat betekent 

dat de relikwie in Elst kan blijven tot het jaar 2051.

De relikwie is een deel van een bot van de bovenarm en zit vervat in 

brokaat.

Op pad met Werenfridus
Dagreis met de bus op vrijdag 14 augustus 

Het jaar 726 wordt beschouwd als ‘de geboorte’ van het dorp Elst. 

De geschiedenis van het begin van Elst is sterk verweven met het 

verhaal van Sint Werenfried, de eerste verkondiger van het chris-

tendom in de Betuwe. Hij bouwde in Elst een kerk en predikte in 

het gebied van de Betuwe tot in Westervoort aan toe, waar hij ook 

een kerk stichtte. Zowel Elst als Westervoort gedenken daarom in 

2026 hun 1300-jarig bestaan. Een heuglijk feit om te vieren.

Werenfried zou zijn missionering zijn begonnen vanuit Wervershoof, 

een dorp in West-Friesland, waar de hoeve zou hebben gestaan 

waarin Werenfried woonde. Later trok hij via Dorestad (het huidige 

Wijk bij Duurstede) naar de Betuwe en het gebied daaromheen om 

ook daar het christendom te verspreiden. Op 14 augustus 760 stierf 

Werenfried in Westervoort. Hij werd begraven in zijn kerk in Elst. 

Programma van de dagreis

Wij gaan een dag op stap met de bus om het spoor van Sint Weren-

fried te volgen. Op vrijdag 14 augustus (zijn naamdag) komen we om 

8.00 uur samen in de St. Werenfriduskerk van Elst voor een korte ge-

bedsviering. Daarna rijden we met de bus naar Wervershoof. Na 

ontvangst met koffie/thee en gebak bezichtigen we de kerk en ont-

moeten we parochianen van de St. Werenfriduskerk in Wervershoof. 

Vroeg in de middag rijden we – na te hebben genoten van een lunch 

– weer oostwaarts naar Westervoort. Ook daar bezichtigen we de 

kerk en horen we over de herinneringen die Westervoort heeft aan 

Werenfried. Teruggekomen in Elst staat ons een rondleiding te wach-

ten in de Grote Kerk, waar we onder de kerkvloer de indrukwekkende 

resten zullen zien van de vroegchristelijke zaalkerk die Werenfried liet 

bouwen. Tegen 18.30 uur sluiten we af met een drankje en een Weer-

een-Frietje. 

Deelnemers en kosten

Aantal deelnemers:	 minimaal vijfendertig en maximaal vijftig personen

Kosten:	 € 60,- per persoon

Inbegrepen:	� de busreis, koffie/thee en 

gebak, een lunch, rondlei-

ding onder de Grote Kerk, 

en tot slot een drankje en 

Weer-een-Frietje

Er is beperkte mogelijkheid voor mensen met een rolstoel en/of rolla-

tor om mee te gaan. 

Organisatie en begeleiding: 

•	 Janine Kallen, 06 -1432 0989, j.l.kallen@gmail.com 

•	 Yvonne Vos-Hegge, 06 - 2854 6892, wy.vosjes@gmail.com

In samenwerking met de Betuwe Express. 

Zin om mee te gaan? 

Meld je dan vóór 15 juni aan bij Yvonne Vos-Hegge.

Eigentijdse Werenfridus

Feestcomité Elst 1300 heeft in november een wedstrijd uitgeschreven 

om Sint Werenfridus op een eigentijdse manier uit te beelden. Door 

middel van tekenen, schilderen, borduren, breien, smeden, hout- 

bewerking of boetseren kan een mooie Werenfridus gemaakt worden. 

U kiest uw eigen materiaal. Alle parochianen mogen meedoen en hier 

hun eigen invulling aan geven. We zijn heel benieuwd hoe het gaat  

– hopelijk heeft u inspiratie gevonden en bent u ermee aan de slag  

gegaan. Voor dit creatieve werk heeft u vier maanden de tijd; in de 

feestweek van Elst 1300 wil de groep in het parochiehuis een expositie 

houden van alle creatieve werken. 

Doet u mee? 

Het is voor jong en oud. We willen graag weten hoeveel ruimte we 

moeten reserveren voor de expositie. Geef uw deelname daarom door 

bij Yvonne Vos, 06 - 2854 6892, wy.vosjes@gmail.com. De werkstuk-

ken kunnen ’s ochtends ingeleverd worden bij het parochiehuis, ter 

attentie van het Feestcomité Elst 1300. Zet er uw naam en telefoon-

nummer bij. Uw bijdrage moet uiterlijk op 28 mei ingeleverd zijn.
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