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2 Vastentijd ‘Give me hope’ 10 Orgel Gendt
Sobere maaltijden Wachtend op een Poolse parochie
en vastenactie staan centraal groen blaadje. Ergens schijnt enthousiast over
in aanloop naar Pasen altijd een straaltje licht instrument uit Nederland
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Pasen is in aantocht. Daar kun je niet omheen als je deze uitgave
van Ankerplaats leest. Het is een tijd voor soberheid, een tijd om na
te denken. Een tijd voor inkeer. Zoals de foto op de voorkant laat
zien. We staan stil bij ons doen en laten. We komen in actie voor de
ander.

Dat kan door deel te nemen aan de vastenactie of te doneren aan de
voedselbank. Soberheid komt tot uiting in de vastenmaaltijden die in
de komende weken worden opgediend. We krijgen dan op ons bord
de hoeveelheid voedsel waarmee veel mensen het op de wereld op
een dag moeten doen. Dat is even slikken. Dan besef je hoe goed we
het hebben. Want op veel plaatsen zijn de tafels niet zo uitbundig
gevuld als in veel gezinnen in Nederland. Het is goed te beseffen hoe
bevoorrecht we zijn. Daarom keert de actie voor de voedselbank met
regelmaat terug. Zodat we kunnen delen met mensen die het minder
hebben.

Hoop is een onderwerp dat op meer plaatsen in deze uitgave terug-
keert. Onder meer in het artikel over spiritualiteit van Ronald Heinen.
Hoopvol is de mededeling van de penningmeesters dat de eerste
resultaten van Actie Kerkbalans bemoedigend zijn. Het is een actie die
voor elke parochie van vitaal belang is. Het geld wordt aangewend
voor tal van zaken, zeker ook lokaal. Vandaar de oproep aan degenen
die er nog niet toegekomen zijn de formulieren in te vullen dat toch te
doen. De parochie is alle gevers ontzettend dankbaar.
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WOORD VOOR ONDERWEG

Een app of een luisterend oor?

Bij de pronkzitting in Huissen vorig jaar eindigde een buutreedner
met een woordje tot mij als pastoor. De pastoor zou het veel te
druk hebben met biechtelingen naar wie hij moest luisteren. Waar-
schijnlijk had de buutreedner gehoord dat in de kerk van Huissen,
kort daarvoor, een van de drie houten biechtstoelen in de kerk
weer in ere was hersteld.

De buutreedner had voor de pastoor een oplossing: een biechtapp.
Een app waar biechtelingen hun zonden konden benoemen om
vervolgens ook een penitentie oftewel een boetedoening opgelegd
krijgen. De app was zelfs zo hulpvaardig en gebruiksvriendelijk vol-
gens de spreker dat bepaalde zonden al waren voorgeprogrammeerd,
waardoor de penitenten het alleen maar hoefden aan te vinken.
Verschillende keren lag de zaal dubbel van de gedachte en de opties
die werden genoemd. Voor mij was het natuurlijk ook weer voer voor
de preek die ik in mijn eigen ‘ton’, de preekstoel, tijdens de carnavals-
mis in dezelfde plaats een paar weken later mocht houden.

Zou de biechtapp een goed hulpmiddel of zelfs vervanger kunnen zijn
van de priester? Waar gaat het nou om met het sacrament van de
biecht? Dat de priester veel te weten komt over zijn parochianen? Of
dat hij een luisterend oor kan bieden, een veilige plaats waar eenieder
met zijn verhaal terecht kan? Ik weet dat veel katholieken die ervaring
helaas niet hebben. In hun kindertijd werd de biecht verplicht en zon-
den werden je voorgehouden als een keuzemenu. Dat was volgens mij
een totaal verkeerde manier van omgaan met dit sacrament.

De biechtstoel in onze kerk wordt zelden gebruikt, omdat de meeste
mensen graag willen biechten in een gesprek elders in de kerk of op
een andere plaats. Maar het meubelstuk staat er als herinnering dat
voor ieder er een luisterend oor is in de kerk en we mogen horen: ‘Het
is je vergeven. Stap op en begin opnieuw.

pastoor Karel Donders
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BESTUURSTAFEL

Karel Donders Theo Peters Aldo van den Brink Gerben Sikkes Wim Raaijmakers Henk Wagener Paul Evers
pastoor secretaris penningmeester tweede penningmeester juridische zaken gebouwen adviseur gebouwen
Voorzitter Personeel en vrijwilligers en kerkhoven

In januari is het parochiebestuur voortvarend van start gegaan met
maar liefst twee belangrijke bijeenkomsten in één maand. Naast de
reguliere bijeenkomst van het parochiebestuur, die maandelijks
plaatsvindyt, is er een extra bijeenkomst geweest waarin gesproken
is over onze gebouwen. Van ons pastoraal team is eind vorig jaar
het pastoraal beleidsplan voor de jaren 2025-2030 verschenen.

Bij dit plan hoort een bestuurlijke paragraaf die handelt over
gebouwen en financién. Immers de voornaamste taak van het paro-
chiebestuur is ervoor te zorgen dat het pastoraal beleidsplan kan
worden uitgevoerd.

De bestuurlijke paragraaf wordt op dit moment uitgewerkt, waarna
het geheel voorgelegd kan worden aan onze locatiepastoraden. Zij
zijn immers de lokale vertegenwoordigers van het parochiebestuur en
het pastoraal team en met het pastoraal beleidsplan in de hand maken
zij jaarplannen voor hun eigen locatie. Op moment dat het pastoraal
beleidsplan helemaal compleet is, hoort u er meer over en is het voor
u allen beschikbaar. In het december/januari nummer schreven wij al
eerder wat meer over de inhoud van het pastoraal beleidsplan.

Doop

De reguliere bijeenkomst van het parochiebestuur kenmerkte zich
door besprekingen op het gebied van pastorale zaken, financiéle
zaken en gebouwenbeheer. Eigenlijk komen deze drie hoofd-
thema’s iedere vergadering aan de orde.

Wat pastorale zaken betreft kijken we terug op een kersttijd met
overal mooie en goed bezochte vieringen. Ook de oudjaarviering
kenmerkte zich door een mooie en goed bezochte viering. De eerste
parochiezondag van 2026 is weer even geleden en op moment dat ik
dit schrijf staan we aan de vooravond van de tweede. In de eerste
viering mochten we getuige zijn van een doop. Ondanks het koude en
sneeuwachtige weer, veel belangstellenden.

Kennismaking

Onze priester-assistent Jeroen Miltenburg is met zijn kennis-
makingsronde door de parochie bezig geweest. Wij zijn erg blij met
zijn assistentschap. Op 3 maart openen we het bedevaartseizoen
met een avondviering in de kerk van Huissen.

De bedevaarten zijn een bijzondere gelegenheid om verdiepend in
geloof met elkaar op pad te gaan. Verheugend is het om te zien dat de
bijeenkomsten onder onze jongeren op een behoorlijke belangstelling
mogen rekenen.

Financién

Op het gebied van financién zijn zowel de dames van de financiéle
afdeling als onze beide penningmeesters druk om alle jaarcijfers
over 2025 op een rij te zetten. Dat is veel werk, dat kan ik u ver-
zekeren. Voor 1 mei moeten de cijfers aangeleverd worden bij het
bisdom en dat is altijd een hele uitdaging. Maar net zoals andere
jaren gaat het hen lukken, dat is ze wel toevertrouwd.

Een deel van het geld dat met de verkoop van de kerken in Oosterhout
en Doornenburg is binnen gekomen, wordt belegd. Dat levert be-
hoorlijk wat meer rente op dan een reguliere spaarrekening en die
inkomsten kan de parochie heel goed gebruiken voor haar jaarlijkse
exploitatie. Actie Kerkbalans lijkt goed van start te zijn gegaan, hier
leest u elders in dit blad meer over.

Wat gebouwen betreft is de kerk van Doornenburg voor 31 december
zover leeggeruimd dat de slopers en bouwers aan de gang konden. U
hebt inmiddels kunnen zien dat het altaar uit Doornenburg een mooie
plaats in de St. Werenfriduskerk van Elst heeft gekregen. En in de laat-
ste week van januari zijn ook de biechtstoelen naar Elst verhuisd.

Het laatste nieuws is dat de kerk van Oosterhout op 1 juni leeg moet
zijn zodat men daar aan de slag kan. Dat geeft ons nog even de tijd om
voor alles een goede herbestemming te zoeken. Het locatiepastoraat
van Doornenburg, maar ook die van Oosterhout droegen en dragen
daar duidelijk een steentje aan bij. Daar zijn we erg blij mee.

Op 23 januari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van
Sjaak Helmink van het locatiepastoraat Valburg. Wij verliezen in hem
niet alleen een markant figuur, maar ook iemand die zich altijd met
hart en ziel heeft ingezet voor de locatie. Zijn samenwerking met het
parochiebestuur zal ons zeker bijblijven. Wij wensen zijn vrouw Ans,
zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.

Tot een volgende keer.

Voor onze privacy verklaring zie https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/privacyverklaring/
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Give me hope Jo’anna, give me hope...

Het is het begin van een protestlied uit 1988 van Eddy Grant, een
lied tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hoewel de vooruitzichten
in die tijd niet goed waren, spreekt het over de hoop dat die
apartheid zal verdwijnen. En gelukkig werd enkele jaren later de
apartheid inderdaad afgeschaft en kwam Mandela vrij.

Het liedje klinkt de laatste tijd steeds vaker in mijn hoofd. Niet alleen
vanwege de tekst, die ook in deze tijd zeer actueel is, maar ook door
het heerlijke ritme waarmee het gezongen en gespeeld wordt. Het
geeft een warm, zomers gevoel — en dat is in de winter natuurlijk ook
lekker.

Blue Monday

Ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar als u dit leest, ligt het al weer
weken achter ons: Blue Monday, de derde maandag van januari.
De meest depressieve dag van het jaar, althans, zo wil men ons doen
geloven. Ach, kunnen we nu denken, dat hebben we dan maar weer
mooi gehad. Het is toch ook een lekker gevoel dat die depressieve dag
voorbij is. Maar tegelijk besef ik ook dat die dag slechts een idee is,
met ongetwijfeld een achtergrond om weer meer te consumeren, een
zonvakantie te boeken, even letterlijk weg te vliegen uit de kou naar
warmere oorden. Om weg te vluchten uit de grauwe werkelijkheid en
alleen aan mezelf te denken - niet aan de consequenties van ons
vliegen en ons consumeren. Helaas is het nu eenmaal de realiteit dat
depressieve gevoelens zich niet zomaar laten regelen. Voor te veel
mensen zijn ze een schrijnende werkelijkheid. Daartegen helpt een
zonvakantie net zo min als goedbedoelde woorden dat het wel weer
beter wordt. Zo denk ik ook dat het lied van Eddy Grant niet onmid-
dellijk hoop geeft op meer licht op de volgende dag. Wel hoop ik dat,
hoe grauw de dag ook mag voelen, het lied je toch weet te raken.

Een straaltje licht
Want laten we eerlijk zijn: hoop hebben we hard nodig. Hoop tegen al

Foto: Valeriia Karpenko

het geweld, tegen al het doemdenken in onze wereld. En het is goed
om dan naar liederen te luisteren. Niet alleen van lang geleden, maar
ook van deze tijd. Zo was ik onlangs bij de musical ‘40-45’, en ook dat
was een goed moment om me weer bewust te worden van wat vrijheid
waard is en hoe kwetsbaar zij soms is. In het lied ‘Leah’ wordt gezon-
gen: ‘Ergens schijnt altijd een straaltje licht’ en ‘Dat beetje hoop, leef
daar dan voor. Het waren zinnen die me onmiddellijk raakten en die
me ook zijn bijgebleven. Het gaat immers niet om grootse gebaren
- om een zon die van de ochtend tot de avond schijnt - maar om een
straaltje licht, een beetje hoop.

Ditzelfde inzicht werd me eens te meer duidelijk in de kou van de
afgelopen winter, toen we de sneeuwklokjes de grond uitkeken. Mijn
vrouw heeft me dat als geen ander geleerd. Niet alleen de sneeuw-
klokjes en de krokussen, maar ook de knoppen aan de takken. En als
er ergens wat afgesneden bloesemtakken langs de weg te vinden zijn,
dan neemt mijn vrouw die altijd mee. Die vinden hun plekje in een
vaas, en elke dag kijken we uit naar het groter worden van de knoppen
en het zich langzaam ontvouwen van de bladeren. Dat verwachtings-
volle uitkijken heeft mijn vrouw ook overgebracht op onze kleinzoon.
Toen hij uit school kwam en zijn moeder een takje in zijn schooltas
vond, zei hij: “Daar zitten knoppen aan, dat worden bladeren” En
natuurlijk moet het takje van deze vierjarige kleuter dan wel in een
vaasje gezet worden.

Het is eigenlijk zo simpel: een takje in een vaasje. Een groen blaadje,
een eerste teken van de lente. We hoeven niet ver weg te vliegen, we
hoeven niet alle warmte te krijgen. Een straaltje licht geeft weer hoop
dat het nieuwe leven komt, dat de dag van morgen weer beter kan zijn
dan de dag van vandaag. Ik hoop dat we allemaal dat takje langs de
kant van de weg vinden. Laten we het dan voorzichtig in een vaasje
zetten en rustig afwachten, in de hoop dat het eerste blaadje zal ver-
schijnen.

diaken Ronald Heinen
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag

Elst 09.00 uur kerk elke maandag
Heteren 18.45 uur Liefkenshoek 2 maart
dinsdag

Haalderen 09.00 uur kerk elke dinsdag
Huissen 19.00 uur dagkapel, rozenkrans elke dinsdag
woensdag

Angeren 09.30 uur dorpshuis 4 maart
Gendt 09.30 uur dagkapel 25 maart
Herveld 09.30 uur kapel kerk 18 maart
Lent 19.00 uur St. Jozef 11 maart
donderdag

Huissen 09.00 uur dagkapel elke donderdag
vrijdag

Valburg 09.00 uur kerk, rozenkrans elke vrijdag
Valburg 09.30 uur kerk elke vrijdag
Biechtgelegenheid

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van
de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Aanbidding van het H. Sacrament

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van
de St. Werenfriduskerk in Elst van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid tot
eucharistische aanbidding.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige communie thuis ontvangen?
Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofs-
gemeenschap.

R.K. parochie

H. Maria
Magdalena
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Doopdata in de komende periode

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen
za. 14 maart 15.30 uur pastoor K. Donders

St. Werenfriduskerk Elst
za. 11 april 16.00 uur pastoor K. Donders

0.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 2 mei 15.30 uur pastoor K. Donders

Doopdata in de afgelopende periode

St. Werenfriduskerk Elst
za. 21 december  Miguel Paoliello, Arnhem

H. Maria Geboortekerk Lent
wo. 24 december Kai Wezendonk, Gendt

St. Werenfriduskerk Elst

zo. 11 januari Yara Hut, Huissen

za. 31 januari Mason Schraven, Elst
Floris van Leuteren, Elst

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 1 februari)

Huub Jeurissen S55jaar  Huissen
Jan Cornelissen 84jaar  Elst
Martin van Onna 8ljaar  Huissen
Joep de Boer 7ljaar  Gendt
Lidewij Janse 83jaar  Elst
Cees van de Lindeloof 83jaar  Heteren
Johanna Berends-van Loon 72jaar  Herveld
Magda de Jonge 92jaar  Lent
Toos Roelofs-van Haaren 9ljaar  Lent
Elly Bos-van Deyzen 83jaar  Elst
Hennie de Waal-Hendriks 65jaar  Huissen
Arnold Kuster 8ljaar  Gendt
Grad Willemsen 87jaar  Valburg
Sjaak Helmink 76jaar  Valburg
René Leyting 86jaar  Elst
Lies Janssen-Haagmann 96jaar  Heteren

Vieringen volgen via computer of TV
De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen
via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en
Omroep Lingewaard (TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44)
Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl




LITURGISCH ROOSTER MAART

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website.
Dit rooster kan nog wijzigen.

Zaterdag 28 februari, tweede zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, GK De Levensbron

Zondag 1 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

¢ 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag
Eucharistie, K. Donders en M.t Sanders, Exotherm,
kinderwoorddienst en créche

Zaterdag 7 maart, derde zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

19.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Woord- en communieviering, R. Heinen, In B’tween

Zondag 8 maart, derde zondag van de veertigdagentijd

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije, veertigjarig jubileum Cantorije
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, J. Schilder, Magna Voce

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Woord- en communieviering, J. Rademakers, samenzang

10.00 uur in Dominicanenklooster Huissen
Kom-Erbij-viering, werkgroep Anders-dan-Anders, Philalakoor
e 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Schilder, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst

Zaterdag 14 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, Leonarduskoor

Zondag 15 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, G. Peters, Exotherm

e 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, Internationale mis, samenzang,
kinderwoorddienst

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, J. Miltenburg, Young at Heart

Zaterdag 21 maart, vijfde zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, GK De Levensbron

Zondag 22 maart, vijfde zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, A. Lurvink, samenzang

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg

Eucharistie, K. Donders, Magna Voce

e 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorgroep/samenzang

Zaterdag 28 maart, Palmzondag

19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Zondag 29 maart, Palmzondag

® 9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen

Eucharistie, K. Donders, Exotherm, kinderwoorddienst,
Palmpasenoptocht

10.00 uur in H. Maria Geboorte Driel

Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije,
Palmpasenoptocht

10.00 uur in St. Jozef Gendt

Oecumenische viering, Palmpasenoptocht

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, In B’tween

e 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, J. Miltenburg, GK De Levensbron, kinderwoorddienst,
Palmpasenoptocht

Donderdag 2 april, Witte Donderdag

9.30 uur H. Johannes de Doper Indoornik

Woord- en communieviering, J. Rademakers, Ouderenviering
19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders en J. Rademakers, St. Caeciliakoor
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, GK de Levensbron

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Kruisweg, J. Rademakers

15.00 uur in St. Werenfridus Elst

Kruisweg, J. Rademakers, Magna Voce

15.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Kruisweg, J. Miltenburg, samenzang

17.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Kinderkruisweg, Cantorije

19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Goede Vrijdagviering, J. Miltenburg, samenzang
19.00 uur in St. Werenfridus Elst

Goede Vrijdagviering, K. Donders, St. Caeciliakoor
19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Kruisweg, Liturgische werkgroep, Leonarduskoor

Zaterdag 4 april, Paaswake

21.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

Zondag 5 april, eerste paasdag

6.30 uur in / nabij PKN Angeren

Dageraadviering, werkgroep Anders-Dan-Anders

9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel

Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije

9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, samenzang

10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout

Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, Leonarduskoor
e 11.00 uur in St. Werenfridus Elst

Eucharistie, G. Peters, GK De Levensbron, kinderwoorddienst
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld

Eucharistie, J. Miltenburg, In B’tween

11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent

Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Maandag 6 april, tweede paasdag

9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, K. Donders, Cantorgroep
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PASTORAAT

Palmpasen met de kinderen

Zondag 29 maart is het Palmpasen. Dan vieren we de blijde intocht
van Jezus in Jeruzalem. Traditiegetrouw brengen de kinderen van
de Werenfriduskerk op deze ochtend een bezoek aan de bewoners
van het verzorgingstehuis Tertzio.

Palmpaasstokken versieren

Ter voorbereiding nodigen we alle kinderen uit om samen met hun
ouders hun eigen palmpaasstok te komen versieren. Dit kan op zater-
dag 28 maart, tussen 14.30 en 15.30 uur, in De Hoeksteen. Neem
hiervoor een eigen palmpaasstok in de vorm van een kruis mee.

In verband met onze voorbereidingen is vooraf aanmelden verplicht.
Doet u mee? Via kinderwerk@rkparochiemariamagdalena.nl kunt u
zich aanmelden, wel uiterlijk 25 maart.

Op zondagochtend zal de pastoor, aan het begin van de viering, de
palmpaasstokken zegenen. Vervolgens gaan we in processie door de
kerk, om daarna op weg te gaan naar het verzorgingstehuis. Tegen het
einde van de viering zijn we weer terug in de kerk.

Vrijwilligers gezocht

Om deze mooie palmpaastraditie veilig en soepel te laten verlopen,
zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ons helpen
door tijdens het wandelen als klaar-over te ondersteunen, of door in
Tertzio de groepjes te begeleiden? Aanmelden kan eveneens via

bovenstaand e-mailadres. Uw hulp maakt echt het verschil.

Vijfdaagse bedevaart naar Banneux

Van 15 mei tot en met 19 mei gaan wij dit voorjaar vanuit bisdom
Utrecht weer naar Banneux. Thema van dit jaar is: Leid onze schre-
den op de weg van vrede.

In Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen, is Maria in 1933 meer-
dere malen verschenen aan Mariette Beco. Zij kreeg de boodschap
om haar handen in een plas water te steken die uit een bron opbor-
relde. Dat was het begin van Banneux als bedevaartsplaats. Elk jaar
komen er meer dan 500.000 pelgrims om kracht en troost te zoeken
bij Maria. In een tijd van bezuinigingen en minder tijd voor elkaar, is
een bezoek aan Banneux een verademing. Door samen te eten, samen
te bidden, samen te lachen en soms een traantje weg te pinken, voelen
wij ons dan één grote familie.
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De gasten die naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat
de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie worden
ondersteund en geholpen door een grote groep vrijwilligers. De vrij-
willigers zorgen gedurende de vijf dagen voor de complete verzorging
van de gasten, zoals meegaan naar de kerkdiensten, wandelen of win-
kelen. Er is ook een nachtploeg die, waar nodig, gasten in de nacht
verzorgen en te woord staan. Er zijn in Banneux voldoende rolstoelen
en rollators die gebruikt kunnen worden tijdens de vieringen.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:
« Sophia Jansen, 0481 - 46 29 85 of 06 - 1514 7497
o Trees Jansen, 0481 - 4225 37

Dageraadsviering op paasochtend

‘Kom dichterbij’

Het paasmysterie speelde zich af in de vroege ochtend. Om die
sfeer zelf te ervaren, wordt er ook dit jaar weer een dageraads-
viering georganiseerd. Een moment waar je met Pasen zeker bij
wilt zijn.




Op 5 april komen we ’s ochtends, als het nog donker is, samen op de
dijk in Angeren voor een korte viering. We lezen het paasverhaal, luis-
teren naar liederen van The Passion en kijken naar de opkomende
zon. Na zonsopkomst sluiten we af met een heerlijk paasontbijt.

We verzamelen onder aan de dijk bij het protestantse kerkje.
De viering begint om 6.15 uur.

Let op: de viering is buiten, dus kleed je warm aan. Bij slecht weer
wijken we uit naar de protestante kerk. Tot dan.

Communievoorbereidingen

Het is alweer maart en we zijn al een heel eind in onze voorberei-
dingen richting onze Eerste Heilige Communie.

In februari hebben we het gehad over oorlog en vrede, vriendschap en
ruzie, sorry zeggen en elkaar vergeven. Maart staat in het teken van
het geschenk van de vreugde en het leven. We zijn op weg naar Pasen.
De vastentijd. Wij gedenken dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor
ons. Daar hoort bij dat we nadenken over hoe we een ander blij kun-
nen maken. Net als ieder jaar gaan de communicanten sparen voor
een goed doel. Dit jaar zullen ze gaan sparen voor het prinses Amalia
Kinderziekenhuis in Nijmegen.

Aan het einde van deze maand maken we een palmpaasstok en begint
de goede week. In deze week is de sederviering en de kruisweg-
viering. Tijdens de sederviering vieren wij de maaltijd zoals Jezus dit
deed met zijn vrienden. Tijdens de kruiswegviering herdenken wij

samen de dood van Jezus.

Wilt u deze vieringen meemaken? U bent van harte welkom om met
ons mee te vieren.
o Sederviering: woensdag 1 april om 18.30 uur in de St. Weren-
friduskerk in Elst.

o Kruiswegviering: vrijdag 3 april om 17.00 uur in de H. Maria

Geboortekerk te Driel.

EHC werkgroep

Filmavond 25 maart

Le Tout Nouveau Testament: God bestaat — en hij woont in Brussel

God bestaat niet alleen, hij blijkt ook een heel naar mannetje te
zijn. Het lijkt alsof hij maar één ding wil: mensen pesten. Gelukkig
heeft hij ook een dochtertje dat de mensheid wil redden. Maar dan
moet ze zich wel eerst bevrijden van die bullebak - God, haar
vader. In deze hilarische film van de Belgische regisseur Jaco van
Dormael uit 2015 loopt de Bijbel als een rode draad door het ver-
haal. Dat wil zeggen: we herkennen de Bijbel, maar ook weer niet.

Le Tout Nouveau Testament (‘Het Spiksplinternieuwe Testament’)
won prijzen op het filmfestival in Cannes en werd door Belgié in-
gezonden als niet-Engelstalige film voor de Oscars.

De film wordt gepresenteerd door Patrick
Chatelion Counet, theoloog en bijbelgeleerde
(exegese Nieuwe Testament).

i THEE

LE TOUT

TESTAMENT

o b b FAC G AR DORMAEL

o UL 3 SEFTEAMIDRE AL CIFEALA s mmn e

e T

De filmavond vindt plaats op 25 maart in de bovenzaal van het
Parochiehuis. De film begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
De entree is gratis. Een vrijblijvende gift voor koffie en thee wordt
gewaardeerd.

U kunt zich op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bij het

parochiesecretariaat aanmelden (0481 - 45 13 71, keuze 1) of door
een e-mail te sturen naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.
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Kom erbij-viering in Huissen

Er is genoeg voor iedereen

Zondag 8 maart om 10.00 uur is er een speciale viering in het
Dominicanenklooster, Stadswal 1, te Huissen. Iedereen is welkom,
in het bijzonder mensen met een beperking.

In deze oecumenische viering,
die is voorbereid door de
rooms-katholieke stads-
parochie, het klooster

en de protestantse kerk,
denken we samen na
over het woord ‘delen’.
Soms denk je dat je
tekort komt. Soms

ben je bang dat er te
weinig is. Jezus wilde

ons het vertrouwen geven

dat er altijd genoeg is, als je maar

deelt wat je hebt. In de viering luisteren en kijken we naar een Bijbel-
verhaal. We bidden samen, zingen samen en we delen vijf broden en
twee vissen. Het koor Philala uit Arnhem zingt met ons mee.

Bezoekers wordt gevraagd om iets te eten mee te nemen voor het
deelkastje van de protestantse kerk (houdbaar, in blik). Na afloop
delen we koffie, thee en iets lekkers.

Een nieuw leven voor kerkorgel

In 2018 werd onze parochie via de Katholieke Klokken- en Orgel-
raad benaderd met de vraag of er, gezien de aanstaande kerk-
sluitingen, een orgel beschikbaar was voor herplaatsing in een
nieuw gebouwde kerk in Polen. Wegens de geplande sloop, op het
voorfront na, van de kerk in Gendt, is onderzoek naar de kwaliteit
en herplaatsbaarheid van het Gendtse kerkorgel uitgevoerd.

Na positieve uitslag is via aanvraagster, de in Nederland wonende
Poolse Joanna Wisniewska, contact gezocht met de pastoor van de
parochie te Szczecin oftewel Stettin. De pastoor reageerde enthousi-
ast en in januari 2019 is het orgel door een Poolse orgelbouwer
gedemonteerd en getransporteerd naar Polen.

Onlangs ontvingen wij het goede nieuws dat het orgel in gebruik is
genomen. Eerst moesten nog andere werkzaamheden worden ver-
richt aan de kerk, gebouwd geheel op basis van schenkingen en hulp
van parochianen. Pas daarna is geld ingezameld voor de opbouw van
het orgel.

Joanna Wisniewska heeft het eindresultaat zelf gezien:

“Afgelopen kerstvakantie ben ik (zoals elk jaar) bij mijn broer en
ouders in Polen geweest om samen kerst te vieren. Ik kon toen het
orgel bewonderen.

Het deed me deugt, dat het toch wel gelukt is en dat het orgel nu weer
(andere) gelovigen dient. Heel mooi en ontroerend.” Zij sluit haar
bericht af met de woorden “...hartelijk dank voor jullie schenking. Het
zit goed op zijn nieuwe plek.”

Er is gevraagd of er nog parochianen zijn die het orgel op de nieuwe
locatie willen komen bezoeken? Bij interesse gaat worden overlegd
hoe dit eventueel geregeld kan worden. Mocht u interesse hebben dan
kunt u dat aangeven bij het locatiepastoraat van Gendt.
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Tijd voor tieners

Voor tieners in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar
wordt maandelijks een middag georganiseerd in het Parochiehuis
in Elst van 15.00 tot 17.00 uur.

De Carloclub is een afwisseling van spel, geloofsoverdracht en
muziek. Deelnemers kunnen ook zelf ideeén en spellen inbrengen.

Benieuwd? Ook jij bent welkom.

De volgende bijeenkomsten zijn op zondag 22 maart (spellenmiddag)
en zondag 12 april (Wat vertelt het Paasverhaal ons?).
Ashish Agerwal en pastoor Karel Donders

Troostbrieven herzien

Na het afscheid van een dierbare ontvangt de nabestaande partner,
of een andere nabestaande die dit op prijs stelt, gedurende een
periode van twee jaar een reeks brieven. Deze brieven zijn geschre-
ven door mensen die zelf hebben ervaren wat het betekent een man
of vrouw door de dood te moeten missen. De brieven beschrijven
het gemis, de emoties die kunnen opspelen, het rouwproces waar
je doorheen moet en hoe zeer het verlies van een dierbare je leven
overhoop haalt.

Onlangs hebben de leden van de werkgroep Troostbrieven samen met
pastoraal werkster Margreet Sanders alle brieven herzien. We hopen
dat de brieven nog beter zullen aansluiten.

De werkgroep stuurt de brieven naar de nabestaanden die - omdat er
een kerkelijke uitvaart is geweest — bij de parochie bekend zijn.

Is er geen kerkelijke uitvaart geweest maar wilt u als nabestaande de
brieven ook ontvangen, neemt u dan contact op met het parochie-
secretariaat: e-mail naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
of bel 0481 - 4513 71 (keuze 1).

Wereldjongerendagen in Seoul

Het lijkt nog ver weg maar jongeren uit onze parochie zijn na de
overweldigende ervaring van de Wereldjongerendagen in Rome
afgelopen zomer al aan het sparen voor de volgende reis.

De komende wereldjongerendagen worden in 2027 gehouden in de
Zuid-Koreaanse stad Seoul. Evenals de laatste edities worden bij deze



WJD meer dan een miljoen jongeren verwacht. Zuid-Korea is een van
de landen waar het aantal christenen het sterkst groeit. Het aantal
katholieken steeg aanzienlijk van 3,9 miljoen (1999) naar 5,8 miljoen
(2018). We zullen daar dan ook een jonge kerk tegenkomen.

Het thema van de WJD 2027 luidt: “Houd moed! Ik heb de wereld
overwonnen.” (Joh. 16, 33)

Dit vers, dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal tot zijn leerlingen
sprak, herinnert ons aan de onherroepelijke waarheid dat Christus,
ondanks de uitdagingen van de wereld, angst, zonde en dood al heeft
overwonnen. Het is een oproep tot hoop en moed, geworteld in het
geloof in de verrijzenis — een moedig vertrouwen dat gegrondvest is in
de levende aanwezigheid van Christus.

In de komende periode houden wij u op de hoogte.

Young Pro’s

Na succesvolle avonden in het afgelopen jaar zijn de avonden van
de Young Pro’s dit jaar voortgezet. Iedere eerste vrijdag van de
maand komt de groep bij elkaar in Elst om 18.30 uur.

Zij beginnen met gebed in de Mariakapel alvorens ze naar de warme
avondmaaltijd in het Parochiehuis gaan. Na de maaltijd is er catechese
aan de hand van de YouCat. Soms is er een bijzondere spreker of
wordt er een film gekeken. Tijdens de avonden is veel ruimte voor
onderling gesprek.

Benieuwd? De avonden staan open voor alle geinteresseerden in de
leeftijd van achtien tot dertig jaar. Voor de warme maaltijd wordt een
kleine financiéle bijdrage gevraagd. Voor meer informatie en aanmel-
ding kun je contact opnemen met Kyra Mekking, 06 - 8366 1228, of
pastoor Karel Donders, kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl.

Data van de komende avonden:
6 maart, 10 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober,

6 november en 4 december.

Actie kerkbalans

In 2025 heeft het parochiebestuur een test gedaan met betrekking
tot Actie Kerkbalans op de locatie Elst en alle locaties van de
gemeente Lingewaard. Deze test hield in dat alle ingeschrevenen
van onze parochie, tenzij ze aangegeven hadden niet benaderd te
willen worden, een uitnodiging kregen om mee te doen aan Actie
Kerkbalans 2025.

Deze uitnodigingen zijn per post verstuurd via de stadspost, wat vele
malen goedkoper is dan een standaardverzending van een brief.

Mede omdat er steeds meer lopers athaakten bij het rondbrengen en
ophalen van de enveloppen, maar ook omdat we veel meer adressen
aangeschreven hebben dan de vorige jaren.

De opbrengst in 2025 was beduidend hoger dan in 2024, daar zijn we u
erg dankbaar voor. Reden om deze test in 2026 uit te rollen over alle
andere locaties, die daarbij wel de gelegenheid voor eigen inbreng
te hebben. Er zijn nu ruim 20.000 brieven verstuurd en natuurlijk gaat
er dan wel eens wat verkeerd. Bijvoorbeeld dat onze automatische
betalers niet alleen een bedankbrief hebben gehad, maar ook weer
een nieuw inschrijfformulier. Dat laatste had niet gemoeten. Onze
excuses daarvoor en het zet ons alleen maar aan om volgend jaar
nog kritischer naar de procedure te kijken. Er komen al heel wat
bedragen binnen op dit moment. Het ziet er allemaal bemoedigend
uit. Via de ledenadministratie weten wij - wanneer u meedoet — bjj
welke locatie uw bijdrage hoort en het bedoelde bedrag komt dan ook
op de rekening van uw locatie terecht, daar zorgen wij voor.

Toch kan het voorkomen dat u niet benaderd bent. Terwijl u wel wilt
bijdragen aan het in stand houden van uw geloofsgemeenschap. In
onze vorige uitgaves van Ankerplaats heeft u kunnen lezen dat we
toch nog jaarlijks met een tekort kampen en dat iedere bijdrage zal
helpen om dit zo klein mogelijk te houden.

Wilt u ook meedoen? En bent u niet benaderd?

Maak dan uw bijdrage over naar parochie H. Maria Magdalena,
bankrekening: NL30INGB0001305682. Graag onder vermelding van
AK2026 en uw postcode. Dan zorgen wij dat het bij de juiste locatie
terecht komt. Dank u wel.

Parochiebestuur parochie H. Maria Magdalena
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SENIORENPASTORAAT

John Rademakers

0481 - 48 1597 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Het boze oog dat geluk brengt

Als je met vakantie bent in Turkije ontkom je er niet aan. Een veel-
heid van voorwerpen als bescherming tegen het ‘Boze Oog’. Een
oogvormige afbeelding met concentrische cirkels van donker-
blauw, lichtblauw, wit en zwart. Als sieraad of afbeelding, als
bescherming voor je woning. Als souvenir vaak aangeboden en
gekocht zonder dat de eigenlijke betekenis nog echt meetelt, in de
categorie van ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Dat is heel anders dan de ervaring van Aaltje. Ze is nu negenentachtig
en woont sinds 1950 in Nederland. Haar jeugd maakte ze mee in voor-
malig Nederlands-Indié. Aaltje noemt zich een Indo. Haar vader was
een Nederlands bouwkundig ingenieur en haar grootmoeder had
Javaanse roots. Aaltje heeft nog duidelijke beelden voor zich van de
Japanse bezetting. Haar vader kwam in het kamp zoals alle Nederlan-
ders. “Maar mijn moeder en wij als kleine kinderen bleven buiten het
kamp.” De aanleiding was de oogafwijking van Aaltje. “Ja, ik werd de
schele genoemd.” Er was toen niet direct een behandeling om haar te
genezen. De scheldnaam was daarom extra pijnlijk. Maar hoe bijzonder
werd dat, toen deze oogafwijking haar redding werd. Niet alleen voor
haarzelf maar ook voor haar moeder, haar zusje en broertje. Japanse
soldaten zagen in haar oogafwijking ‘Het boze oog’, dat voor hen het
kwade en daarom levensbedreigend was. Wanneer ze Aaltje zagen hiel-
den ze een hand voor hun eigen ogen om Aaltje maar niet zien. Dat ze
daarom maar dicht bij haar moeder moest blijven. Haar gezin onder-
brengen in het kamp zoals andere moeders met hun kinderen zou
zowel voor de Japanse bewakers als de andere kampbewoners een
groot gevaar opleveren. Ze bleven dus buiten het kamp en dat was
inderdaad dragelijker met minder vernederingen door de Japanners,

zoals het steeds maar diep buigen.

Voedsel bleef voor iedereen een groot probleem, vooral in de tijd dat
de Japanners de bevolking uithongerden. Maar ze hebben het over-
leefd en ook hun vader kwam uit het kamp terug, zwaar vermagerd en
sterk verouderd. Geleidelijk kon het gezin het leven weer opnemen.
Vader vond weer werk en de kinderen konden langzaamaan wat
onderwijs volgen. Toen president Soeharto aan de macht kwam, was
blijven geen optie meer en in 1950 kwam Aaltje in Nederland, werd
aan haar oog geopereerd, zonder ooit te vergeten hoe haar ‘boze oog’
geluk bracht, wellicht levensreddend.
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ROZENKRANS

Op zaterdag 31 januari was er in het Convent in Huissen een
workshop rozenkrans maken, begeleid door Corina Vos en georga-
niseerd door Stichting Lourdeswerk Lingewaard.

Tegen 10.00 uur waren alle dames die zich hadden aangemeld binnen.
We begonnen met de uitleg wat iedereen nodig heeft om de rozen-
krans te kunnen maken.

Voor sommigen was het een grote uitdaging en al het begin is moei-
lijk, maar uiteindelijk kreeg iedereen de smaak te pakken. Nog voor de
lunch waren bijna alle rozenkransen in elkaar gezet. Pastoor Karel
Donders kwam aan het begin van de middag en heeft de rozenkransen
gezegend.

Het was een geslaagde middag met een mooi resultaat.




Bemmel st ponatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 4513 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen o..v.van zeven smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 4513 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Ben Francissen Jos Oude Ophuis

Heleen Razing

Edwin Weijers

Drlel H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16

Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Karin Geenacker  Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Locatiepastoraat

Er wordt van de mensen van het locatiepastoraat veel aandacht
gevraagd voor allerlei zaken, zoals het onderhoud van de kerk. De
elektriciteit hapert nogal eens, er is iets aan de hand met een klok
in onze toren en met de pannen op het dak.

Ook aandacht voor het onderhoud van ons kerkhof na het ruimen van
veel graven. Achter ons kerkhof begint men aan de afbraak van de
oude school en de bouw van een nieuwe. We hebben daarover goed
contact met de bouwer en met de school.

Daarnaast moeten nu al de roosterwensen voor de vieringen in de
tweede helft van 2026 worden doorgegeven. Zo is er altijd wel iets te
regelen voor de kerk.

Op het moment dat deze regels worden getypt hebben we nog geen
bericht over het resultaat van Actie Kerkbalans. Maar als u boven-
staande leest, begrijpt u dat de financiéle bijdragen zeer welkom
blijven.

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing,
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Contact

Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing,
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Wist u dat...

e ..wie graag de communie thuis wil ontvangen, zich kan aanmelden
via het secretariaat in Elst? Soms is het niet mogelijk om naar de
kerk te komen, maar de kerk kan wél naar u toe komen. We komen
graag bij u langs - voor uzelf, of voor iemand waarvan u weet dat dit
een steun kan zijn. We delen graag het Brood dat ons verbindt, ook
aan huis.

o ...de palmtakjes tijdens de viering van 28 maart worden gezegend?
Na de mis mag iedereen een palmtakje meenemen. Het is een een-
voudig teken, maar het spreekt van vrede, hoop en de weg die wij
samen gaan.

Contact

Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com

Terugblik

Fantastisch concert BOS

‘Music was my first love, and it will be my last’ (John Miles) was op
zondagmiddag 18 januari een van de indringende muzikale num-
mers van het Betuws Orkest Senioren. Het orkest, onder leiding
van Rudy Bohmer, trakteerde de bezoekers van dit Blije Kerk
Concert op een rijk gevarieerd en indrukwekkend optreden.

De programmakeuze was mooi gevarieerd. Het orkest verraste de zaal
onder meer met twee nummers van de Nederlands-Spaanse compo-
nist Jacob de Haan. Ook van de koning van de Argentijnse tango,
Astor Piazzolla, werden twee romantische stukken gebracht, waarin
de accordeonisten een belangrijk aandeel hadden. Daarbij ontbrak
gelukkig het ‘Adios Nonino’ niet, dat ontroerende nummer, dat de
meesten van de aanwezigen zich nog wel herinnerden van het huwe-
lijk van onze koning en koningin in 2002.

Zelfs ‘de traan’ van Maxima klonk hier als een verrassende ‘pinkel’ aan
het slot. In zijn nawoord bedankte Rudy Bohmer alle musici van het
orkest voor hun enthousiaste vrijwillige inzet, waarop de zaal nog
eens extra applaudisseerde.

Het veelzijdige programma bracht al met al een keur aan mee-
slepende, bekende wereldmuziek, die de aanwezigen uitnodigde tot
meeneurién, meebewegen en meeklappen. En alsof we in Wenen bjj
het ‘Neujahrskonzert’ waren, sloot het BOS ook dit nieuwjaarsconcert
in Driel af met ‘An der schonen, blauen Donau’ en de ‘Radekymars’
van Johann Strauss: Prosit Neujahr.
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Cantorije veertig jaar

Het is nu veertig jaar geleden dat het herenkoor en dameskoor
samengingen als gemengd koor Cantorije. Sinds de oorlog was er
al een herenkoor, voortgekomen uit het schola cantorum, maar
voor de uitvaarten en huwelijken werd ook een dameskoor in het
leven geroepen.
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Dat was in 1965. Van het herenkoor bestaat nog een handgeschreven
notulenboek, waarin precies staat beschreven hoe het destijds is
gegaan. Het samengaan heeft dus wel even geduurd. Er werd zelfs
meerdere keren over gestemd.

Maar uiteindelijk, in maart 1986, is het gelukt: de oprichting van
gemengd koor Cantorije onder leiding van Ans Derksen. En dat
vieren wij op 8 maart, met in de ochtend een speciale viering en in de
middag een concert.




Vastentijd

We zijn inmiddels aangekomen in de vastentijd. Een tijd van rust
en bezinning, maar toch weer met de nodige activiteiten. De vasten-
actie van Herveld voor Tanzania staat op het programma.

Zo ook het jubileum van koor Cantorije met een feestelijke viering en
een mooi concert op 8 maart. En Palmpasen aan het eind van de
maand.

Kersttijd nu officieel voorbij

Onze kerststal blijft de laatste jaren staan tot Maria Lichtmis. Het
feest van de Opdracht van de Heer op 2 februari is het officiéle
einde van de kersttijd.

Het valt dan precies veertig dagen na Jezus’ geboorte. Het is voor de
bouwers ook fijn dat de stal en de grote kerstboom wat langer blijven
staan, gezien al het werk dat het kost.

Maar inmiddels is alles opgeruimd en is zelfs de carnavalsviering al
achter de rug. We gaan op weg naar Pasen.

Jubileumconcert

Het concert van Cantorije, georganiseerd door de Blije Kerk,

wordt mede opgeluisterd door het ensemble van Gerburg Frenzel.

De koorzang wordt afgewisseld met muziek en men zal ook gezamen-
lijk nummers uitvoeren. Het concert vindt plaats op zondagmiddag
8 maart om 14.30 uur.

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de gemaakte
onkosten. Iedereen is welkom.

Palmzondag met optocht

Op zondag 29 maart is het Palmzondag. Pasen valt vroeg dit jaar,
dus ook deze dag met de optocht in het vooruitzicht.

In ieder geval is de speciale viering om 10.00 uur, hetgeen beter aan-
sluit op de gezamenlijke optocht met de protestantse kerk.

Meer informatie over deze activiteit in het volgende nummer dat nog
voor die datum uitkomt.

Verlichting van de kerk

Het is al enige tijd dat onze kerk in de avonduren wordt verlicht.
Deze verlichting kan aangepast worden aan de actualiteit. Zo
schijnt het tijdens de Polenweek in wit-rood en tijdens de Sinter-
klaasweek in het rood.

Maar verschillende kleuren zijn ook mogelijk. Zie de foto’s: de eerste
zoals het standaard schijnt en de tweede kleurrijk tijdens de optocht
van verlichte tractoren.
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Elst st werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl
Bankrekening: NLO7 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Editha Lim

Colette Janssen

Jan Houterman Bjorn van Snippenburg

Vacature

Bezorger Ankerplaats

Grote kans dat u deze Ankerplaats thuis leest. Hij komt bij u in de
bus dankzij een van de vele bezorgers die tien keer per jaar eropuit
trekken om een route te lopen.

Ook zijn er mensen die de stapels Ankerplaatsen ophalen bij De
Hoeksteen en met de auto afleveren bij de bezorgers. Helaas zijn veel
vrijwilligers al op leeftijd en stoppen ze daarom. Zo zijn er vacatures
ontstaan waar we u voor nodig hebben:

o Autobezorger: 11 adressen

¢ De Eshof: 40 boekjes
o Bartokstraat: 12 boekjes
« Prinses Margrietstraat: 10 boekjes
o Prinses Marijkestraat: 11 boekjes

Mocht u een of meerdere routes willen bezorgen of vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met Jan Peters, codrdinator van de
bezorging van de Ankerplaats in Elst: jmapeters1947@kpnmail.nl.

Contactpersoon gezocht

Kunt u ons helpen?

In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wenst de
beheerder van de r.-k. begraafplaats in Elst in contact te komen
met rechthebbendem, dan wel nabestaanden van de volgende be-
graven personen.

Het betreft de laatste rustplaats van:

Kersten J.G.W. geb. 23-12-1923 - overleden 13-11-1990
Ten Westenend A.M.G.  geb. 07-01-1927 - overleden 20-08-2011
Sectie G 032

Ferdinandus-Godijn J.L. geb. 12-02-1886 - overleden 01-12-1970
Sectie B 010

Van Kesteren C.W. geb. 04-02-1911 - overleden 28-09-1978
Van Hulzen J.H. geb. 21-07-1913 - overleden 21-12-1998
Sectie C 031

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met met F.H. Bos,
Mozartstraat 114, 6661 BP Elst, 0481 - 37 24 71.

Ook is het mogelijk uw adresgegevens achter te laten bij de receptie
van De Hoeksteen. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk benaderd

door genoemd lid van het locatiepastoraat.
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Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand
van half twee tot half vier.

Contact
Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen

Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Ademviering

Elke eerste zondag van de maand is er een oecumenische adem-
viering in de Grote Kerk, van 19.00 tot 19.45 uur. Een viering, zoals
de naam het al zegt, om op adem te komen, om de stilte te zoeken,
te luisteren naar een Bijbeltekst, een gedicht.

Het is een viering waarin ook gezongen wordt. Vaak zijn het korte,
meditatief gezongen liederen uit Taizé, die enkele keren worden her-
haald. En om het oecumenisch karakter te onderstrepen richten we
onze aandacht op een zestal iconen. Vijf daarvan keren iedere viering
terug, de zesde staat te boek als de icoon van de maand.

Op 1 maart staat deze icoon in het teken van de opwekking van
Lazarus. In het midden van de icoon zien we Jezus staan met twee
verbouwereerde leerlingen achter Hem. Linksonder de twee zussen
van Lazarus: Martha en Maria. Martha in een wat actievere houding.
Ze richt zich haast al op. Maria aan de voeten van Jezus, precies zoals
dat beschreven staat in dat andere, zo bekende verhaal over Maria en
Martha.

Namens de protestantse gemeente nodig ik u uit voor de ademviering
van 1 maart op het koor van de Grote Kerk. Op de eerste zondag van

april is er geen ademviering. Dan is het namelijk Pasen.

Henk Minnema



Vastenmaaltijd

In de vastentijd serveren we op woensdagavond driemaal een
eenvoudige maaltijd. Hiervoor vragen we niet de gebruikelijke
€ 5,- ter bestrijding van de kosten.

In plaats daarvan kunt u vrijwillig doneren aan de vastenactie. Over de
vastenactie heeft u in de vorige uitgave van Ankerplaats meer kunnen
lezen. De eenvoudige maaltijden zijn op 25 februari en 11 en 25 maart.

Inzameling voedselbank

Tijdens de vastentijd zamelen we weer lang-houdbare levens-
middelen in voor de voedselbank. U kunt uw bijdrage inleveren in
het winkelwagentje in de Mariakapel.

Merk op dat alles wat in het winkelwagentje wordt gelegd is bedoeld
voor de voedselbank. Wilt u direct doneren voor mensen die het kun-
nen gebruiken, dan kunt u het achterlaten in het Huisje van Franciscus.
Dit staat tussen de kerk en het Parochiehuis.

Seniorenpastoraat

Thema: een op milieu- en klimaat betrokken kerk

Soms lijkt het erop dat de milieuvragen steeds meer op de achter-
grond raken. Andere actuele vragen zoals migratie, bestaans-
zekerheid, woningnood vragen om directe aandacht.

Temeer omdat sommige politieke leiders op wereld- en landelijk
niveau de milieuvragen ofwel ontkennen of wegrelativeren. Anderen
wijzen duidelijk op de urgentie om nu maatregelen te nemen. Milieu-

Gendt H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 4513 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg st vartinus

locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Annemarie Buurman

Harry Drost

Leuk nieuws na langere tijd
Gendt

Elders in deze uitgave van Ankerplaats staat een artikeltje over ons
oude kerkorgel dat in een kerk in Polen staat.

en klimaatvragen raken ons allemaal. We ervaren wereldwijd wat de
gevolgen van de opwarming van de aarde zijn, hoe gletsjers smelten,
hoe de poolkappen afnemen, koralen afsterven en zomertemperatu-
ren problematisch worden. De milieuvragen raken de mensheid in
zijn totaliteit en er zijn op wereld- en landelijk niveau maatregelen
genomen, maar de vraag is of die afdoende zijn. Is er niet meer aan-
dacht nodig?

In dit verband is er ook de vraag in hoeverre een kerkelijke gemeen-
schap hierbij kan bijdragen. Verleden jaar was het tien jaar geleden dat
Paus Franciscus zijn beroemde encycliek “Laudato si” schreef. Hij
beschrijft de milieuproblematiek en de gevolgen voor Moeder Aarde.
Hij wijst op wegen om deze problemen aan te pakken met weten-
schappelijk aangetoonde argumenten. Daarbij is de Bijbelse inspiratie
leidend: dat de mens als onderdeel van de schepping dienstbaar moet
zijn en met zorg dient om te gaan met onze planeet aarde.

Bijzonder is dat Paus Franciscus op deze manier verder uitwerkt
waartoe zijn voorgangers Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus
XVTI al duidelijk aanzetten gaven. Bijvoorbeeld dat arme landen vaak
het slachtoffer zijn van de economische vooruitgang van de rijke
landen en vaak het meest heftig de klimmaatveranderingen ervaren.

Op deze wijze zien we hoe binnen de kerk al meer dan vijftig jaar de
milieuvragen aandacht krijgen. Daar nader op ingaan is zeer de moeite
waard. Met eveneens de vraag wat we er als plaatselijke kerk en privé
aan kunnen doen. Wat te denken van initiatieven als de Groene Kerk
om op plaatselijk niveau milieuverbeterende activiteiten te ontwik-
kelen?

Waar: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, Elst.
Wanneer: donderdag 5 maart, 14.00 uur - 16.00 uur.
Nadere informatie: John Rademakers, 0481 - 48 1597 / 06 - 4940 8965.
Let op: de themamiddag is nu op donderdag

Contact

Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66

Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat Locatie Doornenburg:
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

Vieringen
Gendt

o zaterdag 14 maart in St. Jozef, 16.00 uur
Woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas.

o woensdag 25 maart in parochiecentrum, 09.30 uur
Eucharistieviering met pastoor Karel Donders.

o zondag 29 maart in St. Jozef, 10.00 uur
Oecumenische palmzondagviering met de werkgroep.
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Palmzondagviering zondag 29 maart
Gendt

Dit jaar willen we weer Palmzondag vieren in St. Jozef.
Om 10.00 uur is er in het zorgcentrum een oecumenische palm-
zondagyviering.

Alle parochianen zijn van harte welkom bij deze viering.
Er zijn weer gewijde palmtakken om mee te nemen voor thuis.

Hoe verder?

Doornenburg

In januari zijn de werkzaamheden voor de realisatie van de basis-
school in onze kerk echt begonnen. In de laatste weken van
december is er met vereende krachten hard gewerkt om de kerk te
ontdoen van het interieur en alle zaken die de kerk tot kerk maak-
ten. Tegelijkertijd moest ook het secretariaat worden ontruimd.
Dit is dan ook niet langer aanwezig in het bijgebouw, dat voorheen
de dagkapel was (deze behoort toe aan de ruimte van de apotheek).

Herveld st willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

ST,

Ans Geritsen Jolanda van Marwijk

"
ks

Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloop-
uurtje voor eenieder die daar behoefte aan heeft.

U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of
zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 uur en
11.30 uur.

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur
open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moei-
lijk heeft een bloemetje. Neem gerust contact met ons op.
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Al met al was het niet gemakkelijk om afscheid te nemen van de plek
van waaruit de parochiegemeenschap werd bediend. Hier hebben we
lief en leed gedeeld en in 1998 hebben we er nog het 150-jarig bestaan
van onze parochie gevierd. Ook de mooie ontmoetingen en de gezel-
ligheid zullen we missen.

Dit alles wil echter niet zeggen dat de geloofsgemeenschap van Door-
nenburg nu niet meer bestaat. We zijn nu opgegaan in het grotere
parochieverband van de r.k. parochie Maria Magdalena. Alleen onze
vertrouwde plek van samenzijn in het voormalige kerkgebouw is
verleden tijd. Dat is en blijft jammer.

Ons secretariaat zal worden bediend door de u bekende mensen via
het e-mailadres: locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl.
U kunt daar terecht met vragen, voor het opgeven van gebedsintenties
e.d. Daarnaast kunt u zich wenden tot het centrale secretariaat in Elst:
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Tenslotte attenderen wij u erop dat u geen poststukken meer in de
brievenbus kunt deponeren.
Voor u en voor ons is het wennen dat een en ander anders zal zijn.

Locatiepastoraat en secretariaat

Contact

Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271
SintWillibrordus@gmail.com

Jesus Christ Superstar in Herveld

De een spreekt lyrisch over de Johannes Passion van Bach, de
ander is euforisch over Jesus Christ Superstar. Deze musical wordt
dit jaar opgevoerd door Stichting Music in zalencentrum De Hoen-
drIk in Herveld.

Er wordt al geruime tijd gerepeteerd voor deze musical waarbij het
lijdensverhaal van Jezus centraal staat. Zeker voor de solisten geldt
Jesus Christ Superstar als een pittige musical. Muzikaal leider Jarno
Scholten heeft daar wel ervaring mee. Hij heeft eerder grote projecten
onder zijn hoede genomen.

Er was veel animo om mee te doen. Dat geeft aan hoezeer deze musi-
cal zangers en zangeressen aanspreekt. Iedere kandidaat moest auditie
doen, waarna een cast samengesteld is, bestaande uit dertig zangers.

Wilt u ook komen kijken?

De musical Jesus Christ Superstar wordt van 26 maart tot en met
29 maart opgevoerd in zalencentrum De Hoendrik in Herveld.

o Donderdag 26 en vrijdag 27 maart begint de musical om 20.00 uur.
o Zaterdag 28 maart zijn er uitvoeringen om 14.00 uur en 20.00 uur.
o Zondag 29 maart zijn er uitvoeringen om 14.00 uur en 19.00 uur.

Kaartverkoop via www.stichting-music.nl.

De kaartverkoop verloopt goed; er zijn al enkele honderden kaarten
verkocht. En ook dat is een bewijs van de populariteit van dit stuk.



Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de St.
Willibrorduskerkzaal gaat met een briefje. U kunt op een briefje
zelf aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer en of het even-
tueel om een jaargedachtenis gaat.

Dat briefje doet u samen met het verschuldigde bedrag (€ 10,- per
intentie contant of overgemaakt op rekening:

IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 ten name van Parochie H. Maria
Magdalena onder vermelding van misintenties St. Willibrordus
Herveld) in een envelop met daarop ‘misintentie’ vermeld.

Vermeldt ook uw eigen naam en telefoonnummer of e-mailadres,
zodat ik contact met u kan opnemen bij eventuele vragen. U kunt er
gerust vanuit gaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt voor-
gelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in de
brievenbus hebt gedaan.

De envelop kunt u in de brievenbus naast de deur van de kerkzaal in
Herveld doen. Intenties die v66r 2 maart in de brievenbus worden
gedaan, komen in de uitgave van februari te staan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Heteren o.Lv. onbeviekt Ontvangen
p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl!
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47

Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

High Tea voor ouderen in Heteren

Een vast onderdeel van een actief dorp

Het is vrijdag 23 januari. Tachtigplus loopt weer uit voor de jaar-
lijkse High Tea in de Vloedschuur in Heteren. De zeven graden,
het droge weer en het zonnetje dat zelfs even tevoorschijn komt,
bieden de perfecte weersomstandigheden voor een gezellig uitje in

deze koude en donkere wintermaand.

Op zoek naar nabestaande(n)

In verband met het eindigen van de grafrechten (2025) zijn wij op
zoek naar nabestaanden van de volgende overledenen:

Grafnr. rustplaats van Datum overlijden
vak rij nr. naam voornamen jaar dag

D 8 12 Vens Elisabeth Maria 2001 6juni
D 3 1 Peters Gertrude Maria 2005 S mei
D 3 Hendriksen = Johannes Antonius 1983 18 april

Bent u nabestaande of kent u één of meerdere nabestaanden, neem
dan contact op met ondergetekende.

Indien wij er niet in slagen om de nabestaanden te achterhalen zullen
wij te zijner tijd moeten overgaan tot het ruimen van het graf.
Zie rood bordje.

R. den Boer,
r-j.denboer@planet.nl,
06 - 8322 4862

Contact

Locatiepastoraat Marian Heering, telefoon 026 - 472 26 08
Parochieblad: Corina Vos, cvos@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat: telefonisch of per e-mail 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl

De organisatie draait als een geoliede machine. Minstens twintig
vrijwilligers zijn vanmiddag present: ze richten de ruimte in en
dekken de tafels. Anderen hebben iets gebakken, zoals boterkoek of
cupcakes, of serveren de hapjes uit. Weer anderen halen en brengen
de gasten.

Wat opvalt is het aantal jongere vrijwilligers dat een steentje bijdraagt
om de ouderen een mooie middag te bezorgen. Sommigen doen al
voor de achtste keer mee. “Ik vind de sfeer hier heel fijn. Het doet me
goed om iets voor een ander te betekenen. Het is hier een andere
manier van kerk zijn, een andere verbintenis met de kerk”.

Tijdens het openingswoord wordt gememoreerd dat dit de tiende
editie in de Vloedschuur is. Traditiegetrouw wordt de werkwijze
uitgelegd: per ronde mag iedereen drie hapjes kiezen. We beginnen
met de hartige hapjes en later komen de zoete hapjes.

Eén van de gasten is hier met zijn vrouw. Hij vindt het fijn dat hij op
deze middag andere mensen leert kennen of opnieuw ontmoet. Vol-
gens hem is het perfect georganiseerd. “De Vloedschuur is een mooie
ruimte, het is fijn om hier te mogen zijn. Maar ik mis de katholieke
kerk nog iedere dag. Ik ben blij dat de contouren er nog staan - de
gedachte dat dat voorlopig zo blijft geeft mij rust.”

Ook aan de andere kant van de zaal vinden ze de High Tea geweldig:
“Al die moeite die de vrijwilligers doen vind ik bewonderingswaardig.
Alle lof voor de organisatoren.” Verderop aan dezelfde tafel vertelt een
gast dat hij sinds 1968 in Heteren woont - dat is vanaf de eerste dag
goed bevallen. Zijn vrouw en hij hebben in Zorgcentrum Liefkens-
hoek gewerkt, vanaf de opening in 1970. Vandaag is hun derde High
Tea. “Het is als een warme deken in donkere en koude dagen. Ieder-
een is aardig. Het maakt ook niet uit vanuit welke geloofsgemeenschap
iemand komt.”

Halverwege de middag is er een intermezzo. Bert Flinterman vertelt
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aan de hand van oude ansichtkaarten met markante gebouwen iets
over de historie van Heteren. Voor de oude Heterenaren is het een reis
vol herinneringen door het dorp van vroeger. De diapresentatie maakt
veel verhalen los; de plaatjes bieden mooie gespreksstof voor het
tweede deel van de middag.

Een andere gast komt al voor de vijfde keer. Hij slaat deze middag
zeker niet over: ”Voor mij is de Vloedschuur heel bekend. Wij woon-
den hier vlakbij. Ik ga hier zo een rondje door de zaal lopen en dan
ontmoet ik nog wel eens oude klasgenoten. Dat vind ik heel leuk”.
Ook andere gasten geven aan dat het fijn is om iedereen weer te zien.
In de wintermaanden blijven zij, zoals veel ouderen, liever thuis. Ze
vinden het hier leuk en gezellig en komen voor de derde keer. En ze
hebben er spijt van dat ze niet eerder al reageerden op de uitnodiging.

Huissen-Stad o.Lv. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl
Mariakapel open elke dag van 9.00 - 18.00 uur

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

H uissen 'Za nd HH. Martelaren van Gorcum
Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Angeren st savo
0481 - 451371
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Jan Wannet Nel Willemsen Theo Wolters

Wim Leenders

Anja Zweers

Boete- en eucharistieviering

De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en de KBO organiseren
ter voorbereiding op Pasen op dinsdagmiddag 31 maart een boete-
en eucharistieviering. Deze viering vindt plaats in de Zandse Kerk,
Van Wijkstraat 33 in Huissen.

Alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen Huissen-Stad,
Huissen-Zand en Angeren zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
De middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. In deze
viering gaat pastoor Karel Donders voor, de zang in deze viering
wordt verzorgd door gemengd koor De Levensbron. De kerk is vanaf
13.00 uur open.
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Alom tevreden ouderen en lof voor de organisatie, die op haar beurt
alle die op haar beurt met een roosje alle vrijwilligers hartelijk
bedankt voor hun inzet. Iedereen is van mening dat de High Tea in
Heteren moet blijven - voor minstens nog eens tien jaar.

Vieringen in Liefkenshoek

De eerstvolgende viering in Liefkenshoek is op maandag 2 maart
om 18.45 uur.

In deze viering gaat de Liturgische Werkgroep Driel voor. In april zal
er geen viering zijn in verband met Pasen.

Contact

Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,

vrvan 10.30 - 12.00 uur

Contact

Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Contact
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 2194
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Na de viering is er een gezellig samenzijn met een kop koffie /thee
met krentenbrood, een hapje en een drankje. De middag eindigt om
16.30 uur. De kosten voor deelname aan deze middag zijn € 5 per
persoon. Graag betalen bij ingang van de kerk.

U kunt zich tot en met vrijdag 27 maart aanmelden bij één van onder-
staande personen of met een aanmeldingsformulier.

« Riet Kuik, 026 - 32578 39

« Nel Willemsen, 026 - 32501 03

« Rikie Kloppenburg, 026 - 32526 72

o Corrie Huisman, 026 - 32547 62

e Parochiesecretariaat, 0481 - 451371

Werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en pastoor Karel Donders



Opmerking: u wordt vriendelijk verzocht om zelf voor vervoer te zorgen.

Dit strookje s.v.p. graag uiterlijk 27 maart inleveren in de brievenbus van het secretariaat van Huissen-Stad (Langekerkstraat 10) of

Huissen-Zand (Van Wijkstraat 35).

[ 1k wil graag deelnemen aan de kerstviering op dinsdagmiddag 31 maart.
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Een compliment, zeker verdiend

In de maand januari is onze vrijwilliger Ben Zweers bijzonder druk
geweest met het vastzetten van alle knielbanken in onze kerk.
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Hier is Ben maar liefst vijf volle werkdagen mee bezig geweest, en het
resultaat mag er absoluut zijn. Daarnaast heeft Ben in de sacristie
nieuw laminaat gelegd, wat gezien de vele lekkages geen overbodige
luxe is.

Namens het locatiepastoraat willen wij Ben hartelijk danken voor het
verrichte werk en zijn grote betrokkenheid bij onze kerk.

Kruisweg

Er is toch een Kruisweg om 15.00 uur in de kerk van O.L.V. ten
Hemelopneming in Huissen.

Op vrijdag 3 april bidt priester-assistent Jeroen Miltenburg om
15.00 uur de Kruisweg met onze geloofsgemeenschap in Huissen.
Helma en Thera van Lent verzorgen de zang en orgelmuziek. U bent
allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Muzikale voorstelling

Over het leven van Maria Magdalena

Zaterdag 21 maart organiseert Stichting Lourdeswerk Lingewaard
een muzikale voorstelling over het leven van Maria Magdalena in
de kerk O.L.\V. ten Hemelopneming in Huissen. De voorstelling
begint om 20.00 uur (kerk is open vanaf 19.00 uur).

Maria Magdalena is een fascinerend figuur in de Bijbelse geschiede-
nis. In een door mannen gedomineerde wereld werd zij, als tijdgenoot
en volgeling van Jezus, het symbool van vrouwelijke kracht, wijsheid,
bekering, hoop en barmhartigheid. In de voorstelling wordt, door mix
van acteren en zingen, een creatieve interpretatie gegeven aan het
verhaal van Maria Magdalena. Vergelijkbaar met The Passion op tele-
visie op Witte Donderdag, wordt deze voorstelling ondersteund door
bijpassende popnummers zoals God only knows van The Beach Boys,
Turn, turn, turn van The Byrds en Is there a time van U2. Kaarten kos-
ten € 15,- en zijn verkrijgbaar tegen contante betaling of betaling via
QR-code bij het Parochiehuis, Dorpsstraat 38, in Elst of het locatie-
secretariaat van Huissen, Langekerkstraat 10, in Huissen. Tevens zijn
kaarten online te bestellen via tickets@lourdeswerklingewaard.nl.
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Indoornik H. johannes de Doper
Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik

locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12
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Henk Berns Casper van Elk Ans Jurrius Jaques Peeters
Rooster
t t
Datum: zaterdag donder.dag zal erdfflg
28 maart 2 april 9 mei
Bijzonder- ogderendag: Mariaviering
heden: Palmpasen | Witte Donder- (en
eden: dag Moederdag)
Tijdstip: 19.00 uur 9.30 uur 19.00 uur
. ouderendag -
Viering: gebedsviering W- & C- gebedsviering
met koor L met koor
viering
Henk Berns en John Henny van
. Rademakers en
Voorgangers: Annemiek . Lanen en
Annemiek z
Lamers José van Elk
Lamers
Collectant: Koster Koster
Koster: Henk Lamers Casper van Elk
Koffie The.o en Berten
henken: Mariette Bernadette
schenken: Schoenaker van Meerten
Gast- Annemiek
osé van Elk
heer/-dame: I Lamers
PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u, dat

iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek.

Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contact-
persoon: Annemiek Lamers, 06 -1287 9988, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen
vervoer? Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te
regelen.

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com,
06 - 1045 2200. Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetref-
fende weekend.

Agenda

o Werken aan de kerk voorjaar palmzaterdag 28 maart
o Gebedsviering Palmpasen 28 maart
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Contact

Locatiepastoraat: José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 06 — 128 799 88,
hjclamers@hotmail.com

o Ouderen dag Witte Donderdag 2 april
o Gebedsviering 9 mei
¢ Gebedsviering 15 augustus

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Collecteschema: deurcollecte Vastenactie bij viering 28 maart.

Overleden

Op 22 januari is Toon Schilten, echtgenoot van Annie Schilten op
vierentachtigjarige leeftijd overleden. Zij waren woonachtig in
Zetten.

Hij woonde een heel groot gedeelte van zijn leven in Zetten en een
tijd in Hemmen. Vele jaren heeft hij, tot enkele maanden geleden,
trouw het parochieblad rondgebracht. Wij wensen de familie Schilten
veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Vastenactie

Die loopt van 18 februari tot 3 april. Dit jaar is de opbrengst van de
vastenactie bestemd voor de MOV/FOTAS Herveld.

Zij ondersteunen al tientallen jaren een aantal projecten in Tanzania.
Oorspronkelijk was de ondersteuning vanuit Herveld voor zuster Hel-
mine Tilleman. Zij was afkomstig uit Herveld en heeft zich jarenlang
ingezet voor de bevolking van Tanzania. Na haar overlijden zijn de
projecten voortgezet door MOV/Fotas Herveld.

De opbrengst van de vastenactie wordt besteed aan ondersteuning en
veiligheid van zeventien albinogezinnen. In het vorige parochieblad
stond hier meer over te lezen.

Wij leggen in onze Mariakapel informatiemateriaal over dit project
neer en er is de mogelijkheid om te doneren via het offerblok en de
QR-code op de flyers.

Tijdens onze enige viering in de vastenperiode, zaterdag 28 maart,
wordt er een extra collecte gehouden voor dit mooie doel. We hopen
dat we er samen met de hele parochie een succesvolle actie van
maken.

Ouderenochtend

Het is weer zover. De PCI-groep houdt op donderdag 2 april de
jaarlijkse ouderenochtend.

De dag begint om 9.30 uur met een woord- en communieviering die
wordt voorgegaan door John Rademakers. Wanneer u wilt kunt u de
communie ontvangen. Na de viering wordt er koffie of thee geschon-
ken met wat lekkers erbij. Onder het genot van een borrel of ander
drankje met een hapje kunt u daarna gezellig met elkaar bijpraten
over alles en nog wat.



Er zijn geen kosten voor deze ochtend. Wilt u deze ochtend komen,
geef u dan op bij:

o Els Berns, 0488 - 45 16 36

¢ Jan Stoffelen, 06 - 3069 3975

Geef even aan als u opgehaald wilt worden.
Kom allen dan maken we er een gezellige dag van.

De PCI-groep Els Berns en Jan Stoffelen

Actie Kerkbalans

Onlangs hebt u een envelop met informatie over deze actie ontvan-
gen. De geloofsgemeenschap van Indoornik maakt geen gebruik
meer van onze kerk maar van het mooie gebouwtje achter de kerk,
genaamd De Ontmoeting, dat uitsluitend bestemd is voor onze
gemeenschap.

We gebruiken die ruimte voor alle samenkomsten zoals een keer per
twee maanden de woord- en gebedsviering. Zo kunnen we nog steeds
een geloofsgemeenschap zijn. Het geeft verbinding als we er voor
elkaar kunnen zijn, en als we voor elkaar kunnen zorgen. Dat verbin-
ding belangrijk is ervaren we vooral in tijd van ziekte en eenzaamheid.

De opbrengst van Actie Kerkbalans is voor onze geloofsgemeenschap
in Indoornik.

In 2025 hebben we hierdoor diverse activiteiten kunnen realiseren.

Voor 2026 willen we uw kerkbijdrage gebruiken voor:

¢ Onderhoud kerkhof en de Mariakapel.

« Extra verlichting op kerkhof bij allerzielenvieringen.

o De beplanting en de bloembakken op ons kerkhof worden van tijd
tot tijd aangevuld en vervangen.

¢ Voor de tweemaandelijkse woord- en gebedsvieringen en het koffie
drinken na afloop.

« Voor de caritas, voor een bloemetje als we horen dat iemand ziek is.

e Om twee keer per jaar een gezellige ochtend te organiseren voor
onze oudere parochianen.

o Kosten voor de gezamenlijke kerkelijke activiteiten zoals 4 mei-
viering, pinksterviering enz.

En zo zijn er nog meer bestemmingen in onze geloofsgemeenschap

Indoornik die geld kosten.

Uiteraard dragen we ook bij aan de algemene kosten van de

H. Maria Magdalenaparochie.

Door de kerkbalans kunnen wij iets betekenen voor elkaar. Doet u
weer mee?

U kunt deze envelop in de brievenbus doen of op de post naar een
van onderstaande adressen:

« Kerk: St. Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.
« Casper van Elk: Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.

« Ans Jurrius: Knoppersweg 30, 6668 AV Randwijk

o Henk Berns: T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.

Alvast onze dank.

Samen op Weg-groep Indoornik
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Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl

IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

René Wilderom

Petri Bartelds

André Mekenkamp

Vastenactie en sobere maaltijd

Op woensdag 25 maart is er in onze kerk in Lent een oecumenische
viering. Deze start om 18.00 uur met een sobere maaltijd, met soep
en brood. Daarna is er een vesperviering die door Lisette Rhode en
Diny Niessen verzorgd wordt. U bent allen welkom.

U kunt zich aanmelden voor de sobere maaltijd zodat wij ongeveer
weten wat we nodig hebben. Tussen de maaltijd en de vesperviering
wordt er gecollecteerd voor: Veilig Thuis. Hopelijk tot 25 maart.

Oosterhout st. Leonardus

Dorpsstraat 14, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

i A

Hans Garritsen John Hendriks Ellen Veens

John Blom

Secretariaat

Het secretariaat is te bereiken via ons mobiel nummer 06 - 2078 4330.
U krijgt dan een van de locatieraadsleden aan de lijn.

E-mailadres: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl.
Website parochie: www.rkparochiemariamagdalena.nl.

Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Vieringen

o woensdag 4 maart: vastenmaaltijd en vesper 4-plek kerk in Ressen.

o woensdag 11 maart: vastenmaaltijd en vesper 4-plek protestantse
kerk in Lent.

o woensdag 18 maart: vastenmaaltijd en vesper Pleisterplaats
Ressen, kerk in Ressen.

o woensdag 25 maart: vastenmaaltijd en vesper r.-k. Maria Geboorte
in Lent.

o woensdag 1 april: vastenmaaltijd en vesper 4-plek kerk in Ooster-
hout.
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Contact

Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur

Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek,

024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

0: Woranuch Athiwatakara

Contact
Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

Zou u wel willen deelnemen, maar is vervoer een bezwaar, laat het op
het secretariaat weten en voor vervoer wordt dan gezorgd.

Voorgangers: Ds. Wilko Nijkamp en John Rademakers

Zondag 29 maart 10.00 uur Palmzondagviering.
Voorganger John Rademakers en zang door Leonarduskoor

Gedachteniskruisje

Op zaterdag 7 februari is in de viering het gedachteniskruisje van
Arie van Leeuwen teruggegeven aan de familie. Hij overleed op
12 februari 2025 in de leeftijd van tweeéntachtig jaar.

Het kruisje heeft een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze kerk
gehangen. We wensen de familie veel sterkte toe.

De kerk nu?

De kerk wordt op 1 juni definitief gesloten. In de zomer gaat de
aannemer in de kerk aan de slag.

Momenteel wordt een ontruimingsplan gemaakt over het hoe en
wanneer de kerk wordt uitgeruimd door ons. Bepaalde kerkelijke

goederen zijn dan voor geinteresseerden te verkrijgen.

In de volgende uitgave van Ankerplaats meer hierover.



Valbu I'g st.Jacobus de Meerdere
Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg,
locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of

IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Johan Slebus

Angelique Peeters WIma van Rossem

Overleden

Vrijdag 23 januari overleed Jacobus Wilhelmus Gerardus (Sjaak)
Helmink op zesenzeventigjarige leeftijd. Sjaak gold als ‘het gewe-
ten’ van onze kerk.

Niet alleen had hij een diepgeworteld geloof vanuit overtuiging maar
bezat daarnaast de eigenschap om de lokale kerk ‘praktisch te
runnen’. Handen uit de mouwen en schouders eronder. Als geen

ander wist hij deze twee componenten te verbinden op zijn eigen
warme, open en toegankelijke manier. Met een grote dosis optimisme
en humor. Op 21 januari ontving hij de ziekenzalving in ziekenhuis
Rijnstate waar hij enkele dagen later overleed. Zaterdag 26 januari
vond in zijn (tjokvolle) kerk Sint Jacobus de Meerdere de uitvaart-
dienst plaats. Aansluitend hebben we hem begeleid naar de
begraafplaats aan de Bakkerstraat.

Sjaak werd geboren op 5 september 1949 in een gezin van drie
jongens. Al vrij jong werd hij misdienaar en raakte gefascineerd door
de kerk. Na de lagere school bezocht hij één jaar het seminarie in
Goirle maar koos toch voor de Mulo en later de elektrotechniek. In
1968 ontmoette hij tijdens het carnavalsfeest Ans Peperkamp. In 1973
trouwden ze en gaven het leven door aan twee kinderen en drie klein-
kinderen. Na het overlijden van zijn vader en broer Wim werd het
Valburgse smidsbedrijf uitgebreid tot een installatiebedrijf met een
elektrotechnische poot. Ook de winkel aan de Kerkstraat breidde uit.
Daarnaast zette Sjaak zich in voor de vrijwillige brandweer, carnaval,
toneel en gymnastiek in ’t Kriekske. In december 2012 stopte hij met
werken en ging de winkel dicht. Bijna 70 jaar was Sjaak verbonden
met de kerk. Hij laat een grote leegte achter. Op de eerste plaats voor
zijn gezin, familie en vrienden maar ook zeker voor de kerk. We ver-
liezen een prachtmens.

Contact

Locatiepastoraat:

Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
wverhoeven038@gmail.com

Overleden

Gerardus (Grad) Wilhelmus
Willemsen (zevenentachtig)
overleed op woensdag 21 janu-
ari na de ziekenzalving te

hebben ontvangen.

Op donderdag 29 januari vond
de uitvaartdienst plaats in de
kerk waar hij altijd trouw de vie-
ringen meevierde. Aansluitend
hebben we Grad begeleid naar

de begraafplaats aan de Bakker-
straat waar we afscheid van hem
namen. Grad werd op 26 november 1938 geboren in Valburg in de
boerderij die stond op de locatie die in de dorpsmond ‘De Kuul’ werd
genoemd. Hij was de jongste uit een gezin van vier kinderen (twee
meisje en twee jongens). Na de lagere school en de Mulo volgde hij
toch zijn gevoel voor het agrarische leven. Als kind was hij thuis al
dikwijls in de stal te vinden. In 1960 sloeg bij hem bij een bezoek aan
‘De Katholieke Instuif” (Elst) de vlam over en kreeg hij verkering met
Riek Bouwman. Ze trouwden in 1965 en gaven het leven door aan drie
kinderen en vijf kleinkinderen. Grad en Riek verhuisden na enige tijd
naar Homoet waar ze samen met ome Thé Willemsen ‘boerden’.
Ruim tien jaar geleden keerden ze terug naar Valburg. Grad was een
rustige man, bescheiden en dankbaar. Eenvoud sierde hem. Hij ging
op verjaardagen discussies niet uit de weg en was ook wel een gang-
maker op feestjes. Sport heeft hem altijd geboeid. Actief in zijn jeugd
en ‘consument’ wanneer er evenementen op tv waren. Hij hield van
het buitenleven, de natuur en de tuin. We gaan de tuinman aan de
Broekstraat missen.

Overleden

Op vrijdag 30 januari overleed Lies Janssen-Haagmann (zesen-
negentig). We ontvingen het bericht bij de sluiting van de deadline
van dit parochieblad.

Lies verbleef al geruime tijd in Liefkenshoek in Heteren maar is al die
tijd nog zeer verbonden gebleven met ‘haar kerk’ in Valburg. De
eucharistieviering vond plaats op vrijdag 6 februari in onze kerk. Aan-
sluitend hebben we haar begeleid naar de begraafplaats aan de
Bakkerstraat. Wij zullen de dierbaar overledenen missen. Van harte

wensen we familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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MISINTENTIES

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder
de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg
zondag 15 maart in Huissen: Herman van den Brink.
zaterdag 21 maart in Haalderen: Piet en Dinie Peters-van den Brink.

Driel

zondag 8 maart: voor alle overleden koorleden van zangkoor
Cantorije, Bart Polman, familie Janssen-Selman, Bart Janssen, Leo
Knuiman, ouders Weijman-van Baal, Ben Rombouts, Marijke Nas-van
Ettinger, Tonny en Maria te Dorsthorst, Piet Martens, Theet van
Mullem en Nelly van Mullem-Cornelissen.

zondag 21 maart: familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-
Clappers en Frits en Ria, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Diny
de Ruijter-van Lieshout, Cor Vos, Trinie van den Dam, Tonny en
Maria te Dorsthorst, Marijke Nas-van Ettinger, Jan en Timo Verplak.
zondag 29 maart: ouders Bierman-Voorburg, Mia Arns-Krebber,
ouders Weijman-van Baal, familie van Kempen, Koos Lamers, ouders
Lamers-Staring, ouders Esman-Scheerder, Marijke Nas-van Ettinger,
Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Leida Derksen, Els Meurs.

Elst

zondag 1 maart: Dina Verborg-van Duuren, Wil en Gert Lensen-
Wiendels, Diny Veenbrink-Lensen, Jan van Snippenburg en familie,
vader en moeder Roelofs, Vincent Roelofs, pa en ma Peitersz-Schoon.
zondag 8 maart: Addy van Mierlo en Frans, Jan Braam.

zondag 15 maart: Gerrit Kienhuis.

zondag 22 maart: jaargedachtenis van Jo Lamers. Verder gedenken
wij Jan Braam.

zondag 29 maart: ouders Janssen-van Sadelhoff, Vader Joosten,
moeder en Kiki en Lieke, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon
Jan.

Gendt

zaterdag 7 maart in Haalderen: Joris Claassen, Riet Bolder-van Heck
zaterdag 14 maart in St. Jozef en Haalderen: Riet Bolder-van Heck,
Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Wies Niénhaus-
Rooding, Wim Venselaar, Ab van Rijn, Jo Janssen, Leo van Schaijk,
Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van Merm-Bisselink, Mientje
Kregting-Berns,Michel van Ooijen, Annelien Visser, Herman
Cornelissen, Jan Lubberink, Henny Meijer-Basten, Arnold Kuster.
zaterdag 21 maart: geen intenties aangemeld.

woensdag 25 maart in parochiecentrum: Riet Bolder-van Heck,
Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Ab van Rijn, Jo
Janssen, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van
Merm-Bisselink, Mientje Kregting-Berns, Michel van Ooijen,
Annelien Visser, Herman Cornelissen, Jan Lubberink, Henny Meijer-
Basten, Arnold Kuster

zaterdag 28 maart in Haalderen: Thé Claassen.

Haalderen

zaterdag 7 maart: jaargedachtenis van Theo Gunsing, jaargedachte-
nis van Jan Huisman. Verder gedenken wij Nellie Gunsing-Natrop,
Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters, Riek Vernooy, Gert en
Toos Alofs-Rijcken, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen,
Riky Puntman-Bekker, Joris Claassen.

zaterdag 14 maart: Dina Rutjes-Wassink, Piet Demon, ouders
Demon-Roelofs en kinderen, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.
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zaterdag 21 maart: Gert en Toos Alofs-Rijcken, ouders Spanbroek-
Razing en Bep, Antoon te Dorstrhorst en Marie te Dorsthorst de
Haas, Bernard te Dorsthorst en Aleide te Dorsthorst-Claassen.
zaterdag 28 maart: Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Piet
Demon, ouders Demon-Roelofs en kinderen, Thé Claassen.

Herveld

zaterdag 7 maart: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Piet en
Mimi Daams-Schaars, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ans, Frits
en Jos van Workum-de Beijer.

zondag 22 maart: Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ans, Frits en
Jos van Workum-de Beijer.

Heteren
zondag 8 maart intenties worden gelezen in Elst: Henk Holleman,
Rob Liethoff, Bep Schrijner.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand

zondag 1 maart: Riet Borgers-Tiemissen, An en Antoon Veenhuis en
zoon Antoon, Theo van Lent, Henk Leijser, ouders Henk en Iet
Huberts-Borgers.

zondag 8 maart: Riet Borgers-Tiemissen, Fien Houterman-Pruijn,
Theo van Lent.

zondag 15 maart: Fien Houterman-Pruijn, Fons en Loes Mom-van
Meekeren, Piet Driessen, Miranda Peek, Jeroen Arends en Nellie
Jansen-Kersten, Riet Borgers-Tiemissen, Bernard en Toos Arends-
Kok, An en Antoon Veenhuis en zoon Antoon, Jan Zweers en Greet
Zweers-Makker, Jolande Ankone-Otten.

zondag 22 maart: Theo van Lent, Geert van Dalen.

zondag 29 maart: Leo en Trudi van der Brugge, Piet Driessen,
Miranda Peek, Jeroen Arends en Nellie Janssen-Kersten, An en
Antoon Veenhuis en zoon Antoon.

Indoornik

zaterdag 28 maart: Ineke en Adri van der Meijde, Ton en Ria van
Wezel, Gerda van Soestbergen-Kuipers, Karel Dulos, John Selman en
ouders Ruhe, Geert Menting (5-12), Cor, Henk, Wim, Diny, Annie en
ouders De Ruijter-Leenders, Ank Bouwmans, Chris van Haaren, Ans
de Wild-van Dieten, Marijke van den Broek-Moeskops.

Lent

zondag 15 maart: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Thé en Pita
Wanetie-Toonen, familie Hofs-Boekhoorn, Magda de Jonge, Rity
Kampschoér-van Duren.

zaterdag 28 maart: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Ineke Wilderom-
Berndsen, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, Rity
Kampschoér-van Duren.

Oosterhout
zondag 29 maart: Arie van Leeuwen.

Valburg

zondag 8 maart: jaargedachtenis voor Tanja Berns, Mien Jansen-
Florissen, Truus Jansen-Kloppenburg, Riek Veggelers-Janssen, Bart
de Vries en Thé Willemsen. Verder gedenken wij Grad Willemsen,
Sjaak Helmink, de overleden leden van dragersvereniging St. Barbara,
de familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van
Elferen, André en Toos Cornelissen, Frans Janssen, Lies Janssen-



Haagman en dochter Trudie, Anneke Geurts-Knipping, Grad
Knipping, Wim Krijnen en Annie Krijnen-Veens, Wim van Loon, Cor
Potjes en zoon Vincent, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, families
Rikken-Scholten, Jan Veggelers.

zondag 22 maart: jaargedachtenis voor Marinus Petrus Saat, Piet

Zwartkruis-Rikken en Wilhelmus Adolfus
Zwartkruis. Verder gedenken wij Grad Willemsen, Sjaak Helmink,

Zwartkruis, Truus
Piet Bugter, André en Toos Cornelissen, Wim Publiekhuijsen, Toon
en Bets van Heumen, Frans Janssen en dochter Trudie, Cor Potjes en
zoon Vincent.

WERENFRIDUS, MISSIONARIS VAN DE BETUWE

Lezing

Werenfried opnieuw herdacht in Elst

Woensdag 15 april om 20.00 uur geeft Vincent
Hunink een lezing over Sint Werenfried in het
Parochiehuis in Elst.

St. Werenfridus

Na jaren van relatieve stilte wordt de Betuwse heilige

Sint Werenfried dit jaar opnieuw uitgebreid herdacht. Begin 2025
publiceerde dr. Vincent Hunink, werkzaam bij de Radboud Universi-
teit Nijmegen, het boek ‘Voor God naar de Betuwe, het middeleeuwse
heiligenleven van Werenfried van Elst’. Op 11 oktober werd het boek
in de St. Werenfriduskerk in Elst gepresenteerd en aan de wethouder
van cultuur aangeboden.

Centraal in het boek staat de middeleeuws-Latijnse tekst over Weren-
frieds leven. In de lezing bespreekt Vincent Hunink wat de
middeleeuwse biograaf over Werenfrieds leven vertelt aan de hand
van een selectie van fragmenten. Zo is er speciale aandacht voor het
tot de verbeelding sprekende verhaal over de wonderbare boottocht
van zijn levenloze lichaam bij Westervoort. Ook latere versies van het
Werenfried-verhaal komen aan bod.

De lezing duurt circa 45 minuten. Aansluitend is er ruimte voor
gesprek en vragen.
Inloop vanaf 19.40 uur in de bovenzaal van het Parochiehuis.

Entree is gratis. Een vrijblijvende gift voor koffie/thee wordt gewaar-
deerd.

Het boek is voor € 20,- te koop in het Parochiehuis.
Aanmelding tot en met 13 april via het parochiesecretariaat op werk-

dagen van 09.00 uur tot 12.00 uur 0481 - 45 13 71 (keuze 1) of mail
naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Voor God naar de Betuwe

Het middelesuwse heiligenleven
van Werenfried van Elst
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_ De Veertigdagentijd is bagonnen: ean reis van 40 dagen waarin we samen op weq
Rﬂ mm.nl gaan naar het grote feest van Pasen. We vieren dan dat Jezus voor ons een nieuwe
toekomst heelt geopend door de dood te overwinnen. Het is een tijd waarin we in extra
ruimie maken om het goede te doen, om mel God mee te werken.
Doe je mee? Ga dan naar het cefenlijstje en vul het in.
Het is een hulpmiddel. Je kan het alleen of met het hele gezin invullen.

Jezus in de woestijn \9/‘

Evangelie von Lucas 4, 1-15

bt by rkkidi-cpbanlijuipa

Jezus gaat op reis. Waar gaat Hij naar toe? Hij gaat naar de woestijn. Daar zijn geen
andere mensen. Wat doet Jezus daar? Jezus wil rustig kunnen bidden. Maar in de
woestijn is bijna geen eten te vinden. Jezus krijgt honger. En dan komen er allerlei
nare gedachten in zijn hoofd. Die gedachten zeggen: "Stop toch met bidden.

Ga Te?(k&r eten halen, doe toch je a‘i:lgan zin.' ‘Nee, zegt Jezus. ‘lk doe niet mijn ai%an

zin, ik doe wat God wil.! Even later denkt Jezus: 'Wil Ik misschien de rq'ksTe en sterkste

mens van de wereld worden? Met grote [eqem, geweren en bommen? Wil lk gevaarlijk
doen?’ Dat is weer zo'n slechte gegﬂchm. Mee, zegt Jezus, ‘lk wil geen vechtende
koning zijn. Ik wil alleen God dienen.’ Jezus bidt weer verder en cpeens goon alle
slechte gedachten weg. Jezus heeft gewonnen.

Verleidingen

Qm nee te kunnen zeggen legen
verkeerde dingen, heb je veal kracht
nadig, ‘geestkracht’. Soms kan het

lijken of je meer dingen tegelijk wilt, |
alsof er in jezell verschillende

willetjes tegen elkaar ingaan: - Ik S.
heb zin om vervelend te doen/ Ik wil

leuk spelen en werken met papa en
mama en mijn vriendjes. — Ik wil niet
helpen./ Ik wil wel aardig zijn. — 1k

wil niet doen wat de meester vraagt.

{lk wil dat er een goede sleer in de

klas blijft ... De verkeerde

gedachten ncemen we afieidingen of
verleidingen, of met een oud woord:
bekoringen. Het kan verleidelijk zijn

am iets e doen wal niet mag. Je

laat je soms afleiden van je werk., m—

Jezus is vol van Gods Geest en
daardoor kan Hij het volhouden om "
steeds voor het goede te kiezen. In

de Veertigdagentijd willen we extra |
aan de heilige Geest vragen om ons f
ook te helpen om voor het goede te

kiezen.
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Goede Geest van God,
feest van God de Vader en van Jezus, Gods Zoon,

Heilige Geest, U bent de Helper vit de hemel boud i e
U hebt Jezus en Maria en de heiligen ali'jd ﬁhﬂ‘ipﬂﬂ. iy
Helpt u ook mi| om steeds voor hét goede fe kiezen E'E: A0

Warnt met uw hulp kan het i) ukken

Amen ' =
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