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uiterlijk vrijdag 3 april 2026

9e jaargang (nr. 6), uitgave juni 2026 
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties 
uiterlijk vrijdag 1 mei 2026

Bijdrage parochieblad
Wilt u een bijdrage geven? U kunt het 
bedrag overmaken op de bankrekening 
van uw locatie. (zie hiervoor de gegevens 
die bij iedere locatie vermeld staan). 
Of scan de QR-code. Het bedrag kunt u 
naar eigen inzicht aanpassen.

Vormgeving en realisatie
Book Builders BV, Nijmegen

Pasen komt met rasse schreden naderbij. Dat zien we op de kalen-
der en dat wordt duidelijk in dit parochieblad. Verschillende 
artikelen hebben te maken met Witte Donderdag, Goede vrijdag, 
de paaswake en Pasen. Ook op de pagina’s van onze geloofs- 
gemeenschappen komen activiteiten van Palmzondag tot Pasen 
voorbij. Al gaat op een enkele plaats de traditionele palmpaas- 
optocht niet door. Dat is voor de kinderen best jammer. Het zijn 
voor alle voorgangers drukke tijden met veel vieringen. De natuur 
laat ook zien dat het voorjaar is aangebroken. De foto op voorzijde  
bewijst dat.

Kortom, voor u ligt een parochieblad met een variëteit aan artikelen. 
Maar deze uitgave geeft ook aan dat we een rustige tijd achter de rug 
hebben met over het algemeen wat minder activiteiten. Logisch ook, 
want de vastenperiode is een tijd van soberheid en bezinning. Een tijd 
die in het teken stond en nog even staat van de Vastenactie. U kunt 
nog geven. Het betekent dat er wat minder kopij is aangeleverd en dus 
ook wat minder foto’s. 

Dat is vast eenmalig want belangrijke momenten hebben we nog in 
het vooruitzicht. Denk aan de kinderen die toeleven naar de Eerste 
Heilige Communie en denk aan de jongeren die zich voorbereiden op 
het Heilig Vormsel. Er zijn daarnaast volwassenen die het sacrament 
van de doop ontvangen. Ook daar komen we in een van de komende 
uitgaven van Ankerplaats op terug. We gaan een mooie en boeiende 
periode tegemoet. Daar brengen we u uiteraard van op de hoogte.

Woord voor onderweg - De vrede is met jullie	 3 
Van de bestuurstafel 	 4 
Spiritualiteit van alledag - Zien, soms even	 5
Uit de parochie	 6
Liturgisch rooster april	 7
Pastoraat	 8 - 10
Seniorenpastoraat - Een wandelend opstandingsverhaal	 10
Bemmel St. Donatus en Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten 	 11 + 12
Driel H. Maria Geboorte 	 12 + 13
Elst St. Werenfridus 	 14 + 15
Gendt H. Martinus en Doornenburg St. Martinus 	 15
Herveld St. Willibrordus 	 16
Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 	 17
Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming 	 17
Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum en Angeren St. Bavo	
Indoornik H. Johannes de Doper 	 17 + 18
Lent H. Maria Geboorte 	 19
Oosterhout St. Leonardus 	 20
Valburg St. Jacobus de Meerdere 	 21
Misintenties	 22 + 23
Werenfridus, missionaris van de Betuwe	 23
Kinderpagina 	 24
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WOORD VOOR ONDERWEG

PASTORA AL TEAM EN ASSISTENTEN

Met deze woorden begroette paus Leo de menigte op het Sint- 
Pietersplein en ons via de media toen hij op 8 mei vorig jaar, na het 
conclaaf, op het balkon van de Sint-Pieter in Rome verscheen. 
Sindsdien horen we deze groet regelmatig in verschillende talen 
voorbijkomen, wanneer de paus mensen begroet.

Het zijn de eerste woorden van de Heer Jezus in het verschijnings- 
verhaal aan de apostelen (Johannes 20, 19-23). Een groet die voor de 
leerlingen, die zich hadden opgesloten in Jeruzalem, een ommekeer 
betekent. Hun droefheid verandert plots in vreugde. Die vreugde 
merkt ook de afwezige Tomas op, als hij zich later bij zijn medebroe-
ders apostelen voegt, die hem vertellen: “Wij hebben de Heer gezien.”

De groet “De vrede is met jullie” is tevens een opdracht voor de apos-
telen. Het evangelie vertelt ons verder: “Na deze woorden blies Hij 
over hen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden 
vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet 
vergeven.’” De leerlingen worden dus niet met lege handen de wereld 
ingestuurd, maar met de ondersteuning van de Helper en Trooster: de 
Heilige Geest. 

Het is dit jaar weer een feest als we nieuwe mensen mogen opnemen 
in onze parochiegemeenschap door de sacramenten van het doopsel, 
het vormsel en de eucharistie. Wij mogen hen zo binnenleiden in het 
leven met Christus, in de gemeenschap van de Kerk. We kunnen  
werkelijk van die gemeenschap getuigen als wij Christus verkondigen 
met ons leven en Zijn vrede onder elkaar bewaren. 

De vredesgroet is dan ook een vast onderdeel van de eucharistie- 
viering. Deze wordt direct voor het breken van het Brood vanaf het 
altaar toegewenst: “De vrede des Heren zij altijd met u.” Het woord 
“altijd” dat hier is toegevoegd, draagt een belofte in zich: wie met 
Christus verbonden is, zal ook Zijn vrede altijd met zich meedragen.

pastoor Karel Donders

De vrede is met jullie
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Bestuursvergadering

In februari is het parochiebestuur bijeengeweest met alweer de 
derde bijeenkomst van dit jaar. De gebruikelijke zaken stonden op 
de agenda. Allereerst wordt er altijd kritisch gekeken naar het  
verslag van onze vorige bijeenkomst. 

Na goedkeuring worden die verslagen afgetekend door pastoor en  
secretaris en in het archief van de parochie opgeborgen. Vervolgens 
komt de actie- en besluitenlijst aan de orde en daarna is er tijd om alle 
ingekomen en uitgegane post, e-mails en telefoontjes te bespreken. 
Dat is altijd een behoorlijke lijst en het levert dan ook de nodige dis-
cussies en bijbehorende uitleg op. Belangrijke zaken die direct de 
aandacht van de leden van het bestuur behoeven worden direct na 
ontvangst al naar alle leden van het bestuur ter informatie doorge-
stuurd.

Catechese

Er is de afgelopen tijd overleg geweest met de verschillende  
catechesegroepen over hun activiteiten in het lopende jaar. Een 
belangrijk punt was dat er nagedacht werd over de communicatie 
van dit soort activiteiten zodat eenieder daar tijdig van op de 
hoogte kan zijn. 

In het algemeen is daar binnen het parochiebestuur ook over gespro-
ken. Ons blad Ankerplaats is een mooi naslagwerk, maar op dat 
gebied niet actueel genoeg voor allerlei activiteiten die in de parochie 
plaatsvinden. Website en Facebook zijn actueler, maar nog beter is het 
weer opzetten van een nieuwsbrief, die digitaal verstuurd kan worden 
en achter in de kerken gelegd kan worden voor de vieringen. Onze 
parochianen zijn dan op het juiste moment geïnformeerd over dat-
gene wat er plaats gaat vinden.

Vastenactie

Op 28 januari heeft het pastoraatsgroepenoverleg plaatsgevonden. 
Een vergadering waar vertegenwoordigers van de geloofsgemeen-
schappen, pastoraal team en parochiebestuur samenkomen om 
over pastorale zaken te spreken. Hier worden mededelingen  
gedaan en ideeën en gedachten uitgewisseld.

Hoofdonderwerp was de Vastenactie van dit jaar van de Stichting 
MOV/FOTAS uit Herveld. Van deze stichting waren mensen naar 
deze avond gekomen om uitleg te geven over de doelstellingen van de 
Vastenactie. Met een prachtig beeldverslag van de reizen die zij met 

jongeren uit onze streek in de afgelopen jaren naar Afrika hadden  
gemaakt gaven zij uitleg over hun goede werk en doelen waarvoor zij 
geld ophalen. Wij bevelen deze Vastenactie van harte bij u aan.

Catechumenenzalving

Op de parochiezondag van 1 maart, hebben tien volwassenen en 
jongeren, tijdens de viering, de catechumenenzalving ontvangen, 
ter voorbereiding op hun doop met Pasen. Het is mooi te zien dat 
in onze tijd de parochie verrijkt wordt met nieuwe leden. 

Wij zijn blij dat er voldoende mensen zijn die hen willen begeleiden 
op hun geloofsweg. Zowel bij de Alpha-cursus als de vormselwerk-
groep hebben zich nieuwe mensen gemeld die de leiding willen 
komen versterken in het nieuwe seizoen. Wij wensen ze veel succes 
en plezier in hun belangrijke taak.

Financiën

Er is bij de financiële zaken teruggeblikt op de resultaten 2025, die 
langzaam maar zeker op een rij komen te staan. Voor 1 mei moeten 
die bij het bisdom liggen. De leden van het bestuur ontvingen van 
onze penningmeesters twee interessante overzichten over 2025, 
namelijk het WOZ-overzicht en een overzicht uitgaven groot  
onderhoud 2025. Wat dat laatste betreft zijn onze meerjarenonder-
houdsplannen van groot belang. Het voorspelt beter wat er aan 
kosten op het gebied van groot onderhoud op ons af gaat komen.

Bij beheer gebouwen zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest. 
Wat kosten betreft werken we volgens de begroting onderhoud  
gebouwen die aangeboden is aan het bisdom. We hopen dat we dit 
jaar minder verrast worden met onverwachte uitgaven, vanwege de 
meerjarenonderhoudsplannen. Dat is in het verleden namelijk wel 
eens gebeurd. Daarnaast staat op 1 maart een kennismakingsgesprek 
gepland tussen onze portefeuillehouder gebouwen en de verantwoor-
delijke binnen het aartsbisdom Utrecht.

Tot slot delen wij u mede dat onze secretaris een herbenoeming heeft 
ontvangen tot juni 2027.

Namens de leden van het bestuur en het pastoraal team wensen wij u 
een goede viering toe van het paasfeest. Dat de vreugde van dit feest u 
mag vervullen met hoop en vrede.

Zalig Pasen.

Voor onze privacy verklaring zie https://www.rkparochiemariamagdalena.nl/privacyverklaring/
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SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Huub Oosterhuis heeft een boekje geschreven met de titel ‘Zien, 
soms even’. Het is een werkboek met fragmenten over God, in de 
vorm van flarden teksten en gedichten. Ze laten God even oplich-
ten, we zien het, maar dan alleen soms even.
 
Ik moest aan dit boekje denken, toen ik aan het mijmeren was over de 
vogelcursus. Als je met pensioen bent is het goed om de uren zinvol in 
te vullen en zo kwam de vogelcursus voor beginners op mijn pad.  
Enkele avonden en excursies verder ben ik vooral te weten gekomen 
dat ik maar zeer weinig weet. Ik vind het heerlijk om in de ochtend 
vogelgeluiden te horen, maar welke vogel nu precies aan het zingen is 
weet ik niet. Is het een koolmees, pimpelmees, heggemus of huismus? 
Vooralsnog roept de cursus meer vragen op, dan dat ik er antwoord 
op weet. Dat merk ik nog sterker als we op excursie gaan. 
 
Met verrekijkers gewapend trekken wij erop uit, begeleid door twee 
zeer gevorderde vogeldeskundigen. Waar zij met het blote oog een 
vogel al zien én herkennen lukt het mij met de grootste moeite om 
met de verrekijker in ieder geval een stipje te zien. Waarbij ik altijd 
moet opletten of wat ik zie ook een vogel is. Oftewel, ik moet vaak  
erkennen: “Ik zie het niet!”
 
Het deed me terugdenken aan onze vakantie in Kenia, een uitgestelde 
huwelijksreis na 34 jaar, op jacht naar de Big Five. De luipaard was nog 
niet gespot. Toen kregen we bericht waar het dier te zien was. Met 
gezwinde spoed reed onze chauffeur naar de plek, waar al enkele 
jeeps stonden opgesteld bij enkele bomen. Onze chauffeur zocht een 
goed plekje en wij begonnen te kijken door de verrekijkers. We hoor-
den: “In die boom kun je zijn staart zien hangen!” Beiden zagen we 
duidelijk iets hangen, totdat onze chauffeur ons erop wees dat we naar 
de verkeerde boom keken. De staart bleek een tak te zijn. We zagen 
het dus niet. Gelukkig hebben we later wel de luipaard in al zijn glorie 
mogen zien toen hij over de tak liep en de boom uitsprong.

Blijkbaar heb ik niet de goede ogen, voor het spotten van vogels of 
andere dieren in het wild. Toch moet je het vooral leren. Je moet leren 
zien waar de dieren te vinden zijn. Als je blijft oefenen, als je je ogen 
blijft trainen, zal je ze uiteindelijk zien. Al is het maar voor even.
Wat voor het zien van vogels en andere dieren in het wild geldt, geldt 
voor ons geloof. Ook in het geloof moet je leren kijken. Met je ogen, 
maar meer nog met je hart en gevoel leren om goed te zien. Dat gaat 
niet vanzelf. Het vraagt tijd, het vraagt geduld en het vraagt oefening. 
In ons geloof vraagt het ook om te leren luisteren. Net als wij vogels 
aan hun zang kunnen herkennen, zo kunnen we ook Gods aanwezig-
heid zien door zijn stem te horen. Het mooie is dat we nooit uitgeleerd 
raken, nooit alles gezien hebben. Geloven is altijd blijven uitkijken, 
omdat we altijd maar even zien. In een flits komt de herkenning aan 
ons voorbij. Als in een zachte bries voelen we even Gods aanwezig-
heid; een briesje zo ijl dat als we het aan willen raken het alweer 
voorbij is. Geloven is altijd even, maar dat even kan je wel totaal ver-
anderen. Het kan alles overhoop gooien, want het zet alles in een 
ander licht. Je beseft ineens iets dat je niet eerder wist, niet eerder zag. 
 
De apostel Thomas wilde zo graag zien, meer nog, hij wilde met zijn 
vingers, met zijn handen zien of het werkelijk waar was dat de Heer 
verrezen was en uiteindelijk was een blik op de Heer voldoende om 
overtuigd te zijn van de verrijzenis. Hij hoefde niet lang, niet uitge-
breid te kijken. Hij hoefde niet met zijn handen te zien en te voelen. 
Uiteindelijk hoefde hij maar even te zien om te weten. 
Ik gun ook ons die momenten van het ‘even zien’ en ik gun het ook 
onze kinderen en kleinkinderen. Toch weet ik ook dat je het wel moet 
willen leren zien. Dat vraagt oefening en geduld. Gelukkig kan het ons 
ook overvallen en kan God zich ook totaal onverwacht aan ons laten 
zien. Laten we onze ogen openhouden en vooral met onze harten blij-
ven uitkijken.
 
diaken Ronald Heinen

Zien, soms even
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag
Elst	 09.00 uur	 kerk	 elke maandag
			   (6 april vervalt)

dinsdag
Haalderen	 09.00 uur	 kerk	 elke dinsdag
Huissen	 19.00 uur	 dagkapel, rozenkrans	 elke dinsdag

woensdag
Angeren	 09.30 uur	 dorpshuis	 1 april
Gendt	 09.30 uur	 dagkapel	 22 april
Herveld	 09.30 uur	 kapel kerk	 15 april
Lent	 19.00 uur	 St. Jozef	 8 april

donderdag
Huissen	 09.00 uur	 dagkapel	 elke donderdag
			   (2 april vervalt)

vrijdag
Valburg 	 09.00 uur	 kerk, rozenkrans	 elke vrijdag
Valburg	 09.30 uur	 kerk	 elke vrijdag

Biechtgelegenheid 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 
de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om 
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Aanbidding van het H. Sacrament 

Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van 
de St. Werenfriduskerk in Elst van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid tot 
eucharistische aanbidding.

Communie thuis ontvangen

Wilt u graag de heilige communie thuis ontvangen?
Dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van uw eigen geloofs- 
gemeenschap. 

Doopdata in de komende periode

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 2 mei	 15.30 uur	 pastoor Karel Donders

O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Huissen
za. 30 mei	 15.30 uur	 pastoor Karel Donders

St. Werenfriduskerk Elst
za. 7 juli	 16.00 uur	 pastoor Karel Donders

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst
za. 28 februari	 Leo Cellamare, Bemmel

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 8 maart)

Miep ten Westeneind-Roelofs	 95 jaar	 Huissen
Ans Frederiks-de Coo	 84 jaar	 Wageningen
Willy van Wanrooij	 83 jaar	 Driel
Riet Lintsen-Roelofs	 89 jaar	 Herveld
Ans van Benten-Beijer	 81 jaar	 Herveld
Thea Verplak-Kersten	 83 jaar	 Driel
Diny Bles-van Deelen	 86 jaar	 Huissen
An Janssen-Joosten	 91 jaar	 Lent
Gerry Nissen-Derksen	 90 jaar	 Bemmel
Gerrie Kuijpers-Jansen	 89 jaar	 Heteren
Henk van Marwijk	 77 jaar	 Angeren
Anny Peters-Geurts	 90 jaar	 Herveld
Betsy van Cleef-van Elferen	 78 jaar	 Valburg
Henk de Bont	 86 jaar	 Bemmel
Toos Arends-Kock	 91 jaar	 Huissen
Roos Meijer-Buurman	 86 jaar	 Angeren
Doortje Scholten-Jansen	 97 jaar	 Bemmel
Ben van Moerkerk	 94 jaar	 Angeren

Vieringen volgen via computer of TV
De eucharistieviering vanuit de St. Werenfridus in Elst is te volgen
via: Youtube.com (R.K. Parochie H. Maria Magdalena), en  
Omroep Lingewaard (TV KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44)
Vieringen vanuit de andere kerken zijn te volgen via kerkomroep.nl
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LITURGISCH ROOSTER APRIL

Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website.
Dit rooster kan nog wijzigen.

Zaterdag 28 maart, Palmzondag
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang
19.00 uur H. Johannes de Doper Indoornik
Woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I. 
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Zondag 29 maart, Palmzondag
• 9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Exotherm, kinderwoorddienst, 
Palmpasenoptocht
10.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije, 
Palmpasenoptocht
10.00 uur in St. Jozef Gendt
Oecumenische viering, Palmpasenoptocht
10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, In B’tween
• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, J. Miltenburg, Gemengd Koor De Levensbron, 
kinderwoorddienst, Palmpasenoptocht

Donderdag 2 april, Witte Donderdag
9.30 uur H. Johannes de Doper Indoornik
Woord- en communieviering, J. Rademakers, ouderenviering
19.00 uur in St. Werenfridus Elst	
Eucharistie, K. Donders en J. Rademakers, St. Caeciliakoor
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, Gemengd Koor de Levensbron

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Kruisweg, J. Rademakers
15.00 uur in St. Werenfridus Elst
Kruisweg, J. Rademakers, Magna Voce
15.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Kruisweg, K. Donders, samenzang
15.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen 
Kruisweg, J. Miltenburg, samenzang
17.00 uur in H. Maria Geboorte Driel
Kinderkruisweg, Cantorije
19.00 uur in St. Werenfridus Elst
Goedevrijdagviering, K. Donders, St. Caeciliakoor
19.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Goedevrijdagviering, J. Miltenburg, samenzang
19.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Kruisweg, Liturgische werkgroep, Leonarduskoor

Zaterdag 4 april, paaswake
21.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor
21.00 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm

Zondag 5 april, eerste paasdag
6.15 uur in/nabij PKN Angeren
Dageraadviering, werkgroep Anders-Dan-Anders
9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, samenzang
10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Woord- en gebedsviering, J. Rademakers, Leonarduskoor
• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, G. Peters, GK De Levensbron, kinderwoorddienst

11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, J. Miltenburg, In B’tween
11.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Maandag 6 april, tweede paasdag
9.30 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, K. Donders, Cantorgroep

Zaterdag 11 april, tweede zondag van Pasen
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, samenzang

Zondag 12 april, tweede zondag van Pasen
9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, Exotherm,
• 11.00 uur in St. Werenfridus Elst, parochiezondag
Eucharistie, K. Donders en M. Sanders, St. Caeciliakoor, 
kinderwoorddienst en crèche

Zaterdag 18 april, derde zondag van Pasen
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Woord- en communieviering, R. Heinen, In B’tween

Zondag 19 april, derde zondag van Pasen
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, G. Peters, Gemengd Koor De Levensbron
9.30 uur in St. Jacobus de Meerdere Valburg
Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorgroep
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, J. Schilder, Exotherm
11.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorgroep

Zaterdag 25 april, vierde zondag van Pasen
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, A. Lurvink, Gemengd Koor De Levensbron
19.00 uur in H. Maria Geboorte Lent
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang

Zondag 26 april, vierde zondag van Pasen
9.30 uur in H. Maria Geboorte Driel
Eucharistie, K. Donders, Magna Voce
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, J. Miltenburg, Cantorije
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, K. Donders, St. Caeciliakoor

Zaterdag 2 mei, vijfde zondag van Pasen
19.00 uur in O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Eucharistie, K. Donders, Young at Heart

Zondag 3 mei, vijfde zondag van Pasen
9.30 uur in O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
Eucharistie, K. Donders, Exotherm
10.00 uur in St. Leonardus Oosterhout
Mariaviering, Liturgische werkgroep, Leonarduskoor
11.00 uur in St. Werenfridus Elst
Eucharistie, J. Miltenburg, samenzang
16.00 uur in St. Willibrordus Herveld
Marialof, J. Miltenburg, In B’tween
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Uitnodiging chrismamis

Op woensdag 1 april, de woensdag in de Goede Week, zijn alle  
parochies, pastores en parochianen van harte uitgenodigd voor de 
chrismamis in de O.L.V.-kerk aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. 

De vormelingen van dit jaar worden speciaal gevraagd deel te nemen. 
Tijdens deze bijzondere viering komt het hele bisdom samen,  
vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften, zegent de bisschop de 
zieken- en catechumenenolie en wijdt het chrisma (dat onder meer 
gebruikt wordt bij het Doopsel en het Vormsel). De viering begint om 
19.00 uur.

Sedermaaltijd

In het kader van gezamenlijk voorbereiden op Pasen vieren we op 
woensdag 1 april samen de Seder. Dit is de maaltijd van het joodse 
Paschafeest. 

Tijdens deze maaltijd staan we stil bij het Laatste Avondmaal, waarin 
Jezus zijn vrienden uitnodigde om in het brood en de wijn te delen, 
tekenen van zijn blijvende liefde en aanwezigheid. U bent allen van 
harte welkom om dit met ons mee te vieren. De viering begint om 
18.30 uur in de St. Werenfriduskerk in Elst.

Namens de communiewerkgroep,
Ricia

Communievoorbereidingen

Wat zijn we de afgelopen maand druk geweest met de communie-
voorbereidingen. Deze stonden in het teken van symbolen. Wat dat 
precies zijn, en dat er verschillende symbolen bestaan, zoals voor 
oorlog en vrede. Symbolen die laten zien dat je bij Jezus hoort en 
christen bent. Maar ook dat eenzelfde symbool voor jou iets anders 
kan betekenen dan voor een ander. 

We ontdekten ook dat wij in de kerk symbolen gebruiken. Allemaal 
onderwerpen ter voorbereiding op onze grote dag, maar ook om de 
vieringen van de Goede Week beter te kunnen begrijpen. 

Ook hebben we de ‘Sorry-viering’ gehouden. Dit is een andere  
manier om boete te doen, waarbij kinderen op een veilige manier 
sorry kunnen zeggen en opnieuw kunnen beginnen. Na het vragen om 
vergeving en het verbranden van de papiertjes waarop stond waarvan 
we spijt hadden, mochten we opnieuw beginnen. Dat deden we door 
een kruisteken te maken met het doopwater uit de speciale schaal. 

Parochiezondag 12 april 
in teken van Franciscus

Met de parochiezondag nodigen wij parochianen van alle leef- 
tijden uit om op deze ochtend samen te komen voor verdieping, 
eucharistie en ontmoeting. 

Voor kinderen zijn er activiteiten tijdens de eucharistieviering en voor 
de allerkleinsten is er opvang. Dit alles vindt plaats in en om de paro-
chiekerk van Elst.

09.45 uur: 	 Inloop met koffie / thee in het Parochiehuis.
		  Crèche in het Parochiehuis (begane grond).
10.00 uur: 	 Kinderwoordienst in De Hoeksteen
		  Bijeenkomst communicanten in De Hoeksteen
		�  Bijeenkomst vormelingen in het Parochiehuis 

(begane grond).
10.15 uur:	� Voor iedereen ‘Ontmoeten in geloven’ in het  

Parochiehuis (eerste verdieping) 
Gastsprekers: 	� Broeders kapucijnen van het klooster Emmaüs uit 

het Noord-Brabantse Velp 
Thema: 		�  Het Franciscusjaar dat wereldwijd wordt gevierd 

ter gelegenheid van de 800e sterfdag van de  
heilige diaken Franciscus van Assisi.

11.00 uur: 	 Eucharistieviering.
Aansluitend is er voor iedereen lunch in De Hoeksteen. 

Tot de zomer zijn er geen parochiezondagen meer maar wel verschil-
lende feestelijke vieringen: 
•	 Viering van de Eerste Heilige Communie: zondag 10 mei om 

11.00 uur. 
•	 Viering van het Heilig Vormsel: pinksterzondag 24 mei om  

11.00 uur. 
•	 Terugkomviering voor alle groepen: zondag 28 juni om 11.00 uur. 

Na de zomer zijn er weer parochiezondagen. 
Data: 6 september, 4 oktober, 8 november en 13 december.
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Paascollecte voor de PCI

Om hulp te kunnen bieden is er geld nodig. Daarom 
wordt er tijdens de paasvieringen (en kerstvierin-
gen) voor de PCI gecollecteerd. Het is ook mogelijk 
om uw gift over te maken. 

Het bankrekeningnummer vindt u op de website van de parochie en 
op bladzijde 2 van dit parochieblad. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

PCI H. Maria Magdalena 
zoekt nieuwe penningmeester

PCI ziet het als opdracht om in de gemeente Linge-
waard en Overbetuwe mensen in nood te helpen. 
PCI doet dit met de middelen die ons ter beschik-
king staan, namelijk financiën en menskracht. 
Financiën gebruiken wij om acute noodhulp te  
verlenen.

Menskracht zetten wij in om contacten te leggen, te bemiddelen en 
medestanders te mobiliseren. Voor enkele bestuursleden loopt de be-
noemingsperiode ten einde; ze mogen niet meer herbenoemd worden 
of hebben te kennen gegeven te stoppen. De vorige oproep heeft al 
een nieuw bestuurslid opgeleverd. Daar zijn we als bestuur heel blij 
mee. 

Wij als PCI zijn nu nog op zoek naar een penningmeester
Als je belangstelling hebt voor de rol van penningmeester of iemand 
kent die interesse heeft, wil je dan contact opnemen met Guido  
Termont, bereikbaar via 06 - 1932 4045. Of stuur een bericht sturen 
PCI.Magdalena@gmail.com.
Wij kijken ernaar uit om kennis met je te maken.

Roepingenzondag 26 april

Het thema van deze Wereldgebedsdag voor Roepingen is: ‘Bouw 
mijn Kerk op’. Dit verwijst naar het visioen van de heilige Francis-
cus, wiens 800e sterfdag dit jaar wereldwijd wordt herdacht.

Tijdens zijn gebed in het vervallen kerkje van San Damiano (1205) 
hoorde hij bij het kruis een stem die zei: “Franciscus, ga en herstel 
mijn huis.” Aanvankelijk dacht hij dat hij het kerkgebouw moest her-
stellen, maar later begreep Franciscus dat zijn roeping veel verder 
reikte.
Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priester-
schap, het diaconaat en het religieuze leven. Ook wordt er een 
collecte gehouden. In onze kerken vindt deze deurcollecte plaats in 
het weekend van 25 en 26 april, ten bate van het Ariënsinstituut in 
Utrecht, het opleidingscentrum van ons bisdom.

Katholiek volleybaltoernooi voor jongeren

Wie een jaar of veertig geleden als jongere actief was binnen de 
kerk, herinnert het zich wellicht nog: het nationale katholieke  
volleybaltoernooi. Dit was een sportieve en gezellige dag met een 
Heilige Mis, vriendschappelijke wedstrijden en ontmoetingen 
voor jongeren vanuit heel Nederland, georganiseerd door jonge-
rengroep RKJ Leiden. Dit ging door totdat corona roet in het eten 
gooide en het toernooi na een veertig-jarig jubileum verdween.

Maar vorig jaar heeft een enthousiaste groep jongeren – ditmaal niet 
uit één groep, maar uit verschillende bisdommen – het toernooi 
nieuw leven ingeblazen. Het bleek meteen een groot succes, met  
zeventig deelnemers, waaronder een team uit onze eigen parochie. 
Dit jaar zal het toernooi daarom opnieuw plaatsvinden, en wel op 
zondag 19 april. 
Jongeren van zestien tot dertig jaar worden uitgenodigd om een team 
te vormen van zes tot acht personen. Ze kunnen aansluiten bij de Mis 
in de St. Janskathedraal in Den Bosch en deelnemen aan het toernooi 
in Rosmalen. Jongerenbisschop Mutsaerts zal voorgaan in de Mis en 
het toernooi bijwonen. 

Voor meer informatie of de aanmeldlink kun je terecht bij Simone van 
Workum, 06 - 3097 6662 of via katholiekvolleybaltoernooi@gmail.com.

Vormselseizoen gaat van start
Informatieavond op 11 mei

Graag nodigen wij alle jongeren van onze parochie uit voor de 
voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het heilig 
vormsel. Het vormsel is een bevestiging van het geloof dat je van je 
ouders hebt ontvangen. Met de doop en de Eerste Heilige Commu-
nie hebben ze je de eerste stappen laten zetten. Met het vormsel zeg 
je nu zelf ‘Ja!’ tegen God en ontvang je de kracht van de Heilige 
Geest voor je verdere leven. 
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John Rademakers

0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

	 SENIORENPASTORA ATOm te ontdekken wat het geloof voor jou kan betekenen en hoe leef-
tijdsgenoten daarover denken, zijn er vanaf eind mei een aantal 
bijeenkomsten gepland om kennis te maken. Na de zomer begint de 
vormselvoorbereiding. Van veel vormelingen hoorden wij de afgelo-
pen jaren dat ze de bijeenkomsten als gezellig en leerzaam hebben 
ervaren. 

Aan de vormselvoorbereiding kun je meedoen als je na de zomer in 
groep 8 of in de onderbouw van de middelbare school zit. De voor- 
bereiding bestaat onder meer uit een aantal bijeenkomsten op zon-
dagochtend, vormselweekend in het Parochiehuis en een zaterdag 
samen naar Den Bosch waar we met sport en spel andere vormsel-
groepen uit ons land ontmoeten. In mei of juni volgend jaar zal, 
tijdens een feestelijke eucharistieviering, het vormsel worden toege-
diend. Ook als je twijfelt, kun je met de voorbereiding meedoen. 

Interesse? 
Kom dan naar de informatieavond voor ouders en jongeren op maan-
dag 11 mei om 19.30 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat 38, in Elst. 

Aanmelden via secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of bel 
naar 0481 - 45 13 71 op weekdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Op woensdag 20 mei is er een kennismaking met nieuwe vormelingen 
en de vormselgroep van dit jaar. 

Voor jongeren in de bovenbouw van de middelbare school en jongvol-
wassenen is er een eigen toeleiding naar het vormsel en/of doopsel. 
Hiervoor kan informatie worden opgevraagd bij het secretariaat.

De vormselwerkgroep

Een wandelend opstandingsverhaal

Pasen vieren blijft bijzonder. Jezus’ geboorte zie je bijna concreet 
voor je. Je mag er Gods menslievendheid in zien, dat zichtbaar  
geworden is in het kind van Bethlehem. Het beeld van de gekrui-
sigde kunnen we ook zien binnen onze menselijke geschiedenis en 
tijd. Als we spreken over Jezus’ verrijzenis is dat van een andere 
orde; Jezus’ verrijzenis overstijgt de tijd maar is daarom niet min-
der werkelijk. 

We kennen de geloofsverhalen uit de Heilige Schrift die deze werke-
lijkheid benadrukken, maar die ook laten aanvoelen dat Jezus’ 
verrijzenis mensen is overkomen. In eerste instantie waren de leerlin-
gen ‘nergens meer’ en zagen ze het kruis als ‘einde verhaal’. Maar dan 
dringt geleidelijk aan door dat Jezus de levende is, die hen letterlijk 
doet opstaan en naar buiten gaan. De Schriftverhalen willen geen be-
wijzen leveren dat Jezus de levende is, maar veeleer getuigen van die 
nieuwe andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die de tijd van ge-
boorte en dood overstijgt en met het mysterie van de Eeuwige van 
doen heeft. De Eeuwige in wiens nabijheid Jezus zich heel zijn leven 
en bij zijn sterven geborgen wist. Een nabijheid die, ons blijft overstij-
gen, ook Jezus vastgehouden heeft door de dood heen, verwoord met 
de Schriftwoorden: ‘God, de Eeuwige heeft Jezus doen opstaan’. Die 
blijvende nabijheid in Jezus’ verrijzenis raakt ons menselijk bestaan 
fundamenteel. We zien dat terug bij de leerlingen die, geraakt door 
Jezus’ verrijzenis, durven opstaan na alle vertwijfeling. Zij vertrou-
wen nu dat vanuit de verrezen Christus toekomst mogelijk is. Ze 
dragen dit uit als goed nieuws voor elke mens, maar in het bijzonder 
voor wie kwetsbaar is. Zij worden op deze manier een bijna tastbaar 
voorbeeld van een ‘wandelend opstandingsverhaal’. Deze uitdrukking 
ontleen ik aan Annemiek Schrijver, onder andere bekend door haar 
tv-programma op zondagmorgen: ‘De Verwondering’. Zij gebruikt de 
uitdrukking voor mensen die in hun manier van leven laten zien hoe 
het hen lukt, ondanks leed en tegenslagen, positief in het leven te 
staan. Soms zijn het mensen die zelf diep persoonlijk leed als ziekte of 
tegenslag ervaren, bij anderen gaat het om de pijn die ze bij geliefden 
ervaren. Het zijn mensen die we allemaal weleens tegenkomen. Men-
sen die in hun manier van leven uitstralen dat leven de moeite waard 
is. Op deze manier is verrijzenis dichterbij dan we vaak vermoeden.
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Bemmel St. Donatus
Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten
Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur en 
14.00 - 16.00 uur

Contact
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl 
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.30 - 10.30 uur

Edwin WeijersJos Oude OphuisBen Francissen Heleen Razing

Vrijwilligersmiddag 

Alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap Bemmel Haalde-
ren hebben, als het goed is, een uitnodiging ontvangen voor de 
vrijwilligersmiddag op zondag 12 april. Op deze middag willen  
wij u graag bedanken voor uw inzet en betrokkenheid, die van  
onschatbare waarde zijn voor het functioneren van onze gemeen-
schap.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot ca. 16.45 uur in dorpshuis 
De Tichel in Haalderen. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten onder het genot van koffie, thee, een drankje en een hapje.
Ook Michel Bongers, freelance publicist en kenner van de Betuwe, 
schuift aan. Waar hij precies over komt praten, houden we nog even 
geheim, maar laten we zeggen dat het onderwerp voor velen onge-
twijfeld herkenbaar is.

Wij vragen u zich aan te melden via het aanmeldingsstrookje of via 
locatiehaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl.
Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel 
vrijwilliger zijn, dan bent u uiteraard uitgenodigd om u alsnog aan te 
melden.

Namens de Locatiepastoraatsgroep Bemmel-Haalderen: dank voor 
alles wat u doet.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 3 april, komen we om 15.00 uur in de kerk van 
O.L.V. van Zeven Smarten samen voor de Kruisweg. We staan stil 
bij het lijden van Jezus, in een moment van rust, bezinning en  
verbondenheid.

Pastoor Karel Donders gaat ons voor en met samenzang geven we 
samen woorden en klank aan dit bijzondere moment. Iedereen is wel-
kom om aan te sluiten, of je nu elk jaar komt, of gewoon behoefte hebt 
aan een moment van stilte en samenzijn.

In memoriam Frans Teunissen

Onlangs hebben we het droevige bericht ontvangen dat door een 
noodlottig ongeval is overleden: Frans Teunissen. Frans heeft  
jarenlang zijn wijk ‘gelopen’ om de Zevensprong en later Anker-
plaats te bezorgen. 

Altijd trouw en stipt, met aandacht voor de mensen. We gaan hem 
missen in onze gemeenschap. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel 
sterkte om het verlies van Frans een plaats te kunnen geven.

Locatiepastoraat Bemmel-Haalderen
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Driel H. Maria Geboorte
Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
locatiedriel@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact
Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com

Karin Geenacker Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

De kruisweg

Op vrijdag 27 maart is in onze kerk om 17.00 uur een kruisweg voor 
de communicanten en vormelingen, maar uiteraard is ieder  
welkom. Dit tijdstip is gekozen, omdat de communicanten nog tot 
15.00 uur op school zijn. 

De communiewerkgroep gaat voor en ons koor Cantorije vult de gang 
tussen de staties op met passende liederen. De felgekleurde staties zijn 
een blikvanger in onze kerk. Zij geven een goed beeld van de lijdens-
weg van Jezus en spreken vooral kinderen erg aan.

Aan het eind van de kruisweg volgt een bloemenhulde bij het kruis. 
Allen kunnen een bloem(en) meenemen om onder het kruis in de 
vazen te zetten.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
In Haalderen

Maandag 4 mei wordt er om 19.00 uur een herdenking gehouden in 
de kerk O.L.V. van Zeven Smarten te Haalderen. 

Dinsdag 5 mei - Bevrijdingsdag
De lopers van wandelclub ‘Nooit te Ver’ brengen het bevrijdingsvuur, 
dat ’s nachts uit Wageningen is opgehaald, van Huissen naar Haalderen.

Om ongeveer 12.30 uur zal het vuur in Haalderen bij het oorlogs- 
monument worden aangestoken.
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Op weg naar Pasen

Dit jaar valt Pasen vroeg, op zondag 5 april. Onderstaand leest u 
over de viering van palmzondag, dat dit jaar toch zonder optocht 
plaatsvindt. Dat is heel jammer. Het was altijd zo feestelijk, een  
optocht door ons dorp met de kinderen met palmpaasstokken  
erachteraan. Toch kijken of we dat niet kunnen herstellen.

De kerk wordt na Goede Vrijdag weer op zijn paasbest aangekleed 
door de bloemengroep. Onze paaskaars wordt gewijd in de paaswake 
in Elst. Op eerste paasdag wordt de kaars tijdens de eucharistieviering 
opnieuw ontstoken in onze kerk. In deze viering gaat priester- 
assistent Jeroen Miltenburg ons voor en zingt ons koor Cantorije.

Wij wensen u een goede paastijd.

Palmpasen 

Soms vragen omstandigheden ons om even pas op de plaats te 
maken. Dit jaar heeft de oecumenische werkgroep moeten beslui-
ten om geen palmpasenoptocht buiten te houden. De aanmeldingen 
voor deelname waren helaas te beperkt om er samen een feestelijke 
stoet van te maken door de straten van ons dorp.

Dat besluit is niet lichtvaardig genomen. De palmpasenoptocht is  
immers een mooie traditie, een zichtbaar teken van vreugde en ver-
bondenheid in aanloop naar Pasen.

Concert van Enjoy

Op zondag 19 april organiseert de Blije Kerk een concert van ons 
koor Enjoy en het orkest Musical Souvenir uit Capelle aan de IJssel. 
Het thema is: Finding Hope.

Het orkest Musical Souvenir speelt vooral film- en musicalmuziek in 
een speciale bezetting met strijkers, houtblazers, een complete koper-
groep inclusief saxen, een harp en slagwerk. Dat geeft het grote orkest 
een bijzondere sound.

Het wordt een heel gevarieerd concert met filmmuziek en muziek uit 
musicals in onze Drielse kerk. Aanvang 14.30 uur. De toegang is gratis 
met een collecte na afloop.

Jubileum Cantorije

Koor Cantorije vierde op 8 maart het veertigjarig jubileum met  
’s morgens een mooie eucharistieviering in de kerk. Het koor werd 
hartelijk toegesproken door priester-assistent Jeroen Miltenburg. 
Na de koffie met de kerkgangers kregen de koorleden een lunch 
aangeboden, waarna de activiteiten begonnen voor een feestelijk 
en gevarieerd concert. Voorzitter Ria Lamers verduidelijkte in 
haar inleiding een stukje kerkgeschiedenis en emancipatie.

Na de oorlog verzorgde een herenkoor in het gregoriaans de diensten. 
Daarna werd er in 1965 een dameskoor opgericht vooral voor de  
huwelijken en uitvaarten.

Na lange discussie ontstond 11 maart 1986 het samengaan van het 
heren- en dameskoor. Dit werd bij de opening van het concert mooi 
geïllustreerd door eerst het binnenkomen van het mannenkoor met 

het gregoriaanse Salve Regina, en daarna de entree van het dames-
koor met het Ave Maria van Haagh. Waarna gezamenlijk het 
Misericordia Dominium van Taize werd gezongen.

De nummers van het jubileumconcert van Cantorije werden afgewis-
seld met het Ensemble Variable. Het professionele strijkerskwartet 
liet de ca. 350 bezoekers van dit concert in Driel genieten van hoogte-
punten uit de klassieke muziek: Vivaldi, Bach en Mozart.

Cantorije maakte indruk met bijvoorbeeld liederen als ‘Ich bete an die 
Macht der Liebe’ van Dimitri Bortniansky, en door de relatie met 
Polen het Marialied ‘Czarna Madonna’. Gezamenlijk werd het concert 
besloten met de Cantate van Bach: ‘Jesus bleibet meine Freude’.

Het concert was georganiseerd door de Blije Kerk. Na afloop van het 
feestelijk gebeuren werden de bezoekers verrast met een overrompe-
lend optreden van doedelzakspeler Peter van Dreumel: een bijzonder 
geslaagd jubileum.
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Elst St. Werenfridus
Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

Kerk open op de eerste en derde zaterdag van de maand 
van half twee tot half vier. 

Contact
Parochieblad: locatieelst@rkparochiemariamagdalena.nl.

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman Bjorn van Snippenburg

Vier paastriduüm mee in Elst

De Sint-Werenfriduskerk is een van de twee kerken in onze paro-
chie waar het ‘volle’ paastriduüm wordt gevierd. Iedereen - jong en 
oud - is van harte uitgenodigd om het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus Christus te vieren in de Goede Week.

Witte Donderdag, 2 april 19.00 uur
In de avondmis herdenken wij het gebod van de liefde welke Jezus gaf 
toen Hij zijn apostelen de voeten waste en zijn blijvende aanwezigheid 
in de eucharistie toen Hij bij het laatste avondmaal zei: “Doet dit tot 
gedachtenis aan Mij”.

•	 Bij de viering worden de kinderen actief betrokken en krijgen ze 
een taak.

•	 In plaats van de collecte wordt eenieder uitgenodigd om op deze 
avond zijn offergave te brengen in houdbaar voedsel welke bestemd 
is voor de plaatselijke voedselbank.

•	 Een gebedswake na afloop van de viering bij het rustaltaar in de 
Mariakapel zal de oproep van Christus aan zijn leerlingen gedaan: 
‘Blijft hier een waakt’ voortzetten. De kapel is toegankelijk tot  
22.00 uur.

Goede Vrijdag, 3 april
Kruisweg 15.00 uur

Een weg langs de veertien staties met gebed, verstilling en zang  
eindigt met een bloemenhulde bij het kruis.

Avondplechtigheid, 19.00 uur
De plechtigheid op de avond bestaat uit het lezen van de ‘passie’  
volgens Johannes, de voorbede, de verering van het kruishout en het 
uitreiken van de communie.

•	 Jongeren leveren een bijdrage aan de viering.
•	 Het kruishout wordt hulde gebracht. Aan de voet van het kruis is 

het mogelijk bloemen te leggen en een lichtje te branden.

Biechtgelegenheid

Na de avondplechtigheid van Goede Vrijdag is er in de kerk gele-
genheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 
Eveneens op paaszaterdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Paaswake, 4 april 21.00 uur
Aan het gezegende paasvuur wordt een eerste licht ontstoken.  
Wanneer het nieuwe water is gewijd ontvangt een aantal jongeren en 

volwassenen het doopsel. Alle anderen hernieuwen hierna hun doop-
beloften en zingen het geloof uit dat de Heer verrezen is.

•	 Paaskaarsen van verschillende andere kerken en kapellen in de 
regio worden ontstoken.

•	 Nieuw doopwater kunt u na afloop mee naar huis nemen. Neemt u 
hiervoor zelf een fles mee. 

Deurcollecte

Op 4 april paaswake en 5 april Pasen wordt er een deurcollecte  
gehouden voor de Parochiële Caritas Instelling. 

De PCI biedt kortdurende financiële of materiële hulp aan mensen in 
nood binnen het hele gebied van de parochie.

Verhouding christenen en joden
Seniorenpastoraat

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en daarna. In het bijzonder van joodse  
mensen, naast de Roma, mensen uit de LHBTI-gemeenschappen, 
politieke gevangenen en kerkelijke voorgangers. 

Voor ons als christenen een goede aanleiding om stil te staan op welke 
wijze wij ons verhouden tot joodse mensen. Denken we aan het feit 
dat het christendom zijn wortels heeft in de joodse geloofstraditie. 
Dat Jezus een joodse man was en dat onze H. Schrift voor een groot 
gedeelte bestaat uit joodse teksten. Onze liturgie, met name de 
woorddienst in onze vieringen, sluit nauw aan bij de joodse eredienst. 
Heel wat gebeden zoals het Onze Vader hebben de kenmerken van de 
joodse stijl van bidden.
Tegelijkertijd waren er naast goede verstandhoudingen tussen kerke-
lijke en joodse gemeenschappen de nodige spanningen, tegen-
stellingen en zelfs vervolging van joodse mensen. Het leven werd 
joodse mensen vaak onmogelijk gemaakt, denkend bijvoorbeeld aan 
Spanje en Portugal, Polen en Rusland. Amsterdam werd zo een toe-
vluchtsoord voor joodse mensen. Amsterdam bood de mogelijkheid 
tot leven in vrijheid met een specifieke joodse inbreng, die door de 
holocaust bijna werd uitgewist.
Uiteraard kunnen we niet voorbijgaan aan de huidige situatie in het 
Midden-Oosten, de wijze waarop de staat Israël zich bedreigd voelt 
met de herinnering aan 7 oktober 2023 nog helder voor ogen. Maar 
anderzijds Palestijnse mensen het leven onmogelijk maakt, denkend 
aan Gaza en de situatie op de Westbank. De vraag is hoe wij ons ver-
houden tot deze houding. Wat betekent het voor ons als we denken 
aan onze joodse medeburgers in ons eigen land? De wijze waarop zij 
worden aangesproken op een politiek beleid waar ze niet persoonlijk 
bij betrokken zijn. Hoe daardoor het antisemitisme is toegenomen.
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Gendt H. Martinus
Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
locatiegendt@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Doornenburg St. Martinus
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat Locatie Doornenburg: 
locatiedoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

Harry DrostAnnemarie Buurman

Kortom voldoende stof voor een interessante gedachtewisseling.

Waar: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58, Elst.
Wanneer: donderdag 23 april, 14.00 uur-16.00 uur.
Nadere informatie: John Rademakers, 0481 - 48 15 97/06 - 4940 8965.

NB: de themamiddag is nu op donderdag

Meezingen met koningsconcert

Vorig jaar heeft het Sint Caeciliakoor Elst met succes het konings-
concert verzorgd, in samenwerking met muziekvereniging PWA 
uit Elst onder leiding van Rudy Böhmer. Ook dit jaar verzorgt het 
koor onder leiding van Herman Schimmel het koningsconcert. 

Dit keer in samenwerking met muziekvereniging BOS - Betuws  
Orkest Senioren – onder leiding van Rudy Böhmer. Dit concert vindt 
plaats op zondag 26 april om 19.30 uur in de St. Werenfriduskerk in 
Elst.

Graag willen wij jullie als zangers hierbij uitnodigen om met ons mee 

te zingen. Er zijn enkele repetities aan verbonden en wel op de  
volgende data:
•	 donderdag 9, 16 en 23 april, 19.30-21.30 uur
•	 zaterdag 11 april, 10.00-12.00 uur
•	 zaterdag 18 april, 14.00-16.00 uur

De generale repetitie is op zaterdag 25 april van 10.00 tot 12.00 uur.
De repetities vinden alle in de St. Werenfriduskerk plaats.

Wanneer u mee wil zingen, dan graag opgeven bij:
dgesthuizenrutjes@gmail.com.

Ook nodigen wij u allen uit om op 26 april, 19.30 uur, te komen genie-
ten van ons concert. Wij doen er alles aan om het zo goed mogelijk te 
laten klinken en u samen met muziekvereniging BOS een gevarieerd 
programma aan te bieden. 

Namens dirigent en leden van het St. Caeciliakoor en muziekvereni-
ging BOS.

voorzitter St. Caeciliakoor,
Diny Gesthuizen-Rutjes

Vieringen

•	 vrijdag 3 april, St. Jozef, 15.00 uur 
kruisweg met Corrie Driessen en Geert Vermaas

•	 zaterdag 4 april, paaszaterdag St. Jozef, 16.00 uur  
paaswake met Corrie Driessen

•	 zaterdag 18 april, St. Jozef, 16.00 uur 
woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas 

•	 woensdag 22 april, parochiecentrum, 09.30 uur 
woord- en communieviering met Corrie Driessen

Opgeven gebedsintenties

U kunt de gebedsintenties altijd opgeven, door een briefje in de 
bus van het parochiecentrum te doen. Schrijf duidelijk de naam 
voor wie de intentie bestemd is en de datum waarop u de intentie 
gelezen wilt hebben. 

Het is fijn als u een telefoonnummer vermeldt, mochten er onduide-
lijkheden zijn. Wilt u graag de intentie vermeld hebben in Ankerplaats, 
dan graag de intentie voor de eerste dag van de maand, voorafgaand 
aan de maand waarop deze gelezen moet worden (bijvoorbeeld:  
in mei de intentie lezen betekent voor 1 april opgeven bij het secreta-
riaat). Het bedrag voor een intenties is € 10,-.

Mariakapel en toren

Zoals u heeft kunnen zien is de Mariakapel mooi opgeknapt. Dat is 
extra zichtbaar nu de steigers zijn opgeruimd. Als locatieraad zijn 
we zeer blij dat de werkzaamheden mooi zijn afgerond, ook voor 
het behoud van ons gebouw. 

De toren steekt nu wel extra onverzorgd af tegen het opgeknapte 
voorfront en de kapel. Achter de schermen wordt hard gewerkt ook 
de toren zo snel mogelijk de renoveren. We houden u op de hoogte.

De werkgroep is ook bezig het uurwerk weer bij de tijd te krijgen, 
zodat u weer precies weet hoe laat het is.

Ankerplaats april 2026  l  15 



Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
p/a Dorpsstraat 38, 6661 EL Elst, 026 - 472 36 39
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nll
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Contact
Locatiepastoraat en Parochieblad: 
locatieheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Telefoon: 0481 - 451371 (keuze 1.) 

Herveld St. Willibrordus
Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
locatieherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact
Locatiepastoraat: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
Parochieblad: Paul Kogels, 06 - 5216 7271
SintWillibrordus@gmail.com 

Gerard RothoffAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Viering

•	 In april is er geen viering in zorgcentrum Liefkenshoek vanwege 
Pasen.

•	 In mei is de viering op 11 mei, 4 mei is het Dodenherdenking.

Verhouding christenen en joden

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en daarna. In het bijzonder van joodse men-
sen, naast de Roma, mensen uit de LHBTI-gemeenschappen, 
politieke gevangenen en kerkelijke voorgangers. 

Voor ons als christenen een goede aanleiding om stil te staan op welke 
wijze wij ons verhouden tot joodse mensen. Denken we aan het feit 
dat het christendom zijn wortels heeft in de joodse geloofstraditie. 
Dat Jezus een joodse man was en dat onze H. Schrift voor een groot 
gedeelte bestaat uit joodse teksten. 
Onze liturgie, met name de woorddienst in onze vieringen, sluit nauw 
aan bij de joodse eredienst. Heel wat gebeden zoals het Onze Vader 
hebben de kenmerken van de joodse stijl van bidden.

Tegelijkertijd waren er naast goede verstandhoudingen tussen ker- 
kelijke en joodse gemeenschappen de nodige spanningen, tegenstellin-
gen en zelfs vervolging van joodse mensen. Het leven werd joodse 
mensen vaak onmogelijk gemaakt, denkend bijvoorbeeld aan Spanje en 
Portugal, Polen en Rusland. Amsterdam werd zo een toevluchtsoord 
voor joodse mensen. Amsterdam bood de mogelijkheid tot leven in 
vrijheid met een specifieke joodse inbreng, die door de holocaust bijna 
werd uitgewist. Uiteraard kunnen we niet voorbijgaan aan de huidige 
situatie in het Midden-Oosten, de wijze waarop de staat Israël zich  
bedreigd voelt met de herinnering aan 7 oktober 2023 nog helder voor 
ogen. Maar anderzijds Palestijnse mensen het leven onmogelijk maakt, 
denkend aan Gaza en de situatie op de Westbank. De vraag is hoe wij 
ons verhouden tot deze houding. Wat betekent het voor ons als we den-
ken aan onze joodse medeburgers in ons eigen land? De wijze waarop 
zij worden aangesproken op een politiek beleid waar ze niet persoonlijk 
bij betrokken zijn. Hoe daardoor het antisemitisme is toegenomen. 
Kortom voldoende stof voor een interessante gedachtewisseling.

Waar:	 Voormalige Herberg De Aandacht Heteren
Wanneer:	 maandag 20 april 2026 14.00 uur – 15.00 uur
Nadere informatie:	 John Rademakers, 0481 - 48 15 97/06 - 4940 8965
	 Diny Liethof, 026 - 472 21 60

Vermelding misintenties

Het aanvragen van een misintentie voor de vieringen in de St. Wil-
librorduskerkzaal gaat met een briefje. U kunt op een briefje zelf 
aangeven voor wie de intentie is, voor wanneer en of het eventueel 
om een jaargedachtenis gaat.

Dat briefje doet u samen met het verschuldigde bedrag (€ 10,- per  
intentie contant of overgemaakt op: IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 
ten name van Parochie H. Maria Magdalena onder vermelding van 
misintenties St. Willibrordus Herveld) in een envelop met daarop  
‘misintentie’ vermeld. Vermeldt uw eigen naam en telefoonnummer 
of e-mailadres, zodat ik contact met u kan opnemen bij eventuele  
vragen. U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste 

viering wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor 
de viering in de brievenbus hebt gedaan. De envelop kunt u in de brie-
venbus naast de deur van de kerkzaal in Herveld doen. Intenties die 
vóór 29 maart in de brievenbus worden gedaan, komen in de uitgave 
van mei te staan.

Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com, 0488 - 45 16 86

Secretariaat

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur 
voor eenieder die daar behoefte aan heeft. 

U kunt dan bij ons terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of 
zomaar een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerkzaal open

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal van 10.00 tot 11.30 uur open 
voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.
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Indoornik H. Johannes de Doper
Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik 
locatieindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12

Contact
Locatiepastoraat:	José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers, 06 – 128 799 88, 
hjclamers@hotmail.com

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Angeren St. Bavo
0481 - 45 13 71
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl

Contact
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum
Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen 
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
locatiehuissen@rkparochiemariamagdalena.nl 
Mariakapel open elke dag van 9.00 - 18.00 uur
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 
vr van 10.30 - 12.00 uur

Jan Wannet Nel Willemsen Theo WoltersWim Leenders

Anja Zweers

PCI / Bezoekgroep

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u dat 
iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek?

Laat het ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contact- 
persoon: Annemiek Lamers, 06 - 1287 9988, hjclamers@hotmail.com.

Vervoer naar kerk

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? 
Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.  

Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, sjaakderuijter@outlook.com,  
06 - 1045 2200.

Opgave graag uiterlijk op de vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Agenda kerk Indoornik

•	 vastenactie voor de albinogezinnen in Tanzania
•	 gebedsviering 9 mei
•	 gebedsviering 15 augustus

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Vastenactie 

Tijdens de veertigdagentijd worden wij opnieuw uitgenodigd om 
stil te staan bij wat echt telt. Dit jaar vraagt de MOV van Herveld 
onze bijdrage voor hulp aan zeventien albinofamilies in Tanzania.

Geen berichten ontvangen voor Ankerplaats.
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Mensen met albinisme hebben te maken met veel gezondheidsproble-
men. Zo worden ze vaak vroeg blind. Maar vaker nog zijn ze het 
slachtoffer van bijgeloof waardoor ze worden verstoten, aangevallen 
en soms zelfs vermoord. Met uw steun kunnen ze geholpen worden 
met medische hulp, een veilige woonomgeving en een betere toe-
komst door onderwijs.
In onze Mariakapel vindt u flyers met meer informatie over deze  
albinogezinnen in Tanzania. Ook vindt u daar een grote poster met 
QR-code waarmee u kunt doneren.

Tijdens de palmpasenviering op zaterdagavond 28 maart is er een 
extra collecte voor dit mooie vastenactiedoel. Mogen we op uw hulp 
rekenen? Dank voor uw gift.

Misintenties

Tijdens de maandelijks gebedsvieringen in Indoornik kunnen er 
nog steeds misintenties gelezen worden. Ook kunnen we misinten-
ties laten lezen tijdens de wekelijkse eucharistievieringen in Elst.  
U kunt deze misintenties opgeven door middel van een briefje in de 
brievenbus, e-mailen of bellen naar onderstaande personen.

Het geld (€ 10,- per intentie) kan per kas afgegeven worden bij onder-
staande personen of overgemaakt worden op bankrekeningnummer: 
NL12 RABO 0133909212 onder vermelding van misintentie en de 
naam van de persoon voor wie de intentie voor is.
Voor onze geloofsgemeenschap kunt u deze misintenties opgeven bij: 
•	 Henk Berns, T.M.C. Asserplantsoen 30, 6671 BL, Zetten.  

06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl 
•	 José van Elk, Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk, 06 - 5188 1532, 

van.elk@planet.nl.

Contactpersoon gezocht

Op dit moment zijn we volop bezig met verlenging van de grafrech-
ten en ruimingen op ons kerkhof. Van een rustplaats zoeken we 
naar de rechthebbende of contactpersoon.

Rooster

Datum:
zaterdag 
28 maart

donderdag 
2 april

zaterdag 
9 mei

Bijzonder- 
heden:

Palmpasen
ouderendag: 

Witte Donder-
dag

Mariaviering 
(en 

Moederdag)

Tijdstip: 19.00 uur 9.30 uur 19.00 uur

Viering: gebedsviering 
met koor

ouderendag 
W- & C- 
viering

gebedsviering 
met koor

Voorgangers:
Henk Berns en 

Annemiek 
Lamers

John 
Rademakers en 

Annemiek 
Lamers

Henny van 
Lanen en 

José van Elk

Collectant: Koster Koster

Koster: Henk Lamers Casper van Elk

Koffie 
schenken:

Theo en 
Mariette 

Schoenaker

Bert en 
Bernadette 

van Meerten
Gast-
heer/-dame:

José van Elk
Annemiek 

Lamers

Het betreft de laatste rustplaats van G. Tammerijn, geboren  
22-12-1931 en overleden op 25-03-2001. Het grafnummer is 150.

Voor meer informatie graag contact opnemen met kerkhofbeheerder 
Ton Polman, 06 - 3652 9837 of via e-mail, tonpolman@hetnet.nl.

Samenwerking kerken 

Het gaat hierbij om de kerken in Hemmen, Zetten, Andelst en  
Indoornik. In november 2022 heeft een delegatie van de Samen Op 
Weggroep de kerken uit de omliggende dorpen uitgenodigd om 
met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen hoe we 
elkaar konden ondersteunen en helpen. 

Aanwezig waren de Hervormde Gemeente Hemmen, De Rank 
(PKN), De Hervormde Gemeente Zetten-Andelst, de Vluchtheuvel-
gemeente, de Baptisten Gemeente Zetten, en wij als de katholieke 
kerk. Op een later moment sloot ook de Hersteld Hervormde Kerk 
Andelst-Zetten aan.

Na de kennismaking van elke kerk werd besproken waar raakvlakken 
lagen waar we elkaar konden helpen en ondersteunen. Afgesproken 
werd dat we elkaar zouden helpen en ondersteunen met onderwer-
pen of raakvlakken met jouw kerk of waar je je goed bij voelt. 

Dit was een heel goed gesprek en besloten werd om twee keer per jaar 
een overleg te hebben. Inmiddels is dit behoorlijk succesvol. We krij-
gen ondersteuning bij bijvoorbeeld de voedselbankactie, wij werken 
mee aan de pinksterviering in Hemmen enz. Ook blijkt de week van 
het gebed, welke we gezamenlijk georganiseerd hebben, heel mooi te 
zijn.

Dit jaar hebben wij (de katholieke kerk) en de Baptistengemeente 
zelfs samen een mooie viering verzorgd.

We merken duidelijk dat deze samenwerking de afstand tussen deze 
onderlinge kerken verkleind heeft. We hebben veel meer respect,  
acceptatie en inzicht naar elkaar toe gekregen waar we best trots op 
zijn. Een mooie vorm van samen kerken.

Lente en Pasen

Terwijl ik bezig ben aan het schrijven van dit artikel is het prachtig 
lenteweer. De krokussen en de narcissen bloeien. We hebben  
carnaval en Aswoensdag achter ons gelaten en zitten midden in de 
vastentijd. We vasten niet meer zoals vroeger: op vrijdag vis eten en 
geen vlees, niet snoepen in die periode. Voor de moslims is nu de 
ramadan.

De vastentijd is een tijd van bezinning. We leven naar Witte Donder-
dag toe waarin het laatste avondmaal wordt herdacht, daarna hebben 
we Goede Vrijdag en op paaszaterdag de paaswake.

Met Pasen vieren we de opstanding van Christus. En leven na de 
dood. Na de winter, wanneer alles dor en dood is, zijn we blij wanneer 
de lente eraan komt.

In de lente herleeft de natuur. Voorjaarsbloemen komen uit de grond 
en bloeien. De bomen en struiken krijgen knoppen en komen lang- 
zamerhand tot leven. De stand van de maan bepaalt wanneer het 
Pasen is. En zo is de lente verbonden aan Pasen.
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Lent H. Maria Geboorte
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
locatielent@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek,
024 - 360 64 55, caritaslent@gmail.com

André Mekenkamp René WilderomPetri Bartelds

In Memoriam An Janssen- Joosten

Op 91-jarige leeftijd is An Janssen -Joosten overleden. An overleed 
na een ernstige val. An was een optimistische vrolijke vrouw, crea-
tief en graag bezig met wat zij goed kon, naaien en later schilderen, 

Blij en zeker trots op haar kinderen met wie en voor wie ze graag iets 
maakte. Veel schilderwerken hangen bij Frits, haar man, en bij de  
kinderen.

Op zaterdag 28 februari was haar uitvaartviering in onze kerk in Lent. 
Wij wensen haar man Frits, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

In Memoriam Henk Clappers

Op 14 januari overleed in Bemmel, onze oud-parochiaan Henk 
Clappers. Henk heeft jarenlang in het parochiebestuur van Lent 
gezeten. Hij deed de loonadministratie destijds en hielp bij vele  
andere vragen op financieel gebied. 

Jarenlang woonden Henk en zijn vrouw Lo met de kinderen in de 
Steltsestraat. In verband met ziekte vond Henk het beter om te  
verhuizen wat hen ook prima gelukt is. Ze gingen naar Bemmel. 

En daar is Henk ook overleden. Henk rust zacht; en wij wensen zijn 
vrouw Lo en kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies 
van een lieve man, vader en opa.

Project in Colombia

De kerstcollecte van de caritaswerkgroep is deels gegaan naar het 
project van Alfons van Kempen. Onderstaand een indruk van zijn 
werk in Colombia. 

Hij schrijft: ‘Op pad geweest naar een inheemse gemeenschap van de 
Embera-stam in El Choco, een arm en achtergesteld gebied. Onder 
andere kleding en voedsel uitgedeeld. Er wonen ongeveer honderd- 
twintig mensen.

Linksonder het nog te vervangen krotje van het gezin van Emo en 
Mariana. Hieronder het gebouwde huisje voor het gezin van Henry en 
Maria. Het Indiaanse gezin bestaat uit acht kinderen. Ze woonden in 
een donker stenen geraamte met een paar hangmatten en een bed.

We doen wat we kunnen. Graag jullie hulp. Je kunt een vrijwillig  
bedrag storten op rekeningnummer NL92RABO0160523893 ten  
gunste van A. van Kempen ten name van Colombia.

Dank je wel,

Groet Alfons
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Oosterhout St. Leonardus
Dorpsstraat 14, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Contact
Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318 
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 - 11.00 uur

John Blom Hans Garritsen John Hendriks Ellen Veens

Secretariaat

Het secretariaat is te bereiken via 06 - 2078 4330. U krijgt een van 
de locatieraadsleden aan de lijn. 

E-mailadres: locatieoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl. 
Website parochie: www.rkparochiemariamagdalena.nl. 
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Vieringen

•	 woensdag: 1 april: vastenmaaltijd, 18.00 uur en 18.45 uur vesper 
4-plek-kerk in Oosterhout.

•	 vrijdag 3 april, 19.00 uur: goedevrijdagviering, kruisweg,  
Liturgisch Werkgroep, zang Leonarduskoor.

•	 zondag 5 april, 10.00 uur: paasviering, voorganger John  
Rademakers, zang door Leonarduskoor.

Overleden

Op 8 februari is op negentigjarige leeftijd overleden Riet Lintsen- 
Roelofs, weduwe van Tonny Lintsen. 

Op zaterdag 14 februari is Riet na een stijlvolle uitvaartdienst ten 
grave gedragen op ons kerkhof en bijgezet bij Tonny. We wensen de 
familie veel sterkte en kracht toe.

De kerk nu

De kerk wordt op 1 juni definitief gesloten. In de zomer gaat de 
aannemer in de kerk aan de slag. Momenteel wordt een ontrui-
mingsplan gemaakt over het hoe en wanneer de kerk door ons 
wordt uitgeruimd. Bepaalde kerkelijke goederen zijn dan voor  
geïnteresseerden te verkrijgen.

Vooropgesteld is wel dat de feesten en herdenkingen die we altijd 
vierden, gewoon doorgaan. Dus: Leonardusfeest, bevrijdingsviering 
en allerzielenviering, Kerstmis en Pasen. We vieren deze feesten in 
het protestantse kerkje van de 4-plek.

Op zaterdag 18 april is er een kijkdag voor de kerkelijke goederen,  
bijvoorbeeld de kerkbanken.

U kunt dan een keuze maken wat u wilt hebben of kopen. Onze  
vrijwilligers hebben voorrang en kunnen tegen gereduceerd tarief 
kopen. Als u goederen wilt hebben, dient u deze direct ter plaatse af te 

rekenen. De goederen worden dan van uw naam voorzien. Op  
9 mei is de definitieve verkoopdag. De gereserveerde spullen kunt  
u dan ophalen. Als het om kerkbanken gaat moet u deze zelf demonte-
ren en afvoeren.

De kijkdag is op 18 april is van 14.00-17.00 uur.
De verkoopdag is 9 mei is van 10.00-14.00 uur.

Als u op een van deze data niet kunt en u bent wel geïnteresseerd  
in onze goederen, dan kunt u een afspraak maken via ons mobiele 
nummer.

Op zondag 3 mei is in onze kerk de slotviering om 10.00 uur. Voor 
deze viering bent u uitgenodigd. Na 3 mei gaat de ontruiming van de 
kerk echt van start.

Mariakapel

De Mariakapel is klaar en in begin maart is het Mariabeeld van de 
kerk overgebracht. Als dit gebeurd is, wordt een nieuwe vloer  
gelegd en wordt de glazen deur geplaatst. 

Na dit laatste wordt de kapel ter opening ingezegend door pastoor 
Karel Donders. Zodra deze datum bekend is, wordt dat bekend- 
gemaakt. Ergens in april/mei.

Kerkhof

Al u regelmatige bezoeker bent van ons kerkhof is het u opgevallen 
dat de bouw van onze opslag klaar is. Alles heeft nu een vaste plaats 
gekregen. 

We kunnen droog het afval opslaan. Wat het afval betreft is de wens en 
vraag van het onderhoudsteam om het afval juist te scheiden. 
We kunnen scheiden in groenafval (zonder oasis/schuim), plastic 
afval en overig afval (grijs). Als we dit scheiden netjes doen scheelt 
dat ons extra werk. Voor uw medewerking dank.

Met extra dank aan de onderhoudsploeg.
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Valburg St. Jacobus de Meerdere
Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg,
locatievalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Contact
Locatiepastoraat: Henk Mulder 06 - 2292 4569 
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
wverhoeven038@gmail.com

Angelique Peeters Wlma van Rossem Johan Slebus

Lente en licht

Lente. Een jaargetijde dat ons weer wat vrolijker stemt. Waardoor 
we weer goedgemutst zijn. Hoewel... Wanneer we het nieuws lezen 
en ’s avonds de verschrikkelijke beelden op tv zien, slaat dat goede 
humeur in één klap om. En onwillekeurig gaan onze gedachten dan 
uit naar diegenen die onlangs afscheid moesten nemen van hun  
geliefde. Voor hen voelt de lente ineens totaal anders. En toch trekt 
diezelfde lente ons uiteindelijk allemaal de zomer in. Het wordt 
weer licht. 

Een soortgelijke tocht maken we door in de Goede Week op weg naar 
Pasen. Het is allemaal wat somber voor ons, zeker op Goede Vrijdag. 
En dan komt met Pasen het Licht en slaat ons humeur om. Voor nu…, 
een mooie terugblik op de veertigdagentijd, een Goede Week en voor 
straks zalig Pasen. En vooral een mooie lente.

Intenties

Wilt u bij een viering, of juist bij de komende paasviering, een  
intentie opgeven? 

Neem dan contact op met Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528 of 
wverhoeven038@gmail.com).

Vrijdagochtendviering

Wekelijks is er op vrijdagochtend om 9.30 uur een eucharistievie-
ring in de kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed 
vooraf. Op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, is er dit keer geen eucha-
ristie- maar een kruiswegviering. Hierin gaat John Rademakers 
voor. U bent vanzelfsprekend welkom op deze bijzondere ochtend.

Op vrijdagochtend 10 april is er een paasviering die wordt verzorgd 
door de werkgroep van de lokale Caritas. De viering begint om  
9.30 uur. Voorafgaand hieraan begint om 9.00 uur het rozenkrans- 
gebed. Na de viering is er een sociaal moment in het parochiezaaltje. 
Onder het genot van een kop koffie of thee zorgt de werkgroep dan 
voor iets (extra) lekkers.

Palmtakjes en wijwater

Op vrijdagochtend 3 april kunt u – tijdens de ochtendviering – de 
gewijde palmtakjes achter in de kerk ophalen. 

Dat kan uiteraard ook op maandag 6 april (tweede paasdag voor of na 
de viering). Op deze dag staat het in de paasnacht gewijde water ach-
ter in de kerk.

Pasen vijfenzestig jaar geleden

Het parochieblad van 2 april 1961 geeft een mooi inkijkje in de 
wijze waarop destijds Pasen werd gevierd. Als goede voorberei-
ding op paaszaterdag ‘biecht horen’ van 15.00 tot 20.00 uur. 

Voor in de kerk bij de eigen pastoor en achter in de kerk bij de pater 
Carmeliet. Allemaal ruim op tijd op je plaats zitten voor de om  
22.30 uur beginnende paasviering met vuurwijding achter in de kerk. 
Die tijdigheid had alles te maken met het dan verstoren van de vuur- 
wijding wanneer je op het nippertje zou komen. Je kon destijds overi-
gens op meerdere momenten ’s avonds de communie ontvangen. Maar 
dat mag maar één keer op die dag dus niet twee keer ter communie gaan. 
En het paasvuur doorgeven in de avondviering per kaarsje dat in de  
banken ligt en niet met lucifers of aansteker. Collecte…? Alleen de kope-
ren schaal maar dan graag iets guller. Woonde je de zaterdagavondviering 
bij dan voldeed je meteen aan de zogeheten zondagsplicht.
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MISINTENTIES Annelien Visser, Herman Cornelissen, Jan Lubberink, Henny 
Meijer-Basten, Arnold Kuster, opoe en opa van Woezik-Klein, opoe 
en opa van de Lugt-Smits.

Haalderen
zaterdag 4 april: geen viering. Zie Elst en Huissen.
maandag 6 april, tweede paasdag: Joris Claassen, Riek Vernooy, 
Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Gerd en Toos Alofs- 
Rijcken, Riky Puntman-Bekker, Jan Janssen, Geert Duijf, Piet Demon, 
ouders Demon-Roelofs en kinderen, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk 
en Annie.
zaterdag 11 april: Rinus Bastiaansen, Riet Bolder-van Heck, Dina 
Rutjes-Wassink.
zaterdag 18 april: jaargedachtenis van Jan van Loon. Verder geden-
ken wij Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman, Gerd en Toos 
Alofs Rijcken, Gerd Janssen en familie, ouders Demon-Roelofs en 
kinderen, Piet Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.
zaterdag 25 april: geen intenties aangemeld.

Herveld
zondag 5 april, eerste paasdag: Ans van Benten-Beijer, Pastoor van 
der Borgh en Tiny Monincx, Piet en Mimi Daams-Schaars, Wim en 
Ada Giesbers-Peperkamp, Annie Veens-Menting en Martinus Veens, 
Ans en Frits van Workum-de Beijer en Jos.
zondag 19 april: Ans van Benten-Beijer, Wim en Ada Giesbers- 
Peperkamp, Ans en Frits van Workum-de Beijer en Jos.

Heteren
zondag 5 april, eerste paasdag, intenties worden gelezen in Elst: 
Rob Liethoff, Henk Holleman, Bep Schrijner en Gerrie Kuijpers-Jansen.

Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zaterdag 4 april, paaswake: Fons en Loes Mom-van Meekeren, Henk 
Leijser, Piet Driessen, Miranda Peek, Jeroen Arends en Nellie Jansen- 
Kersten, Jo en Dien Kersten, Geerd en Bets Kersten-Buurman, Thijs 
en Zus Hendriks-Sluiter, Jan en Greet Zweers-Makker, familie 
Scheers-van Kempen, Frans van Aalten.
zondag 5 april, eerste paasdag: Fons en Loes Mom-van Meekeren, 
Theo van Lent, vader en moeder Kersten en Diana, Nellie en Albert 
Janssen, opa en oma van Lent, opa en oma van der Staay, opa en oma 
Stip, Nellie Berendzen, Gisela Janssen, Wim en Thea ten Velden, An 
en Antoon Veenhuis en zonen, ouders Gerritsen-Arts, Jan, Piet, Geert 
en Liesbeth, ouders Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, Geert Bos 
en dochter Carin, Roosje van Marwijk, Geert van Dalen, Hans Tonk.
zondag 12 april: Piet Driessen, Miranda Peek, Jeroen Arends en  
Nellie Jansen-Kersten, Gerrit en Diny Bles-van Deelen en zoon Frank.
zondag 19 april: Theo van Lent, Geert van Dalen, Gerrit en Diny 
Bles-van Deelen en zoon Frank.
zondag 26 april: Gerrit en Diny Bles-van Deelen en zoon Frank, Jan 
en Greet Zweers-Makker, Frans van Aalten.

Indoornik
donderdag 2 april, Witte Donderdag: Ineke en Adri van der Meijde, 
Ton en Ria van Wezel, Gerda van Soestbergen-Kuipers, Karel Dulos, 
John Selman en ouders Ruhe, Geert Menting, Cor, Henk, Wim, Diny, 
Annie en ouders de Ruijter-Leenders, Ank Bouwmans, Chris van 
Haaren, Ans de Wild-van Dieten, Marijke van den Broek-Moeskops, 
Theo en Annie Hendriks.

Lent
zondag 5 april, eerste paasdag: Joke Janssen, Dries en Fien  
Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer,  
familie Hofs-Boekhoorn, Rity Kampschoër-van Duren, Henk  
Derksen, Anton en Dory Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, An 
Janssen-Joosten, Geert van Hal, Coby Berkien-Knipping, Albert  
Jansen en dochter Miriam, ouders Wanetie-Warringa, Henny Michels, 
Riet Jansen-Boerboom.
zaterdag 25 april: Joke Janssen, Dries en Fien Willemsen-van  
Kempen, Antoon en Diny van Kempen-de Beijer, Anton en Dory  
Natrop-Herckenrath, Wim de Vries, Rity Kampschoër-van Duren, 
Don de Lavaletta, Herman en Cato Janssen-Kogelman en kinderen, 
Fons Niessen.

Bemmel
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder 
de locatie waar de intentie wordt gelezen.

Doornenburg
zaterdag 4 april, paaszaterdag, Zorgcentrum Merlijn om 16.00 uur: 
paasviering, Woord- en Communiedienst voor bewoners, verzorgd 
door Mieke Peters.
zondag 12 april in Huissen: Herman van den Brink.

Driel
zondag 5 april, eerste paasdag: ouders Arns-Krebber, ouders  
Bierman-Voorburg, Els Meurs, Jan en Timo Verplak, Greet Wessel-
kamp-ten Westenend, The en Dora te Dorsthorst-Essers, Annie en 
Cor ten Westeneind, Wim van der Horst, Thea van den Dam, Leo 
Knuiman, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Diny de Ruijter-van 
Lieshout, Ben Rombouts, Theet van Mullem en Nelly van Mullem- 
Cornelissen, Tonny en Maria te Dorsthorst, ouders Lamers-
Winterhalter, Piet Martens, Marijke Nas-van Ettinger, Jan Altink,  
ouders Demon-Scholten, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Willy 
van Wanrooij, familie Janssen-Brands, Elly en Theo Schrijner, ouders 
Krebber-ten Broeke, Gerrit en Miem Nijs-van Baal.
zondag 12 april: Thea Polman, Jan en Geertruida van Mullem-van 
Binsbergen, Hans Grimmelt, familie Bennik-Barends, ouders  
Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Cor Vos, familie van Kempen, 
Tonny en Maria te Dorsthorst, Marijke Nas-van Ettinger.
zondag 26 april: familie Janssen-Selman, Leo en Miep Essers, ouders 
Lamers-Staring, ouders Esman-Scheerder, Trinie van den Dam, 
Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Leida Derksen, Marijke Nas-van 
Ettinger, Herman Arns.

Elst
donderdag 2 april, Witte Donderdag: geen intenties aangemeld.
zaterdag 4 april, paaswake: Marian Peters-Manders, Joop en Diny 
Rewinkel-Kampshoff.
zondag 5 april, eerste paasdag: Hans Roelofs, Kitty Boekhorst- 
Beekman, Lieke, oma en opa Joosten en Kiki, Hennie en Gert  
Teunissen-Kersten, Leida van Deelen-van den Brink, Hans  
Branderhorst, Joseph van Moerkerk, Bernd en Leentje Peters, Jaap en 
Riet Elings, Jan Braam, Frits van Marwijk en Jos, ouders Cornelissen- 
Hartjes, Jan en Cor, Gert en Wil Lensen-Wiendels, Diny Veenbrink-
Lensen, Jan van Snippenburg en familie, vader en moeder Roelofs, 
Vincent Roelofs, pa en ma Pietersz-Schoon, familie van Engen- 
Bleekman.
zondag 12 april: jaargedachtenis van Joop van de Hoef, jaargedachte-
nis van Han Arns. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis.
zondag 19 april: Jan Braam.
zondag 26 april: jaargedachtenis Dina Verborg-van Duuren. Verder 
gedenken wij Ineke Wilderom-Berndsen.

Gendt
zaterdag 4 april paaswake St. Jozef, 16.00 uur: Riet Bolder- 
van Heck, Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Wies  
Niënhaus-Rooding, Wim Venselaar, Ab van Rijn, Jo Janssen, Leo van 
Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van Merm-Bisselink, 
Mientje Kregting-Berns,Michel van Ooijen, Annelien Visser, Herman 
Cornelissen, Jan Lubberink, Henny Meijer-Basten, Arnold Kuster, 
opoe en opa van Woezik-Klein, opoe en opa van de Lugt-Smits.
zaterdag 11 april in Haalderen: Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 18 april in St. Jozef, 16.00 uur en Haalderen: Leida van 
Deelen-van den Brink, Ab van Rijn, Jo Janssen, Leo van Schaijk, Leny 
Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van Merm-Bisselink, Mientje  
Kregting-Berns,Michel van Ooijen, Annelien Visser, Herman  
Cornelissen, Jan Lubberink, Henny Meijer-Basten, Arnold Kuster. 
woensdag 22 april in parochiecentrum: Riet Bolder-van Heck, 
Leida van Deelen-van den Brink, Wim van Bon, Ab van Rijn, Jo  
Janssen, Leo van Schaijk, Leny Artz-Kersten, Theo Artz, Greet van 
Merm-Bisselink, Mientje Kregting-Berns, Michel van Ooijen,  

22  l  Ankerplaats april 2026



	 WERENFRIDUS, MISSIONARIS VAN DE BETUWE

Lezing
Werenfried opnieuw herdacht in Elst 

Woensdag 15 april om 20.00 uur geeft Vincent 
Hunink een lezing over Sint Werenfried in het 
Parochiehuis in Elst. 

De lezing duurt circa 45 minuten. Aansluitend is er ruimte voor  
gesprek en vragen. Inloop vanaf 19.40 uur in de bovenzaal van het  
Parochiehuis. Entree is gratis. En vrijblijvende gift voor koffie/thee 
wordt gewaardeerd. Het boek is voor € 20,- te koop in het Parochie-
huis. Aanmelding tot en met 13 april via het parochiesecretariaat op 
werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur 0481 – 45 13 71 (keuze 1) of per 
e-mail naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Eigentijdse Werenfridus

Door middel van tekenen, schilderen, borduren, breien, smeden, 
houtbewerking of boetseren kan een mooie Werenfridus gemaakt 
worden. Alle parochianen mogen meedoen en hier hun eigen  
invulling aan geven.

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen. Kinderen hebben hun 
eigen kleurplaat. Zij kunnen deze inleveren in een grote brievenbus in 
de kerk. In de feestweek van Elst 1300, 6 tot en met 14 juni, willen we 
in het parochiehuis een expositie houden van alle creatieve werken. 

Doet u ook mee?
Het is voor jong en oud. We willen graag weten hoeveel ruimte we 
moeten reserveren voor de expositie. Geef uw deelname daarom door 
bij Yvonne Vos, 06 - 2854 6892, wy.vosjes@gmail.com. De werkstuk-
ken kunnen ’s ochtends ingeleverd worden bij het parochiehuis, ter 
attentie van het Feestcomité Elst 1300. Zet er uw naam en telefoon-
nummer bij. Uw bijdrage moet uiterlijk op 28 mei ingeleverd zijn.

Op pad met Werenfridus
Dagreis met de bus op vrijdag 14 augustus 

Wij gaan een dag op stap met de bus om het 
spoor van Sint Werenfried te volgen. Op zijn 
naamdag vrijdag 14 augustus komen we om 8.00 uur samen 
in de St. Werenfriduskerk van Elst voor een korte gebedsviering. 

Daarna rijden we met de bus naar Wervershoof. Na ontvangst met  
koffie/thee en gebak bezichtigen we de kerk en ontmoeten we paro-
chianen van de St. Werenfriduskerk in Wervershoof. Na te hebben 
genoten van een lunch, rijden we vroeg in de middag weer oostwaarts 
naar Westervoort. Ook daar bezichtigen we de kerk en horen we over 
de herinneringen die Westervoort heeft aan Werenfried. 
Teruggekomen in Elst staat ons een rondleiding te wachten in de Grote 
Kerk, waar we onder de kerkvloer de indrukwekkende resten zullen 
zien van de vroegchristelijke zaalkerk die Werenfried liet bouwen. 
Tegen 18.30 uur sluiten we af met een drankje en een Weer-een-Frietje.

Deelnemers en kosten
Aantal deelnemers:	 minimaal vijfendertig en maximaal vijftig personen
Kosten:	 € 60,- per persoon
Inbegrepen:	� de busreis, koffie/thee en gebak, een lunch, 

rondleiding onder de Grote Kerk, en tot slot een 
drankje en Weer-een-Frietje

Er is beperkte mogelijkheid voor mensen met een rolstoel en/of rolla-
tor om mee te gaan. 

Organisatie en begeleiding: 
•	 Janine Kallen, 06 -1432 0989, j.l.kallen@gmail.com 
•	 Yvonne Vos-Hegge, 06 - 2854 6892, wy.vosjes@gmail.com
In samenwerking met de Betuwe Express. 

Zin om mee te gaan? 
Meld je dan vóór 15 juni aan bij Yvonne Vos-Hegge.

Oosterhout
zondag 29 maart: Arie van Leeuwen, Riet Lintsen-Derksen.
zondag 5 april, eerste paasdag: Arie van Leeuwen, Riet Lintsen- 
Derksen.

Valburg
maandag 6 april, tweede paasdag: jaargedachtenis voor Luus Jansen- 
Witjes, Grad Knipping, Jan van Noordenburg en Zus van 
Noordenburg-Holleman. Verder gedenken wij Grad Willemsen, Sjaak 
Helmink, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek 
van-Elferen, Piet Bugter, Betsy van Cleef-van Elferen, André en Toos 
Cornelissen, Eef van Dijk, familie Driessen, familie Philipsen, familie 
Van Elferen-Krijnen, pastoor Engelen, Johan Groten, Thea  
Lutjenhuis, familie Jansen, familie Van Hulst, familie Krijnen, Jan  

Jansen en Co Jansen-Rasing, Willy Jansen-Meurs, Tiny van den 
Berg-Magielsen en Piet van den Berg, Piet Jansen, Frans Janssen, Lies 
Janssen-Haagmann en dochter Trudie, ouders Veggelers-Janssen,  
Anneke Geurts-Knipping, Toos Knipping-Jansen, Wim Krijnen en 
Annie Krijnen- Veens, Annie Lenssen, ouders Van de Logt- 
Broekman, Riet Selman-Van Marwijk, Theo Selman, Theo Geurtz, 
ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, Cor Potjes en zoon Vincent, 
Ben Ras, pastoor Scholten, ouders Schouten-Krijnen en kinderen, 
Henk Slebus en Annie Slebus-Hendriks, Wim Slebus en Willie  
Slebus-Hasselbach, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, André Verhoeven, 
Jos en Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven.
zondag 19 april: jaargedachtenis voor Theo Driessen. Verder geden-
ken wij Grad Willemsen, Piet Bugter, André en Toos Cornelissen, Cor 
Potjes en zoon Vincent.
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